
ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI         1

THƯ CHỦ BÚT

Tôi muốn, I want to, là một từ 
thông dụng của người Mỹ, họ 
hay nói tôi muốn cái này tôi 
muốn cái kia. Con người ai cũng 
có ước muốn cả, nếu hỏi họ có 
muốn không và muốn cái gì thì 
họ sẽ nói ra những cái họ muốn. 
Những cái muốn căn bản như 
muốn nhà muốn xe, những ước 
muốn tinh thần như là bình an, 
vui vẻ, hạnh phúc. Muốn như là 
một nhu cầu của con người.
Nếu hỏi tôi muốn gì cho báo 
Hướng Đi, bây giờ, thì tôi sẽ 
muốn MỚI. Căn nhà cũ mấy 
chục năm nhìn không thích lắm, 
làm cho nó mới một chút. Căn 
nhà tôi đang ở bây giờ nhìn mặt 
tiền trắng một màu đơn điệu, 
lái xe về nhà nhìn vào cánh cửa 
nhà, tôi bỗng nẩy ra ý định sơn 
lại cánh cửa lớn và 4 cánh cửa 
sổ bên cạnh. Tôi ra Home Depot, 
mua một thùng sơn lớn, một 
vài cây cọ, tôi suy nghĩ màu gì 
cho đẹp, tôi thích cánh cửa màu 
hồng tím của một căn nhà trong 
khu subdivision tôi ở, giống màu 
hồng của Planet Fitness nơi tôi đi 
tập thể dục mỗi ngày. Tôi nghĩ 
rằng khi cánh cửa được sơn mới 
trông nó sẽ đẹp hơn, vui mắt 
mình hơn khi đi đâu về lại nhà, 
và ai đến thăm nhà mình, cũng sẽ 
thấy đẹp hơn một chút.
Bạn đọc sẽ thấy hình thức báo 
Hướng Đi số này sẽ mới một 
chút. Thật ra cũng chẳng có gì 
là mới. Cuốn sách Khôn Ngoan 
của thế giới có viết: điều chi 

TÔI MUỐN
đã có, ấy là điều sẽ có, điều gì 
đã làm, ấy là điều sẽ làm nữa, 
chẳng có điều gì mới ở dưới mặt 
trời. Truyền-đạo 1:9. Khái niệm về 
Mới là lấy những ý tưởng cũ, tái 
tạo thành ý tưởng mới. Chúng tôi 
đang recycle đấy thưa quý độc 
giả. Hình ảnh mới, design mới.
Về phần nội dung, chắc cũng 
sẽ có một cái gì đó mới. Hướng 
Đi không phải là một tờ báo của 
một tôn giáo, chỉ toàn nói về đạo. 
Đúng, chúng tôi ra từ đạo và sẽ 
viết về đạo, nhưng chúng tôi 
muốn đem sự đẹp đẽ của đạo ra 
đời, và chúng tôi muốn cho đời 
thấy đạo đẹp ra làm sao, không 
phải là nghiêm trang đạo mạo 
như những ông thầy tu trong bốn 
vách tường nhà thờ, mà ông thầy 
tu ấy mặc áo quần thời trang, đi 
ra ngoài đời, tâm tình trò chuyện 
với cuộc đời. Và những người ăn 
mặc thời trang kia cũng có thể đi 
vào nhà thờ, đứng lại nói chuyện 
với các Mục sư, các tín hữu. Họ 
cũng có thể ngồi xuống, ăn uống 
và chuyện trò với nhau.
Chúng tôi có hứng khởi vẽ lại 
các trang báo, thay đổi một chút 
hình thức, có thể bắt đầu từ bìa 
báo. Chúng tôi muốn tạo sự hứng 
khởi mới cho độc giả, chúng tôi 
muốn độc giả lật sang một trang 
mới, và thấy rằng nó có mới. 
Chúng tôi muốn độc giả đọc 
báo Hướng Đi lâu nay, và những 
người đọc mới, sẽ đọc bằng một 
tinh thần mới. Nó sẽ mới, tiếp tục 
mới. Mới hay không, một phần 
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Chủ đề: 

là do sự hợp tác của độc giả. Hãy 
hợp tác với chúng tôi.
Hợp tác thế nào, viết cho chúng 
tôi những ý tưởng của các bạn. Ý 
tưởng từ trong nhà thờ. Hãy cho 
chúng tôi biết sẽ sơn lại các vách 
tường nhà thờ thế nào. Ý tưởng 
từ ngoài nhà thờ, xin cho chúng 
tôi biết thế nào đi vào công viên 
và vui thú với cuộc sống muôn 
mầu bao la mà Thiên Chúa đã tạo 
dựng.
Trong số này, có một trong một 
số những ý tưởng mới: độc giả 
tâm tình với tòa soạn. Một cái 
Mới nữa: trang viết của độc 
giả, sẽ có nhuận bút tương đối 

đi uống cà phê Starbucks cho 
vui. Một cái Mới nữa: giới thiệu 
Hội Thánh của mình, cái này 
thì không có nhuận bút và cũng 
không đòi trả tiền để được đăng. 
Chúng tôi muốn đem lại sự nối 
kết giữa những người đang tung 
tăng đi dạo ngoài vườn, nhìn thấy 
những bông hoa đẹp trong vườn, 
bước vào vườn và hỏi cách vui 
vẻ: anybody there?
Yes, we are here. Welcome to báo 
Hướng Đi, khu vườn của chúng 
ta. Xin cùng chúng tôi đi vào 
những ngày Mới

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

CHUẨN BỊ CHO NHỮNG NGÀY MỚI
 BẠN ĐỌC VÀ TÒA SOẠN

Gồm những câu hỏi, góp ý xây dựng, đề nghị, cộng tác trong 
các lãnh vực chuyên môn. Tòa soạn sẽ trả lời những câu hỏi 
đóng góp của quý bạn từng kỳ báo và đề nghị hợp tác.

 TRANG VIẾT CỦA ĐỘC GIẢ
Bạn có thể viết một bài (truyện ngắn, tùy bút.........) dài từ 4-5 
trang, phải là bài do chính mình viết, không sưu tầm hay chép 
lại, chưa đăng trên báo nào. Mỗi bài được đăng sẽ được gởi 
một nhuận bút tượng trưng là $50.00.

 TÔI MUỐN GIỚI THIỆU HỘI THÁNH CỦA TÔI
Viết một bài giới thiệu về Hội Thánh địa phương của mình 
(dài chừng 2-3 trang, kèm một vài hình ảnh) Mỗi bài được 
đăng sẽ được nhận 50 tờ báo Hướng Đi (xin giúp tiền cước 
phí)

Bài gởi về kienlu@aol.com 
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CHỦ ĐỀ

Cho đến nay nhiều người đang thờ 
Trời vẫn còn hiểu lầm và chưa 
rõ ý nghĩa của Nước Trời. Nước 
Trời khác với các nước của loài 

người. Nước Trời không có biên giới trên 
quả đất nầy. Nước Trời không phải là các tổ 
chức tôn giáo hay các giáo phái khác nhau. 
Nước Trời không phải là tên gọi của một 
Hội do con người sáng lập và điều hành. 
Tham gia một tôn giáo tuyên bố thờ Trời 
không có nghĩa là bạn đang gia nhập nước 
Trời. Người Do Thái thờ Trời, người Hồi 
giáo thờ Trời, người Công Giáo thờ Trời, 
người Tin Lành thờ Trời. Ai là người thuộc 
về Nước Trời? Hãy cùng tôi suy nghĩ đến lẽ 
thật thờ Trời theo ý Trời. Kinh Thánh vẫn là 
thước đo chính của chúng ta, là ánh sáng soi 
đường dẫn lối chúng ta.  

NƯỚC TRỜI RẤT GẦN
Chúa Cứu Thế Giê-su bắt đầu chức vụ với 
một thông điệp ngắn gọn, rõ ràng: “Kỳ đã 

NƯỚC TRỜI TRƯỚC HẾT
trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các 
ngươi hãy ăn năn và tin tin lành.” (Mác 
1:15). Thông điệp đầu tiên và cuối cùng 
của Chúa Giê-su là Nước Trời. Nước Trời 
là bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào và bất cứ 
người nào tôn Chúa Giê-su lên làm vua 
lòng mình, phó thác đời sống cho Ngài, nhờ 
Ngài cai trị điều khiển đời sống mình. Nước 
Trời có Đức Chúa Trời làm Vua trên muôn 
vua, Chúa trên muôn chúa. 
Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện: 

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh;
Nước Cha được đến;
Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ 
ngày;
Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng 
tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng 
chúng tôi;

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu 
chúng tôi khỏi điều ác!

(Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về 
Cha đời đời. A-men.)
Chúa Giê-su đã làm nhiều phép lạ để hé lộ 
cho nhân loại biết Nước Trời rất gần với 
người có đức tin. Chúa Giê-su nghe Đức 
Chúa Cha phán từ trong mây, “Nầy là Con 
yêu dấu của ta…” Đức Thánh Linh ngự 
xuống trên Chúa Giê-su như hình thể bồ 
câu đậu trên Ngài. Đức Chúa Giê-su lên núi 
với ba môn đồ thân tín và Ngài đã hóa hình 
trước mặt họ, Ngài biến hóa sáng lòa trước 
mắt họ. Họ đã nếm hương vị của thiên đàng 
và họ muốn ở luôn trên núi đó với Ngài. 

“Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt 
các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra 
mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ 
trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự 
về nước Đức Chúa Trời.” (Công Vụ 1:3).

Sứ đồ Phao-lô, vị giáo sĩ đầu tiên của Hội 
Thánh đã đi khắp thế giới, từ Giê-ru-sa-lem 
đến La-mã để rao giảng về Nước Trời. Câu 
Kinh Thánh cuối của sách Công Vụ Sứ Đồ 
ghi chép: 

“Phao-lô ở trọn hai năm tại một nhà trọ 
đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến 
thăm mình, giảng về nước Đức Chúa 
Trời, và dạy dỗ về Đức Chúa Giê-su 
Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn 
cấm người hết.” (Công Vụ 28:30-31).

Người Việt cần biết Nước Trời. Nước Trời 
ở gần với người tìm kiếm Nước Trời. Nước 
Trời ở trong lòng chúng ta nên Nước Trời 
không biên giới. Không có hàng rào nào 
có thể phân cách con người với Nước Trời. 
Nước Trời tự do. Nước Trời vô điều kiện. 
Nước Trời có hiệu quả. Nước Trời không 
bao giờ tàn rụi vì Vua Trời không hề thay 
đổi.
Người được vào Nước Trời giống như 
người có quyền nhập tịch Thiên Quốc. Điều 
kiện duy nhất để vào Nước Trời là tin Trời 
và cầu Trời.  Tin cậy và vâng lời một mình 
Ông Trời. “Vì ai kêu cầu Danh Đức Chúa 
Trời thì được cứu.” Cách duy nhất để được 

bước vào Nước Trời là đức tin. 

Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự 
sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa 
Giê-su Christ là Đấng làm chứng tốt nơi 
Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều 
răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách 
được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa 
Giê-su Christ chúng ta, là sự mà Đấng Chủ 
tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là 
Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, một 
mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự 
sáng không thể đến gần được, chẳng người 
nào từng thấy Ngài và cũng không thấy 
được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài 
đời đời! A-men. (1 Ti-mô thê 6: 13-16). 
Nước Trời đang ở đâu trong cuộc đời của 
quý vị?

Ý NGHĨA NƯỚC TRỜI 
Hãy đọc các sách Phúc Âm bạn sẽ hiểu rõ 
thêm về Nước Trời. Chỉ riêng sách Ma-
thi-ơ, chúng ta thấy ít nhất có đến 54 lần tác 
giả nói đến Nước Trời. Nước Trời là một 
cách nói khác về thiên đàng. 
Chúa Giê-su dạy rõ về công dân thật của 
Nước Trời: 

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta 
rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được 
vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ 
làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời 
mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa 
cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng 
tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói 
tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ 
quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm 
nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ 
ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, 
ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui 
ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23). 

Tôi thường tự hỏi, “Nếu một người suốt 
đời nói mình thờ Trời, gia nhập và tiến thân 
trong đạo Trời, nhưng cuối cùng bị chính 
Trời từ khước” thì người đó sẽ hối tiếc biết 
bao. Buồn bã biết bao? Vì vậy tôi thấy hôm 
nay việc bạn biết chắc có một chỗ trong 
Nước Trời và được Trời chấp nhận sẽ quan 
trọng biết là dường nào? Tôi đang sống 
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những ngày trời trên đất! Bạn đang ở trong 
Nước Trời chưa? 

“Vì đạo Trời không những từ nơi anh em 
vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai 
thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có 
trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi 
nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải 
nói đến nữa. Vả, mọi người đều thuật lại 
thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và 
thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, 
bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời 
hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi 
Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Giê-
su mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, 
tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn 
thạnh nộ ngày sau” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9-10).

Chúng ta phải biết chắc Kinh Thánh nói gì 
về Nước Trời!
Mặc dầu chúng ta không thể thấy thiên 
đàng, Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là 
nơi có thật và rất kỳ diệu. Thiên đàng là nhà 
của Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh 
Linh. Thiên đàng cũng là nhà của các thiên 
sứ và của tất cả những tín hữu trong Chúa 
Giê-su. Chúa Giê-su đã từ thiên đàng viếng 
thăm quả đất. Ba ngày sau khi chết trên thập 
tự giá, Chúa Giê-su đã sống lại cách lạ lùng 
với một thân thể thiên đàng không bao giờ 
chết. Bốn mươi ngày sau, Chúa Giê-su đã 
thăng thiên trở về thiên đàng là nơi Ngài 
đang sống và tể trị vũ trụ như vị Vua Trời. 

Tạ ơn Chúa Giê-su, hoàn toàn nhờ ơn Trời, 
vì những gì Con Một Chúa Trời đã làm cho 
nhân loại, một ngày kia chúng ta, những 
người tin Ngài, cũng sẽ nhận lãnh những 
thân thể mới (như thân thể phục sinh của 
Chúa Giê-su) và cùng hội ngộ với Ngài trên 
thiên đàng. 

Ngay hôm nay, chúng ta có ơn ban Thánh 
Linh của Trời sống trong lòng chúng ta, 
giúp chúng ta chia sẻ tình yêu Trời với 
người khác. Đó là lý do Chúa Giê-su nói, 
“Nước Trời ở trong lòng các ngươi” (Lu-
ca 17:21). 

DẤU HIỆU CỦA NƯỚC TRỜI
Sống nhiều năm ở Việt Nam và cũng sống 
nhiều năm ở Hoa Kỳ, tôi có nhận xét về sự 
khác nhau rõ ràng giữa hai nước. Một nước 
có đa số người thờ người và một nước có đa 
số người thờ Trời. Một nước có đa số người 
nhờ sức người và một nước có đa số người 
nhờ Trời. Một nước ít khi tạ ơn Trời và một 
nước luôn tạ ơn Trời. Một nước có Kinh 
Thánh làm kim chỉ nam cho cuộc sống, một 
nước không tin Kinh Thánh là ánh sáng chỉ 
đường. Một nước luôn tìm kiếm sự công 
bình của người và một nước luôn tìm kiếm 
sự công bình của Trời. Một nước có nhiều 
người bước theo sự sáng, sự sống và một 
nước có nhiều người bị nô lệ của sự tối tăm, 
mê tín, sợ hãi. “A Nation Under God” và “In 
God We Trust” là niềm tự hào của nước Mỹ.
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Tôi tìm thấy mấy chữ S mô tả sắc thái của 
Nước Trời như sạch, sống, sáng, sang, 
sung, san sẻ, sinh, sắc, siêu, sẵn, 
siêng, sớm, sứ, sướng… và trước hết 
là đọc sách thánh. Tôi cũng tìm thấy mấy 
chữ T mô tả tính chất của Nước Trời như 
Thiên, thiêng, thiện, thiết, thịnh, tha, 
tạ, tạo, tặng, tân, thắng, thần, thương, 
thân, thánh, thật, thành, tin, tín, theo, 
thích, thoát, thuận, thường, tiến, tiếp, 
tính, tình, toàn, tri, trong, trọng, trung, 
truyền, trường, tuyệt, và trên hết là chữ 
Trời. 

MỞ RỘNG NƯỚC TRỜI
Tôi tin về một giải pháp cho mọi nan đề trên 
quê hương tôi là việc bạn hãy cùng tôi góp 
phần và hiệp tác mở rộng Nước Trời. Người 
quê hương và đồng hương Việt Nam đang 
cần Nước Trời. Hãy tập trung mở rộng Nước 
Trời trong lòng người muốn tìm sự sống, sự 
sáng, sự trong sạch của tâm hồn. Hãy giúp 
đồng bào biết chắc hướng đi lên. Đi lên thiên 
đàng. Trước hết hãy giúp đồng bào phục hồi 
tín ngưỡng Thờ Trời. Hãy cùng nhau tìm 
kiếm Nước Trời trước hết. 
Tôi mới về thăm quê hương một tháng. 
Tôi gặp rất nhiều người. Những người vui 
trong đức tin, những người buồn trong vô 
tín. Những người hy vọng và những người 
thất vọng. Tôi đã giúp in tặng các Hội Thánh 
1,000 quyển NƯỚC TRỜI KHÔNG BIÊN 
GIỚI. Tôi muốn in cả triệu quyển sách nói 
về Nước Trời Trước Hết. Nhưng lực bất tùng 
tâm! Làm sao truyền bá Đạo Trời cách hữu 
hiệu cho quê hương? Làm sao để người quê 
hương và đồng hương dưới đất có thể “ham 
mến một quê hương tốt hơn ở trên trời”?

HÃY TỰ THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ
Có lẽ bạn tin cậy Chúa, bạn biết ý Chúa 
nhưng bạn không có khả năng làm theo điều 
Chúa muốn bạn làm. Có nhiều lý do ngăn 
cản bạn làm theo ý Chúa. Có những lý do 
bên ngoài và cũng có lý do bên trong. Tôi 
nghĩ lý do bên trong là chính, đó là bạn đang 
bị nô lệ và bạn cần được tự do. 

Chúng ta mỗi người đang có 3 kẻ thù: 
1. Ma quỷ. 
2. Xác thịt. 
3. Thế Gian.

Đây là những kẻ thù nguy hiểm và khó thắng 
của mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể 
thắng chúng bằng sức riêng. Chúng ta chỉ 
có thắng kẻ thù duy nhờ quyền phép của 
Chúa Cứu Thế Giê-su. Bởi vì Danh Giê-su 
là Danh chiến thắng.

- Giăng 8:26, “Vậy nếu Con buông tha 
các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”
- Rô-ma 7:24-25, “Khốn nạn cho tôi! Ai 
sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết 
nầy? 
Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa 
Giê-su Christ, là Chúa chúng ta!”

Tôi thích ý của Mục Sư Rick Warren khi 
ông viết, 
“Mỗi ngày bạn bị điều khiển bởi một điều gì 
đó.  Bạn có thể bị điều khiển bởi cái tôi của 
chính bạn hoặc bởi sự mong đợi của người 
khác.  Bạn có thể bị điều khiển bởi sự sợ hãi 
hoặc tội lỗi hoặc oán giận hoặc cay đắng.  
Bạn có thể bị điều khiển bởi một chất ghiền 
hay một thói quen.  Nhưng bạn đang bị điều 
khiển bởi một cái gì đó mỗi ngày.
Tự do đến khi bạn chọn những gì sẽ điều 
khiển bạn.  Khi bạn chọn Chúa Giê-su Christ 
để Ngài điều khiển đời sống mình, khi bạn 
tôn Ngài làm Chủ, thì bạn có thể làm chủ 
mọi thứ khác.  Nếu bạn không đặt Chúa ở 
vị trí số một trong cuộc đời của bạn, mà bạn 
đặt vào một điều nào khác, thì nó sẽ điều 
khiển bạn đến một mức độ tiêu cực.  Khi 
Chúa Giê-su Christ điều khiển đời sống bạn, 
Ngài luôn dẫn bạn đi đúng hướng.”
Kinh Thánh dạy:

“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay 
chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục 
nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi…
nhưng hãy phó chính mình anh em cho 
Đức Chúa Trời; anh em dường như đã 
chết mà nay trở nên sống. Vậy hãy dâng 
chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là 
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đồ dùng về sự công bình.” (Rô-ma 6:12-13)

HÃY THẮP SÁNG NIỀM HY VỌNG
Chúng ta thường bắt đầu tốt trong nhiệm 
vụ mở rộng Nước Trời, nhưng khi tiến lên, 
chúng ta gặp khó khăn, kẻ thù ngăn lối, 
chống trả, chúng ta bắt đầu chán nản và bỏ 
cuộc. 

Chúng ta quên “nhìn xem Đức Chúa Giê-
su, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức 
là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt 
mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ 
nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức 
Chúa Trời.”
“Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu 
sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu 
cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng” (Hê-bơ-rơ 
12: 2-3). 

Có lẽ bạn sẽ nói, “Một mình tôi thì làm được 

gì để mở rộng Nước Trời?”
Tôi cũng có lần tự nhủ với lòng mình như 
một nhà thơ người Việt đã thốt lên, “Thiên 
hạ có khi đang ngủ cả, Tội gì mà thức một 
mình ta?” Nhưng Đức Chúa Trời đã dạy dỗ 
và khích lệ tôi qua cậu chuyện lịch sử sau 
đây:

“Khi Telemachus, một tu sĩ Cơ-đốc, đến 
du lịch ở thành phố Rô-ma trong khoảng 
đầu thế kỷ thứ 5 và lúc đó ông không hề 
nghĩ rằng hành động của mình có ảnh 
hưởng rất lớn và lâu dài trên thế giới. 
Trong khi ở Rô-ma, tu sĩ Telemachus đã 
chứng kiến những cuộc chiến đấu dã man 
của các lực sĩ giác đấu trong hội trường. 
Ông nhớ đến Điều Răn Thứ Sáu trong 
bảng 10 Điều Răn của Chúa là “Ngươi 
chớ giết người!” (Xuất 20:13).

Ông hốt hoảng khi chứng kiến cảnh các 
lực sĩ giác đấu (gladiators) đã giết chết 
lẫn nhau để làm trò mua vui cho đám 
đông khán giả. Tu sĩ Telemachus nhảy 
vào đấu trường và lớn tiếng yêu cầu 
chấm dứt điều mà Kinh Thánh lên án là 
sai trái nầy. Theo sách Sách Các Thánh 
Tử Đạo (Book of Martyrs) của Foxe, tu sĩ 
Telemachus đã cố hết sức thuyết phục các 
lực sĩ giác đấu chấm dứt việc giết nhau. 
Ông chen vào chính giữa các lực sĩ giác 
đấu và nài xin họ ngưng lại. 
Nhưng đám đông xung quanh la hét ôm 
sồm.  Họ muốn cuộc vui giết nhau cứ tiếp 
diễn. Họ không quan tâm đến sự can thiệp 
của một tu sĩ lẻ loi. Đám đông phẩn nộ… 
Họ lượm đá ném chết tu sĩ Telemachus 
ngay giữa đấu trường…

Hành động dũng cảm của vị tu sĩ tại đấu 
trường hôm đó đã trở thành một hành động 
thay đổi lịch sử. Được thức tỉnh bởi cái chết 
hy sinh của tu sĩ Telemachus, một hành 
động nhằm bảo tồn mạng sống con người, 
ba ngày sau, Hoàng Đế Honorius đã hủy bỏ 
trò chơi quyết đấu của lực sĩ. Từ đó đến nay, 
không còn trò chơi quyết đấu cho đến chết 
nào xảy ra nữa trên đấu trường Rô-ma

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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Chúng tôi, Ban Chấp 
Hành Liên Hữu, vừa 
về lại địa phương sau 
những ngày tham 

dự Đại Hội Thường Niên của 
Giáo Hội Baptist Nam Phương 
(Southern Baptist Convention), 
một giáo hội Tin Lành lớn nhất 
tại Hoa Kỳ, được tổ chức tại Kay 
Bailey Hutchison Convention 
Center Dallas từ ngày 10 đến 13 
tháng 6 năm 2018. 
Đại Hội được Thống Đốc Greg 
Abbott của bang Texas chào 
mừng và Phó Tổng Thống Mike 

GIÁO HỘI

ĐẠI HỘI BÁP-TÍT HOA KỲ
GIÁO HỘI TIN LÀNH LỚN NHẤT TẠI HOA KỲ
MỤC SƯ TIẾN SĨ PHAN PHƯỚC LÀNH

Pence phát biểu.  Những vị lãnh 
đạo quốc gia này rất yêu mến Đức 
Chúa Trời. Theo thứ tự ưu tiên, 
họ luôn nói rằng tôi là Người Tin 
Chúa, Người Bảo Thủ và Người 
Cộng Hòa.  
Hoa Kỳ là một quốc gia có số 
người tin Đức Chúa Trời rất đông.  
Theo dữ liệu của Wiki Commons 
cho biết tỉ lệ người tin Ngài tại 
Hoa Kỳ là 78.5%.  Trong đó Tin 
Lành là 51.3% và Công Giáo La 
Mã 23.9%. Có nhiều hệ phái giữa 
Người Tin Lành như: Anh Giáo, 
Baptist, Cải Cách, Giám Lý, Ngũ 

Tuần, Phước Âm Liên Hiệp, 
Trưởng Lão…  Giáo Hội Baptist 
là giáo hội có số tín hữu đông 
nhất của Tin Lành và có khuynh 
hướng bảo vệ mạnh mẽ giá trị 
Kinh Thánh và thường được gọi 
là Evangelical Christians (Tin 
Lành Thuần Túy).  
Chừng 10,000 Mục sư và sứ giả 
về tham dự Đại Hội năm nay.  
Chủ đề của Đại Hội năm nay là 
Testify: Go, Stand, Speak (tạm 
dịch, Làm Chứng: Ra Đi, Đứng 
Vững và Truyền Đạt).  Hai 
ngày đầu của Đại Hội dành cho 
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các Mục sư với 12 diễn giả rất 
được ơn như Jack Graham, Tony 
Evans, Juan Sanchez, James 
Merritt, Ray Pritchard, J.D 
Greear, qua 12 bài giảng luận.  
Tiếp theo hai ngày sau là công 
việc hành chánh: Tường Trình 
và Bầu Cử.
Năm nay Đại Hội tín nhiệm Mục 
sư J.D Greear, 45 tuổi, quản 
nhiệm Hội Thánh Summit có 10 
ngàn tín hữu tại Durham, North 
Carolina.  Ông tốt nghiệp Tiến Sĩ 
Thần Học tại Chủng Viện Thần 
Học Southeastern Baptist. Ông 
là một người trẻ, sáng tạo và có 
khuynh hướng cởi mở, sẽ dung 
hòa hai thế hệ và giúp cho Giáo 
Hội Baptist Hoa Kỳ đi tới những 
bước mạnh mẽ trong tương lai.
Mục sư Frank Pomeroy, quản 
nhiệm Hội Thánh First Baptist 
Church tại Sutherland Springs, 
cũng được mời giảng và làm 
chứng.  Hội Thánh này là nơi 
bị một thanh niên tên là Devin 
Patrick Kelley dùng súng bắn 
bừa vào ngày 5 tháng 11 năm 
2017 khiến 26 người thiệt mạng 
và 20 người bị thương.  Trong số 
người thiệt mạng đó có cô con 
gái của ông. Sau biến cố kinh 
hoàng đó, phép lạ xảy ra, Hội 
Thánh đã tăng lên hơn gấp đôi và 
được Giáo Hội trợ giúp để xây 

một ngôi nhà thờ mới.  Tại ngôi 
nhà thờ mới vẫn giữ cái chuông 
nhà thờ cũ. Đây là cái chuông 
nhắc mọi người trong vùng đi 
thờ phượng mỗi khi nó rung lên.
Ngoài sự ảnh hưởng mạnh mẽ về 
tinh thần và công tác truyền giáo, 
Giáo Hội Baptist cũng đóng một 
vai trò rất quan trọng trong chính 
trường Hoa Kỳ.  Đây là khối 
người ảnh hưởng khuynh hướng 
bảo thủ vào dòng chính của Hoa 
Kỳ như bảo vệ hôn nhân truyền 
thống chống đồng tính, chống 
phá thai, quyền tự do tôn giáo, 
quyền đọc Kinh Thánh, quyền 
cầu nguyện trước công chúng… 
Họ luôn giữ những giá trị đạo 
đức theo nền tảng Kinh Thánh 
dạy và giá trị truyền thống của 
nền văn hóa Mỹ.
Vài con số về Giáo Hội Baptist 
Nam Phương, Hoa Kỳ:

- Thành viên gần 16 triệu tín 
hữu 
- Ngân sách điều hành năm 
nay là $1,168,222,506 (hơn 1 
tỉ USD)
- Dâng cho Quỹ Hợp Tác 
Truyền Giáo cho Bắc Mỹ và 
thế giới (CP) là $197,146,731
- Số người được Báp-têm năm 
qua là 280,773 

- Số Hội thánh hiện có là 
47,272
- Số giáo hội tiểu bang là 42
- Số giáo phận là 1,136
- Sáu Đại Chủng Viện
- Giáo sĩ gởi ra Hải ngoại là 
trên 5000 và Bắc Mỹ là gần 
5200
- Địa điểm tổ chức Đại 
Hội những năm tới: 2019 
Birmingham, AL | 2020 
Orlando, FL | 2021 Nashville, 
TN | 2022 Anaheim, CA | 
2023 Charlotte, NC | 2024 
Indianapolis, ID | 2025 Salt 
Lake City, UT.

 Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt 
Nam tại Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và 
Ca-na-da) trực thuộc Southern 
Baptist Convention, Hoa Kỳ.  
Giống như hàng trăm sắc dân 
khác, Người Việt đến Hoa Kỳ có 
cơ hội tin Đức Chúa Trời và khai 
lập Hội Thánh. Hiện nay Liên 
Hữu có 154 Hội Thánh tại Hoa 
Kỳ và 10 Hội Thánh tại Canada.  
Tường trình bởi:

MỤC SƯ TIẾN SĨ PHAN 
PHƯỚC LÀNH,
Chủ Tịch Liên Hữu Baptist Việt 
Nam tại Hoa Kỳ và Canada
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Khi sắp lên trời cùng 
Đức Chúa Cha, Chúa 
Jesus giao sứ mệnh 
lại cho môn đồ, cũng 

lập lại: nhưng khi Đức Thánh 
Linh giáng trên các ngươi thì các 
ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và 
làm chứng về ta tại thành Giê-ru-
sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-
ri, cho đến cùng trái đất. Công-
vụ 1:8

Cuốn sách Lời Cầu Nguyện 
Của Gia-bê có một thời là cuốn 
sách bán chạy nhất. Gia-bê cầu 
nguyện gì?

‘’Gia-bê khấn nguyện với 
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-
ên rằng: Chớ chi Chúa ban 
phước cho tôi, mở bờ-cõi tôi 
rộng lớn; nguyện tay Chúa 
phù-giúp tôi, giữ tôi được 
khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng 

MỞ RỘNG 
BỜ CÕI NƯỚC TRỜI 
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

SÁCH GIÁO KHOA buồn-rầu! Đức Chúa Trời bèn 
ban cho y như sự người cầu 
nguyện’’. I Sử-ký 4:10.

Chữ được lưu ý trong lời cầu 
nguyện này là Mở Bờ Cõi Tôi 
Rộng Lớn. Câu này có nhiều 
ý nghĩa, chữ bờ cõi được hiểu 
nhiều cách, là bờ cõi vật chất, là 
bờ cõi thuộc linh. Chúng ta có 
thể bắt chước Gia-bê thêm vào 
lời cầu nguyện của mình: Xin 
Chúa giúp con mở rộng bờ 
cõi nước Chúa.

Chúa Jesus đã bắt đầu chương 
trình mở rộng nước Trời của 
Ngài như thế nào?

TÌM NGƯỜI LẬP NHÓM
Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa 
Jêsus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin 
Lành của Đức Chúa Trời, mà 
rằng: 

Nước Trời bao la không biên 
giới, nhưng người ta đã làm 

những hàng rào để phân chia 
biên giới, nhưng có biên giới 

từ trong lòng người. Chúa 
Jesus khi đến trần gian đã có 
ý định phá vỡ những rào cản 

biên giới và muốn mở rộng 
nó khi Ngài nói: chúng ta 

hãy đi nơi khác, trong những 
làng xung quanh đây, để ta 

cũng giảng đạo ở đó nữa, vì 
ấy là cốt tại việc đó mà ta đã 

đến. Mác 1:38. Và sau đó 
Ngài giao mục đích ấy lại cho 
các môn đồ: Hãy đi khắp thế 
gian, giảng Tin-lành cho mọi 

người. Mác 16:15. Ngài muốn 
nói với họ rằng, đừng dừng 

lại nơi nào cả, cứ đi cho đến 
hết thế gian.
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Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa 
Trời đã đến gần; các ngươi 
hãy ăn năn và tin đạo Tin 
Lành. Ngài đi dọc theo mé 
biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với 
Anh-rê, em người, đang thả 
lưới dưới biển; vì hai người 
vốn làm nghề chài. Đức Chúa 
Jêsus bèn phán cùng họ rằng: 
Hãy theo ta, và ta sẽ khiến 
các ngươi trở nên tay đánh 
lưới người. Tức thì hai người 
bỏ chài lưới mà theo Ngài. 
Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy 
Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với 
em là Giăng, đang vá lưới 
trong thuyền. Ngài liền kêu 
hai người; thì họ để Xê-bê-đê, 
cha mình, ở lại trong thuyền 
với mấy người làm thuê, mà 
theo Ngài. Mác 1:14-20

Công việc của Ngài là mở rộng 
bờ cõi nước Trời: 

Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa 
Trời đã đến gần... Chúa Jesus 
đã bắt đầu việc mở rộng bờ 
cõi nước Trời bằng việc tuyển 
chọn và kêu gọi các sứ đồ, mà 
những người đầu tiên là Si-
môn (Phi-e-rơ), Anh-rê, Gia-
cơ, Giăng. Và sau đó Ngài kêu 
gọi thêm những người khác, 
kế đó nữa là Ma-thi-ơ, khi 
ông này đang làm việc trong 
sở thuế.

Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi 
nơi đó rồi, thấy một người 
tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại 
sở thâu thuế, bèn phán cùng 
người rằng: Hãy theo ta. 
Người liền đứng dậy, mà theo 
Ngài. Ma-thi-ơ 9:9

Cho đến khi tập trung được con 
số Ngài muốn.

Ngài bèn lập mười hai người, 
gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài 
và sai đi giảng đạo, lại ban 
cho quyền phép đuổi quỉ. Nầy 
là mười hai sứ đồ Ngài đã 
lập: Si-môn, Ngài đặt tên là 
Phi-e-rơ; Gia-cơ con Xê-bê-
đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài 
đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, 
nghĩa là con trai của sấm sét; 

Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, 
Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ 
con A-phê, Tha-đê, Si-môn 
người Ca-na-an, và Giu-đa 
Ích-ca-ri-ốt, chính tên nầy đã 
phản Ngài. Mác 3:14-19

Chúa Jesus lập 12 sứ đồ, tại sao 
phải là 12 mà không phải là con 
số khác thì chỉ là suy đoán, người 
ta cho rằng Chúa Jesus đã làm lại 
khuôn mẫu 12 chi phái cho thời 
Tân Ước, đó là ý của Chúa. Ngài 
lập 12 người này để ở cùng Ngài 
và sai đi giảng đạo.... Những lời 
này bao gồm việc huấn luyện và 
sai đi. Điều này cũng có nghĩa 
là để mở rộng bờ cõi nước Trời 
chúng ta hãy bắt chước Chúa 
Jesus bắt đầu tìm kiếm người 
có thể cùng mình làm việc cho 
Chúa. Tìm và lập một nhóm nhỏ 
dể có thể cầu nguyện với nhau, 
làm việc chung với nhau cùng 
một mục đích.

HỌC HỎI VÀ 
ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

Chúa Jesus đã ở cùng các sứ đồ 
khoảng 3 năm rưỡi, đó là thời 
gian Ngài bắt đầu thi hành chức 
vụ cho đến khi chấm dứt, gần 
tương đương với chương trình 
Cử nhân thần học 4 năm của các 
trường thần học. Ngài chắc chắn 
đã huấn luyện họ trong suốt thời 
gian ấy, khởi đầu dường như chỉ 
có Ma-thi-ơ là người tương đối 
có học thức nhất trong 12 sứ đồ, 
còn lại là ngư phủ, các thành 
phần khác và hầu như là không 
có học hành gì cả, đến nỗi Công-
vụ 4:13 chép: Khi chúng thấy sự 
dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, 
biết rõ rằng ấy là người dốt nát 
không học, thì đều lấy làm lạ; lại 
nhận biết hai người từng ở với 
Đức Chúa Jêsus.
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Căn cứ vào điều này thì chúng ta 
tin rằng lý do việc thay đổi từ dốt 
nát không học đến sự dạn dĩ và 
ăn nói lưu loát thuyết phục của 
Phi-e-rơ và Giăng chính là việc 
hai người đã từng ở với Đức 
Chúa Jesus. Họ đã ngồi dưới 
chân Chúa nghe giảng dạy (Bài 
Giảng Trên Núi), được chính 
Giáo Sư Lớn dạy trực tiếp chứ 
không qua một giáo sư con người 
nào. Việc bắt đầu mở rộng bờ cõi 
nước Trời phải là sự huấn luyện 
học hỏi, việc làm gì cũng phải 
được huấn luyện, huống chi là 
việc mở mang bờ cõi nước Trời 
là việc vô cùng hệ trọng. Không 
thể chấp nhận việc một người 
đi mở rộng bờ cõi nước Trời lại 
không học hỏi và huấn luyện gì 
cả, chỉ đánh võ tự do, đụng đâu 
đánh đó. Không thể đi mở rộng 
bờ cõi nước Trời mà giữ nguyên 
tình trạng dốt nát không học.

Phao-lô, một sứ đồ trí thức, tài 
giỏi, nhưng khi tin Chúa Jesus 
thì ông cũng bắt đầu lại, biệt 
riêng thì giờ tìm hiểu rõ ràng và 
sâu nhiệm trong Chúa trước khi 
khởi sự chức vụ Chúa giao phó:

Nhưng khi Đức Chúa Trời, 
là Đấng đã để riêng tôi ra từ 
lúc còn trong lòng mẹ, và lấy 
ân điển gọi tôi, vui lòng  bày 
tỏ Con của Ngài ra trong tôi, 
hầu cho tôi rao truyền Con 
đó ra trong người ngoại đạo, 
thì lập tức tôi chẳng bàn với 
thịt và máu. Tôi cũng không 
lên thành Giê-ru-sa-lem, đến 
cùng những người đã làm sứ 
đồ trước tôi, song tôi đi qua 
xứ A-ra-bi; sau rồi trở về 
thành Đa-mách. Kế đó, mãn 
ba năm, tôi lên thành Giê-ru-
sa-lem, đặng làm quen với Sê-
pha, và tôi ở với người mười 
lăm ngày. Ga-la-ti 1:15-18

Chữ sai đi cũng cho biết Chúa 
Jesus không chỉ dạy lý thuyết, 
mà sau khi dạy lý thuyết thì Ngài 
yêu cầu thực hành, Ngài sai đi 
giảng đạo. Một điều quan trọng 
nữa cần biết là Chúa Jesus không 
dạy cho xong hết một chương 
trình thần học hay huấn luyện 
rồi mới sai đi. Chúa vừa dạy 
vừa sai đi, vừa học vừa thực tập. 
Điều này cũng nhắc nhở chúng 
ta rằng đôi khi chúng ta chỉ chú 
trọng việc học lý thuyết, ngồi 
học miệt mài từ chương trình này 
đến chương trình kia, ai mở lớp 
gì cũng đi học, mà không thực 
tập gì cả. Đây là tình trạng chung 
của Hội Thánh, chỉ muốn ngồi 
học, mà không muốn đứng dậy 
đi. Đó không phải là cách của 
Chúa Jesus. Chúng ta phải vừa 
học vừa đi ra, đi tới đâu học tiếp 
tới đó. Học rồi đi, đi rồi học.

Chúng ta học là để hiểu biết, hiểu 
rõ, sở hữu, rồi mới truyền cho 
người khác sự hiểu biết đó được. 
Chúng ta không thể cho cái mà 
chúng ta không có. Khi Phi-e-rơ 
và Giăng lên đền thờ cầu nguyện, 
người què xin tiền, Phi-e-rơ nói 
một câu rất hay: Nhưng Phi-e-rơ 
nói với người rằng: 

Ta chẳng có vàng bạc chi 
hết, song điều ta có thì ta cho 
ngươi. Công-vụ 3:6a.

ĐẾN NHỮNG NƠI NÀO
Khi có vốn liếng tạm đủ để có thể 
ra đi, thì bây giờ Chúa Jesus nói 
đến chuyện đi đâu, đi chỗ nào.

Nhưng khi Đức Thánh Linh 
giáng trên các ngươi, thì các 
ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, 
và làm chứng về ta tại thành 
Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ 
Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. 
Công-vụ 1:9

Chúa Jesus đã giải quyết câu 
nói này của Ngài như thế nào. 
Đầu tiên quả là Chúa đã sai các 
môn đồ đến Giê-ru-sa-lem. Giê-
ru-sa-lem được giải thích là địa 
phương gần nhất, nhưng trong 
thời Chúa Jesus Giê-ru-sa-lem 
cũng có nghĩa là dân Y-sơ-ra-ên:

Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức 
Chúa Jêsus sai đi, và có truyền 
rằng: Đừng đi đến dân ngoại, 
cũng đừng vào một thành nào 
của dân Sa-ma-ri cả; song thà 
đi đến cùng những con chiên 
lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 
Khi đi đường, hãy rao giảng 
rằng: Nước thiên đàng gần 
rồi. Ma-thi-ơ 10:5-7

Nhưng không phải là ai cũng 
nghe và tin:

Nếu ai không tiếp rước, không 
nghe lời các ngươi, khi ra 
khỏi nhà đó, hay là thành đó, 
hãy phủi bụi đã dính chân các 
ngươi. Ma-thi-ơ 10:14

Không nghe thì đi chỗ khác, đó 
là ý nghĩa câu nói đó, nhưng 
không có nghĩa là phải bắt buộc 
bằng Giê-ru-sa-lem rồi mới tiếp 
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tục đi đến những nơi khác, người 
ta không muốn đi, thì người ta 
giải thích vậy. Thử hình dung 
lại bối cảnh khi Chúa Jesus nói 
câu này, là lúc Ngài đang đứng 
trên núi Ô-li-ve và chuẩn bị về 
trời. Từ trên cao Chúa Jesus nhìn 
xuống đồng bằng bên dưới, tay 
Ngài chỉ, đó, vùng đất đó, đây 
là nơi gần nhất, và kia là những 
chỗ xa hơn, muốn đi xa hơn thì 
phải bắt đầu đi chỗ này, nhưng 
Ngài không có ý nói rằng ngươi 
phải đi cho xong toàn bộ khu vực 
Giê-ru-sa-lem rồi mới đi tiếp. 
Bao giờ mới đi hết? Có những 
người sẽ không tin, như vậy cứ 
chờ cho đến khi người ta tin hết 
rồi mới đi? Giê-ru-sa-lem là nơi 
ngươi phải đi qua, nhưng không 
phải là đi cho hết, mà từ Giê-ru-
sa-lem ngươi sẽ đi qua Sa-ma-ri, 
rồi đi hết xứ Giu-đa, và ngoài 
kia, những vùng đất mà mắt các 
ngươi không thấy, cũng sẽ phải 
đi tới, cho đến cùng trái đất. 

Giê-ru-sa-lem cũng có thể là một 
khái niệm bắt đầu Hội Thánh. Để 
đi hết xứ Giu-đê, thì phải bắt đầu 
bằng một phần của Giu-đê, bắt 
đầu bằng một nhóm nhỏ, rồi Hội 
Thánh, và lan ra. Chúa Jesus đã 
ủy thác cho Phi-e-rơ chức vụ ban 
đầu là xây dựng Hội Thánh:

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: 

Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập 
Hội thánh ta trên đá nầy, các 
cửa âm phủ chẳng thắng được 
hội đó. Ma-thi-ơ 16:18

Trước hết, bắt đầu từ Hội Thánh. 
Hội Thánh cũng bắt đầu bằng 
việc chứng đạo, có người tin 
Chúa, làm báp-têm cho họ, đưa 
họ vào nhà thờ, dạy đạo cho 
họ, huấn luyện họ, và chu trình 
ấy tiếp tục, ngày càng rộng ra, 
cho đến muôn dân như lời Chúa 
Jesus phán:

Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, 
hãy nhân danh Đức Cha, Đức 
Con, và Đức Thánh Linh mà 
làm phép báp tem cho họ, và 
dạy họ giữ hết cả mọi điều mà 
ta đã Chúng ta đã biết truyền 

cho các ngươi. Và nầy, ta 
thường ở cùng các ngươi luôn 
cho đến tận thế. Ma-thi-ơ 28:19-
20.

GIỚI THIỆU MỘT MÔ HÌNH 
PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH

Chúng ta cũng tin rằng khi Chúa 
Jesus cùng môn đồ đứng nơi 
cao nhìn xuống thấp và đưa tay 
chỉ những vùng đất, Ngài đang 
nói đến những con người trong 
những vùng đất ấy chứ không 
nói đến đất đai. Những từ Giê-
ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-
ma-ri và tận cùng trái đất là nói 
về những con người đang ở từ 
nơi này đến nơi kia đang cần sự 
cứu rỗi. Không phải là nơi nào 
nhưng là người ở nơi nào. Bất cứ 
ở đâu có những linh hồn lạc mất 
là chúng ta tìm đến, chứ không 
phải là quốc gia. Người là quan 
trọng, không phải đất đai xứ sở là 
quan trọng, nơi nào có người thì 
bàn chân người truyền đạo cần 
tìm đến.

Không phải là thành Giê-ru-sa-
lem, nhưng là những con người 
ở trong thành Giê-ru-sa-lem.

Khi Đức Chúa Jêsus gần đến 
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thành, thấy thì khóc về thành, 
và phán rằng: Ước gì, ít nữa 
là ngày nay, mầy đã hiểu biết 
sự làm cho mầy được bình an! 
Song hiện nay những sự ấy 
kín giấu nơi mắt mầy. Lu-ca 
19:41-42

Nhưng không ngừng ở Giê-ru-
sa-lem, khi Chúa Jesus bị nài ép 
ở lại chữa bệnh cho đoàn dân 
đông, Ngài nói:

Ngài phán: Chúng ta hãy đi 
nơi khác, trong những làng 
xung quanh đây, để ta cũng 
giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là 
cốt tại việc đó mà ta đã đến. 
Mác 1:38

Và Ngài dùng Phao-lô cho việc 
đi xa hơn, mở rộng bờ cõi nước 
Trời:

Chúa bèn phán cùng tôi rằng: 
Hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi 
đến cùng dân ngoại ở nơi xa. 
Công-vụ 22:21.

MỌI CÁCH CHO MỌI NGƯỜI
Sự truyền đạo là mọi nơi. Chúa 
Jesus giảng trong nhà thờ cho 

người có Chúa:

Đức Chúa Jêsus được quyền 
phép Đức Thánh Linh, trở 
về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng 
Ngài đồn khắp các xứ chung 
quanh. Ngài dạy dỗ trong các 
nhà hội, ai nấy đều khen ngợi 
Ngài. Đức Chúa Jêsus đến 
thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng 
dục Ngài. Theo thói quen, 
nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào 
nhà hội, đứng dậy và đọc. Lu-
ca 4:14-16.

Nhưng Ngài giảng đạo cho đám 
đông ở trên thuyền, dưới thuyền:

Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ 
hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân 
đông chen lấn nhau xung 
quanh Ngài đặng nghe đạo 
Đức Chúa Trời. Ngài thấy 
hai chiếc thuyền đậu gần bờ, 
người đánh cá đã xuống khỏi 
thuyền giặt lưới, thì Ngài lên 
một chiếc thuyền trong hai 
chiếc, là chiếc của Si-môn, 
biểu người đem ra khỏi bờ 
một chút; rồi Ngài ngồi mà 
dạy dỗ dân chúng. Lu-ca 5:1-3

Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin 
ấy liền bỏ đó xuống thuyền, 
đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi 
đoàn dân biết vậy, thì từ các 
thành đi bộ mà theo Ngài. 
Ngài ở thuyền bước lên, thấy 
đoàn dân đông đúc, động lòng 
thương xót, mà chữa cho kẻ 
bịnh được lành. Đến chiều tối, 
môn đồ tới gần Ngài mà thưa 
rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời 
tối rồi, xin thầy cho dân chúng 
về, để họ đi vào các làng đặng 
mua đồ ăn. Ma-thi-ơ 14:13-15

Không nhất thiết cứ phải giảng 
đạo trong nhà thờ, nài ép người 
ta đến nhà thờ cho bằng được. 
Sau khi ngưòi ta tin Chúa, hãy 
đưa người ta đến nhà thờ.

Sự giảng đạo bằng nhiều cách, 
giảng cho một người:

Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ 
Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một 
thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, 
gọi là Si-kha, gần đồng ruộng 
mà Gia-cốp cho Giô-sép là 
con mình. Tại đó có cái giếng 
Gia-cốp. Nhân đi đường mỏi 
mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần 
bên giếng; bấy giờ độ chừng 
giờ thứ sáu. Một người đàn 
bà Sa-ma-ri đến múc nước. 
Đức Chúa Jêsus phán rằng: 
Hãy cho ta uống. Vì môn đồ 
Ngài đã đi ra phố đặng mua 
đồ ăn. Người đàn bà Sa-ma-
ri thưa rằng: Ủa kìa! ông là 
người Giu-đa, mà lại xin uống 
nước cùng tôi, là một người 
đàn bà Sa-ma-ri sao? (Số là, 
dân Giu-đa chẳng hề giao 
thiệp với dân Sa-ma-ri.) Đức 
Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng 
ngươi biết sự ban cho của Đức 
Chúa Trời, và biết người nói: 
“Hãy cho ta uống” là ai, thì 
chắc ngươi sẽ xin người cho 
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uống, và người sẽ cho ngươi 
nước sống. Giăng 4:4-10

Chúa Jesus chưa bao giờ từ chối 
việc chứng đạo cá nhân dù Ngài 
hết sức bận rộn. Chúa cũng giảng 
cho những đoàn dân đông, điển 
hình là trường họ Phi-e-rơ giảng 
cho mấy ngàn người trong ngày 
lễ Ngũ Tuần:

Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra 
cùng mười một sứ đồ, cất tiếng 
nói với dân chúng rằng: Hỡi 
người Giu-đa, và mọi người ở 
tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy 
biết rõ điều nầy, và lắng tai 
nghe lời ta. Công-vụ 2:14

NHỮNG VIỆC PHẢI LÀM
Chúng ta đã biết Chúa Jesus 
muốn chúng ta đi, đi đâu, nhưng 
đi làm gì? Câu Kinh Thánh này 
được hiểu và được gọi như là Đại 
Mạng Lệnh của Chúa Jesus sẽ 
chỉ cho chúng ta biết mình phải 
làm gì để mở rộng bờ cõi nước 
Trời, và nó nhấn mạnh 3 điều:

Hai chữ DẠY DỖ và DẠY trong 
câu này là 2 nghĩa khác nhau, 
dạy dỗ (make disciples) và dạy 
(teaching). Nghĩa là sau khi làm 
chứng về ta rồi, thì phải đào tạo 
họ trở nên những môn đồ để họ 
sẽ tiếp tục mở rộng bờ cõi nước 
Trời. Sau khi tìm được người, 
chúng ta sẽ có trách nhiệm đào 
tạo họ. Chúng tôi có chương 
trình Đào Tạo Môn Đồ theo cách 
mới về Khái Niệm Thờ Trời sẽ 
dào tạo bạn, chúng ta phải được 
đào tạo trước khi chúng ta đào 
tạo cho người khác. Người vừa 
được đào tạo lại sẽ tiếp tục đào 
tạo người khác, và chu trình đào 
tạo cứ tiếp tục quay vòng, cho 
đến cùng trái đất.

Những điều con đã nghe nơi 

ta ở trước mặt nhiều người 
chứng, hãy giao phó cho mấy 
người trung thành, cũng có tài 
dạy dỗ kẻ khác 2 Ti-mô-thê 2:2

Làm báp-têm không chỉ là để 
xác nhận niềm tin và hứa nguyện 
đồng chết đồng sống với Chúa, 
nó còn có nghĩa là gia nhập vào 
một Hội Thánh địa phương. 

Vậy, những kẻ nhận lời đó đều 
chịu phép báp-tem; và trong 
ngày ấy, có độ ba ngàn người 
thêm vào Hội thánh. Công-vụ 
2:41

Chúng ta phải dạy đạo và làm 
phép báp-têm cho những người 
mới, là một điều nên làm, như 
Chúa Jesus nói với Giăng Báp-
tít khi ông làm báp têm cho Ngài 
dưới sông Giô-đanh 

Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ 
xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng 
tại sông Giô-đanh, đặng chịu 
người làm phép báp-tem. 
Song Giăng từ chối mà rằng: 
Chính tôi cần phải chịu Ngài 
làm phép báp-tem, mà Ngài 
lại trở đến cùng tôi sao! Đức 
Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ 
cứ làm đi, vì chúng ta nên làm 
cho trọn mọi việc công bình 
như vậy. Giăng bèn vâng lời 
Ngài. Ma-thi-ơ 3:13-15

Phép báp-têm không phải là điều 
kiện của sự cứu rỗi. Tên cướp bị 
đóng đinh bên cạnh Chúa Jesus 
không thể làm báp-têm được, vì 
sắp chết, nhưng vẫn nhận được 
sự cứu rỗi:

Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, 
khi Ngài đến trong nước mình 
rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa 
Jêsus đáp rằng: Quả thật, 
ta nói cùng ngươi, hôm nay 
ngươi sẽ được ở với ta trong 

nơi Ba-ra-đi. Lu-ca 23:42-43

Người tin Chúa thật đều tự 
nguyện vui vẻ nhận phép báp-
têm như trường hợp của hoạn 
quan Ê-thi-ô-bi:

Hai người đang đi dọc đường, 
gặp chỗ có nước, hoạn quan 
nói rằng: Nầy, nước đây, có 
sự gì ngăn cấm tôi chịu phép 
báp-tem chăng? Phi-líp nói: 
Nếu ông hết lòng tin, điều đó 
có thể được. Hoạn quan trả lời 
rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa 
Jêsus Christ là Con Đức Chúa 
Trời. Người biểu dừng xe lại; 
rồi cả hai đều xuống nước, và 
Phi-líp làm phép báp-tem cho 
hoạn quan. Công-vụ 8:36-38

Câu cuối dạy họ giữ hết mọi điều 
mà ta đã truyền cho các ngươi, là 
dạy dỗ, dạy Kinh Thánh, là chăm 
sóc đời sống họ để có thể lớn lên. 
Họ lớn lên và lại tiếp tục chương 
trình đào tạo môn đồ mở rộng 
nước Trời

Chúng ta đừng quên điều quan 
trọng này:

Hết cả quyền phép ở trên trời 
và dưới đất đã giao cho ta. 
Ma-thi-ơ 28:18b

Điều đó có nghĩa là không một 
ai dưới trần gian này, mọi thế 
lực thù địch không thể ngăn cản 
bước chân người đi mở rộng bờ 
cõi nước Trời.

Và lời hứa vĩ đại này thêm cho 
chúng ta sự vững vàng, an lòng 
khi bước đi:

Và nầy, ta thường ở cùng các 
ngươi luôn cho đến tận thế. 
Ma-thi-ơ 28:20b 

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN
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Cảnh tượng những đàn 
chim bay theo đội 
hình đã có từ rất lâu 
đời nay, nhưng vẫn 

còn là một bí ẩn của thiên nhiên 
mà các nhà động vật học dày 
công tìm hiểu. Theo ước tính 
của P.B.S. Lissaman và Carl 
Shollenberger, thuộc Viện kỹ 
thuật Pasadena, California, với 
cùng một lực tiêu hao, một con 
chim có thể bay xa thêm 70% 
hành trình bay nhờ lợi dụng quy 
luật khí động lực học từ những 
cái vỗ cánh của đồng loại bay 
bên cạnh trong đội hình bay chữ 
V. Mời  quý vị theo chân các 
nhà điểu học ngắm nhìn, thưởng 
ngoạn điệu ba lê toán học tài 
tình của loài chim…

Khi mặt trời dần chìm xuống 
đường chân trời phía xa mút 

KHOA HỌC VÀ NIỀM TIN

Điệu ba lê toán học
ĐÀO DUY HÒA

Đàn chim bay tạo hình lốc xoáy.

tầm mắt trên xa lộ tiểu bang New 
Jersey, dòng xe hơi chuyển sang 
phải, giảm dần tốc độ rồi dừng 
hẳn trên làn dừng xe. Mở cửa xe, 
bước ra ngoài, mọi người hướng 
tầm mắt nhìn lên bầu trời, phía 
trên cánh đồng cỏ xanh mênh 
mông, bát ngát: một đàn chim 
sáo đá hàng nghìn con vừa tung 
cánh bay rợp lên bầu trời bao la. 
Tiếng đập cánh tạo thành bản 
nhạc nghe rất lạ và thú vị.

Những khán giả tình cờ này ngạc 

nhiên ngắm nhìn không nháy mắt 
cảnh tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. 
Ðàn sáo đá bay qua phải, liệng 
sang trái, xoay tròn, chao qua 
chao lại trước khi bay lên lấy độ 
cao, rồi bổ nhào xuống với tốc độ 
cao như làm xiếc… với sự chính 
xác và đồng bộ khiến người xem 
có cảm giác như đường bay của 
chúng đã được lập trình trước. 
Một người bình thường nhìn 
xem màn biểu diễn của đàn 
chim mà cứ tưởng như đang 
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xem vũ điệu ba lê trên không. 
Nhưng với Frank Heppner, nhà 
động vật học thuộc Trường Ðại 
học Rhode Island, cũng là một 
khán giả thưởng thức màn biểu 
diễn hôm đó, đường bay quanh 
co, vòng vèo của đàn sáo đá là 
những mảnh vỡ của một tập hợp 
những điều bí ẩn sâu xa. Từ thao 
tác nhanh nhẹn của đàn chim sáo 
đá đến kỹ thuật bay theo đội hình 
chữ V đối xứng của đàn chim 
hoang dã di trú từ Canada, rồi 
đường bay dường như rối loạn 
nhưng rất điêu luyện của đàn sáo 
mào (Bohemian waxwing)… tất 
cả hợp lại tạo thành một trong 
những điều bí ẩn lâu đời và khó 
hiểu nhất của thiên nhiên.

Cách nay khoảng 20 thế kỷ, 
Pline l’Ancien, nhà vạn vật học 
La Mã, đã đưa ra giả thuyết loài 
ngỗng trời bay theo đàn, theo đội 
hình là nhằm hạn chế tiêu hao 
sức lực trong quá trình bay. Tuy 
nhiên phải đợi đến năm 1970, các 
nhà khoa học mới đưa ra những 
thông số tính toán chi tiết về khí 
động lực học liên quan đến hành 

trình bay của loài chim. Theo 
ước tính của P.B.S. Lissaman và 
Carl Shollenberger, thuộc Viện 
kỹ thuật Pasadena, California, 
với cùng một lực tiêu hao, một 
con chim có thể bay xa thêm 
70% hành trình bay (so với bay 
đơn độc) nhờ lợi dụng quy luật 
khí động lực học từ những cái vỗ 
cánh của đồng loại bay bên cạnh 
trong đội hình bay chữ V.

Nhưng loài chim không nhất 
thiết phải bay theo đội hình chữ 
V mới vận dụng được quy luật 

khí động lực học. Trong cuộc 
hành trình bay di trú, đàn mòng 
biển (goeland) bay theo hàng 
một đã biết tận dụng luồng khí 
đi lên giúp tăng gấp bội chuyển 
động đi lên đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho chuyển động 
bay tới. Thay vì tiêu hao nhiều 
năng lượng để vỗ cánh, loài chim 
lấy độ cao và để cho luồng khí 
hút và kéo đi tới. Nhà động vật 
học Mỹ đặt tên cho kỹ thuật bay 
này là “bay giá rẻ”.

Bay theo nhóm, theo đàn còn 
giúp loài chim tương trợ lẫn 
nhau trong suốt hành trình bay. 
Hamilton giải thích: “Nếu một 
con ngỗng hay chim cốc xác định 
một điểm quen thuộc nào đó, lập 
tức nó bay lên dẫn đầu và dẫn cả 
đàn bay theo hướng khác.” Nhờ 
được cấp báo, cả đàn bay theo 
chim ‘đầu đàn tạm thời’ để tiếp 
tục cuộc hành trình di trú.

Ở thung lũng California, khi 
bay các đàn chim sáo đá ba màu 
thường tạo thành hình cuộn trông 
giống như một cơn gió lốc hay 
vòi rồng. Cách bay này nhằm 
giúp chim tìm thức ăn trong hành 
trình bay.

Chim thiên di bay theo đội hình chữ V.

Đàn ngỗng trời thiên di..
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Tuy nhiên, giả thuyết về lý do 
tại sao loài chim thường bay 
theo đàn, được nhiều người công 
nhận nhất là nhằm tạo ra thế thủ 
hữu hiệu chống lại kẻ thù. Nhiều 
cuộc quan sát đã xác định điều 
này. Nikolaas Tinbergen, chuyên 
gia Anh quốc nghiên cứu về 
tập tính động vật, ghi nhận đội 
hình bay của đàn sáo đá lập tức 
thắt chặt lại hàng ngũ và lấy độ 
cao theo hình cầu, nếu chúng bị 
chim ưng tấn công. Bị quấy rối 
bởi quả cầu hình thành bởi hàng 
ngàn chim sáo đá, chim ưng khó 
có thể tách ra  riêng một con để 
ngoạm lấy ăn thịt.

A.J. Meyerriecks, nhà động vật 
học, đã quan sát một con chim 
ưng đang tấn công một đàn sáo 
mào khoảng 25 con. Trong suốt 
mười phút, con chim săn mồi 
thực hiện 5 đợt tấn công đàn sáo 
mào bay theo đội hình tự do, mở 
rộng và hỗn loạn. Nhưng mỗi 
lần bị tấn công, đàn chào mào lại 
gom tụ lại khiến cho chim ưng 
phải quay đầu lui ra. Cuối cùng, 
con chim ưng đành phải bỏ cuộc 
trong thất vọng với cái bụng 
trống rỗng.

Lần đầu tiên nhìn thấy những 
đám mây chim sáo đá bay dọc 
theo xa lộ tiểu bang New Jersey, 
Frank Heppner tự hỏi về sự bí ẩn 
của bản năng sống tập quần của 
loài chim. Ông thắc mắc không 
biết liệu đàn chim bay có tuân 
theo mệnh lệnh của chim đầu 
đàn do chính chúng chỉ định ra 
không? Ðể giải đáp một cách 
chắc chắn câu hỏi này, Frank và 
Harold Pomeroy, sinh viên năm 
thứ ba khoa động vật học, đã 
miệt mài nghiên cứu tập tính khi 
bay của chim bồ câu. Họ nhận ra 

Đàn hồng hạc thiên di.

rằng không có một con chim nào 
dẫn đầu đàn trong thời gian dài. 
Một con chim bồ câu đầu đàn, 
sau khi bay đến một chỗ rẽ, có 
thể lùi về cầm đèn đỏ và bay ở 
cuối đàn!

Nếu không có chim đầu đàn, vậy 
thì ‘yếu tố kết dính nào’ sẽ bảo 
đảm cho sự gắn kết chặt chẽ của 
đàn chim? Một ngày giữa thập 
niên 1980, Frank Heppner đã 
mua một máy vi tính được cài 
đặt phần mềm trò chơi có tên 
“Life” (sống). Trong trò chơi 
này, người chơi tạo ra một chuỗi 
những điểm trên màn hình. Sau 
đó những điểm sẽ tạo ra nhiều 
dạng hình hình học. Rồi đến lượt 
mình, những hình học này sẽ nổ 
tung và tạo ra nhiều hình khác, 
đôi khi lên đến con số trăm, 
ngàn…và hình thành những 
‘đàn hình’! Frank giải thích: ‘Tôi 
đã quan sát chuyển động của 
những ‘đàn hình’ này, và gắn nó 
với chuyến bay tập thể của đàn 
chim.”

Trong trò chơi, các chuyển động 
của ‘đàn hình’ được xác định 
bởi một tập hợp những quy luật 
toán học, và Frank tự hỏi phải 

chăng hành trình bay theo đàn 
của loài chim cũng theo những 
quy luật tương tự như thế? Ulf 
Grenander, chuyên gia toán học 
ứng dụng, đã đưa những dữ liệu 
trên vào luật toán học ứng dụng. 
Và những phương trình thu 
được, được phiên sang ngôn ngữ 
tin học. Frank kể lại: “Thực ra, 
tôi đã nhận được những con số 
rất giống các dữ liệu bay của loài 
chim.” Tất nhiên, còn phải chờ 
xem phần lý thuyết này gần với 
thực tiễn đến cỡ nào.

Thực tế, không ai biết tại sao 
chim bay theo đàn. Nhưng điều 
đó không ngăn cản chúng ta 
thưởng ngoạn, ngắm nhìn với sự 
kinh ngạc và thán phục điệu ba 
lê toán học tài tình của loài chim 
trên bầu trời rộng bao la từ bao 
thế kỷ qua!

ĐDH Theo Sélection
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TRẦN NGUYÊN ĐÁN

Tôi Rất Yêu Chàng
chàng là ai, hoàng tử của lòng tôi
trong giấc mơ tôi chạy vội đến người
chàng ôm tôi vòng tay như nắng ấm
nụ cười chàng là ánh sáng ban mai

chàng là ai, ai định nghĩa được chàng
chàng là trăng là sao là mênh mang
trên dòng sông chảy dưới gầm cầu thấp
những con thuyền trôi mầu hoa mộc lan

chàng là của tôi chỉ một mình tôi
chàng đứng cùng tôi và ngồi cùng ngồi
tôi ăn bữa tiệc do chàng chuẩn bị
thức ăn chàng có mùi hương đôi môi

tôi có khi buồn như chiều đang tàn
vài đám mây trôi về đâu lang thang
tôi không biết chàng đang đi bên cạnh
chàng không nói gì, nhìn tôi bâng khuâng

khi tôi ngủ trong đêm dài mông mênh
mới vừa hôm qua lại khóc một mình
tôi mơ thấy giữa những vòng hoa tím
khuôn mặt chàng buồn hơn tôi trong đêm

TRẦN NGUYÊN ĐÁN
(Sống Đạo Online)
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ONEWAY MEDIA PHÁT ĐỘNG CUỘC THI

ĐỌC KINH THÁNH CÓ THƯỞNG!
MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

KINH THÁNH

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa 
Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ 
trách, dạy người trong sự công bình” (II 
Timothy/2 Ti-mô-thê 3:16)

 Chính Chúa Jesus nói về vị trí độc tôn, 
bất biến của Kinh Thánh: 

“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ luật pháp 
hay lời tiên tri; Ta đến, không phải để 
bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật, Ta 
bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì 
một chấm, một nét trong luật pháp cũng 
không thể qua đi được, cho đến lúc mọi 
sự được hoàn tất” (Matthew/Ma-thi-ơ 5:17-
18 – BTTHĐ).

 Chính Đức Chúa Trời nói về mức độ quan 
trọng của Lời Ngài trong đời sống dân sự: 

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng 
con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn 
thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. 
Vì như thế, con mới được thịnh vượng 
trong con đường mình và mới thành 
công” (Joshua/Giô-suê 1:8 – BTTHĐ)

 Người theo Chúa không có Lời Chúa, ít 
biết lời Chúa, không làm theo lời Chúa sẽ 
ra sao? 

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy 
Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương 
quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người 
nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên 
trời mà thôi” (Matthew/Ma-thi-ơ 7:21 – 
BTTHĐ); 
“Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm 
theo, thì giống như người dại dột, xây nhà 
trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn 
đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt 
hại nặng nề”  (Ma-thi-ơ 7:26-27 – BTTHĐ).

 Lời Chúa, nền tảng duy nhất để Hội Thánh 
được dựng nên: 

“Vì chẳng ai có thể đặt một nền móng 
khác, ngoài nền đã được đặt là Đức Chúa 
Jêsus Christ” (I Corinthians/1 Cô-rinh-tô 3:11 
– BTTHĐ)

 Các Mục sư, lãnh đạo Hội Thánh được 
kêu gọi hãy rao giảng trung thực về Lời 
Chúa: 

“Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức 
Chúa Trời như người làm công không có 
gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời 
chân lý” (II Timithy/2 Ti-mô-thê 2:15).

 Lời Chúa đem lại nhiều phúc lợi cho đời 
sống người theo Chúa: 

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống 
động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai 
lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn 
với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư 
tưởng và ý định trong lòng” (Hebrew/Hê-
bơ-rơ 4:12 – BTTHĐ)

“Lời Chúa làm cho con được sống lại” 
(Psalms/Thi Thiên 119:50a – BTTHĐ).

 Người theo Chúa cần đáp ứng sự kêu gọi 
đọc, học lời Chúa: 

“Ngài đánh thức Ta mỗi buổi sáng, Ngài 
đánh thức tai Ta để lắng nghe như người 
học trò vậy” (Isaiah/Ê-sai 50:4b – BTTHĐ).

 Học cho kỹ càng: 
“Ông bắt đầu giảng một cách dạn dĩ 
trong nhà hội. Khi Pê-rít-sin và A-qui-
la nghe ông giảng, họ đem ông về nhà, 
giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông 
kỹ càng hơn” (Acts/Công vụ các Sứ đồ 18-26 
– BTTHĐ).
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ĐỌC VÀ HỌC KINH THÁNH QUA HÌNH 
THỨC TRẮC NGHIỆM
Trong tinh thần biết, biết rõ, đọc, đọc kỹ, 
hiểu, hiểu sâu sắc Lời Chúa, Viện Đào tạo 
Môn đồ Việt Nam (VMI) giới thiệu cho con 
cái Chúa khắp nơi một phương pháp Đọc lời 
Chúa. Chương trình do Mục sư Lữ Thành 
Kiến biên soạn hàng tuần, nhằm giúp con 
cái Chúa tại Hội Thánh ông quản nhiệm 
(Greenville, South Carolina, Hoa Kỳ) lớn 
lên bằng Lời Chúa, được khỏe mạnh bởi 
Lời Chúa và góp phần hầu việc Chúa. 
Được sự cho phép của tác giả, Oneway sẽ 
triển khai chương trình này nhằm khuyến 
khích quý con cái Chúa (và người ngoài 
Chúa) đọc Lời Chúa. Vì không gì bằng có 
Lời Chúa trong lòng, trong đời sống. Trang 
bị đầy đủ Lời Chúa, không một thế lực nào 
có thể cướp đi hạt giống đức tin và làm cho 
bội đạo.
Khởi đầu bằng cách đọc Tân Ước, dùng 
Tân Ước làm nền cho việc đọc Cựu Ước 
sau này. Phương pháp đọc: 
- Đọc 1 đoạn/ngày, 6 đoạn/tuần, Chúa Nhật 
làm bài trắc nghiệm.
- Mỗi bài trắc nghiệm gồm 6 câu, dựa trên 
6 đoạn Kinh Thánh đã đọc trong tuần. Mỗi 
tuần sẽ chấm điểm bài làm, cho đáp án và 
phát bài mới.
- Sau 3 tháng sẽ có một bài thi lớn (gồm tất 
cả các sách đã đọc, khoảng 40-50 câu). Để 
khích lệ việc đọc Lời Chúa, chương trình 
sẽ có phần thưởng. Nội dung, thể lệ và cơ 
cấu phần thưởng sẽ được Oneway công 
bố vào 5g chiều ngày 14/6/2018.
Xin cam kết với Chúa 1 điều: khi làm bài 
(hàng tuần) hoặc bài thi (mỗi 3 tháng) 
không tra cứu Kinh Thánh hay bất kỳ 
nguồn nào khác, vì đã đọc Kinh Thánh 
mỗi ngày. Không ai giám sát việc làm bài 
thi của anh chị em, ngoài Chúa. Thi chỉ là 

một hình thức để khích lệ tinh thần đọc Kinh 
Thánh của anh chị em, nhưng quan trọng 
hơn là chúng ta đã đọc, hiểu và làm theo thế 
nào. Phần thưởng chỉ là phương tiện, nhưng 
Lời Chúa mới là cứu cánh. Chúng ta làm bài 
thi không nhằm mục đích đoạt giải, nhưng 
nhằm mục đích nuôi đời sống tâm linh mình 
khỏe mạnh và lớn lên trong lời Chúa.
Ghi chú: 
Các tôi tớ Chúa, lãnh đạo Hội Thánh có thể 
dùng chương trình này áp dụng vào Hội 
Thánh mình, dùng bài đã đăng trên Oneway 
và làm theo đúng các trình tự trên, và muốn 
tham gia cuộc thi xin gởi về Oneway và ghi 
rõ tên Hội Thánh, địa điểm, tên Mục sư quản 
nhiệm.
Xin cùng hợp tác, đem lời Chúa đến cho dân 
sự, vì chỉ có lời Chúa mới giúp chúng ta mọc 
rễ vững chắc trong đức tin, bền lòng theo 
Chúa và đưa lời Chúa đến cho những người 
chưa biết Ngài.
Kinh Thánh là điều quan trọng thứ nhất, là 
điều quan trọng thứ nhì, là điều quan trọng 
thứ ba và là tất cả điều quan trọng.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN
(Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam – VMI)
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CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH 

CÙNG ONEWAY ĐỌC LỜI CHÚA MỖI NGÀY!

 Thời gian bắt đầu: Tuần đầu tiên từ 18/6/2018. 
 Mục đích:

• Khuyến khích độc giả đọc Kinh Thánh – thức ăn, linh lương cho con cái Chúa mỗi 
ngày; nguồn tri thức, nền tảng cho cả những người chưa tin. 
• Con cái Chúa PHẢI có Lời Chúa mới có thể tăng trưởng thuộc linh, lớn lên, mới có 
thể làm sáng Danh Chúa, thoát khỏi tình trạng “con đỏ”, không bị các “đạo lạ”, “đạo 
rối”, các giáo phái tà giáo đang nhan nhản khắp thành phố, khắp cả nước – cướp mất hạt 
giống đức tin, cướp mất linh hồn mình; cao hơn nữa là được môn đồ hóa, được Chúa 
chọn lựa, sai phái ra đi.
• Đồng thời tăng mối đồng công, tương tác giữa Oneway và độc giả.

 Hình thức & nội dung:
– Đọc Kinh Thánh hàng tuần theo lịch trình: 1 đoạn/ngày, 6 đoạn/tuần, Chúa Nhật làm 
bài trắc nghiệm. Bắt đầu từ sách Ma-thi-ơ.
– Bài trắc nghiệm làm trên Google Form được đăng vào 2g chiều Chúa Nhật, với phần 
cam kết đã đọc đủ trong tuần trước khi làm trắc nghiệm. Tổng kết và công bố kết quả 
mỗi quý.

 Đối tượng: Tất cả độc giả Oneway không phân biệt tôn giáo, vùng miền, quốc tịch. 
 Hợp tác, tài trợ giải thưởng và chịu trách nhiệm về nội dung (câu hỏi trắc nghiệm
      & đáp án): Mục sư Lữ Thành Kiến (Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam – VMI) 
 Quy cách tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Mỗi tuần tham gia được
       10 điểm. 
      Điểm xếp hạng = (tổng điểm bài thi trong 3 tháng)*40% + (tổng điểm trung tín trong 
      3 tháng)*60%
 Cơ cấu phần thưởng: 

Hạng nhất: 400.000đ/giải – tối đa 5 giải, ưu tiên bài nộp sớm nhất. 
Hạng nhì: 200.000đ/giải – tối đa 5 giải, ưu tiên bài nộp sớm nhất.
Khuyến khích: 100.000đ/giải – tối đa 10 giải, ưu tiên nộp bài sớm nhất.

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH

“Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, 
chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ 
nhạo báng. Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-
va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như 
cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng 
tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ 
thịnh vượng”  (Thi Thiên 1:1-3).
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Một ngôi biệt thự ở 
Georgetown đang 
được rao bán với 
giá 22 triệu USD. 

Nguyên chủ đã mua ngôi nhà 
đó năm 2008 với giá 11.8 triệu. 
Căn nhà có giá trị gấp đôi vì Ted 
Kennedy từng sống ở đó.
Theo Historical Society, 
Washington, DC, Kennedy và 
người vợ đầu tiên, Joan, đã thuê 
ngôi biệt thự này sau khi ông 
được bầu vào Thượng viện vào 
những năm 60. Mặc dù Thượng 
nghị sĩ đã chuyển đến một ngôi 
nhà khác cách đây nhiều năm 
và qua đời năm 2009, ngôi nhà 
tại Georgetown vẫn được coi có 
liên hệ với ông.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận 
được: uống nước nhớ nguồn.
Người đời thường xác định giá 
trị của ta qua việc làm. Bắt đầu 
từ thuở ấu thơ, chúng ta được 
dạy rằng giá trị con người được 
lượng giá qua việc làm, ngay 
trong lúc chơi các trò điện tử, 
trên sân thể thao, hoặc trong 
chốn học đường. Khi lớn lên, 
chúng ta coi trọng bản thân bằng 
những gì chúng ta sở hữu. Càng 
sở hữu những gì độc đáo, hơn 
người thì càng tốt.
Trong khi đó, Chúa trân quý 
từng mỗi cá nhân chúng ta. 
Cũng giống như ngôi nhà cũ 
của Ted Kennedy có giá trị vì 
ông từng sống ở đó, chúng ta có 
giá trị bởi vì Cha đã sống trong 
chúng ta: Con của Ngài đã chết 
cho chúng ta, và Thánh Linh 

NHẬN ĐỊNH

Nói như John Wesley                                                                 
DR. JIM DENISON 

của Ngài sống trong chúng ta (1 
Cô. 3:16). Bây giờ chúng ta phải 
chọn lượng giá bản thân và sống 
như Ngài, mỗi ngày.
Đa-vít cầu nguyện: Lạy CHÚA, 
xin cho tôi biết sự cuối cùng của 
tôi, Và số các ngày của tôi là thể 
nào. Xin cho tôi biết đời tôi mỏng 
manh là dường bao! (Thi thiên 39: 
4). Từ lời cầu nguyện này, chúng 
ta học được điều này: đời sống 
chúng ta thật chỉ thoảng qua 
như gió thổi.
Chúng ta thường nghĩ rằng mình 
có nhiều năm dài tháng rộng, nên 
hiếm khi ta sẵn sàng cho sự kết 
thúc, cho chính mình hay những 
người mình yêu thương. Chúng 
ta nghĩ Có lẽ vào một ngày nào 
đó nhưng không phải hôm nay.
Sa-tan làm việc này rất khôn 
khéo. Y muốn chúng ta tránh 
xa ngay cả ý nghĩ về sự mong 
manh, vì e rằng nó hướng chúng 
ta từ hiện tại đến cõi đời đời. Và 
văn hóa của chúng ta thông đồng 
với sự lừa dối này. Không ai chết 
- họ qua đời hoặc đến một nơi tốt 
hơn.
Lời cầu nguyện của Đa-vít cho 
thấy một hiện thực thứ hai: 
chúng ta phải cầu nguyện 
một cách khẩn cấp. Bởi vì 
con người ta khéo né tránh khái 
niệm về sự chết, chúng ta cần 
Chúa giúp đỡ trong việc sống 
mỗi ngày như thể đó là ngày cuối 
cuộc đời. Nếu không cầu nguyện 
với sự hiểu biết như vậy, chúng 
ta có nhiều khả năng lãng phí 
ngày duy nhất ta có.

Nhưng nếu chúng ta cầu xin 
Chúa giúp chúng ta phát huy 
tối đa ngày này, thì Ngài sẽ đáp 
lời lời cầu nguyện của chúng ta. 
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta sống 
theo những cách thể hiện tính 
cách của Chúa Jêsus (Rô-ma 
8:29) và trái của Thánh Linh là: 
Yêu thương, vui mừng, bình an, 
nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, 
trung tín, khiêm nhu, tiết độ, 
không có luật nào ngăn cấm các 
điều đó (Ga-la-ti 5: 22-23). Trong 
một nền văn hóa băng hoại, Ngài 
sẽ ban cho anh chị em đầy dẫy 
mọi sự vui mừng và bình an khi 
anh chị em tin cậy Ngài (Rô-ma 
15:13a).
Gần đây tôi tìm thấy lời cầu 
nguyện này của John Wesley:

Mỗi khoảnh khắc lìa xa thế 
giới, lòng con, thầm lặng chờ 
đợi Chúa gọi con;
Nói với linh hồn sâu kín của 
con và phán: Ta là tình yêu 
của con, Chúa của con, tất cả 
vì con!
Để cảm nhận quyền lực của 
Cha, để nghe tiếng của Chúa,
Nếm trải tình yêu của Ngài, là 
tất cả sự lựa chọn của con.

Kết quả là, Wesley có thể làm 
chứng: Dầu tôi luôn luôn vội 
vàng, tôi sẽ không bao giờ hối 
hả, bởi vì tôi không bao giờ làm 
thêm bất kỳ công việc nào mà tôi 
có thể trải qua với sự tĩnh lặng 
tuyệt đối của tâm linh.
Anh chị em có thể nói như John 
Wesley không?
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THẦN HỌC

MỤC SƯ NGÔ VIỆT TÂN

Theo nền văn hóa Việt Nam, ai là những Nhà Giáo được xem là vĩ đại trong lãnh vực 
giáo dục? Có phải là những người cống hiến kiến thức mang tính giá trị và trí tuệ văn 
hoá. Trong sử liệu cho biết Chu Văn An được ví như người thầy giáo vĩ đại với chuẩn 
mực của muôn đời - được nhân dân tôn là “vạn thế sư biểu”. Ông từng được vua mời 
làm hiệu trưởng trường Quốc Tử Giám mà tại đây ông được giao trách nhiệm dạy dỗ, 
giáo huấn những người con quan, con vua - những đứa trẻ gánh vác trọng trách đất 
nước trong tương lai. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhà giáo vĩ đại có ảnh 
hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Ông là một nhà 
đạo đức, nhà thơ, nhà giáo có tiếng tăm thời kỳ Nam - Bắc triều. Xét một cách toàn 
diện lịch sử Việt Nam thế kỷ 16, nhiều người đã gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là “cây đại thụ 
văn hóa dân tộc”, hay nói theo cách khác, ông đã được xem là đại diện tiêu biểu nhất 
của lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam trong thế kỷ trải qua nhiều biến động. Lê Quý 
Đôn là một nhà nho, nhà giáo dục tài năng và đức độ, và được mệnh danh là “nhà bác 
học lớn của Việt Nam trong thời phong kiến”. Ông đã truyền tải dạy dỗ với những bài 
học về kiến thức, đạo đức làm người, học trò của ông có rất nhiều người đã thành tài 
và giữ chức vụ quan lớn trong triều đình.

The Measurement of God’s Greatness 
Thánh Thi 111:1-10
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Trong thế giới Khoa Học, các nhà 
khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại đã 
góp phần thay đổi thế giới theo tài 
liệu từ Linkin: ALBERT EINSTEIN 

(1879-1955) Sinh ra vào năm 1879 tại Ulm, 
nước Đức, Einstein được coi là một trong 
những nhà khoa học vĩ đại nhất trên thế giới. 
Ông còn được mệnh danh là “người đàn ông 
của thế kỷ”. Albert Einstein có một phát kiến 
ngoạn mục trong vật lý, đó là thuyết tương đối. 
Học thuyết tạo ra một cuộc cách mạng trong 
vật lý hiện đại, phá vỡ mọi định nghĩa từ trước 
đến nay và trở thành kim chỉ nam trong lĩnh 
vực khám phá vũ trụ. Tạp chí Time nổi tiếng 
của Mỹ bình chọn Albert Einstein là nhà khoa 
học vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Cùng với thuyết 
tương đối, ông cũng là người đặt nền móng 
cho vật lý lượng tử.

ISAAC NEWTON (1643-1727 TCN) Sinh 
năm 1643 trong một gia đình khó khăn ở 
Woolsthrope, nước Anh, Issac Newton nổi 
tiếng với định luật “vạn vật hấp dẫn” mà 
sau này vẫn được sử dụng rộng rãi. Newton 
giải thích lý thuyết về lực hấp dẫn bằng một 
công thức ông tự tìm ra thời đó mà không có 
nguyên tắc vật lý nào có thể giải thích được. 
Cuộc cách mạng mới trong toán học cũng 
được bắt nguồn từ định lý nhị thức mà về sau 
được lấy theo tên ông. Newton cũng giải thích 
được nguyên nhân xuất hiện của thủy triều là 
do lực hấp dẫn tương hỗ giữa mặt trời, mặt 
trăng và mặt đất. Ông cũng là người đầu tiên 
phát minh ra kính viễn vọng phản xạ. Ba định 
luật Newton ngày nay vẫn được dùng rộng rãi 
trong tính toán cơ học và vật lý. 

LOUIS PASTEUR (1822-1895 TCN) Louis 
Pasteur trong suốt cuộc đời mình đã có những 
đóng góp đáng kinh ngạc trong lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và đặc biệt là y học. Thiên 
tài này sinh năm 1822 và cống hiến cả cuộc 
đời cho sự nghiệp phát triển y học nhân loại. 
Louis Pasteur là nhà khoa học đầu tiên nghiên 
cứu về quá trình lên men thực phẩm nhờ các 
vi khuẩn có ích. Ông cũng đề xuất một học 
thuyết có tên là “Lý thuyết vi trùng”, từ đó đưa 
ra phương pháp tiệt trùng Pasteur rất hiệu quả 
trong điều trị nhiễm khuẩn và ngăn ngừa lây 
lan bệnh tật. Pasteur cũng được coi là người 

đầu tiên trên thế giới khám phá ra bệnh sốt 
hậu sản Puerperal và điều chế thành công 
vắc-xin phòng bệnh dại. 

MARIE CURIE SKLODOWSKA (1867-
1934 SCN) Marie Curie là người phụ nữ 
đầu tiên được trao giải Nobel. Bà sinh vào 
năm 1867 tại Warsaw, Ba Lan và là con út 
trong một gia đình có 5 người con. Marie 
Curie luôn là nguồn cảm hứng và động lực 
cho các nhà khoa học nữ khác cố gắng. Bà là 
người phát minh ra máy chụp X-quang đầu 
tiên trên thế giới, mang lại lợi ích to lớn cho 
việc điều trị binh lính bị thương trên chiến 
trường. Bà còn được mệnh danh là “mẹ đẻ 
của bom nguyên tử” với việc phát minh ra 
các chất phóng xạ.

THOMAS ALVA EDISON (1847-1931 
SCN) “Phù thủy của xứ Menlo Park” là 
cách mà mọi người gọi Edison. Ông sinh 
năm 1847 và được biết đến như một nhà 
khoa học, nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử. 
Edison đã có tổng cộng 1.093 phát minh 
trong suốt cuộc đời mình. Các phát minh nổi 
tiếng của ông gồm pin, đĩa hát, xi măng, khai 
thác mỏ, điện báo, đèn sợi đốt, tàu điện… 
Edison cũng cải tiến chiếc điện thoại của 
Graham Bell và phát minh ra Kinetoscope, 
một cỗ máy truyền hình sơ khai đầu tiên có 
thể sử dụng để xem các thước phim chuyển 
động.
Một nhà lãnh đạo vĩ đại đối với Klaus, có 
năm yếu tố cốt lõi là trái tim, trí tuệ, sức 
khỏe, can đảm và tâm hồn. Như lời Nelson 
Mandela và Mahatma Gandhi, một nhà lãnh 
đạo không thể trở nên vĩ đại mà không thể 
hiện sự cảm thông sâu sắc với đồng bào 
mình, một thái độ giúp tiếp lửa cho cuộc đấu 
tranh chống lại bất công mà những người 
dân đó đang phải đối mặt. Phẩm chất của 
một nhà lãnh đạo vĩ đại là lòng dũng cảm – 
hay dũng khí theo cách gọi của Klaus. Khi 
làn sóng người tị nạn ở châu Âu, đặc biệt là 
những người tị nạn Syria trong năm 2015, đã 
dẫn tới sự bùng nổ của tư tưởng dân tuý, khi 
các nhà lãnh đạo chính trị gia tăng kêu gọi 
đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, Thủ tướng 
Đức Angela Merkel lại không giống vậy. Bà 
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đã thông qua việc tiếp nhận một triệu người 
tị nạn. Thoạt tiên, vị thế của bà trước cử tri, 
và thậm chí vị thế của nhiều thành viên trong 
đảng của bà đã bị sụt giảm, tới mức nhiều 
người bắt đầu viết điếu văn chính trị cho bà. 
Song sự dũng cảm đáng nể của bà cuối cùng 
lại cho trái ngọt. Giờ đây bà được coi là một 
trong những vị lãnh đạo quyền lực nhất trong 
thời đại của chúng ta. 
Viện Trưởng Đại Học Tin Lành lớn nhất 
thế giới với hơn 100,000 sinh viên Liberty 
University, tại Virgina, Hoa Kỳ quan niệm 
rằng: “Một người vĩ đại không phải được đo 
chiều kích bởi tài năng hay sự giàu có, nhưng 
bởi điều mà làm người đó nản chí - A mans 
greatness is measured not by his talent or his 
wealth, but by what it takes to discourage 
him.” - Jerry Falwell Sr.
Có người nói rằng “Khởi đầu của sự vĩ đại là 
trở nên nhỏ bé, sự gia tăng của sự vĩ đại là trở 
nên nhỏ hơn, sự hoàn hảo của sự vĩ đại là trở 
nên không có. Bob Marley chia sẻ rằng “Nét 
vĩ đại của con người không phải là giàu có 
bao nhiêu người đó có, nhưng ẩn chứa trong 
sự thanh liêm và khả năng làm ảnh hưởng tới 
những người chung quanh người đó cách tích 
cực.

Con người đo lường sự vĩ đại qua những thành 
đạt và những đóng góp lợi ích cho nhân loại. 
Có bao giờ bạn suy gẫm về các CHIỀU KÍCH 
VĨ ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG 
DỰNG NÊN CON NGƯỜI VÀ VŨ TRỤ.
Chiều Kích Của Đức Chúa Trời Vĩ Đại: The 
Measurement Of God’s Greatness Thánh Thi 
111:1-10

1. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ TRONG ÂN ĐIỂN (God’s 

Greatness is manifested in His grace) 
A. Ân Điển Phổ Quát (Common Grace) – 
Đặc biệt là ân điển phổ quát, ân điển chung 
dành cho tất cả mọi người, người gian ác 
lẫn người công bình như mưa, nắng, và 
không khí. “để các con trở nên con cái của 
Cha các con trên trời, vì Ngài cho mặt trời 
soi trên kẻ ác cũng như người thiện và ban 
mưa cho người công chính cũng như kẻ bất 

chính.” (Ma-thi-ơ 5:45).

B. Ân Điển Cứu Chuộc (Saving Grace) 
- Những ai mở lòng tin nhận Chúa, thì sẽ 
nhận ân điển cứu chuộc của Chúa “Thật 
nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em 
được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là 
một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,  cũng 
không căn cứ vào công đức để không ai 
có thể khoe mình. Vì chúng ta là tác phẩm 
của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong 
Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm những việc 
lành, là việc Đức Chúa Trời đã định trước 
cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.” 
(Ê-phê-sô 2:8-10). “Nhưng chúng ta tin 
rằng bởi ân sủng của Chúa Giê-su, chúng 
ta được cứu cùng một cách như họ vậy.” 
(Công vụ 15:11) “Ấy trong Chúa Cứu Thế, 
chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, 
được tha thứ các tội phạm theo lượng 
ân sủng phong phú của Đức Chúa Trời” 
(Ê-phê-sô 1:7).

C. Ân Điển Biến Đổi (Transforming 
Grace) – Khi đã trở thành con cái của 
Chúa, thì Ngài sẽ biệt riêng chúng ta ra 
theo mục đích của Ngài và thánh hóa con 
người chúng ta mỗi ngày để trở nên giống 
Ngài càng hơn “Mỗi người trong chúng 
ta đã nhận được ân sủng tùy theo phân 
lượng mà Chúa Cứu Thế ban cho mình.” 
(Ê-phê-sô 4:7). “Theo ân sủng Đức Chúa 
Trời ban, tôi được trở thành người phục 
vụ Phúc Âm, nhờ quyền năng Ngài tác 
động.” (Ê-phê-sô 3:7). “thì Ngài cứu chúng 
ta không phải vì những việc công đức 
của chúng ta làm nhưng căn cứ theo lòng 
thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta 
bằng sự tái sinh, thanh tẩy và đổi mới của 
Đức Thánh Linh,” (Tít 3:5).

D. Ân Điển Trang Bị (Equipping Grace) 
– Chúa sẽ ban ân điển cho mỗi con cái của 
Ngài nhằm mục đích phục vụ nhà Ngài và 
gây dựng lẫn nhau. “Vì nhờ ân sủng Chúa 
ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong 
anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, 
nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo 
lượng đức tin Đức Chúa Trời đã ban phát 
cho mình.” (Rô-ma 12:3) “đến nỗi anh chị 
em không thiếu một ân tứ nào trong khi 
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trông đợi Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta hiện 
ra.” (1 Cô-rinh-tô 1:7). “Có nhiều ân tứ khác 
nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. 
Có nhiều việc phục vụ khác nhau nhưng chỉ 
có một Chúa. Có nhiều công việc khác nhau 
nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng 
làm mọi sự trong mọi người. Mỗi người được 
ban cho sự biểu hiện của Đức Thánh Linh 
vì lợi ích chung. Người thì được Đức Thánh 
Linh ban cho lời nói khôn ngoan, người khác 
cũng do cùng một Thánh Linh được lời nói 
tri thức, người khác nữa cũng do cùng một 
Thánh Linh được đức tin, người khác nữa 
được ân tứ chữa bệnh cũng do một Thánh 
Linh, kẻ thì làm phép lạ, người khác nói tiên 
tri, người thì phân biệt các thần linh, kẻ khác 
nói các tiếng lạ, người khác thông dịch các 
tiếng ấy. Tất cả những ân tứ trên đều do cùng 
một Đấng là Đức Thánh Linh hành động, 
Ngài phân phối cho mỗi người tùy ý Ngài.” 
(1 Cô-rinh-tô. 12:4-11) _ (Ê-phê-sô 4:11-13; 1 Cô-
rinh-tô 3:10; 1 Phê-rơ 4:10,11)

E. Ân Điển Quan Phòng (Keeping Grace) 
– Chúa luôn quan tâm và chăm sóc con dân 
của Ngài trong cuộc sống mỗi ngày dù trong 
thuận cảnh hay nghịch cảnh. “Hãy trao mọi 
điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc 
anh em.” (1 Phê-rơ 5:7) “Và Đức Chúa Trời 
của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho 
anh chị em theo như sự giàu sang vinh quang 
của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.” (Phi-
líp 4:19) “Sự bình an của Đức Chúa Trời, là 
bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm 
lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu 
Thế Giê-su.” (Phi-líp 4:7).

F. Ân Điển Thêm Sức (Empowering Grace) 
– Lắm lúc chúng ta đối diện với thử thách, 
bệnh tật, và nỗi đau khổ tâm hồn, ân điển 
thêm sức của Ngài sẽ nâng đỡ, an ủi chúng 
ta, và Thánh Linh của Ngài sẽ cầu thay cho 
nhu cầu của chúng ta. “Tôi luôn luôn tạ ơn 
Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân 
sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa 
Cứu Thế Giê-su. Vì nhờ ở trong Ngài mọi lời 
nói lẫn sự hiểu biết của anh chị em đều được 
phong phú.” (1 Cô-rinh-tô 1:4-5) “Tôi đủ sức 
làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng 
lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13) 

G. Ân Điển Phấn Hưng (Revival Grace) 
“Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch 
của sự tái sinh (rebirth) và sự đổi mới 
(renewal) bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ 
Đức Chúa Linh tràn đầy xuống trên chúng 
ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Cứu 
Thế của chúng ta” (Tích 2:11-12) “thì Ngài 
cứu chúng ta không phải vì những việc 
công đức của chúng ta làm nhưng căn cứ 
theo lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu 
chúng ta bằng sự tái sinh, thanh tẩy và 
đổi mới của Đức Thánh Linh,” (Tích 3:5)  
(Thánh thi 19:7; Thánh thi 85:4). “Hãy nhớ lại 
những việc thời xưa. Vì Ta là Đức Chúa 
Trời, không có trời nào khác; Ta là Đức 
Chúa Trời, không có ai giống như Ta. Ta 
tuyên bố sự cuối cùng từ buổi ban đầu, Ta 
tuyên bố từ thời cổ đại những việc chưa 
xảy ra. Ta phán: Mục đích của Ta sẽ đứng 
vững, Ta sẽ làm tất cả những gì Ta đẹp ý. 
Ta gọi chim săn mồi từ phương đông; Gọi 
người thực hiện mục đích Ta từ miền đất 
xa xôi.  Hỡi những người có lòng chai đá, 
Xa cách sự công chính, hãy nghe Ta. Ta 
đem sự công chính Ta đến gần, Nó không 
xa đâu; Sự cứu rỗi của Ta sẽ không chậm 
trễ. Ta sẽ ban sự cứu rỗi tại Si-ôn cho 
Y-sơ-ra-ên, là vinh quang của Ta.” (Ê-sai 
46:9-12).

2. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ QUA QUYỀN NĂNG 

CỦA NGÀI (God’s Greatness is manifested 
in His Power) 

A. Thiên Chúa có quyền năng trội hơn 
tất cả thần khác. “Đức Chúa Trời chúng 
ta ở trên trời, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài 
muốn. Các tượng thần của chúng nó là bạc 
và vàng; Là sản phẩm do tay người làm 
ra. Các tượng ấy có miệng nhưng không 
nói được, Có mắt nhưng không thấy; 
Có tai nhưng không nghe được, Có mũi 
nhưng không ngửi; Có tay nhưng không 
cảm thấy gì, Có chân nhưng không đi; Và 
cuống họng không có tiếng thở. Những kẻ 
tạc các tượng thần sẽ trở nên giống như 
các tượng ấy; Và tất cả những kẻ tin cậy 
các tượng ấy cũng như vậy. Hỡi Y-sơ-ra-
ên, hãy tin cậy nơi CHÚA; Vì chính Ngài 
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là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.” 
(Thánh thi 115:3-9).  “và thế nào là quyền năng 
vĩ đại siêu việt Ngài dành cho anh chị em là 
những người tin, theo như năng lực mạnh 
mẽ của Ngài hành động. Đây là năng lực 
Ngài tác động trong Chúa Cứu Thế, khiến 
Con Ngài sống lại từ trong kẻ chết, ngự trị 
bên phải Đức Chúa Trời trên các tầng trời, 
trổi hơn mọi giới cai trị, uy quyền, thế lực và 
thẩm quyền; vượt trên mọi danh hiệu được 
tôn xưng trong đời này và đời sẽ đến nữa.” 
(Ê-phê-sô 1:19-21). 

B. Thiên Chúa có quyền năng để cứu 
chuộc nhân loại. “Thật vậy, tôi không hổ 
thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của 
Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là 
người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;” (Rô-ma 
1:16).

C. Thiên Chúa có quyền năng để cai trị và 
phán xét mọi vua chúa đời này.
“Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài; 
Ngài phán xét giữa các thần. 2 Các ngươi sẽ 

xét xử bất công Và thiên vị kẻ ác cho đến 
bao giờ?... Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy 
đứng dậy và phán xét thế gian Vì tất cả 
các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.” 
(Thánh thi 82:1-2,8). “Trên áo và trên đùi 
Ngài có ghi danh hiệu: VUA CỦA CÁC 
VUA và CHÚA CỦA CÁC CHÚA.” 
(Khải huyền 19:16).

D. Thiên Chúa có quyền năng để chữa 
lành bệnh tật “Hôm sau, khi Đức Giê-
su và các môn đệ xuống núi, một đoàn 
dân đông đến đón Ngài.Một người trong 
đám đông kêu lớn: “Thưa Thầy, con van 
xin Thầy chiếu cố đến con trai con đây, 
vì con chỉ có một mình nó. Quỷ nhập 
vào nó, bất chợt rú lên, vật nó làm sôi 
bọt mồm, cứ gây thương tích cho nó và 
ít khi chịu rời nó. Con đã xin các môn 
đệ Thầy đuổi quỷ, nhưng họ không đuổi 
nổi.”  Đức Giê-su đáp: “Ôi, thế hệ vô 
tín, đồi trụy! Ta sẽ phải ở với các người 
và chịu đựng các người đến bao giờ? 
Hãy đem con trai anh lại đây!” Lúc đứa 
trẻ đến gần Ngài, quỷ vật nó xuống làm 
nó dẫy dụa. Nhưng Đức Giê-su quở tà 
linh và chữa lành đứa trẻ, rồi giao lại 
cho cha nó. Cả đoàn dân đều kinh ngạc 
về quyền uy vĩ đại của Đức Chúa Trời. 
Khi mọi người đang sững sờ về mọi việc 
Ngài làm, Ngài bảo các môn đệ:” (Lu-ca 
9:37-43). 
E. Thiên Chúa có quyền năng để ban 
sức mạnh “Ngươi không biết sao? 
Ngươi chưa nghe sao? CHÚA là Đức 
Chúa Trời đời đời. Ngài là Đấng sáng 
tạo các đầu cùng quả đất. Ngài không 
kiệt sức cũng không mỏi mệt, Và sự 
hiểu biết của Ngài không thể dò được. 
Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; 
Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức. Ngay 
cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt 
mỏi; Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ.
Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA. Sẽ được 
phục hồi sức mới, Cất cánh bay cao như 
chim phượng hoàng; Chạy mà không 
mệt nhọc, Đi mà không kiệt sức.” (Ê-sai 
40:28-31).
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3. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ QUA SỰ KHÔN NGOAN 

CỦA NGÀI (God’s Greatness is manifested 
in His Wisdom) 

A. “Người khôn ngoan đâu rồi? Học giả 
đâu rồi? Những nhà hùng biện của đời 
này đâu rồi? Không phải Đức Chúa Trời 
đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian 
thành điên dại hay sao? Bởi vì cứ theo sự 
khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế gian 
cậy sự khôn ngoan riêng của mình không 
nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài vui 
lòng dùng điều bị coi là ngu dại của việc 
truyền giảng Phúc Âm để cứu rỗi những 
người tin. Vì người Do Thái đòi hỏi dấu lạ 
còn người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan. 
Nhưng chúng ta truyền giảng Phúc Âm về 
Chúa Cứu Thế bị đóng đinh trên thập tự 
giá, là điều người Do Thái cho là nhục 
hình và người ngoại quốc cho là ngu dại. 
Nhưng đối với những người được Chúa 
kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy 
Lạp, Chúa Cứu Thế là quyền năng và sự 
khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều 
bị cho là dại dột của Đức Chúa Trời vẫn 
trổi hơn sự thông sáng của loài người và 
sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn 
sức mạnh loài người. Anh chị em hãy xem 
xét lúc Chúa kêu gọi anh chị em. Giữa 
vòng anh chị em không có mấy người khôn 
ngoan theo trần tục, không mấy người có 
quyền thế, cũng không có nhiều người 
quý phái. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn 
những điều dại dột trong thế gian để làm 
hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời 
đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian 
để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa 
Trời đã chọn những gì hèn hạ, bị khinh khi 
trong thế gian và những điều không ra gì 
để hủy bỏ những điều trọng đại. Cho nên 
loài người không ai có thể khoe khoang 
trước mặt Đức Chúa Trời. Nhờ Đức Chúa 
Trời mà anh chị em ở trong Chúa Cứu Thế 
Giê-su, là Đấng Đức Chúa Trời đã làm 
thành sự khôn ngoan, công chính, thánh 
khiết và cứu chuộc cho chúng ta.” (1 Cô-
rinh-tô 1:20-30). 

B. “Lạy Đức Chúa Trời, các tư tưởng 

Chúa thật quí báu cho tôi thay; Số 
lượng chúng lớn biết bao!” (Thánh thi 
139:17)

C. “Vì ý tưởng Ta không phải là ý 
tưởng các ngươi, Đường lối các ngươi 
chẳng phải là đường lối Ta,” CHÚA 
tuyên bố như vậy. “Vì trời cao hơn đất 
bao nhiêu Thì đường lối Ta cao hơn 
đường lối các ngươi; Ý tưởng Ta cao 
hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.” (Ê-sai 
55:8-9)

4. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ QUA SỰ CÔNG CHÍNH 

CỦA NGÀI (God’s Greatness is manifested 
in His Righteousness) 

A. Chúa Công Chính trong sự cứu 
rỗi “Nhưng bây giờ sự công chính của 
Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên 
tri làm chứng đã được bày tỏ ra cách 
biệt lập với kinh luật, tức là sự công 
chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin 
nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, ban cho mọi 
người tin, không phân biệt ai cả; vì mọi 
người đều đã phạm tội, hụt mất vinh 
quang của Đức Chúa Trời, nhờ ân sủng 
của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa 
Cứu Thế Giê-xu họ được xưng công 
chính mà không phải trả một giá nào. 
Đức Chúa Trời, bởi huyết của Chúa 
Cứu Thế Giê-xu đã lập Ngài làm sinh 
tế chuộc tội cho mọi người tin. Như vậy 
Đức Chúa Trời đã tỏ ra sự công chính 
của Ngài bởi lòng khoan nhẫn, bỏ qua 
những tội phạm trong quá khứ, Ngài 
cũng bày tỏ ra sự công chính của Ngài 
trong hiện tại, chứng tỏ Ngài là công 
chính ngay trong việc xưng công chính 
người nào đặt lòng tin nơi Đức Giê-su.  
Vậy sự khoe khoang ở đâu? Hoàn toàn 
bị loại rồi. Bởi luật nào? Luật của việc 
làm công đức phải không? Không phải, 
nhưng bởi luật của đức tin. Vì chúng ta 
khẳng định rằng loài người được xưng 
công chính bởi đức tin chứ không bởi 
việc làm theo kinh luật.” (Rô-ma 3:21-28). 
“CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài; 
Ngài đã trình bày sự công chính của 
Ngài trước mắt các dân. Ngài nhớ đến 
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tình yêu thương Và sự thành tín của Ngài 
đối với nhà Y-sơ-ra-ên. Mọi đầu cùng trái 
đất đều thấy Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời 
chúng ta.” (Thánh thi 98:2-3). “Do sự thống khổ 
của linh hồn mình Người sẽ thấy ánh sáng. 
Nhờ sự hiểu biết của mình người sẽ hài lòng. 
Người công chính tức là tôi tớ Ta sẽ làm cho 
nhiều người được công chính Và người sẽ 
gánh lấy tội lỗi họ.” (Ê-sai 53:11). 

B. Chúa Công Chính trong sự phán xét 
“Vậy thì người Do Thái được gì thuận lợi 
hơn? Hay phép cắt bì có lợi ích gì? Lợi 
nhiều về mọi mặt. Trước hết, người Do Thái 
được ký thác Lời của Đức Chúa Trời. Nhưng 
nếu một số người không tin nhận thì sao? 
Sự thất tín của họ có làm vô hiệu sự thành 
tín của Đức Chúa Trời không? Chắc chắn 
là không. Đức Chúa Trời vẫn chân thật dù 
mọi người đều giả dối, như có chép: “Hầu 
cho Chúa được công nhận là công chính khi 
Ngài phán và đắc thắng khi Ngài phán xét. 
Nhưng nếu sự bất chính của chúng ta làm tỏ 
rạng sự công chính của Đức Chúa Trời thì 
chúng ta sẽ nói làm sao? Có phải Đức Chúa 
Trời bất công khi Ngài giáng thịnh nộ trên 
chúng ta không? (Tôi nói theo lối người đời). 
Chắc chắn là không. Nếu vậy làm sao Đức 
Chúa Trời phán xét thế gian được? Nhưng 
nếu chân lý của Đức Chúa Trời nhờ sự nói 
dối của tôi làm gia tăng vinh quang cho Ngài 
thì tại sao tôi còn bị xử như người có tội? 
Sao không nói như một số người đã vu khống 
chúng tôi, quả quyết là chúng tôi nói: chúng 
ta cứ làm điều ác để có thể đem lại điều lành. 
Những kẻ nói như thế là đáng bị hình phạt 
lắm.” (Rô-ma 3:1-8).

C. “Xin xoay mắt tôi để khỏi nhìn những 
điều vô giá trị; Xin ban cho tôi sức sống 
trong đường lối Chúa.” (Thánh thi 119:137).

D. “CHÚA công chính trong mọi đường 
lối Ngài và yêu thương đối với mọi công 
việc Ngài.” (Thánh thi 145:17).

E. “CHÚA phán: “Trong những ngày 
đến, Ta sẽ khiến cho nhà Đa-vít nảy ra 
một nhánh chính trực. Một vua trị vì cách 
khôn ngoan, Thi hành sự công bình chính 
trực trong nước. 6 Trong đời vua ấy, Giu-

đa sẽ được giải cứu, Và Y-sơ-ra-ên sẽ 
sống an toàn. Và đây là tên của vua: 
“CHÚA là sự chính trực của chúng 
tôi.” (Giê-rê-mi 23:5-6).

F. “Nhờ Đức Chúa Trời mà anh chị em 
ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng 
Đức Chúa Trời đã làm thành sự khôn 
ngoan, công chính, thánh khiết và cứu 
chuộc cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:30).

5. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ QUA SỰ THÀNH TÍN 

CỦA NGÀI (God’s Greatness is manifested 
in His Faithfulness) 

A. “Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương 
Ngài vẫn còn mãi mãi; Lòng thành tín 
Ngài còn đến đời đời.” (Thánh thi 100:5).

B. “Vì cớ tình yêu thương thành tín 
của CHÚA, chúng tôi không bị tiêu 
diệt, Lòng thương xót Ngài chẳng dứt. 
23 Nhưng tươi mới luôn mỗi buổi sáng; 
Sự thành tín Ngài lớn thay!” (Ai-ca 3:22-
23)

C. “Dù núi dời, Dù đồi chuyển Nhưng 
tình yêu thương Ta dành cho ngươi 
sẽ không đổi; Giao ước bình an của Ta 
cũng không thay.” CHÚA, Đấng thương 
xót ngươi, phán như vậy.” (Ê-sai 54:10).

D. “Ngài đã yêu những người của mình 
trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến 
cuối cùng.” (Giăng 13:1b).

E. Nếu chúng ta thất tín, Ngài vẫn 
thành tín vì Ngài không thể nào tự chối 
bỏ mình.” (2 Ti-mô-thê 2:13)

6. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI ĐƯỢC 
BÀY TỎ QUA SỰ ĐÁNG TIN 

CẬY (God’s Greatness is manifested in His 
Worthy Trust)

A. “CHÚA ở cùng tôi, tôi sẽ không sợ. 
Người phàm sẽ làm chi tôi? CHÚA ở 
cùng và giúp đỡ tôi, Tôi sẽ nhìn đắc 
thắng trên những kẻ ghét tôi. Nương 
náu mình nơi CHÚA Tốt hơn là tin 
cậy loài người. Nương náu mình nơi 
CHÚA Tốt hơn là tin cậy vua chúa.” 
(Thánh thi 118:6-9).
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B. “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy 
ca ngợi CHÚA. Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi 
CHÚA; Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ 
hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu. 
Chớ tin cậy vua chúa hay người phàm; 
Ở nơi họ không có sự cứu rỗi. Khi 

tâm linh lìa khỏi thân xác thì nó trở 
về bụi đất; Ngay chính ngày ấy, các 
kế hoạch của nó đều tiêu tan. Phước 
cho người nào có Đức Chúa Trời của 
Gia-cốp giúp đỡ Và biết trông cậy nơi 
CHÚA, Đức Chúa Trời mình;” (Thánh 
thi 146:1-5).

C. “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 
Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; 
chẳng bởi ta thì không ai được đến 
cùng Cha.” (Giăng 14:6 BTT).

7. ĐỨC CHÚA TRỜI VĨ ĐẠI 
ĐƯỢC BÀY TỎ QUA SỰ VINH 

QUANG CỦA NGÀI (God’s Greatness is 
manifested in His grace)

A. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con 
người theo hình ảnh của Ngài nhằm 
phản ánh vinh quang của Ngài. “Đức 
Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy tạo nên 
loài người như hình thể Ta và giống như 
Ta, để quản trị các loài cá biển, chim 
trời, súc vật trên cả trái đất và các loài 
vật bò trên đất." Đức Chúa Trời tạo loài 
người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng 
tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa 
Trời. Ngài tạo nên người nam và người 
nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài 
người và phán: "Hãy sinh sản gia tăng 
đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. Hãy 
quản trị loài cá biển, chim trời và tất 
cả các loài vật bò trên đất." (Sáng thế ký 
1:26-28 BTT).

B. “Lại soi sáng con mắt của lòng anh 
em, hầu cho biết điều trông cậy về sự 
kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có 
của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các 
thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô 
hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng 
tin, là lớn dường nào, y theo phép tối 
thượng của năng lực mình,” (Ê-phê-sô 
1:18,19).

MỤC SƯ NGÔ VIỆT TÂN
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(tiếp theo kỳ trước)

Trong số báo trước 
chúng ta đã sơ khảo vì 
đâu bị bệnh tiểu đường.
Dĩ nhiên, ai cũng muốn 

bảo vệ sức khoẻ. Người bị tiểu 
đường lại càng ước muốn cơ 
thể không bị tiểu đường tác hại.
Mục đích của chúng ta là làm sao 
giữ mức đường khi đói không 
lên quá 150mg/dl và mức A1C 
không quá 7%. Trong quá trình 
nầy, có những điều tương đối dễ 
làm, chẳng hạn như  đi bác sĩ, và 
những điều phức tạp hơn, chẳng 
hạn như  ăn uống thế nào đúng 
tiêu chuẩn mà vẫn ngon, thể dục 
thế nào để giữ mức đường được 
điều hòa.
Trong bài ngày hôm nay, chúng 
ta xem qua những điều dễ theo 
trước.
Bệnh đường ảnh hưởng đến toàn 
thân cùng các cơ quan khác nhau 
trong cơ thể.
Ảnh hưởng nầy không thấy rõ 
ràng khi bệnh đường mới bắt 
đầu, nhưng sau một thời gian tùy 
người sẽ thấy hiện ra, không phải 
ai cũng giống nhau.

ĐÔI MẮT
Bình thuờng sinh hoạt trong 
ngày, đôi mắt luôn là vật đồng 
hành không nghỉ ngơi. Không 
thấy được là một trở ngại to 
lớn, hạn chế hoạt động, thậm 
chí kéo luôn chứng trầm cảm 

Những mẹo vặt khi bị Bệnh Tiểu Đường
LINDA LIEM

Y KHOA

và ảnh hưởng đến cả gia đình. 
Tuy nhiên không phải ai bị tiểu 
đường đều phải chịu kém thị nếu 
biết giữ gìn.
Thường thì bác sĩ gia đình hay 
bác sĩ chuyên về tiểu đường đều 
khuyên người bệnh đi khám mắt 
ít nhất là mỗi năm một lần, có khi 
mỗi năm hai hay ba lần, tùytheo 
tình trạng của mắt.
Đằng sau mắt có một màng 
mỏng kết tạo bởi rất nhiều tế 
bào đặc biệt, có tên là võng mô 
(retina). Chúng ta thấy được nhờ 
những tế bào nầy liên kết với óc 
để mang hình ảnh đến óc. Tiểu 
đường có thể làm cho các tế bào 
nầy thiếu dưỡng khí, do đó các 
mạch máu nhỏ được tạo thêm 
ra để tiếp thêm dưỡng khí. Lâu 
ngày chầy tháng, số lượng mạch 
máu nhỏ quá nặng lại kéo võng 
mô (retina) đằng sau mắt tách ra, 
ảnh hưởng đến thị giác.
Khi đó thì người bệnh sẽ phát 
giác là có thay đổi trong thị giác, 
chẳng hạn như:

- Mắt mờ
- Các hình ảnh bị méo đi.
- Có những bóng mờ hình 
dáng khác nhau lượn qua lại 
trước mắt.
- Thấy vật thể giống như máng 
nhện trong mắt
- Cũng có thể bị đau đầu hay 
đau ở mang tai

Nếu phát hiện kịp thời, thì bác 
sĩ có thể bắn tia laser vào mắt 
để dán võng mô lại, giữ cho mắt 

thấy được bình thường.Cũng có 
một số thuốc được xử dụng để 
làm giảm số lượng các mạch 
máu mới và giảm nguy cơ kéo 
võng mô ra.Vì vậy người bị tiểu 
đường nên khám mắt thường 
xuyên, để ngăn chận kịp thời 
những biến chứng của mắt.

TRÁI TIM
Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến 
trái tim và hệ tuần hoàn bằng 
cách làm cho các mạch máu 
cứng lên. Người bị tiểu đường 
cũng nên chú ý bảo vệ quả tim. 
Có hai cách để nhận biết hệ tuần 
hoàn có tốt hay không, đó là xem 
xét huyết áp và cholesterol.
Tiêu chuẩn cho người thường 
như sau: huyết áp nên giữ dưới 
mức 130/90 và cholesterol dưới 
200. Tiêu chuẩn mức huyết áp 
và cholesterol cho người bị tiểu 
đường thường khắt khe hơn, 
chúng ta nên hỏi bác sĩ áp dụng 
mức độ nào cho riêng mình.
Nếu có hút thuốc thì nên cai 
thuốc, vì những chất hoá học 
trong thuốc hút cũng làm hư 
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các mạch máu và tim. Tùy nơi 
các bạn đang cư ngụ, có những 
chương trình cai thuốc do các 
cơ quan chính phủ hay tư nhân 
đảm nhận, thường thì miễn phí, 
chúng ta có thể nhờ họ giúp.
Chế độ ăn uống rất quan trọng 
để chận cholesterol và huyết áp 
không lên quá mức. Chúng ta sẽ 
đề cập đến việc nầy trong phần 
sau.
Một cuộc đời quân bình, tránh 
những tình cảm xáo trộn, là một 
cách sống tốt để đối phó với 
căn bệnh nầy, cũng như các căn 
bệnh khác.

TRÁI THẬN
Trong thận có một hệ thống 
huyết quản rất lớn dùng để mang 
máu đến cho thận lọc những chất 
độc rồi thải ra nước tiểu.Bệnh 
đường làm hư dần cách mạch 
máu. Cách tốt nhất để giữ cho 
thận được tồn tại lâu dài là uống 

nước sao cho đủ để thận làm việc 
dễ dàng hơn.
Tiêu chuẩn mỗi ngày là ít nhất  8 
ly nước trung bình, mỗi ly khoảng  
8oz hay 250ml. Một cách nữa để 
biết mình có uống đủ nước hay 
không là xem màu của nước tiểu. 
Nếu màu giống như nước trà lạt 
hay gần như trong là được. Màu 
nước trà đậm là thiếu nước. Khi 
nào thời tiết nóng hay thể thao ra 
mồ hôi nhiều thì phải thêm nước.
Ngày nay chúng ta có rất nhiều 

loại nước để chọn, nào là nước 
ngọt đủ kiểu, như Coke, xá xị, 
Seven Up, nào là nước trái cây, 
nước mát, nước rau cải, nước 
suối, v..v.. Nước tốt nhất cho cơ 
thể là nước tự nhiên Chúa cho, 
tức là nước lã.
Một điều nữa chúng ta có thể làm 
là ăn bớt muối để cho thận không 
phải làm việc quá mức để lọc 
muối ra khỏi máu.  Tiêu chuẩn 
lượng muối cho một ngày theo sự 
chỉ dẫn của các chuyên viên dinh 
dưỡng là 1 muỗng cà phê hay là 
2,300mg muối. Lượng nầy gồm 
tất cả thức ăn trong ngày chứ 
không phải chỉ là muối dùng để 
nêm. Khi tính lượng muối, chúng 
ta cũng tính luôn những thức ăn 
có chất mặn, chẳng hạn như nước 
súp, nước mắm, nước tương, đồ 
hộp, mắm, khô, những thứ thịt 
kẹp vào bánh mì như ham, pâté. 

(còn tiếp)
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Những sách Anh Ngữ do MS. Lâm 
Văn Minh viết: God's Miracles và 
God's Sight, 
và Việt Ngữ: Thoát Vùng Tăm Tối 
(hồi ký), Tôi Nghe Chúa Gọi (mục 
vụ), Tình Không Phai (hôn nhân), 
Lệ Sầu Chúa Lau (tâm trạng đau 
khổ), Kịch Thơ Kinh Thánh (18 
vở kịch thơ theo những câu chuyện 
Kinh Thánh) 1 quyển 10  đô. 
CD bài giảng, 1 CD 5 đô. 
Gọi Cô BÍCH HUYỀN 

(407)633-2128 
e-mail: mtd407@yahoo.com

MỞ LỚP HƯỚNG NGHIỆP
- Hướng Đi Ministries đang có nhu cầu xây dựng và điều hành Lớp Hướng 
Nghiệp (TỔ HỢP MAY QUÊ HƯƠNG) ở Bến Tre, Miền Tây Việt Nam. 
- Hiện nay, chúng tôi đang có cơ sở sẵn do Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Bến Tre 
góp phần, có 2 cô giáo dạy nghề may. 
- Lớp học nghề may sẽ được đặt 5 máy may Công Nghiệp và 5 máy may 
Chuyên Dùng. 
- Nhu cầu đầu tiên để mua 10 máy may và vật dụng là 2,000 USD. Tại đây 
chúng tôi cũng có ước muốn sẽ mở thêm lớp dạy nghề hớt tóc. Mỗi lớp học 
nghề hớt tóc cũng được trang bị đầy đủ các dụng cụ hớt tóc để mở tiệm. 
Đây là những lớp học dạy nghề miễn phí dành cho bà con nghèo. Thời gian, 
chi phí và cách tổ chức lớp học sẽ được báo cáo sau.

Liên lạc 
MS Nguyễn Văn Huệ 
469-506-8027

Mọi dâng hiến (donation) cho Lớp Hướng Nghiệp 
xin gởi về: HƯỚNG DI-THE WAY
P.O. Box 570214, Dallas, TX 75357, USA. 
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VIỆTWELL - Là văn phòng  chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho
                         người có thu nhập thấp hay có Medicare, Medicaid...
VIỆTWELL - Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, 
                         tận tâm và nhiệt tình sẽ giúp quý vị có cuộc sống ý nghĩa hơn, sống 
                         vui, sống khỏe, sống trường thọ...
VIỆTWELL - Đưa nhân viên đến tận nhà chăm sóc cho quý vị hay sẽ huấn luyện 
                         và trả thù lao cho người thân là người trực tiếp chăm sóc.
VIỆTWELL - Sẽ giúp quý vị nếu cần dụng cụ y tế như: xe lăn, walker, giường nhà 
                         thương... và nhiều quyền lợi khác.
VIỆTWELL - Giúp công việc thường nhật mỗi ngày: - Uống thuốc

- Nấu cơm
- Giúp vệ sinh cá nhân
- Tập thể dục
- Dọn dẹp nhà cửa
- Giúp ăn uống
- Giặt quần áo
- Đi chợ, mua sắm

Chương trình này hoàn toàn không ảnh hưởng đến những quyền lợi quý vị 
đang có như: SSI, SSA, Food Stamp, Housing...

ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ NGAY HÔM NAY HÃY GỌI

(972) 786-6364  -  (817) 299-8888

VIỆTWELL - SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO

HOMECARE SERVICES

TRUNG TÂM PHỤC VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI GIA
124 W. Pioneer Pkwy, Arlington, Texas 76010
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Chương 3

CHÚA NHÂN TỪ

Cả nhà sum họp bên mâm cơm đạm bạc 
coi như ăn tiệc mừng thủ khoa trường 
dược, mấy món ăn Tiểu Song rất thích 
do bàn tay khéo của mẹ lâu lâu mới 

được ăn. Vui mừng bố và hai anh uống quá chén, 
bố vui có đứa con gái nối nghiệp tổ tông. Bố bảo 
Tiểu Song ráng học thành tài, làm gương cho hai 
đứa em. Nói xong bố quay sang bảo hai đứa bây 
noi gót Tiểu Song mà lo học tới nơi tới chốn. Bố 
thở dài, bỏ chén đũa xuống, vì thời cuộc anh hai đi 
lính rồi lấy vợ sớm, còn thằng Ba thương mấy em 
nhỏ nên ra đời giúp bố mẹ một tay, chớ không giờ 
cũng có bằng có việc. 

Mẹ ngồi cạnh lên tiếng, hồi xưa khi có anh hai 
anh ba thì nhà mình sung túc lắm, sau khi sanh 
con tư được ba năm thì thời thế thay đổi, mẹ chậc 
lưỡi, bố mẹ phải đương đầu nhiều khó khăn, mẹ có 
thêm hai em nhỏ. Bố bây có nghề tay trái mà làm 
nên, thành ra nhà mình cũng tạm đủ không đến nỗi 
chạy đầu nầy đầu nọ vay mượn. Bố quay sang nhìn 
từng đứa con bảo, làm gì thì làm chớ mà đi xin xỏ 
nhục lắm các con, ông bà có câu rách cho sạch, đói 
cho thơm. Ông bà nội là thầy thuốc có tiếng tăm ở 
quận lị, chỉ giúp người chớ không xin ai cả, thành 
ra được xóm giềng thương mến nể trọng, dù sang 
hay nghèo dù thiếu hay no, quan trọng sống phải 
có tâm, chính vì chữ tâm mà bố mẹ gắn bó hai mấy 
năm nay, bố quay đầu nhìn mẹ. Mẹ cười bảo niềm 
hãnh diện của gia đình phải không các con.  Năm 
anh em nhìn nhau cười tươi. 

Bố quay sang Tiểu Song bảo, đã chuẩn bị vào 
trường chưa. Tiểu Song gắp thức ăn cho bố, bảo 
bố đừng lo, con xài sách cũ của sinh viên năm hai 
để lại, tập vở chả bao nhiêu, vì con học chính quy 
nên chả phải đóng học phí. À con cho bố mẹ hay, 
con được học bổng một năm. Học bổng này do 
một công ty lớn đài thọ, con nghe nói chỉ đài thọ 
thủ khoa các trường đại học. Bố nghe thấy mừng, 
thì ra Tiểu Song là đứa duy nhất trong mấy trăm 

BỐN MÙA MƯA TUYẾT
KIM HÂN

TRUYỆN DÀI

sinh viên nhận học bổng. Mẹ vui bảo, Tiểu Song 
được học bổng từ hồi trung học, bố mầy không nhớ 
sao, lúc ấy do nó học khá, gia đình neo đơn. Mấy 
anh nói sao không thấy bằng khen, Tiểu Song bảo, 
hồi ấy chỉ trao bằng học sinh giỏi, cả lớp đếm đầu 
ngón tay, học sinh khá đứng xếp hàng đó các anh.

Tối đến anh hai chào bố mẹ, quay lưng dắt chiếc xe 
tựa bên chậu cau, về nhà với vợ con. Bố hơi mệt bỏ 
đi vào buồng nằm nghỉ, một giờ sau bố thấy nhói 
bên ngực và khó thở. Gọi mẹ, mẹ nhanh chân chạy 
vào xoa lưng thấy không xong, mẹ bảo chắc bệnh 
cũ tái phát, phải đi bệnh viện. Bố không nói một 
lời, các con chạy vào đỡ bố dậy, mau mau đưa vào 
bệnh viện.

Mẹ vừa buôn bán vừa chạy lo bệnh chồng. Ban 
ngày con tư ở bệnh viện chăm sóc bố, hai đứa em 
theo mẹ buôn bán, trường chưa khai giảng. Cả nhà 
chăm lo cho bố tất bật. Mẹ và anh ba lo kinh tế gia 
đình, viện phí thuốc men bao nhiêu cũng không đủ. 

Sáng chủ nhật Tiểu Song dậy sớm nấu nồi cháo 
đưa anh ba mang vào viện thăm bố, cũng dành bữa 
sáng cho mẹ và hai em. Sau đó chuẩn bị trang phục 
đi thờ phượng Chúa như thường lệ. Tiểu Song đạp 
xe trên phố, qua những hàng me, mà lòng buồn 
rượi, thấy thương bố, nước mắt rơi,  xin Chúa 
thương xót cứu giúp. 

Hội thánh chia hai chị Thân, Thuộc tiếp tân sáng 
hôm nay, nhạc thánh ca vang lên rộn cả nhà thờ, 
đến nỗi ai đi qua cũng dòm vào, thấy con dân Chúa 
trong bộ trang phục tươm tất, lịch lãm, khuôn mặt 
sáng rỡ. Hai chị đứng trước cổng lớn tiếp đón con 
dân Chúa và phát tờ chương trình, hai chị trông 
ngóng Tiểu Song, mong gặp đứa em gái trong 
Chúa. Cách không xa, Tiểu Song thấy hai chị thì 
vội mừng xuống xe, hai chị ùa ra tay bắt mặt mừng. 
Tiểu Song không giấu được niềm xúc cảm, thấy 
lòng quan tâm thật tình hai chị nên kể chuyện riêng 
gia đình, nước mắt ngấn vào trong. Hai chị nhạy 
cảm, mắt ướt nhìn Tiểu Song lòng đau quặn liền 
kéo Tiểu Song vào một góc nhỏ nhà thờ an ủi rồi 
hiệp nhau cầu nguyện. Lời cầu nguyện chân tình 
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đầy đức tin của hai chị đã thêm sức mạnh cho Tiểu 
Song tin tưởng vào Chúa, trông đợi Chúa.

Tiểu Song ngồi hát thánh ca, đọc kinh thánh, nghe 
lời giảng. Không hiểu sao từng lời thánh ca cho 
đến bài giảng dường như dành cho Tiểu Song sáng 
hôm nay. Ông Mục sư giảng nhìn xuống hội thánh, 
nhìn từng người như nói riêng vậy. Tiểu Song nghe 
lời Chúa chạm lòng Đức Giê-hô-va có lòng thương 
xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, đầy lòng nhân 
từ, tha thứ tội lỗi ngươi, chữa lành bệnh tật ngươi... 
Tiểu Song xin sự nhân từ Chúa mà cứu giúp bố 
mau phục hồi sức khỏe.

Tiểu Song nói lời cám ơn Chúa, cám ơn hai chị, rồi 
chia tay bảo về nhà lo cơm nước vào viện thay anh 
ba chăm sóc bố. Hai chị thương mến bảo, ừ thôi về 
kẻo mẹ trông, về lo cho bố, à hai chị gửi lời thăm 
bố nha. Tiểu Song cảm thấy nhẹ lòng, không phải 
lo âu nữa, Chúa đã thêm sức và  bình an sau buổi 
thờ phượng. Tiểu Song vừa đạp xe vừa hát bài ca 
của Chúa giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, 
nhờ Chúa lo liệu châu toàn. Bạn cần dựa nương 
trong cánh yêu đương, nhờ Chúa lo liệu bảo an. 
Chúa sẽ luôn luôn lo toan, trong mỗi năm ngày qua 
cả đời nầy. Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo 
sẵn từng giây. Thánh kinh âm nhạc thấm vào lòng 
Tiểu Song cách diệu kỳ, không chỉ nâng đỡ lúc đau 
buồn mà lại thêm đức tin vững vàng, hy vọng trông 
đợi Chúa. Tiểu Song tin rằng Chúa nhân từ, hay 
chăm sóc khi kêu cầu.

Chiều thứ hai, mưa to giông bão, gió mạnh ầm ầm 
trên mái nhà. Tiểu Song đóng cửa sổ, khóa chặt 
cửa cái, mở công tắc đèn cho sáng nhà, hòng sấm 
sét làm con Năm sợ hãi. Con út thì đang ở bên nhà 
bạn cuối con hẻm, chắc còn ham chơi, chưa chịu 
về. Tiểu Song vào bếp thổi lửa, quay sang mở thạp 
gạo thì đong được ba lon. Thấy lu cạn, phần còn lại 
chỉ đủ cho ngày mai. Tiểu Song tần ngần, định nấu 
ít lại, để dành chút nào hay chút nấy, có thể kéo dài 
thêm một bữa chăng. Tiểu Song nhớ mẹ bảo lườn 
cơm gắp mắm, nên quyết định vậy. 

Khói nghi ngút, nồi cơm cạn nước, Tiểu Song lườn 
than ra bớt gắp lên nắp cho cơm chín đều, thơm 
ngon, con Năm chạy vào bảo hai chị trên nhà thờ 
tìm đang ở ngoài cửa. Tiểu Song quay sang bảo 
mưa to thế nầy hai chị có gặp trở ngại gì không. 
Mời hai chị vào, tiếp đãi cho đàng hoàng, chờ chị 

xong nồi cơm, để nó khét.

Thấy hai chị ướt như chuột lột, con Năm vội lấy 
khăn bảo hai chị lau cho khô. Hai chị treo áo mưa 
lên, lau đầu, chân tay. Hai chị bảo, không sao đâu, 
tạnh mưa thì áo quần cũng khô, chỉ ướt chút dưới 
ống, chị quạt sơ sơ thì khô ngay. Con Năm rót bình 
trà nóng mời hai chị cho ấm lòng. Tiểu Song từ 
dưới nhà đi lên, chào hai chị, mưa to thế nầy sao 
hai chị đến đây được. Chị Thân cười nói trớ, thì... 
lúc khởi hành trời còn sáng, đi một đoạn mới thấy 
mây đen, rồi mưa. Chị Thuộc tiếp, tụi chị có áo 
mưa, không sao cả. Tiểu Song bảo mưa gió thế này 
hai chị đến đây quả là quý. Chị Thân cười, đi thăm 
viếng thì mưa gió gì cũng chịu, Chúa đi cùng gìn 
giữ. Chị Thuộc cười, đến được nhà em là tụi chị 
vui rồi. Hai chị vừa cười vừa nhìn Tiểu Song và 
đứa em, không thấy mẹ thì đoán chắc bố Tiểu Song 
còn nằm viện, không dám hỏi sợ Tiểu Song đau 
lòng. Hai chị quay sang nói chuyện con Năm hỏi 
chừng nào đi học, chuẩn bị tới đâu, rồi mở túi xách, 
gửi cho hai chồng tập vở giấy mới. Chị Thân bảo, 
Tiểu Song giữ lấy chia cho các em, sắp đến ngày 
tựu trường. Sau đó chị Thuộc, cầm bao thư bảo hội 
thánh biết hoàn cảnh gia đình, nên góp phần chia 
xẻ chút đỉnh, không nhiều lắm, mong giúp gia đình 
trong lúc khó khăn. Tiểu Song co hai bàn tay lại, 
thụt chân về phía sau, ngại ngại, bảo tập vở thì em 
nhận, chớ tiền em không dám ạ. Chị Thuộc buồn, 
không nhận chị giận. Chị Thân bảo em không nhận 
tụi chị biết làm sao, không dám mang về, vì đây là 
trách nhiệm, mang về thì coi như tụi chị chưa làm 
tròn thì làm sao hội thánh dám giao việc nữa. Chị 
Thân bảo, nhận đi em, hội thánh là tình thương, có 
cơm xẻ cơm, có bạc xẻ bạc, lời Chúa khuyên bảo 
đừng nợ chi cả, chỉ nợ tình yêu thương mà thôi. 

Tiểu Song từ tốn ngồi xuống nghĩ truyền thống gia 
đình từ hồi nào tự bươn chải, khi rời rộng thì chia, 
chớ chưa bao giờ thấy bố mẹ và các anh nhận của. 
Tiểu Song lo, nếu nhận mẹ biết thì sao nhỉ. Tiểu 
Song nghe tiếng gió ầm ầm bên ngoài, rùng mình, 
nhìn hai chị, mưa to gió lớn thế nầy hai chị liều 
thân đến thăm gia đình, thật là một tình cảm đáng 
quý, các chị quan tâm đặc biệt. Hôm nay, bố bệnh 
nặng nhà hết gạo, mẹ và anh ba lo chạy bao nhiêu 
cũng không đủ, thôi thì nhận lần nầy đồng thời tỏ 
lòng biết ơn tấm lòng quý mến của hội thánh và hai 
chị. Còn việc mẹ đồng ý hay không tính sau. Thấy 
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Tiểu Song im lặng, hai chị không cưỡng ép rồi bắt 
chuyện quên lãng. 

Đang trò chuyện vui thì thằng Út từ ngoài xông 
vào nhà, choàng áo mưa mà đầu ướt mèm, tay cầm 
chiếc dép lào, chân nhảy lò cò. Tiểu Song nhìn bàn 
chân co thấy máu nhỏ giọt, liền bảo làm thế nào 
vậy, rồi vội giúp em cởi áo mưa ra, bảo ngồi xuống 
chị xem vết thương chân. Thằng Út đau chưa mở 
một lời, thì chị Thân bảo, vết cắt khá dài, nhà có 
đồ sơ cấp cứu không, mang ra đây. Tiểu Song lính 
quýnh chạy nhanh vào mở tủ kéo hộp sơ cấp cứu 
ra. Chị Thuộc nhìn Tiểu Song, bảo em lấy khăn 
lau tóc cho em, để chị Thân chăm sóc vết thương. 
Tiểu Song làm như lời chị rồi kêu con Năm lấy cho 
thằng  út ly nước ấm. Hai chị Thân, Thuộc ngồi 
xuống nắm lấy bàn chân thằng Út, rửa cho sạch 
rồi lau chùi cho khô. Sau đó lau vết thương, thấm 
bông gòn cho máu ngưng chảy. Chị Thuộc thấy 
vết thương sâu hỏi vì sao ra nông nổi nầy. Thằng 
Út nhìn chị mở lời, dạ nãy thấy mưa nhỏ nên em 
vội chạy về, thình lình mưa lớn, em hoảng, lo chạy 
chiếc dép bị bong quai, cầm dép mà tiếp tục chạy, 
mưa ào ạt không thấy đường nên đạp trúng miểng 
chai, đau điếng, em mạnh tay rút ra, nhảy lò cò 
về nhà. Chị Thân bảo, Chúa gìn giữ em, miểng 
chai chớ mà đinh thì nguy hiểm đấy. Nói xong chị 
Thuộc hỏi Tiểu Song nhà có tê-tra hay am-pi-xi-lin 
không, đắp vào cho mau lành. Sau khi xức thuốc, 
đặt miếng gạt, chị lấy vải mỏng băng vết thương 
lại. Tiểu Song nhìn thằng Út bảo, chừng vài hôm 
thì đỡ, rồi răn đe không được ra khỏi nhà nữa.

Tiểu Song thấm mệt sau một ngày giông bão. Tiểu 
Song mở bao thư, cầm số tiền trên tay  ngẫm ghĩ, 
số tiền nầy đủ hai tuần cơm gạo. Tiểu Song, nhớ 
lời cầu nguyện với hai chị, nhớ lời Chúa hứa Chúa 
hay săn sóc anh em. Tiểu Song thấy xúc động vì sự 
chăm sóc của Chúa đúng lúc kịp thời. Hai ngày nữa 
là tựu trường, giờ đã có tập vở đi học không phải 
lo. Tiểu Song nhìn chồng tập lòng nghẹn ngào, biết 
ơn Chúa. Tiểu Song chia vở cho hai em rồi cắt giấy 
bao bìa dán nhãn. Tiểu Song bảo, chị biết ơn Chúa, 
Chúa thương gia đình mình lắm các em ạ.

Ba chị em ngủ chung cái giường cho ấm, Tiểu Song 
nằm cạnh hai em e ngại giật mình. Mưa nửa đêm 
mới dứt, không còn tiếng sấm sét, tiếng gió ầm ầm, 
Tiểu Song ngồi dậy vén mùng bước tới mở cửa 
sổ, trăng vàng treo lơ lửng giữa đêm khuya, chiếu 

sáng khoảng sân rộng trước nhà. Tiểu Song nhìn xa 
xăm, nhớ bố, nhớ mẹ, nhìn trăng sáng trên trời cao 
mà xin ánh sáng Chúa một phép mầu. Tiểu Song 
nghĩ mặc dầu bố chưa tin Chúa, nhưng vì lòng tin 
của Tiểu Song mà cầu xin Chúa thương xót chữa 
lành bệnh cho bố. Xin cho bố sớm về nhà bình yên.

Sáng nay mồng năm tháng chín, cả nước hoan ca 
ngày tựu trường, Tiểu Song chuẩn bị áo quần hai 
em thì nghe tiếng trẻ tíu tít ngoài phố, tiếng nói 
cười rôm rả, tiếng đùa tiếng chân nhảy  xôn xao, 
áo trắng học trò,... Tiểu Song đi cùng hai em đến 
trường rồi chạy một vèo đến trường đại học.  

Hội trường rộng lớn tương đương một nhà hát với 
sức chứa trên hai ngàn sinh viên. Tiểu Song tìm lớp 
vào chỗ ngồi. Buổi khai giảng không có tiếng trống 
tựu trường, không có học sinh choàng khăn đỏ. Chỉ 
là bài quốc ca, thầy hiệu trưởng tuyên bố ngày tựu 
trường, hai bản nhạc sinh viên, sau đó thầy giám 
thị gọi thủ khoa năm nhất lên đọc diễn văn. Tiểu 
Song đã chuẩn bị, dứng đậy chỉnh lại tà áo dài tiến 
lên sân khấu. Bước chân nhẹ nhàng cộng với dáng 
điệu mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa sau lưng, 
cô gái dịu dàng. Dáng vẻ Tiểu Song làm cả hội 
trường chăm chú, chắc cũng vì tò mò cho biết thủ 
khoa ra làm sao.  Từng bước chân chậm rãi là từng 
nhịp đập hồi hộp, lần đầu Tiểu Song đứng trước 
đám đông  phát biểu, Tiểu Song run cầm cập thầm 
nguyện xin cho con bình tĩnh, xin cho con có giọng 
lưu loát. Tiểu Song không cầm một tờ giấy nào cả, 
chẳng nói lời cao siêu trăng hoa thơ thẩn. Đơn giản 
Tiểu Song nói lời cám ơn bố mẹ, cám ơn công ơn 
thầy cô mười hai năm đèn sách, và sau cùng nói lên 
ước mơ muốn cùng bè bạn chắp cánh bay xa. Tiểu 
Song không quên truyền thống gia đình nhắc đến 
tấm lòng thầy thuốc làm các giáo sư cười xôn xao, 
gật đầu liên tục. 

Tiểu Song ôm bó hoa hồng tràn đầy niềm vui trên 
sân khấu cùng giáo sư hiệu trưởng và giáo sư chủ 
nhiệm chụp hình lưu niệm. Giáo sư chủ nhiệm 
nói nhỏ vào tai Tiểu Song, giáo sư hiệu trưởng chỉ 
chụp hình với thủ khoa thôi đó em. Tiểu Song ngạc 
nhiên, sao vậy cô. Ông bảo, tương lai của đất nước, 
ông quan tâm. Tiểu Song cười tươi tràn đầy hạnh 
phúc.

Tiểu Song gác bó hồng trên giỏ xe, vắt áo rồi chạy. 
Thấy vui một buổi sáng đầy nghị lực, cảm thấy 
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hãnh diện đứng trước hai ngàn sinh viên, tuyên 
bố ước mơ. Tóc gió thôi bay, Tiểu Song hứa sẽ cố 
gắng học thành tài. Chợt lòng xao xuyến, nhớ đến 
bố, nhớ từng hơi thở mệt mỏi, nhớ nỗi đau quằn 
quại. Lòng chùng xuống,  mau về nhà.

Bố nghỉ lưng trong buồng, thấy đỡ hơn nhiều, mẹ 
bớt tiều tụy. Tiểu Song gạt chống xe bên cây cau, 
bước vào ngỡ ngàng. Tiểu Song, chạy ào đến ôm 
chầm mẹ. Bố về hồi nào sao mẹ không nói con 
biết. Mẹ cười mỉm, bữa nay tựu trường, để tin vui 
cho bây bất ngờ. Mẹ dìu tay Tiểu Song ngồi xuống 
bảo, bác sĩ thấy không cần phải mổ van tim, sau 
một tuần điều trị thấy dùng thuốc có thuyên giảm, 
cho bố về tiếp tục uống thuốc, ba ngày sau trở lại 
tái khám. Tiểu Song cười, dạ con vào trong thăm 
bố. Tiểu Song lao nhanh vào ngồi cạnh nói chuyện 
với bố. Bố hỏi thăm các con, ở nhà hai em thế nào, 
bố cũng không ngớt lời lo tiền ăn học. Tiểu Song 
thấy bố mới về không muốn bố lo liền bảo, chuyện 
ấy xong rồi, bố gìn giữ sức khỏe, ăn uống lấy lại 
sức. Bố nhìn con gái, nhìn chung quanh nhà, thấy 
cả nhà bình yên mà an lòng. Tiểu Song ra sau, mở 
bó hoa hồng cắm vào lọ  mang vào phòng, đặt trên 
bàn, vừa chỉnh lọ hoa vừa bảo, hôm nay con rất 
run khi lên sân khấu phát biểu, con nói được ước 
mơ, bó hoa nầy là tấm lòng con biết ơn bố mẹ. Bố 
gạt lời, mầy bày đặt, hoa với nhụy. Tiểu Song quay 
lại ngồi xuống gác tay lên mép giường, ngước lên 
nhìn bố, đây là quà thủ khoa bố ạ, thành quả nầy 
không tự nhiên con có. Bố nhìn Tiểu Song xúc 
động, không mở lời. Tiểu Song đỏ mắt. Cúi xuống 
nghẹn ngào bảo con sẽ nói với bố sau, rồi bỏ đi ra. 

Mẹ làm vài việc vặt sau bếp, mang bộ tách ra lau 
chùi, nó là câu chuyện gia đình, bố hay uống trà trò 
chuyện, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Tình 
cờ mẹ làm rơi cái dĩa vì giật mình nghe tiếng động 
lớn bên ngoài, đồ sứ loại tốt nên không vỡ nát, mẹ 
khom lưng định nhặt lên nhìn thấy thạp gạo, mẹ 
nghĩ lo chuyện bố tụi nó mà quên bẵng lu gạo, hình 
như cạn lu thì phải. Mẹ kéo nắp ra, sao đầy thế nầy, 
mẹ ngờ ngợ, chắc thằng Ba lo, mà không... tánh 
thằng Ba đời nào dòm lu gạo, hay tại vì bố bệnh 
mà nó biết nghĩ. Tiểu Song từ trong buồng bước ra, 
thấy mẹ và thạp gạo thì sựng lại. Mẹ bảo, nầy con, 
có phải thằng Ba lo lu gạo, sao nó chả nói năng 
gì. Lo cho bố, mẹ quên bẵng cái thạp gạo. Thấy 
Tiểu Song im lặng trên khuôn mặt sờ sợ, mẹ bảo 

có chuyện gì mà mầy lo thế. Tiểu Song nghĩ có nên 
nói sự thật không, nếu giấu mẹ, giấu bao lâu, tối 
anh Ba về thì chuyện vỡ lẽ.  Việc gì giấu kín rồi sẽ 
bày ra, lời Chúa nói, thôi thì thành thật, chắc mẹ 
không la rầy đâu, chuyện nầy không đến nỗi trầm 
trọng. Tiểu Song cười mỉm, chuyện nầy có dịp con 
sẽ kể, Tiểu Song đánh trống lảng, bố về thì nhà vui. 
Nói xong Tiểu Song giật cái dĩa trên tay mẹ bảo 
mẹ tránh qua một bên Tiểu Song rửa song chén. 
Mẹ tần ngần nhìn Tiểu Song lấy làm lạ, con Tư sao 
sao đấy.

Sau cơm chiều, bố uống thuốc xong, hai mẹ con ra 
trước sân hóng gió, Tiểu Song kéo ghế ngồi cạnh 
mẹ, tỏ hết sự tình chiều mưa hôm ấy. Tiểu Song 
kể từ việc mưa gió đến chồng vở, bao thư trong 
tay, rồi tình cảm hai chị Thân, Thuộc. Tiểu Song 
bảo con xin lỗi mẹ vì tự tay dùng số tiền nầy. Mẹ 
vuốt mái tóc Tiểu Song, việc con làm không có sai, 
lúc mẹ vắng nhà, biết trông coi thì tốt. Tiểu Song 
ngước lên nhìn mẹ, mẹ bảo con gái phải biết lo, sau 
nầy còn làm dâu người ta. Tiểu Song mắc cỡ, chúm 
miệng, nhún vai. 

Sẵn dịp Tiểu Song nói một lời, thật sự Chúa nhân 
từ, Chúa chăm sóc gia đình. Tiểu Song nhìn mẹ, 
đức tin của con nơi Chúa chắc chắn, con thấy rõ 
Chúa có thật mẹ ơi. Mẹ nhìn Tiểu Song im lặng 
một hồi, mẹ bảo... ừ mẹ thấy hai chị Thân, Thuộc 
có tấm lòng. Tiểu Song nói thêm, từ ngày con tin 
Chúa, con thật bình an, có niềm vui lạ, không tả 
được. Tiểu Song tha thiết kể về Chúa Giê-xu làm 
yên sóng gió, Chúa Giê-xu chữa lành bệnh, Chúa 
Giê-xu hóa bánh cho đoàn dân. Mẹ nhìn Tiểu Song 
thấy ấm lòng bảo Chúa của con tốt như vậy thì con 
cứ đi nhà thờ. Tiểu Song cười, mẹ có muốn đi nhà 
thờ với con không. Mẹ chần chừ, để hỏi ý bố mầy. 
Đang tâm sự, bố vọng ra kêu mẹ, mẹ vội chân bảo, 
vào coi chừng ổng, còn chuyện đó từ từ nói tiếp.

Trăng vằng vặc, Tiểu Song khoanh tay rảo bước, 
ngước lên trời đen, sao sáng. Trăng sáng cả vùng 
trời. Tiểu Song nhớ hai hôm trước trận giông bão 
lớn ập vào nhà, nửa đêm Chúa cho tạnh mưa, trăng 
sáng. Hai hôm sau trăng vẫn sáng ngời quang đãng, 
bố về nhà. Quả thật bão lòng đã qua, Chúa ở đây, 
ngôi nhà nầy, trong lòng nầy.

KIM HÂN
(trích truyện dài “Bốn Mùa Mưa Tuyết”)
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TRUYỆN NGẮN ĐÂU ĐÓ TRONG ĐỜI
TRẦN NGUYÊN ĐÁN

Hôm nay chắc không viết về những 
cái ở gần mình - chẳng hạn như 
nhìn qua cửa sổ thấy trời xanh, mây 
trắng, hoa nở, vương vấn chút mưa 

hôm qua sót lại trên đường- mà nghĩ về một 
cái gì đó xa hơn, chẳng hạn như tiếng xe hơi 
chạy ngoài đường sớm mai mà mình không 
thấy, chẳng hạn như giấc mơ đêm qua, đã qua 
rồi, mà sao vẫn còn vương vấn trong đầu óc, 
chẳng hạn như cái gì đó, cứ lẩn quẩn, vướng 
vít, gỡ ra không được vì nó mềm quá, như đã 
dính chặt vào da thịt kéo hoài không đứt.

Chẳng hạn như là... Cái gì vậy? Giấc mơ lên 
tiếng nói, đó là một dòng sông xanh, một dòng 
tràn mông mênh, một dòng nồng ý biếc, một 
dòng sầu mấy kiếp... Người ra bên dòng sông, 
dòng sông đẹp như chỉ có trong huyền thoại, 
với vài cánh buồm xa, đàn cò trắng hai bên 
bờ. Còn nữa, người ta khỏe mạnh, áo quần tiết 
kiệm vải vóc không phải vì nghèo mà vì giàu 
quá muốn vất bỏ những thứ làm chật chội thân 
thể căng tràn nhựa sống. Người ta qua lại giữa 
một sân khấu làm bằng cát đầy nắng ấm, nhấp 
nhổm những chiếc dù mầu sắc trẻ trung chôn 
kín những tiếng cười trốn núp dưới tàn lá của 
nó đầy thức ăn và cà phê. 

Dường như đó là sự khắc khoải của một tâm 
hồn phiêu bạt, thèm khát ra đi, mà bị rong rêu 
quấn hai chân không nhúc nhích, không giở 
nổi bàn chân. Thì đành phải đứng lại, hay có 
thể ngồi xuống, nhìn mây trời bay, là một việc 
làm hết sức lãng phí chỉ dành cho những người 
nào quá rảnh rỗi không có việc gì làm, đôi khi 
vẫn thèm có những ngày không có việc gì làm, 
không có việc gì nghĩ ngợi, để làm những việc 
mà đã lâu lắm không làm, là ngồi không thế 
thôi, mà không có mặc cảm tội lỗi, trong khi 
ngoài kia người ta đang hối hả tơi tả rượt đuổi 
thời gian, và bị thời gian rượt lại, bị tiếng kêu 
inh ỏi náo nhiệt của những cái cell phone làm 
đôi tay run rẩy và trái tim háo hức đợi chờ.

Chẳng hạn như là một dòng suối, suối mơ bên 
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rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài 
nắng... Suối mơ thì ở trong rừng, rừng nhỏ 
thôi, vài chục vài trăm gốc vòng ôm vừa đủ 
một vòng tay, lớn quá thì có thú dữ, rừng nhỏ 
mới có bướm bay, rừng gần nhà một chút, có 
trồng cải để bướm bay vườn cải hoa vàng. 

Người lớn tuổi rồi, khi những chuyện hiện 
tại không có gì thú vị và nhìn về tương lai 
bằng đôi mắt giới hạn, thì cánh cửa quá khứ 
mở ra với biết bao kỷ niệm, một nhạc sĩ trẻ 
viết một bài hát với những lời mở đầu hết 
sức đơn giản mà đụng chạm đến, làm rung 
lên những sợi dây đàn trong ký ức: tôi muốn 
về quê đi học lại, chơi cùng đám bạn ngày 
xưa..., muốn về quê thì nhiều người viết, 
bình thường thôi, nhưng cái chữ đi học lại 
thật là gợi cảm biết bao, khi hình dung ra một 
người tóc đã bạc, đã đi qua biết bao nhiêu 
trường học lớn nhỏ, lẫn trường đời bao la, 
bỗng thoáng cái hóa thân thành một đứa bé, 
hình dung thằng bé còn mặc quần short (có lẽ 
quần đùi mới chính xác chăng) không được 
sạch sẽ lành lặn lắm nhưng có hề chi, giữa 
một đám bạn cũng hệt như vậy, có khi còn 
tệ hơn, trong một làng quê, với mái trường 
làng trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, 
muông chim hót vang lên êm đềm, có đứa 
nào hơn đứa nào đâu, giống nhau cả thôi, 
nên chẳng có việc gì phải tò mò nhìn nhau 
để mà trêu chọc nhau, mà chí thú rượt đuổi 
nhau, xô nhau té ngã, lác tay lác chân, đau 
một chút nhưng chẳng hề chi, tuổi nhỏ mau 
quên, vả lại đùa nghịch nhau ấy mà, chứ có 
ác ý gì đâu (như người lớn) nên lại lồm cồm 
đứng dậy, rượt nhau nữa, chạy qua khu rừng 
nhỏ, nơi có dòng suối mơ len lách qua các 
viên sỏi đen trắng không màu, có một đứa, 
trời cho mơ mộng sớm, nên trong khi lũ bạn 
ngày xưa cười nắc nẻ rượt nhau qua con suối, 
thì thằng bé ngồi lại bên bờ suối, thoáng chút 
suy tư, cái dấu hiệu của một... thiên tài không 
đợi tuổi.

Chẳng hạn như là... một bãi biển nha trang 
ngày về mình tôi trên bãi khuya... Thật ra thì 
không dám mình tôi trên bãi khuya khuya lơ 
khuya lắc, vừa tối thì được, khi những ánh 
đèn rực rỡ lung linh muôn sắc mầu của các 

hotel xa xa ven bờ còn chói lọi in cả bóng xuống 
lòng biển, nghĩ là đâu đó, trong các phòng, trên 
hành lang, vẫn còn có người thức cùng mình, 
dù không thấy, chứ khuya quá thì không cảm 
thấy an toàn khi một mình trên bãi vắng, đối 
diện sóng vỗ bờ, chỉ nghe tiếng sóng âm u dội 
vào bãi cát, chứ biển thì đen kín một mầu. Nghĩ 
là chẳng ai thèm bắt cóc mình, bắt cóc chi một 
lão già chẳng còn chút gì thơ mộng ngoài một 
đôi mắt sẫm mầu nhìn vào một tương lai chẳng 
còn bao nhiêu nữa, cũng chẳng có gì để trấn lột 
vì chẳng bao giờ để một đồng bạc nào trong 
túi. Nghĩ sự ngại ngần này chắc là nằm ở trong 
tâm hồn, trong trái tim, trong nỗi cô đơn một 
mình, một mình không ai chia xẻ nỗi buồn hay 
niềm vui thầm kín, chứ ngại gì những con còng 
gió lang thang quấn quýt rượt đuổi nhau ngàn 
đời vẫn thế: sớm mai thức giấc nhìn quanh một 
mình... những tâm hồn yếu đuối thường ngại 
ngần đối diện với bao la biển rộng, khi mà sóng 
xô não nề, hải âu không về. Nhưng ban mai, 
khi hừng đông chớm thức dậy trên biển, gieo 
những sợi nắng mỏng manh màu xanh xám, 
pha chút hồng nhạt chân trời, thì biển mở rộng 
ra đến chân trời, cám dỗ nỗi lòng người đi, qua 
đại dương, tới nơi xa, chinh phục vài bến bờ 
trong mơ ước, mà biết rằng mơ ước đã ngắn lại, 
qua thời gian.

Chẳng hạn như một ngọn đồi rước em lên đồi 
cỏ xanh ngập lối... Điều này thì không mơ tới, 
chỉ có mơ lên đồi một mình, mà không rước em 
nào cả, cho tới bây giờ, chỉ có những em chim 
chóc bay lang thang đây đó, bay từ một lùm 
cây nào đó, từ một góc trái tim nào đó, bay viễn 
vông lên đồi, cắn rứt những hoa dại, những 
bông hoa dại ngơ ngác không hiểu vì sao mình 
lại bị cắn rứt, có lẽ như là để giải tỏa những 
nỗi buồn vu vơ không biết giải quyết làm sao, 
chim cất tiếng hót ngây thơ, vì chẳng có suy 
nghĩ viễn vông, mơ mộng những chuyện rắc 
rối bứt rứt như loài người. Một ngọn đồi nhỏ, 
vừa đủ cao, vừa đủ vòng quanh cho bước chân 
ngoài sáu mươi có thể mạo hiểm, vừa có cỏ 
xanh ngập lối, trong một ngày nắng ấm, gần 
nhà hay quanh quẩn gần nhà- chân bước vừa 
quá tầm nhìn của một người nào đó vô tình dẫn 
chó đi dạo, đi ngang, hay một chiếc xe vừa lướt 
ngang dưới chân đồi, người lái xe thả tầm nhìn 
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bâng quơ nhìn mây trời, có thể bắt được- thì 
làm bộ nằm lăn ra trên cỏ, hưởng chút vui ấm 
áp mềm mại của cỏ, hưởng chút say ấm áp 
long lanh của nắng, chỉ tiếc là quần áo hơi dày 
làm hạn chế sự say đắm của sự hòa hợp, hòa 
nhập vào đất trời bất tận. Nhưng chỉ nằm một 
chút thì vội vã ngồi dậy vì thấy rằng cái tư thế 
nằm đó không còn phù hợp với thời gian và 
không gian nữa, nó đã thuộc về một thế giới 
nào xa lơ xa lắc, khi mà thân thể còn thanh 
xuân, trí óc còn say đắm, còn nhiệt thành bôn 
ba ước mộng xa vời, vẽ lên bầu trời mây bay 
những đôi mắt bồ câu, những đôi môi hồng 
đào, những giấc ngủ nồng nàn chăn gối ủ kín 
hương người.

Chẳng hạn như là những bông hoa lưu luyến: 
ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một 
cành hoa, bài hát đã cũ lắm, nhưng nghe hát, 
hoặc thì thầm hát lên trong chỗ vắng người, 
một mình nghe, thì cũng gợi lên hình ảnh một 
thành phố hồng thắm hoa đào dọc phố, dọc 
bờ hồ, chưa bao giờ là quê hương riêng tư của 
mình, nhưng cứ nhận vơ là của mình, nghĩ 
rằng hoa là của mọi người chẳng riêng gì của 
người dân địa phương ấy, du khách đến, kinh 
ngạc trước mầu hoa, sững sờ trước mầu hoa, 
khóc thầm với vẻ đẹp mong manh yếu đuối 
của loài hoa, cảm nhận nó trong từng sợi dây 
đàn lòng rung cảm, thì nó là của mình. Nhớ 
lại những mùa hoa anh đào của tiểu bang từng 
sống phần lớn đời mình từ ngày sang đây và 
cho đến bây giờ, cứ mùa xuân, ho hen nhảy 
mũi là lúc cảm nhận màu hoa đào hồng hào 
khắp các nẻo đường, nhảy lên metro, nửa 
tiếng, là cả một bức tranh đẹp tuyệt vời mầu 
hồng bên hồ hiện ra trước đôi mắt kinh ngạc 
dù năm nào cũng thế, không có gì khác, chỉ có 
vấn vương mỗi năm trong hồn, có khác theo 
tháng năm dài. Mầu sắc thì đẹp, mỗi mầu mỗi 
vẻ đẹp khác nhau, nhưng cái mầu hồng lại đẹp 
một cách sững sờ trong bầu trời mơ màng, 
mầu hồng nhạt, khi kết tụ lại thành một vùng 
bát ngát thì vẫn là hồng nhạt, nhưng đậm đà 
hơn vì sự kết hợp của nó, lại đẹp hơn nữa khi 
lìa cành rơi từng cánh bên hồ. Nhớ lại những 
ngày ngây ngất cùng hoa, cùng người, quyến 
luyến không nỡ rời, không muốn rời, mà vẫn 
phải rời, vì có cái gì trong trời mà bất biến. 

Khi lên đến Đà Lạt không hoàng hôn, mà man 
mác buồn, say đắm nhìn những mầu hoa biết 
nói, thì anh đào vẫn lặng lẽ, man mác đâu đó, 
bên đồi, trong đời. Thầm tạ ơn trời vì những 
điều này không tự nhiên mà có được, chính 
bàn tay người họa sĩ tài hoa đã sáng tạo sắc 
mầu và hoa cỏ, cho đến đời đời.

Chẳng hạn như là chuyến viễn du (nghĩ là) 
lần cuối của một người đàn bà không còn trẻ 
nhưng trái tim vẫn nồng nàn, sau những ngày 
tháng phòng không chiếc bóng vò võ một 
mình, vẫn mơ tưởng một vòng tay qua chiếc 
eo của biển, không hề giả vờ õng ẹo tránh 
né, dù là một thoáng mây bay. Người đàn bà 
không son phấn gì hết, không nghĩ ngợi gì hết, 
không nghĩ là mình sẽ dùng chút son phấn để 
chinh phục người đàn ông mình đã gặp trong 
giấc mơ những đêm trăn trở về sáng, nghĩ rằng 
son phấn cũng không che giấu nổi những vết 
chân chim bên đuôi mắt, nghĩ rằng son phấn 
cũng không qua nổi đôi mắt người đàn ông 
lịch lãm bao năm, mà e rằng, ông ta cũng 
không mấy quan tâm đến son phấn, chỉ quan 
tâm đến những gì phía dưới lớp son phấn và 
bên trong nó. Bà kéo chiếc va-li đơn giản ra 
phi trường, trong khi chờ đợi lên máy bay thì 
nhìn khẽ khuôn mặt mình trong tấm gương soi 
nhỏ, thứ cần dùng của phụ nữ, trước khi có 
một cuộc gặp gỡ có khi là quan trọng. Hài lòng 
vì sau từng ấy năm, hình như vẫn còn chút gì 
đó chưa đến nỗi phai tàn, đôi mắt vẫn ánh lên 
vẻ dịu dàng của dòng thời gian trôi, thế là đủ 
rồi, vũ khí để chinh phục trái tim chỉ là đôi mắt 
có thể nhìn sâu vào trong tâm hồn, nghe tiếng 
nói của nó, tiếng nói không thể nghe, chỉ chạm 
đến. Trên máy bay, bà ngủ vì đêm qua mộng 
mị nhiều quá không ngủ được, cứ nhìn thấy 
người đàn ông đó, mà bà đã cố gắng phủ nhận 
trong nhiều năm, nhưng chẳng làm sao: vì cố 
quên là khi lòng nhớ thêm. Tai hại vậy đấy, cái 
con tim non yếu.

Còn người đàn ông thì sao, vẫn phải tính toán 
những chi tiêu sao cho vừa vặn với số tiền 
mình có hàng tháng, vừa mơ mộng viễn du: 
ra khơi biết mặt trùng dương biết trời mênh 
mông biết đời viễn vông biết ta hãi hùng... mà 
biết chỉ là hát thôi, chứ giấc mộng ấy khó mà 
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trở thành hiện thực lắm. Nhưng có ai cấm 
được giấc mộng, đố ai nằm ngủ không mơ, 
nên cứ viễn mơ, mơ một ngày trở thành một 
diễn viên đóng những vai giang hồ hết thời, 
nằm ngủ dưới bóng cây bên dòng sông, 
chẳng bao giờ mơ thấy đàn bà phụ nữ, cho 
tới một ngày: ngày ấy có em đi nhẹ vào đời, 
và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối, 
em chẳng ngây thơ nũng nịu như tuổi mười 
ba mười sáu, cũng không lạc lõng bơ vơ khi 
đã quá hai mươi, nhưng là vẻ đẹp tròn trịa 
của trái cam, trái xoài, trái táo, chẳng còn 
có thể đi nhẹ lắm nữa, mà đã khá nặng nề. 
Đẹp là đẹp, không nên quá chi li tính toán 
đẹp chỗ nào, đẹp ra sao, thu hút đôi mắt là 
đủ, rồi chinh phục trái tim, chỉ một người, 
cho người ấy, chẳng cho ai, như Đấng sáng 
tạo chỉ làm ra Eve cho Adam mà thôi, còn 
người đàn ông nào khác nữa lúc ấy đâu. Mà 
sao ngày xưa không thấy nói rằng cả hai đã 
một lần gẫy gánh giữa đường, rồi tinh cờ 
gặp nhau giữa đường, rồi nắm tay nhau trên 
đường, đi hết quãng đường còn lại. 

Tình thì không tính toán, nhưng tiền thì phải 
tính toán, tính mãi cũng mua được một vé 
máy bay, rồi một ngày giấc mộng viễn du 
cũng trở thành sự thật, không mộng nữa, 
một ngày cũng kéo chiếc va-ly sờn mỏi của 
mình ra phi trường chờ đợi, trong khi chờ 
đợi máy bay delay, ngồi bâng quơ ngó ra 
ngoài phi đạo, thấy những con đại bàng sắt 
nghênh ngang giữa đường, bỗng dưng cồn 
cào nhớ dòng sông xanh, nhớ biển rộng hai 
vai, nhớ suối mơ bên rừng thu vắng, nhớ 
hoa anh đào trên phố xưa, nhớ đồi vắng 
trong bình minh, nhớ đến nỗi ứa nước mắt, 
và sự delay của máy bay kéo dài sự hồi 
tưởng khiến con chim nhớ quay quắt đường 
bay, lại ngần ngại không muốn chui lại vào 
lồng son, ngần ngại nghĩ đến chiếc lồng 
nhốt kín bước chân dù là bước chân mòn 
mỏi. Người đàn ông chậm chạp đứng dậy, 
kéo va-ly, bước ngược ra chỗ bước vào khi 
nãy, rồi bước chân hòa nhập vào dòng đời, 
rồi dòng đời lại trôi xuôi, như dòng sông 
miên man, trôi mãi, cho đến khi ngừng lại 
nơi nào đó, đâu đó trong đời.

TRẦN NGUYÊN ĐÁN

Ráng Giữ Em Ơi
“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự 
thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống 
đời đời.” - Giu-đe 1:21

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn 
theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải 
về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus 
Christ.” -  Phi-líp 3:14

“Chính Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, 
chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ, và chớ kinh 
khủng.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy 
trông đợi Đức Giê-hô-va.” - Thi-thiên 27:14

Ráng giữ sức, em ơi hãy ráng giữ,
Vì cuộc đời, như gió thoảng qua nhanh,
Như lá kia, sắp rớt khỏi thân cành,
Em cố giữ, chúng ta đồng nhịp thở!

Bao năm tháng, chúng mình là chồng vợ,
Dù ngập vùi, trong gian khổ, khó khăn,
Nhưng có em, là an ủi tinh thần,
Ta cố giữ, đến khi về với Chúa!

Hãy cố gắng, và nhớ về Lời Hứa,
Ngài nói rằng, “Ta chẳng bỏ con đâu,
Bởi vì Ta, Đấng tự hữu ban đầu,
Sẽ gìn giữ, các con trong mọi lúc!”

Ta hãy sống, như bài ca điệp khúc,
Rất nồng nàn, Tình Cứu Chúa bao la,
Sống cho nhau, thật thắm thiết, đậm đà,
Sống như thể, hôm nay là ngày cuối!

Ta ráng giữ, vững tin không tiếc nuối,
Cho đến ngày, gặp lại Chúa chúng ta,
Anh với em, cùng tiến, hiệp một nhà,
Cầm tay Chúa, vui mừng trên Thiên Quốc!

Ráng giữ sức, em ơi đừng bỏ cuộc,
Còn phút nào, là tiếp tục bước đi,
Nhờ sức Ngài, ta chẳng sợ điều gì,
Mãi trông đợi, nơi Nhà Cha vĩnh cửu!

TIỂU MINH NGỌC

TIỂU MINH NGỌC
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Trong vòng các chính 
trị gia Mỹ, Thượng 
Nghị Sĩ (TNS) John 
McCain (29/8/1936-

25/8/2018), có thể nói, là một 
trong những người gắn bó mật 
thiết nhất với Người Việt Nam.  
Tôi được gặp ông trong cuộc vận 
động tranh cử chức Tổng Thống 
Hoa Kỳ.  Nhân những ngày vinh 
danh và tưởng niệm sự ra đi của 
ông, chắc cũng nên nhắc lại một 
số những điểm nổi bật về cuộc 
đời này.

THIẾU THỜI.  TNS John S. 
McCain Đệ tam là con trưởng 
và cháu đích tôn của dòng họ 

THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ÔNG

MỤC SƯ TIẾN SĨ CHRISTIAN PHAN PHƯỚC LÀNH

của ông là John S. McCain Đệ 
nhị, đều là những sĩ quan cao 
cấp của quân đội Hoa Kỳ.  Sinh 
ngày 29 tháng 8 năm 1936 tại 
vùng Kênh đào Panama, lúc đó 
Mỹ đang nắm quyền tại kênh 
đào này, TNS John McCain đã 
biết ông lớn lên là để theo binh 
nghiệp của ông cha mình.  Khi 
còn đi học, ông là một học sinh 
cứng đầu, không dễ để người 
khác bắt nạt mình và có khiếu 
lãnh đạo.  Thích văn chương 
nhưng yếu toán.  Ông bước vào 
trường U.S Naval Academy, tốt 
nghiệp năm 1958, phục vụ cho 
Hải Quân Hoa Kỳ và lái máy bay McCain.  Ông Nội của ông là 

John S. McCain Đệ nhất và cha 

TÌM HIỂU
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Thượng Viện, Quốc Hội Hoa 
Kỳ, cho đến những ngày gần 
cuối đời trong nhiệm kỳ thứ sáu.  
Một nhiệm kỳ của Thượng Nghị 
Sĩ là 6 năm.

ĐỨC TIN.  Mặc dù sinh ra là 
người Tin Lành Anh Giáo, nhưng 
25 năm cuối đời, ông trở thành 
người Tin Lành Baptist Nam 
Phương.  Ông cùng gia đình 
sinh hoạt và thờ phượng tại Hội 
Thánh North Phoenix Baptist.  
Đó là lý do tại sao một trong các 
buổi lễ tưởng niệm ông được tổ 
chức trọng thể tại nhà thờ North 
Phoenix Baptist này.  Có lẽ vì yêu 
tự do, yêu tinh thần “cách mạng” 
của những người Baptist Nam 
Phương trong cuộc chiến chống 
thực dân Anh, yêu phong cách 
“evangelical” “thuần túy” của 
những người Baptist, nên ông 
chọn trở nên người Baptist.  Ông 
thường hay khẳng định “I am 
not Episcopalian.  I am Baptist.”  
TNS McCain có một đời sống 
tin kính Chúa rất tốt, luôn giữ 
chặt lời Kinh thánh và sống làm 
gương cho nhiều người.

ỦNG HỘ CÁC GIA ĐÌNH CỰU 
TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VNCH.  
Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã 
đồng thuận về việc ra đi định cư 
tại Hoa Kỳ những gia đình có 
thân nhân ở tù Cộng Sản.  Nhờ 
sự vận động của TNS McCain, 
các gia đình cựu tù nhân chính trị 
Việt Nam Cộng Hòa có con trên 
21 tuổi cũng được cùng gia đình 
định cư tại Mỹ.  

BANG GIAO MỸ VIỆT.  TNS 
John McCain là một trong những 
người có công đầu trong việc 
bình thường hóa quan hệ Mỹ 
Việt.  Bỏ chuyện thù hận của 
cuộc chiến ở phía sau, mặc dầu 

trên người vẫn còn in vết thương 
chiến tranh, nhìn về phía trước, 
mong ước thấy một Việt Nam đổi 
mới và hòa nhập với cộng đồng 
thế giới, người dân Việt được 
hưởng đời sống tốt đẹp hơn, cho 
nên, ông không ngừng nghỉ vận 
động cho việc bình thường hóa 
trong mối ban giao này.  Để Việt 
Nam hòa nhập với cộng đồng 
thế giới, trước hết Việt Nam phải 
bình thường hóa ban giao với 
Mỹ và cần Mỹ bãi bỏ hoàn toàn 
lệnh cấm vận Việt Nam.

ỦNG HỘ NHỮNG NHÀ TRANH 
ĐẤU DÂN CHỦ.  Đối với hoàn 
cảnh Việt Nam, TNS John 
McCain làm việc hết lòng bằng 
cả đôi tay.  Một tay ông giúp cho 
chính quyền Việt Nam được bình 
thường hóa ban giao Mỹ Việt, và 
một tay kia ông giúp cho các Nhà 
Dân chủ tranh đấu cho quyền tự 
do, dân chủ của Người dân Việt 
Nam.  Nói cho cùng, ông giúp 
cho cả hai phía là vì một mục 
đích muốn thấy chính quyền Việt 
Nam được đổi mới, đất nước Việt 
Nam được thịnh vượng, người 
dân Việt Nam được hưởng tự 
do, dân chủ, nhân quyền và ông 
muốn kéo Việt Nam đồng hành 
cùng Hoa kỳ để đi những bước 
tiến tương lai.

Nhân những ngày tang lễ của 
ông, chúng ta hãy tạ ơn Đức 
Chúa Trời về cuộc đời của TNS 
John McCain.  Ông đã hoàn tất 
cuộc đua của mình thật kết quả, 
giữ vững đức tin và đang ở nơi 
Thiên Đàng Vinh Hiển.  Chúng 
ta cũng cầu nguyện cho Tang 
Quyến có được sự an ủi của 
nhiều người và của chính Thiên 
Chúa!

MS PHAN PHƯỚC LÀNH

ném bom.  Vì hay đối đầu với chỉ 
huân cấp trên của mình nên ông 
“bị đì” và tốt nghiệp hạng năm 
từ dưới đếm lên của 899 sinh 
viên trường quân sự.  Ông cũng 
là một người đánh box hạng nhẹ.

BINH NGHIỆP.  Ba tháng trước 
khi chiếc máy bay của ông bị 
bắn rơi bởi hỏa tiễn của Nga trên 
không phận Hà Nội, ông thoát 
chết khỏi một vụ tại nạn của một 
chiếc máy bay kế gần bên ông đã 
va vào hạm đội khiến phát hỏa 
làm 134 thủy thủ tử nạn.  Ông 
đã nhảy ra được và kéo theo một 
chiến hữu cùng thoát nạn.  Tháng 
10 năm 1967, ông lại lái máy bay 
ném bom Miền Bắc Việt Nam, 
máy bay của ông bị bắn trúng và 
ông bị bắt làm tù binh.  Vì biết cha 
ông là một sĩ quan cấp cao trong 
quân đội Mỹ nên chính quyền 
Hà Nội muốn thương lượng thả 
ông sớm có điều kiện, nhưng 
ông từ chối.  Ông bị giam ở Hỏa 
Lò và được trả tự do vào ngày 
14/3/1973 sau khi Washington 
và Hà Nội ký hiệp ước trao trả tù 
binh.  TNS McCain được nhận 
nhiều quân chương cao quý 
trong đó có Distinguished Flying 
Cross, Bronze Star Medal và 
hai sao vàng.  Năm 1973-1974, 
ông được đưa về dưỡng thương 
tại trung tâm Fort McNair, vùng 
Washington D.C.  Sau đó ông 
tiếp tục phục vụ trong quân đội 
cho đến ngày 1 tháng 4 năm 
1981.

NGHỊ SĨ.  Năm 1982, ông ra tranh 
cử Dân Biểu Quốc Hội, ứng viên 
của Đảng Cộng Hòa, đại diện 
cho tiểu bang Arizona.  Ông phục 
vụ trong Hạ Viện, Quốc Hội Hoa 
Kỳ.  Chức vụ Thượng Nghị Sĩ 
của ông được bắt đầu vào tháng 
1 năm 1987.  Ông phục vụ trong 
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ONEWAY.VN – Tôi từng nghe kể nhiều về 
Mục sư Lý Hoài Bảo trước khi có dịp gặp 
anh – gọi anh, vì Mục sư Bảo còn rất trẻ. Nhà 
Mục sư Bảo cũng là nơi nhóm lại của Hội 
Thánh Thiên Ái ở phường 8, TP. Cà Mau – 
lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt nhân sự 
Hội Thánh cùng bệnh nhân nghèo không đủ 
tiền chạy chữa, hoặc bệnh viện “bó tay”, trả 
về – họ đến để được Hội Thánh cầu nguyện 
chữa lành. 
Thật lạ, câu cửa miệng của Mục sư Lý Hoài 
Bảo luôn là “Cảm ơn Chúa!”. Lúc nào anh 
cũng cảm ơn Chúa, mọi lúc, mọi nơi, bởi 
theo anh, nếu không có Chúa “sè tay ra cứu 
vớt” – giọng anh đặc sệt Nam bộ – thì cuộc 
đời anh coi như “đồ bỏ đi rồi”!

THÀ BỎ VỢ!
“Thật vậy, ngày ấy tôi đã chọn bỏ vợ chứ 
không bỏ nổi cờ bạc”. Có tật mê đỏ đen từ 
nhỏ, cho đến khi cưới vợ, tưởng đỡ, ai dè lại 
càng mê hơn, không một món cờ bạc nào tôi 
chưa đụng tới” – Mục sư Bảo nhớ lại. Chị Võ 
Thanh Trang, vợ Mục sư Bảo thêm: “Hồi đó 
vợ chồng buôn bán nhỏ. Được bao nhiêu cất 

SUY GẪM

‘Tôi từng 
ghê tởm
chính mình’

vào tủ, 2 tuần 1 lần gom lại để trả vốn…”. 
Mục sư Bảo cười, khoe chiến tích: “Tôi lén 
làm riêng một chìa, mỗi khi vợ đi bán, tôi ở 
nhà lấy cắp đi cờ bạc”. 
 Rất nhiều lần vợ thắc mắc sao buôn bán mãi 
không thấy lời, cho tới một hôm chị Trang 
bắt gặp chồng mình chính là thủ phạm. Tôi 
rất giận, hỏi: “Giờ anh chọn vợ hay cờ bạc? 
–  Ảnh im lặng, nên tôi bỏ về nhà cha mẹ ở, 
dù đang mang thai 6 tháng” – chị Trang nhớ 
lại.
Không chỉ trộm tiền nhà, anh còn vay nợ 
đánh bạc. “Khi vợ bỏ, tôi buồn bã và càng 
lao vào đỏ đen. Đến khi không thể trả nổi, 
tôi chạy lên Sài Gòn trốn nợ”. 
“Được người chị thứ 3 cưu mang, nhưng 
chứng nào tật nấy, suốt ngày tôi la cà ở các 
sòng bạc, quán bi-da… rồi bán luôn chiếc 
xe gắn máy bà chị cho. Thật tình nhiều lúc 
cũng muốn bỏ nhưng không bỏ nổi” – Mục 
sư Bảo xúc động.
 “Nghe có nơi tuyển lao động sang Malaysia 
làm thuê, bà chị bèn lo cho tôi được đi với 
hy vọng thằng em sẽ ‘làm lại cuộc đời’. “Tôi 

HOÀN NGUYỆN
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phải lén lút trở về quê làm giấy tờ để đi” – anh 
kể. 

GẶP CHÚA
“Năm 2005, nhóm chúng tôi có tất cả 18 người 
được đi. Buổi sáng đến nơi thì buổi chiều đã 
được mời dự buổi sinh hoạt của cộng đồng 
người Việt tại Malaysia, mà sau này tôi mới 
biết đó là nơi thờ phượng của con cái Chúa. 
Mười bảy người trong nhóm đã lên tin nhận 
Chúa ngay hôm đó, trừ tôi, vì tôi nói dối là đã 
tin Chúa rồi”. 
 “Cứ mỗi Chúa Nhật, mọi người lại kéo đến 
Hội Thánh. Một phần vì cuộc sống công nhân 
quá cơ cực, chẳng có gì vui, một phần vì ở đó 
họ cho ăn những món Việt ngon, nên chúng tôi 
rất chăm chỉ, hầu như tuần nào cũng đến!”.
 “Riêng tôi vẫn tiếp tục cờ bạc. Tôi rủ mấy 
anh em làm chung cứ đi làm về là đánh bạc, 
quen rồi thì ra cả bên ngoài cờ bạc với người 
Malaysia. Nhưng tôi thường xuyên thua, túng 
thiếu đến nỗi phải ăn cơm nguội với nước sôi” 
– anh Bảo ngượng ngùng kể. 
 “Thế nhưng sau một thời gian, 17 người đã cầu 
nguyện tin nhận Chúa trước đây quyết không 
đi nữa. Riêng tôi được bà ngoại – bà Mục sư 
Chung Khâm Lộc – cưu mang và tận tình chăm 
sóc. Tuần nào bà cũng mời tôi đến ăn cơm, với 
điều kiện trước khi ăn phải cùng bà học Kinh 
Thánh. Tôi học lấy lệ để được mời cơm, nhưng 
dần dà mưa dầm thấm đất, tôi bắt đầu ghi nhớ 
và ham thích lời Chúa”.

CHÚA CÓ THẬT
“Một buổi chiều, tôi buồn quá nằm vùi trong 
phòng. Chợt thấy nhớ vợ, nhớ nhà, nhớ quê… 
tôi ghê tởm chính mình và bắt đầu cầu nguyện: 
‘Chúa ơi nếu Ngài có thật, xin hãy thay đổi con 
và hoàn cảnh này’. Bỗng dưng có điều gì đó 
đụng chạm tâm hồn tôi, tôi khóc nức nở; nhớ 
lại những ngày tháng vô nghĩa mình đã trải qua, 
tôi ăn năn và thật sự tin nhận Chúa” – Mục sư 
Bảo trầm ngâm.

‘CHÚA ƠI NẾU NGÀI CÓ THẬT, XIN HÃY 
THAY ĐỔI CON VÀ HOÀN CẢNH NÀY’
“Tôi học Kinh Thánh một cách ngọt ngào hơn, 
và dần cảm nhận được tình yêu của Chúa. Tôi 

bắt đầu chia sẻ về Chúa cho một người anh 
em – anh Trần Thanh Tâm – hiện đang hầu 
việc Chúa tại Sông Đốc, Cà Mau” – Mục sư 
vui vẻ hẳn khi nhớ lại ‘con chiên” đầu tiên 
mình đã dắt về nhà Chúa. 

BỊ GHÉT VÌ DANH CHÚA
“Những anh em cùng phòng thấy tôi suốt 
ngày Chúa Chúa nên ghét và báo ông chủ. 
Từ đó, cứ Chúa Nhật tôi muốn về sớm thì bị 
bắt tăng ca, còn ngày thường muốn tăng ca để 
kiếm thêm nhưng không được”. 
 “Ban đầu tôi làm việc trong nhà, nhưng từ đó 
tôi bị bắt làm ngoài nắng, bị giao việc khó… 
Nhưng tôi đã có Chúa và Ngài luôn bênh vực 
tôi: cái máy tôi thường làm bị trục trặc, không 
ai sử dụng được, trừ tôi. Nhờ vậy, tôi được trở 
lại công việc cũ, còn được đại diện công ty 
đi ‘biểu diễn’ trong một cuộc triển lãm ở thủ 
đô” – Mục sư Bảo vui hẳn.

CHÚA GỌI VỀ
“Một hôm, có đoàn truyền giáo trong nước 
sang thăm và truyền giảng cho anh em công 
nhân. Tôi được kêu gọi trở về để học trường 
Kinh Thánh. Vì không biết luật, cũng chẳng 
biết tiếng Malaysia, tôi bị anh em xúi lên gặp 
sếp xin nghỉ. Ngay lập tức tôi và anh Tâm 
– con chiên đầu tiên của tôi – bị đuổi việc, 
còn phải đền hợp đồng. Họ đòi phải nộp đủ 
tiền, phải có cả vé máy bay họ mới chịu trả 
lại Passport. Tôi cầu nguyện Chúa, và tạ ơn 
Ngài, được Hội Thánh và một số anh em giúp 
đỡ, tôi trở về kịp ngày khai giảng mà không 
phải chờ đến năm sau”.
 “Hành lý của chúng tôi chỉ có Kinh Thánh 
và sách dạy về Chúa. Một anh em phải chạy 
đi mua cho tôi đôi dép để mang thay đôi 
giày công nhân. Về đến sân bay Tân Sơn 
Nhất, trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn vài đồng 
Malaysia, ít đến nỗi không ai chịu đổi giúp; 
nhưng cảm tạ Chúa, chúng tôi đã được đón”. 

ĐƯỢC PHỤC HỒI
“Tôi ở Sài Gòn đi học suốt mấy tháng, không 
dám về Cà Mau thăm gia đình. Rồi tôi cầu 
nguyện xin Chúa cho can đảm, nhất quyết trở 
về”.
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 “Tôi tìm thăm vợ con nhưng cô ấy không 
cho vào nhà. “Tới khi ảnh về thì thằng con 
đã 4-5 tuổi. Ảnh đi biệt, nhiều lần con hỏi: 
Sao con không có ba, sao ba không đưa con 
đi học như các bạn… làm tôi thêm hận” – chị 
Trang nhớ lại.
 “Ba vợ biết tin xách dao rượt tôi chạy. Vợ 
thấy vậy thương tình mở cửa cho tôi vào. Sau 
đó tôi cứ đi-về mỗi tuần, vừa tổ chức nhóm 
lại thờ phượng Chúa, vừa thăm con” – Mục 
sư Bảo xúc động. 
 Chị Trang thêm: “Trước đó, bà Mục sư 
Chung Khâm Lộc từ Mỹ về Việt Nam có tìm 
đến làm chứng cho gia đình tôi. Bà nói anh 
Bảo đã tin Chúa và thay đổi rất tốt, nhưng tôi 
chưa gặp ảnh nên chưa tin. Mỗi lần ảnh về tôi 
đều quan sát, để ý thấy nếu thực sự thay đổi 
tôi mới chấp nhận. Sau một thời gian, nghe 
ảnh cầu nguyện, chia sẻ… thấy ảnh đã được 
Chúa biến đổi nên vợ chồng mới hòa trở lại”. 

KẾT QUẢ
Mục sư Lê Minh Đức chia sẻ: “Cuộc đời 

trước của Bảo coi như bỏ đi. Nhưng nay 
Mục sư Bảo hầu việc Chúa rất kết quả tại Cà 
Mau”. Ông thêm: “Lúc ở trường Thần học, 
Bảo học rất chăm chỉ và được mọi người tín 
nhiệm bầu làm lớp trưởng”. 
Hiện, Hội Thánh Thiên Ái Cà Mau do Mục 
sư Lý Hoài Bảo quản nhiệm có hàng ngàn 
tín hữu. Mỗi ngày đều có nhân sự ra đi làm 
chứng, dắt đưa nhiều người về với Chúa. Đặc 
biệt rất nhiều người bệnh đã tìm đến để được 
Hội Thánh cầu nguyện và được chính Chúa 
chữa lành. Vì thế, Hội Thánh đã mở được 
các nhà nguyện ở U Minh, Rạch Gốc, Năm 
Căn, Sông Đốc… những nơi tận cùng của 
cực Nam tổ quốc với nhiều người có hoàn 
cảnh khó khăn, rất cần Chúa, cần Tin Lành 
để đời sống họ được biến đổi, trở nên những 
người lành lặn, khỏe mạnh về thể chất lẫn 
tinh thần, sống có ích cho gia đình, xã hội và 
cộng đồng

HOÀN NGUYỆN

Góp phần mở rộng Nước Trời trên quê hương Việt Nam

Kết quả số nữ trang này đã bán được $5,500.00.(trị giá khoảng 125 triệu đồng VN)
Toàn bộ số tiền này đã được đưa về Việt Nam để sử dụng cho việc Truyền Giáo và Đào Tạo của Giáo 
Hội Báp-Tít Việt Nam.
Cảm ơn Chúa và cảm ơn gương tốt của Anh Chị Thu-Tuấn đối với việc mở rộng Nước Trời của người 
Việt hải ngoại hướng về quê hương. Cầu Chúa ban ơn mới, sức mới cho Anh Chị. Hy vọng sẽ có thêm 
nhiều người noi gương sáng củaAnh Chị.

MS NGUYỄN VĂN HUỆ

Nhân Đại Hội lần thứ 34 của Liên Hữu 
Báp-Tít Việt Nam Bắc Mỹ tổ chức tại San 
Jose, July 4th 2018
Chị Nguyễn Thị Lệ Thu và chồng là Đinh 
Tuấn cảm động về nhu cầu truyền giáo 
cho Quê Hương VN, Anh Chị đã trao cho 
MS Nguyễn Văn Huệ 2 hộp nữ trang gồm 
2 chiếc nhẫn và một chiếc vòng có gắn 
kim cương. MS Huệ nhờ MS Phan Phước 
Lành trình bày trước Đại Hội và kêu gọi 
các tín hữu mua ủng hộ.
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Chúa Giê-su 
Là Ai? 

“Khi Đức Chúa Giê-su đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Phi-líp, 
bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người 
là ai? Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là 
Ê-li; kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. 
Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai? Si-môn Phi-
e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng 
sống.” (Ma-thi-ơ 16:13-16).  

TÌM HIỂU

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Phi-e-rơ đã không thảo 
luận với các môn đồ 
khác để tuyên bố Thầy 
của mình là ai. Chúa 

Jesus khen ngợi người học trò 
này: 

“Hỡi Si-môn, con Giô-na, 
ngươi có phước đó; vì chẳng 
phải thịt và huyết tỏ cho ngươi 
biết điều nầy đâu, bèn là Cha 
ta ở trên trời vậy.” (câu 17).  

Cha thiên thượng là Đấng duy 
nhất có thể biết rõ Chúa Jesus là 
ai. 
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chủ 
đề này.

Ngài Là Đức Chúa Trời 
Chúa Jesus bình đẳng, có cùng 
những thuộc tính với Đức Chúa 
Trời. Kinh Thánh cho chúng ta 
biết Đấng Christ là hình ảnh đầy 
trọn của TRỜI. Trong nhiều thế 
kỷ của lịch sử Cơ đốc giáo, một 
số người vẫn luôn tìm cách hạ 
thấp vị thế của Chúa Jesus, họ 
cho rằng Chúa Jesus thấp kém 
hơn Đức Chúa Trời. 
Vào năm 325 sau Công 
Nguyên, Hoàng đế của Rô-ma 
là Constantine triệu tập một hội 
đồng các giám mục để đối phó 
với vấn đề đã gây ra sự phân chia 
trong giáo hội và đặt ra mối đe 
dọa tiềm ẩn cho sự thống nhất 
của Đế chế La Mã. Vào lúc ấy có 
một nhóm thầy tế lễ được Arius 
dẫn dắt đã dạy rằng Chúa Jesus 
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là Con thấp kém hơn Cha. 
Các Cơ đốc nhân chính thống tin 
vào điều Kinh Thánh dạy: Con 
là hình ảnh đầy trọn của Cha và 
có cùng những thuộc tính như 
Cha.  Hơn 300 giám mục tham 
dự hội đồng trên tại thành phố 
Nicea, nhưng chỉ có mười bảy vị 
thừa nhận rằng Con có cùng một 
thuộc tính, một vị thế giống như 
Cha. 
Khi kết thúc hội đồng, các giám 
mục đã đưa ra một bài tín điều 
chung. Đây là một phần trong 
nội dung bản tín điều Nicea: 
“Chúng tôi tin vào một Đức 
Chúa Trời là Cha toàn năng, 
Đấng đã sáng tạo nên các từng 
trời, mặt đất, các vật thấy được 
và không thấy được.   
Chúng tôi tin vào một Chúa là 
Jesus Christ, là Con duy nhất của 
Đức Chúa Trời, Ngài được sinh 
ra từ Cha. Ngài hiện hữu trước 
khi thế giới được sáng tạo. Ngài 
đích thực là Sự Sáng, là Đức 
Chúa Trời. Ngài được sinh ra 
bởi Đức Chúa Trời, không phải 
được tạo dựng. Ngài có cùng 
bản tánh với Cha. Bởi Ngài mà 
muôn vật được dựng nên. Ngài 
đến từ thiên đàng và đã hiện thân 
thành người bởi quyền năng Đức 
Thánh Linh và thông qua người 
nữ đồng trinh Ma-ri. Ngài bị Phi-
lát tuyên án đóng đinh trên thập 
tự giá. Ngài chết và được chôn, 
đến ngày thứ ba Ngài sống lại 
theo lời Kinh Thánh. Ngài thăng 
thiên về trời, ngồi bên hữu Cha 
thiên thượng. Ngài sẽ trở lại địa 
cầu thi hành sự phán xét những 
người còn sống và kẻ chết….”
Dĩ nhiên, người Baptist không 
tiếp nhận giáo lý hay niềm tin từ 
các hội đồng cho dù bài tín điều 
của họ là đúng hay sai. Chúng 

ta đứng vững chắc trên lời Chúa 
dạy về Đức Chúa Jesus – Ngài 
có cùng thuộc tính với Đức Chúa 
Trời, Ngài bình đẳng với Cha 
và Thánh Linh. Cả ba ngôi Cha, 
Con và Thánh Linh hiệp nhất 
trong một Đức Chúa Trời. 
Niềm tin và thông điệp của 
Baptist là: 

“Đức Chúa Trời đời đời bày tỏ 
chính Ngài cho chúng ta qua 
Cha, Con và Thánh Linh.”1

Ngài Là Tác Nhân của Sự 
Sáng Tạo
Khi học về công tác của Đức 
Chúa Con, chúng ta đọc sách 
Phúc  âm Giăng, “Muôn vật bởi 
Ngài làm nên, chẳng vật chi đã 
làm nên mà không bởi Ngài.” 
(Giăng 1:3). Sau đó không lâu sứ 
đồ Phao-lô giải thích sáng tỏ hơn 
nữa câu Kinh Thánh trên:

“Vì muôn vật đã được dựng 
nên trong Ngài (Đấng Christ), 
bất luận trên trời, dưới đất, 
vật thấy được, vật không 
thấy được, hoặc ngôi vua, 
hoặc quyền cai trị, hoặc chấp 
chánh, hoặc cầm quyền, đều 
là bởi Ngài và vì Ngài mà 
được dựng nên cả.” (Cô-lô-se 
1:16).

Đấng Christ đã tạo dựng nên 
muôn vật. Bất kỳ một quan điểm 
nào cho rằng Con thấp kém 
hơn Cha là lệch lạc, xa rời Kinh 
Thánh. Con có cùng bản tính với 
Cha và ngang bằng Cha.   

Ngài Là Một Con Người Đầy 
Trọn. 
Đức Chúa Jesus là một Con 
Người đầy trọn đồng thời Ngài 
cũng đích thực là một Đức Chúa 
Trời. Để gánh lấy tội lỗi của 
nhân loại, Ngài phải trở thành 

con người. Để tha thứ cho tội 
lỗi nhân loại, Ngài phải là Đức 
Chúa Trời. 
Vậy tại sao có người muốn phủ 
nhận rằng Con đã trở nên con 
người bằng xương bằng thịt? Bởi 
vì họ tin rằng nếu đã là con người 
bằng xương bằng thịt thì chắc 
chắn là phạm tội –vì thừa hưởng 
bản chất tội lỗi của tổ phụ. Vì thế 
một Đức Chúa Trời thánh khiết 
không thể hiện thân trong thân 
xác của con người tội lỗi. Hai 
nỗ lực chính để giải quyết vấn 
đề này là chối bỏ Đấng Christ 
là Đức Chúa Trời, hoặc chối bỏ 
Ngài đã từng ở trong xác thịt. 
Kinh Thánh có lời giải đáp cho 
những vấn đề trên đây. 

“Song tội lỗi chẳng phải như 
sự ban cho của ân điển. Vì 
nếu bởi tội lỗi của chỉ một 
người mà mọi kẻ khác đều 
phải chết, thì huống chi ơn 
của Đức Chúa Trời và sự ban 
cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi 
một người là Đức Chúa Giê-
su Christ, chan chứa cho hết 
thảy mọi người khác là dường 
nào!” (Rô-ma 5:15). 

Phao-lô cũng giải thích thêm: 
“Vả, vì chưng bởi một người 
mà có sự chết, thì cũng bởi 
một người mà có sự sống lại 
của những kẻ chết.” (1 Côr. 
15:21). 

“Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, 
và chỉ có một Đấng Trung bảo 
ở giữa Đức Chúa Trời và loài 
người, tức là Đức Chúa Giê-
su Christ, là người.” (1 Ti-mô-
thê 2:5). 

Sứ đồ Giăng công bố ngay trong 
phần đầu tiên sách Phúc Âm 
Giăng: 

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, 
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ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ 
thật.” (Giăng 1:14). 
“Bởi điều nầy, hãy nhận biết 
Thánh Linh của Đức Chúa 
Trời: phàm thần nào xưng 
Đức Chúa Giê-su Christ lấy 
xác thịt mà ra đời, thần đó là 
bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 
4:2). 

Những phần Kinh Thánh in 
nghiêng trên đây xác nhận Chúa 
Jesus là một con người hoàn 
toàn.  

Sự giáng sinh của Ngài đã 
được dự báo trước trong Cựu 
Ước
Có ít nhất bốn mươi lăm lời tiên 
tri trong Cựu Ước dự báo về sự 
hiện thân thành người của Đấng 
Christ. Sau đây là các phần Kinh 
Thánh trưng dẫn về những lời 
tiên tri trong Cựu Ước được ứng 
nghiệm trong Tân Ước. 

- Ngài được sinh ra từ dòng 
giống của người nữ (Sáng. 3:15; 
Ga-la-ti 4:4)

- Ngài hiện hữu đời đời (Thi. 
45:6; Hêb. 1:8)

- Ngài được một nữ đồng trinh 
sinh ra (Ê-sai 7:14; Lu-ca 1:31)

- Ngài sinh ra tại Bết-lê-hem 
(Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:4-7)
- Ngài đến và ra khỏi Ai-cập 
(Ô-sê 11:1; Ma-thi-ơ 2:14-15)

- Các bà mẹ sẽ than khóc cho 
con cái của họ (Giê-rê-mi 31:15; 
Ma-thi-ơ 2:16-18)

- Sự hiện đến của Ngài được 
chuẩn bị (Ê-sai 40:3-5; Lu-ca 3:3-
6)

- Sự hiện đến của Ngài được 
báo trước qua một sứ giả (Ma-
la-chi 3:1; Lu-ca 7:24-27)

- Ngài được công bố là Con 
Đức Chúa Trời (Thi. 2:7; Ma-

thi-ơ 3:17)

- Ngài cưỡi lừa vào thành Giê-
ru-sa-lem (Xa-cha-ri 9:9; Mác 
11:7-9)

- Ngài bị một người bạn phản 
bội (Thi. 41:9; Lu-ca 22:47-48)

- Ngài bị bán với giá ba mươi 
miếng bạc (Xa-cha-ri 11:12; Ma-
thi-ơ 26:15)

- Ngài im lặng trước những 
người cáo buộc (Ê-sai 53:7; Mác 
15:4-5)

- Ngài bị đánh trên lưng, bị 
nhổ trên mặt (Ê-sai 50:6; Ma-
thi-ơ 26:67) 

- Ngài bị kể vào hàng kẻ dữ 
(Ê-sai 53:12; Mác 15:27-28)

- Ngài chết vì người khác 
(Ê-sai 53:5; Rô-ma 5:6-8)

- Ngài bị cho uống giấm trộn 
với mật đắng (Thi. 69:21; Ma-
thi-ơ 27:34)

- Kẻ thù bắt thăm chia nhau 
y phục của Ngài (Thi. 22:17-18; 
Ma-thi-ơ 27:35-36)

- Ngài bị Đức Chúa Trời bỏ 
rơi (Thi. 22:1; Ma-thi-ơ 27:46)

- Không có cái xương nào của 
Ngài bị gãy (Thi. 34:20; Giăng 
19:32-36)

- Thân thể Ngài bị đâm xuyên 
qua (Xa-cha-ri 12:10; Giăng 19:34)

- Ngài được chôn trong một 
của một người giàu có (Ê-sai 
53:9; Ma-thi-ơ 27:57-60)

- Ngài sống lại từ cõi chết (Thi. 
16:10; 49:15; Mác 16:6-7)

Những lời tiên tri về Chúa Jesus 
trong Cựu Ước phải trải qua 
nhiều thế kỷ sau mới được ứng 
nghiệm đến từng chi tiết trong 
Tân ước. Điều này quá kỳ diệu. 
Một ai đó đã minh họa cho tiến 
trình này như sau: Giả định là 
bạn sử dụng một số lượng lớn 

khổng lồ những đồng tiền xu kim 
loại để bao phủ toàn bộ tiểu bang 
Texas. Bạn chỉ đánh dấu một 
đồng xu trong số đó. Bây giờ bạn 
trộn chúng lên và dồn đống lại 
thành một ngọn núi của những 
đồng xu. Sau đó bạn bịt mắt lại 
và tìm ra đồng xu mà trước đây 
bạn đã đánh dấu. Dĩ nhiên điều 
này là không thể được, trừ phi có 
một tâm trí thông minh siêu đẳng 
trợ giúp bạn trong hành động 
này. Cũng vậy, các lời tiên tri rất 
xa xưa trong Cựu Ước không 
thể được ứng nghiệm hoàn toàn 
nếu không có một đạo diễn thần 
thượng siêu việt đứng phía sau 
kịch bản đó.   

Ngài được một người nữ đồng 
trinh sinh ra
Bảy trăm năm trước khi Chúa 
Jesus được sinh ra đã có lời tiên 
tri này: 

“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban 
một điềm cho các ngươi: nầy, 
một gái đồng trinh sẽ chịu 
thai, sanh ra một trai, và đặt 
tên là Em-ma-nu-ên.” (Ê-sai 
7:14). 

Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa 
Trời ở cùng chúng ta.
Thiên sứ Gáp-ri-ên đã hiện ra với 
Ma-ri, một thôn nữ đáng kính 
trọng vào thời đó. Kinh Thánh 
ghi lại: 

“Thiên sứ vào chỗ người nữ 
ở, nói rằng: Hỡi người được 
ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở 
cùng ngươi. Ma-ri nghe nói thì 
bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy 
có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói 
rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì 
ngươi đã được ơn trước mặt 
Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi 
sẽ chịu thai và sanh một con 
trai mà đặt tên là Giê-su. Con 
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trai ấy sẽ nên tôn trọng, được 
xưng là Con của Đấng Rất 
Cao; và Chúa, là Đức Chúa 
Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi 
Đa-vít là tổ phụ Ngài.” (Lu-ca 
1:28-32). 

Ma-ri không hiểu những lời 
này, cô hỏi thiên sứ: “Tôi 
chẳng hề nhận biết người nam 
nào, thì làm sao có được sự 
đó?” Thiên sứ trả lời: “Đức 
Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, 
và quyền phép Đấng Rất Cao 
sẽ che phủ ngươi dưới bóng 
mình, cho nên con thánh sanh 
ra, phải xưng là Con Đức 
Chúa Trời.”
Ma-ri đã đính hôn với Giô-sép 
và dĩ nhiên họ chưa ăn ở cùng 
nhau. Nếu Giô-sép khám phá 
ra Ma-ri có thai, thì điều gì sẽ 
xảy ra? Một lần nữa thiên sứ 
hiện đến cùng Giô-sép, “Hỡi 
Giô-sép, con cháu Đa-vít, 
ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm 
vợ, vì con mà người chịu thai 
đó là bởi Đức Thánh Linh. 
Người sẽ sanh một trai, ngươi 
khá đặt tên là Giê-su, vì chính 
con trai ấy sẽ cứu dân mình ra 
khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:20-21). 

Kinh Thánh kết luận về sự kiện 
này: 

“Mọi việc đã xảy ra như vậy, 
để cho ứng nghiệm lời Chúa 
đã dùng đấng tiên tri mà phán 
rằng:
Nầy, một gái đồng trinh sẽ 
chịu thai, và sanh một con 
trai,
Rồi người ta sẽ đặt tên con trai 
đó là Em-ma-nu-ên, nghĩa là: 
Đức Chúa Trời ở cùng chúng 
ta.” (Mat. 1:22-23)

Ngài đã sống một đời sống vô 
tội

Chúa Jesus cầu nguyện: 
“Lạy Cha xin tha tội cho họ.” 
(Lu-ca 23:34) 

nhưng Ngài không bao giờ cầu 
nguyện: Xin Cha tha tội cho con. 
Ngài thách thức những người đối 
nghịch: 

“Trong các ngươi có ai bắt ta 
thú tội được chăng? “(Giăng 
8:46). 

Phao-lô viết về Ngài, 
“Đấng vốn chẳng biết tội lỗi.” 
(2 Côr. 5:21). 

Phi-e-rơ tuyên bố với đám đông 
có mặt ở pháp trường trong ngày 
Chúa Jesus bị đóng đinh, họ đã 
xin tha Ba-ra-ba và la ó đòi giết 
Chúa: 

“Các ngươi đã chối bỏ Đấng 
Thánh và Đấng Công bình mà 
xin tha một kẻ giết người cho 
mình; các ngươi đã giết Chúa 
của sự sống mà Đức Chúa 
Trời đã khiến từ kẻ chết sống 
lại, và chúng ta là người làm 
chứng về điều đó.” (Công vụ 
3:14-15). 

Khi vị sứ đồ đang giảng dạy, 
các người lãnh đạo của Do 
Thái giáo đã rất tức giận. Họ 
tống giam Phi-e-rơ và Giăng 
vào ngục, nhưng không ngăn 
cản được năm ngàn người đã 
nghe Phúc âm và tin (Công vụ 
4:4).

Si-môn Phi-e-rơ đã bước đi với 
Thầy mình trong ba năm. Ông đã 
nhìn thấy Chúa Jesus và những 
mục vụ, tính cách của Ngài tại 
nơi công cộng cũng như chốn 
riêng tư. Nếu Chúa Jesus bị phát 
hiện có bất kỳ một sai phạm nào 
thì ông đã không thể viết những 
lời này: 

“Anh em đã được kêu gọi đến 
sự đó, vì Đấng Christ cũng 

đã chịu khổ cho anh em, để 
lại cho anh em một gương, 
hầu cho anh em noi dấu chân 
Ngài;Ngài chưa hề phạm tội, 
trong miệng Ngài không thấy 
có chút chi dối trá.” (1 Phi-e-rơ 
2:21-22).

Khi Chúa Jesus đối diện với 
những cám dỗ của ma quỉ, nếu là 
con người bình thường thì rất dễ 
mắc bẫy và phạm tội. Tuy nhiên 
Kinh Thánh viết về Ngài: 

“Vì chúng ta không có thầy tế 
lễ thượng phẩm chẳng có thể 
cảm thương sự yếu đuối chúng 
ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử 
thách trong mọi việc cũng như 
chúng ta, song chẳng phạm 
tội.” (Hêb. 4:15). 

Với tư cách là một thầy tế lễ 
thượng phẩm Chúa chúng ta đã 

“thánh khiết, không tội, không 
ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được 
cất lên cao hơn các từng trời.” 
(Hêb. 7:26)

Ngài thực hiện những việc tốt 
lành trên đất
Khi Phi-e-rơ giảng dạy cho gia 
đình Cọt-nây, ông tập chú vào 
Chúa Jesus và công tác của Ngài:  

“Ngài (Chúa Jesus) đi từ nơi 
nọ qua chỗ kia làm phước 
và chữa lành hết thảy những 
người bị ma quỉ ức hiếp.” 
(Công vụ 10:38). 

Kinh Thánh Tiếng Việt dùng từ 
“làm phước”. Bản Kinh Thánh 
Tiếng Anh NIV dùng từ “doing 
good” (how he went around 
doing good and healing all who 
were under the power of the 
devil. “Làm phước” hay “doing 
good” có nghĩa thực hiện những 
việc tốt lành cho người dân. 
Từ Hy-lạp được dùng ở đây là 
euergeteo có nghĩa làm những 
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mục vụ tốt.
Chúa Jesus không chỉ thi hành 
chức vụ qua những việc tốt lành, 
nhưng Ngài cũng khích lệ các 
môn đồ làm điều tương tự. Gia-
cơ, em của Chúa hiểu rõ điều 
này khi ông viết, “Ví thử có anh 
em hoặc chị em nào không quần 
áo mặc, thiếu của ăn uống hằng 
ngày,mà một kẻ trong anh em 
nói với họ rằng: 

Hãy đi cho bình an, hãy sưởi 
cho ấm và ăn cho no, nhưng 
không cho họ đồ cần dùng về 
phần xác, thì có ích gì chăng? 
Về đức tin, cũng một lẽ ấy; 
nếu đức tin không sanh ra việc 
làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-
cơ 2:15-17). 

Chỉ vài ngày trước khi Chúa 
Jesus bị đóngđinh, Ngài đã dạy 
cho các môn đồ những lời này,

“Hỡi các ngươi được Cha ta 
ban phước, hãy đến mà nhận 
lấy nước thiên đàng đã sắm 
sẵn cho các ngươi từ khi dựng 
nên trời đất. Vì ta đói, các 
ngươi đã cho ta ăn; ta khát, 
các ngươi đã cho ta uống; ta là 
khách lạ, các ngươi tiếp rước 
ta;ta trần truồng, các ngươi 
mặc cho ta; ta đau, các ngươi 
thăm ta; ta bị tù, các ngươi 
viếng ta. Lúc ấy, người công 
bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, 
khi nào chúng tôi đã thấy 
Chúa đói, mà cho ăn; hoặc 
khát, mà cho uống? Lại khi 
nào chúng tôi đã thấy Chúa là 
khách lạ mà tiếp rước; hoặc 
trần truồng mà mặc cho? Hay 
là khi nào chúng tôi đã thấy 
Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi 
thăm viếng Chúa? Vua sẽ 
trả lời rằng: Quả thật, ta nói 
cùng các ngươi, hễ các ngươi 
đã làm việc đó cho một người 

trong những người rất hèn 
mọn nầy của anh em ta, ấy 
là đã làm cho chính mình ta 
vậy.” (Ma-thi-ơ 25: 34-40)

Ngài Yêu Thương Tất Cả Mọi 
Người
Chúa yêu thương tất cả mọi 
người thuộc mọi giai cấp trong 
xã hội và bày tỏ điều đó qua 
những mục vụ của Ngài trên đất. 
Ngài chữa lành người leper bệnh 
phong cùi (Ma-thi-ơ 8:2-3), lắng 
nhe tiếng kêu xin của người mù 
và dừng lại chữa lành cho (Ma-
thi-ơ 9:27-30), tiếp nhận các em 
nhỏ trong vòng tay yêu thương 
(Mác 10:13-16).  Ngài khen ngợi 
thái độ cầu nguyện của người 
thâu thuế - là người bị dân Do 
Thái đương thời ghét bỏ (Lu-ca 
18:13-14), đến dự một bữa tiệc 
trong nhà của người Pha-ri-si 
(Lu-ca 7:36). Ngài tiếp đón Ni-
cô-đem trong đêm để khải đạo 
cho nhà lãnh đạo này (Giăng 
3:1-2). Ngài trở thành bạn thân 
của gia đình La-xa-rơ, Ma-thê và 
Ma-ri (Giăng 11:1-2). Ngài đến 
ăn tối trong nhà của một người 
thu thuế (Lu-ca 19:5), ban lời 
hứa cho tên cướp bị án tử hình 
trên thập giá trong thời khắc bi 
thương của Ngài (Lu-ca 23:39-
43). 
Một lần nữa Gia-cơ viết, 

“Hỡi anh em, anh em đã tin 
đến Đức Chúa Giê-su Christ, 
là Chúa vinh hiển chúng ta, 
thì chớ có tây vị người nào.” 
(Gia-cơ 2:1). 

Vị sứ đồ này đưa ra một minh 
họa: 

Giả sử có người đeo nhẫn 
vàng, mặc áo đẹp, vào nơi hội 
anh em, lại có người nghèo, 
quần áo rách rưới, cũng vào 

nữa; nếu anh em ngó kẻ mặc 
áo đẹp, mà nói rằng: Mời ngồi 
đây, là chỗ tử tế; lại nói với 
người nghèo rằng: Hãy đứng 
đó, hoặc ngồi dưới bệ chân 
ta,thế có phải anh em tự mình 
phân biệt ra và lấy ý xấu mà 
xét đoán không? (Gia-cơ 2: 2-4). 

Chúng ta thường đánh giá người 
khác qua vẻ bề ngoài hoặc địa vị 
của họ. Nhưng Đức Chúa Trời thì 
không như vậy. Khi đọc lại câu 
chuyện trong sách 1 Sa-mu-ên 
16, chúng ta sẽ hiểu rõ cái nhìn 
của Chúa về con người. Mặc dù 
là tiên tri của Đức Chúa Trời, 
nhưng Sa-mu-ên vẫn có cái nhìn 
sai lệch khi ông chuẩn bị xức dầu 
cho một người sẽ làm vua Israel. 

“Người cũng dọn Y-sai và các 
con trai người cho thanh sạch 
và mời đến dự tế. Khi chúng 
đến, Sa-mu-ên thấy Ê-li-áp, 
bèn thầm rằng: Quả hẳn, kẻ 
chịu xức dầu của Đức Giê-hô-
va đương ở trước mặt Ngài. 
Nhưng Đức Giê-hô-va phán 
cùng Sa-mu-ên rằng: Chớ 
xem về bộ dạng và hình vóc 
cao lớn của nó, vì ta đã bỏ 
nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem 
điều gì loài người xem; loài 
người xem bề ngoài, nhưng 
Đức Giê-hô-va nhìn thấy 
trong lòng.” (1 Sa. 16:5-7). 

Hy vọng trong mục vụ của mình 
chúng ta sẽ làm tốt khi đi theo lời 
dạy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ 
cho Sa-mu-ên trong câu chuyện 
trên đây.  

Ngài Chết Thay Cho Toàn Thể 
Nhân Loại Trên Thập Tự Giá 
Chết thay có nghĩa là làm của lễ 
hy sinh cho người khác. Đấng 
Christ phải chịu đau đớn khổ 
hình không phải vì tội lỗi của 
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Ngài – Ngài vô tội. Ngài thế vào 
chỗ cho con người tội lỗi chúng 
ta để chịu chết thay. Nhân loại 
phải trả giá cho tội lỗi của mình. 
Tuy nhiên Đấng Christ đã gánh 
hết tội lỗi của loài người trên 
thập tự giá để thỏa đáp luật pháp 
của Đức Chúa Trời. 

“Nhưng người (Christ) đã 
vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, 
vì sự gian ác chúng ta mà bị 
thương, Bởi sự sửa phạt người 
chịu chúng ta được bình an, 
bởi lằn roi người chúng ta 
được lành bịnh. Chúng ta 
thảy đều như chiên đi lạc, ai 
theo đường nấy: Đức Giê-hô-
va đã làm cho tội lỗi của hết 
thảy chúng ta đều chất trên 
người.” (Ê-sai 53:5-6).

Tân Ước xác định lần nữa điều 
này: 

“Thật vậy, khi chúng ta còn 
yếu đuối, Đấng Christ đã theo 
kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 
Vả, họa mới có kẻ chịu chết 
vì người nghĩa; dễ thường 
cũng có kẻ bằng lòng chết vì 
người lành. Nhưng Đức Chúa 
Trời tỏ lòng yêu thương Ngài 
đối với chúng ta, khi chúng ta 
còn là người có tội, thì Đấng 
Christ vì chúng ta chịu chết.” 
(Rô-ma 5:6-8). 

Trong thư gởi cho Hội Thánh 
Cô-rinh-tô, Phao-lô cũng viết, 

“Vì tình yêu thương của Đấng 
Christ cảm động chúng tôi, và 
chúng tôi tưởng rằng nếu có 
một người chết vì mọi người, 
thì mọi người đều chết,lại 
Ngài đã chết vì mọi người, 
hầu cho những kẻ còn sống 
không vì chính mình mà sống 
nữa, nhưng sống vì Đấng đã 
chết và sống lại cho mình.” (2 
Côr. 5:14-15). 

Sự trả giá bằng cái chết của Chúa 
Jesus dành cho tất cả mọi người, 

“Ấy chính Ngài làm của lễ 
chuộc tội lỗi chúng ta, không 
những vì tội lỗi chúng ta thôi 
đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế 
gian nữa.” (1 Giăng 2:2).

 Chúng ta liên kết câu này với 
Rô-ma 5:6 ở trên để thấy rằng 
Đấng Christ chết thay cho kẻ 
có tội. Nếu bạn nhận thức rằng 
mình là tội nhân, Đấng Christ 
đang kêu gọi bạn tiếp nhận sự 
cứu rỗi của Ngài. 

Ngài Đã Phục Sinh Từ Cõi 
Chết 
Sự phục sinh của Đấng Christ là 
lẽ thật nền tảng cho đức tin của 
chúng ta. Chúa Jesus không sống 
lại với một thân thể giống như 
trước đây. Thân thể Ngài được 
biến hóa, thay đổi hoàn toàn. 
Trước đó Chúa chúng ta đã bày 
tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài 
sẽ phục sinh từ cõi chết. Vì Ngài 
dạy các môn đồ rằng: 

“Con người sẽ bị nộp trong tay 
người ta, họ sẽ giết đi; Ngài bị 
giết đã ba ngày rồi, thì sẽ sống 
lại.” (Mác 9:31). 

Lu-ca ghi lại câu chuyện Chúa 
sống lại và hiện ra với các môn 
đồ, họ sửng sốt rụng rời mặc dù 
Ngài đã nói trước cho họ biết 
điều này: 

“Môn đồ đương nói với nhau 
như vậy, chính Đức Chúa 
Giê-su hiện ra giữa đó mà 
phán rằng: Bình an cho các 
ngươi! Nhưng môn đồ đều 
sửng sốt rụng rời, tưởng thấy 
thần. Ngài phán rằng: Sao 
các ngươi bối rối, và sao 
trong lòng các ngươi nghi làm 
vậy? Hãy xem tay chân ta: 

Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, 
và hãy xem; thần thì không có 
thịt xương, mà các ngươi thấy 
ta có.” (Lu-ca 24:36-39). 

Để chứng minh cho các môn đồ 
biết rằng Ngài là thật, Chúa yêu 
cầu: 

“Ở đây các ngươi có gì ăn 
không? Môn đồ dâng cho 
Ngài một miếng cá nướng. 
Ngài nhận lấy mà ăn trước 
mặt môn đồ.” (Lu-ca 24:41-42). 

Sự phục sinh của Chúa Jesus là 
một sự kiện xác thực trong lịch 
sử loài người. Sau đây là một số 
bằng chứng:
- Ngài đã hiện ra cho hơn 500 
người xem thấy (1 Côr. 15:6—8)
- Kẻ thù của Chúa đã không đánh 
cắp được thân xác Ngài. Họ buộc 
phải tung tin giả mạo là các môn 
đồ Ngài làm việc này. 
- Sau khi Chúa sống lại, các 
môn đồ đã thay đổi hoàn toàn 
từ những người nhát sợ trở nên 
can đảm mạnh mẽ làm chứng về 
Chúa. 
- Nếu cho rằng các môn đồ đã 
đánh cắp thân xác Chúa rồi tung 
tin đồn nhảm, thì họ sẽ không sẵn 
sàng hy sinh cuộc đời mình cho 
chính nghĩa Phúc Âm cho trò lừa 
dối mà họ đã thực hiện.  
- Các môn đồ không nhận được 
bất cứ phần thưởng vật chất nào 
trên lẽ thật về sự phục sinh mà họ 
đã làm chứng. 
- Phao-lô đã được biến đổi từ 
một người khủng bố đạo Chúa 
trở nên một nhà truyền giáo xuất 
sắc chỉ sau 5 năm tính từ ngày 
Chúa Phục sinh. Nếu Phao-lô có 
bất cứ sự nghi ngờ nào về lẽ thật 
này, thì ông đã không thay đổi 
một cách ngoạn mục như thế. 
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- Giữ một sự bí mật trong một 
khoảng thời gian dài là điều 
không thể làm được. Sau khi 
vụ Watergate bị khám phá, một 
phóng viên đã hỏi thám tử luật sư 
xuất sắc Chuck Colson về những 
gì ông đã học được từ vụ việc 
xấu xa này này? Trong sự ngạc 
nhiên của tất cả mọi người trong 
cuộc họp báo, ông trả lời rằng sự 
phục sinh của Chúa Jesus Christ 
là sự thật hoàn toàn. Nhiều người 
hỏi lại ông có ý muốn nói gì? 
Ông trả lời nếu những người 
đàn ông quyền lực nhất trên thế 
giới không thể giữ bí mật cho 
vụ Watergate thì làm sao một 
nhóm mười một người đàn ông 
xứ Palestine bình dị và không có 
quyền lực kia có thể hy vọng giữ 
bí mật về sự thông đồng của họ?
- Sau 2000 năm điều tra, ngôi mộ 
chôn thân xác Chúa Jesus vẫn 
trống rỗng.  

Ngài Đã Thăng Thiên Về Trời
Bốn muơi ngày sau khi sống lại, 
Đấng Christ đã thăng thiên về 
trời. 

“Ngài đem môn đồ đi đến 
nơi xung quanh làng Bê-tha-
ni, giơ tay lên mà ban phước 
cho. Đương khi ban phước, 
Ngài lìa môn đồ mà được đem 
lên trời.” (Lu-ca 24:50-51; Xem 
Công-vụ 1:4-11)

Ngài Là Đầu Của Hội Thánh
Hiện nay Chúa Jesus đang ngồi 
bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. 
Ngài thực thi uy quyền của Ngài 
trên Hội Thánh “Đức Chúa Trời 
đã bắt muôn vật phục dưới chân 
Đấng Christ, và ban cho Đấng 
Christ làm đầu Hội Thánh.” 
(Ê-phê-sô 1:22). Cuối cùng 
Đấng Christ được tìm thấy trong 
Hội Thánh: 

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: 
Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội 
Thánh ta trên đá nầy.” (Ma-thi-ơ 
16:18). 
Ngài đã mua Hội Thánh bằng 
chính huyết mình (Công vụ 
20:28). 
Đấng Christ đã tuyên phán cho 
bảy Hội Thánh trong sách Khải 
huyền được sứ đồ Giăng ghi lại 
(Khải huyền 2-3).
Mỗi Hội Thánh đều đặt dưới uy 
quyền lãnh đạo của Đấng Christ. 
Bảy Hội Thánh trong sách Khải 
huyền có bảy chân đèn riêng biệt.  
Bức tranh trong sách Khải huyền 
là bảy chân đèn tượng trưng cho 
bảy Hội Thánh và Đấng Christ ở 
giữa những chân đèn đó (Khải. 
1:12-13). Trong khi bảy Hội 
Thánh mang tính độc lập thì 
chúng cũng phụ thuộc lẫn nhau 
vì phải chiếu sáng ánh sáng Phúc 
âm chung cho toàn cõi Asia. Tất 
cả các Hội Thánh phải hợp tác 
với nhau để trục xuất sự tối tăm 
thì hiệu quả hơn là Hội Thánh 

đứng một mình. Ý nghĩa của bức 
tranh về Hội Thánh rộng lớn hơn 
nữa là trên đất này không có uy 
quyền nào của con người cai trị 
tất cả các Hội Thánh. Mỗi Hội 
Thánh đều đặt dưới quyền làm 
Đầu của Christ. Ngài là Đấng 
Chăn Chiên Trưởng của tất cả 
các Hội Thánh. 
Có văn phòng Tổng Hội của 
người Baptist hay không? 
Không. Sẽ không có văn phòng 
trung ương của các Hội Thánh 
Baptist. Văn Phòng trung ương 
của chúng ta chính là nơi Đấng 
Christ đang ở. Đấng Christ là 
Đầu Hội Thánh. Đấng Christ 
đang ở thiên đàng, vì thế văn 
phòng trung ương của Baptist 
cũng ở trên đó. 

Ngài Là Thầy Tế Lễ Thượng 
Phẩm Vĩ Đại Của Chúng Ta  
Chúa về trời, ngự bên hữu Đức 
Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ 
thượng phẩm và Ngài đang cầu 
thay cho hết thảy các thánh đồ 
(Hêb. 8:1). 

“Ngài có thể cứu toàn vẹn 
những kẻ nhờ Ngài mà đến 
gần Đức Chúa Trời, vì Ngài 
hằng sống để cầu thay cho 
những kẻ ấy.” (Hêb. 7:25)

Thầy tế lễ của tuyển dân trong 
thời Cựu Ước bước vào trong 
đền tạm và tuân thủ theo các 
nghi thức thờ phượng, dâng của 
lễ…. Nhưng Chúa Jesus Christ 
thì không như vậy. 

“Vả Đấng Christ chẳng phải 
vào nơi thánh bởi tay người 
làm ra, theo kiểu mẫu nơi 
thánh thật, bèn là vào chính 
trong trời, để bây giờ vì chúng 
ta hiện ra trước mặt Đức 
Chúa Trời.” (Hêb. 9:24) 

Xa hơn nữa, thông qua của lễ hy 
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sinh của chính Chúa Jesus, Ngài 
đã làm cho tất cả các thánh đồ 
trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa 
Trời. 

“Đấng yêu thương chúng ta, 
đã lấy huyết mình rửa sạch 
tội lỗi chúng ta, và làm cho 
chúng ta nên nước Ngài, nên 
thầy tế lễ của Đức Chúa Trời 
là Cha Ngài.” (Khải. 1:6). 

Tất cả chúng ta là những thầy tế lễ 
đều có thể đến trực tiếp với Đức 
Chúa Trời nhờ vào Thầy Tế Lễ 
Thượng Phẩm Vĩ Đại của chúng 
ta. Lẽ thật về chức vụ tế lễ của 
các tín hữu trong Tân Ước luôn 
được người Baptist áp dụng.    
Bởi vì có chức vụ tế lễ phổ thông 
cho mỗi Cơ đốc nhân, nên các 
thành viên của mỗi Hội Thánh 
phải làm việc chung với nhau, 
thực hiện các mục vụ tại địa 
phương mình đang sống. 

“Ấy nhờ Ngài mà cả thân 
thể ràng buộc vững bền bởi 
những cái lắt léo, khiến các 
phần giao thông với nhau, 
tùy lượng sức mạnh của từng 
phần, làm cho thân thể lớn 
lên, và tự gây dựng trong sự 
yêu thương.” (Ê-phê-sô 4:16).

Ngài Sẽ Tái Lâm
Chúa Jesus ban lời hứa cho các 
môn đồ: 

“Ta đi sắm sẵn cho các ngươi 
một chỗ. Khi ta đã đi, và đã 
sắm sẵn cho các ngươi một 
chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các 
ngươi đi với ta, hầu cho ta ở 
đâu thì các ngươi cũng ở đó.” 
(Giăng 14:2-3)

Sứ đồ Phao-lô viết về ngày Chúa 
tái lâm, 

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng 
của thiên sứ lớn cùng tiếng 

kèn của Đức Chúa Trời, thì 
chính mình Chúa ở trên trời 
giáng xuống; bấy giờ những 
kẻ chết trong Đấng Christ, 
sẽ sống lại trước hết. Kế đến 
chúng ta là kẻ sống, mà còn ở 
lại, sẽ cùng nhau đều được cất 
lên với những người ấy giữa 
đám mây, tại nơi không trung 
mà gặp Chúa, như vậy chúng 
ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” 
(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17). 

Tân Ước đóng lại với lời hứa về 
sự trở lại của Đấng Christ, 

“Nầy, ta đến mau chóng, và 
đem phần thưởng theo với 
ta, để trả cho mỗi người tùy 
theo công việc họ làm.” (Khải. 
22:12).  

Đấng Christ phán: 
“Phải, ta đến mau chóng.” Và 
sứ đồ Giăng trả lời: “A-men, 
lạy Đức Chúa Giê-su, xin hãy 
đến!” (Khải. 22:20)

Ngài Sẽ Cai Trị Đời Đời. 
Một trong những lời được ưa 
thích của Cơ đốc nhân: Đấng 
Christ, Vua muôn vua, Chúa 
muôn chúa và Ngài sẽ cai trị đời 
đời. 
Khi Chúa Jesus đến trái đất lần 
thứ nhất, Kinh Thánh ghi nhận: 

“Ngài đã đến trong xứ mình, 
song dân mình chẳng hề nhận 
lấy.” (Giăng 1:11). 

Nhưng khi Chúa Jesus trở lại địa 
cầu lần thứ hai, điều này sẽ xảy 
ra: 

“nghe đến danh Đức Chúa 
Giê-su, mọi đầu gối trên trời, 
dưới đất, bên dưới đất, thảy 
đều quì xuống,và mọi lưỡi 
thảy đều xưng Giê-su Christ là 
Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa 
Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-

líp 2:11-12).

Khi Chúa chúng ta đến trái đất 
lần thứ nhất, Ngài đã phục vụ 
như một người đầy tớ. Nhưng 
khi Chúa trở lại lần thứ hai, Ngài 
sẽ là Vua cai trị.
Khi đến lần thứ nhất Chúa Jesus 
bị đóng đinh trên thập giá. Lần 
thứ hai trở lại Chúa sẽ ngồi trên 
ngôi của Đức Chúa Trời. 
Khi đến lần thứ nhất, cả một 
đám đông la ó đòi giết Chúa: 
Hãy đóng đinh nó. Khi trở lại lần 
hai mọi lưỡi sẽ tôn vinh Ngài là 
Chúa. 
Khi đến lần thứ nhất, Ngài ăn 
mặc như một người Do-thái bình 
thường. Khi trở lại lần hai Ngài 
mặc y phục Hoàng gia. 
Khi đến lần thứ nhất, ánh sáng 
mặt trời bị che khuất trong thời 
khắc thương khó của Ngài. Lần 
thứ hai trở lại, khuôn mặt Ngài 
chiếu sáng như mặt trời. 
Khi đến lần nhứ nhất, Chúa bị 
những kẻ gian ác phán xét. Lần 
thứ hai trở lại Ngài phán xét 
những kẻ gian ác. 
Trong lần đến thứ nhất, khi Chúa 
vào thành Giê-ru-sa-lem Ngài 
được đám đông tung hô chào 
đón. Lần thứ hai trở lại Ngài sẽ 
chào đón những người được cứu 
chuộc. 
Khi đến lần thứ nhất, không có 
phòng trọ nào cho Ngài trong 
đêm giáng sinh. Lần thứ hai trở 
lại, sẽ có phòng cho tất cả những 
ai mà tên của họ được ghi trong 
Sách sự sống của Chiên Con. 
Ngài sẽ cai trị đời đời, vĩnh viễn, 
mãi mãi
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

VIETNAMESE MISSIONARY 
INSTITUTE
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MỞ HỘI THÁNH MỚI
Cộng tác cùng  HƯỚNG ĐI MINISTRIES

Thưa Quý Vị,
Chương trình Mở Hội Thánh Mới do MS. Lâm Văn Minh bắt đầu tại thành phố Rockford, cách 
Chicago một tiếng lái xe, thuộc tiểu bang Illinois, rất thành công, sau 2 tháng hoạt động, từ con 
số 2 hội viên, nay lên đến 15. 
Hội Thánh Báp-Tít Hồng Ân (The Vietnamese Grace Baptist Church of Rockford) đã được The 
Illinois Southern Baptist Convention Association chấp nhận làm hội viên và sẽ nhận được bảo 
trợ tài chính. Hội Thánh đã cấp chứng chỉ cho một người làm Mục Sư Nhiệm Chức để làm quản 
nhiệm Hội Thánh mới lập nầy. Chứng kiến lễ thành lập, quý tín hữu từ Las Vegas, Nevada đồng 
ý mở Hội Thánh tại thành phố nổi tiếng ''sin city''. 
MS. Minh sẽ qua Las Vegas vào thượng tuần tháng 10 năm nay để làm việc đó. 
Chương trình Mở Hội Thánh Mới hân hạnh được cộng tác với chương trình HƯỚNG ĐI MINISTRIES 
do MS. Nguyễn Văn Huệ thành lập để thêm Hội Thánh Mới vào Quê Hương Mới (Một quê hương 
tốt hơn trên trời, theo Hê-bơ-rơ 11:16) 

MS. LÂM VĂN MINH

CD mới nhất của Mục sư Lữ Thành Kiến, 
thu tại phòng thu VHope Lê Anh Đông 
- Sài gòn tháng 1/2018 trong cố gắng 
dùng những gì mình có do Chúa ban 

cho để tiếp tục gây quỹ cho 
QUỸ TRUYỀN GIÁO KIM HOA.

LỮ THÀNH KIẾN

Liên lạc: Mục sư LỮ THÀNH KIẾN
kienlu@aol.com I 7405477168

Giá ủng hộ

$10.00
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2650 NE 102nd Avenue, Portland, OR 97220
Quản nhiệm: Mục Sư Phan Công Văn

Thân mời Quý Đồng Hương, Quý Con Cái Chúa đến tham dự các Thánh lễ
Lutheran để biết thêm về Con Đường Cứu Rỗi của Thượng Đế

Rev. Phan Công Văn

XIN LƯU Ý: Sống cái nhà già cái mồ! Nhằm giúp đỡ nhau, Đồng Hương cũng như Tôi Con Chúa có mồ êm mả đẹp. Chúng tôi 
trong danh nghĩa Hội Thánh Lutheran Portland đã thành lập HỘI TƯƠNG TẾ CHUNG SỰ từ hơn 15 năm nay. Hiện tại thì nếu có 
một Hội viên qua đời thì Hội co thể tài trợ 15,000 Mỹ Kim để lo việc mai táng. Trong tương lai tiền tài trợ tang có thể tăng lên 20,000 
Mỹ Kim theo số Hội viên tăng. Tuổi gia nhập Hội từ 18 đến 70.
Muốn biết rõ xin gọi: Ông Hội Trưởng Trần Phong: 503-774-0936 - hay Mục Sư Phan Công văn: 503-367-0377
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1. Lớp tiếng Việt từ mẫu giáo đến lớp 7: 
    Mỗi Chúa nhật, từ 1 đến 3 giờ chiều
2. Hướng dẫn ESL, thi công dân Mỹ: 
    Mỗi chiều Chúa nhật lúc 1 giờ trưa
3. Lớp học điện toán:
    Mỗi chiều Chúa nhật lúc 1 giờ trưa

HỘI THÁNH BÁP-TÍT RICHARDSON
1301 E. Plano Parkway, Plano TX 75074

Liên lạc: Mục sư TRẦN LƯU CHUYÊN I 214-518-1986 I mschuyen@gmail.com

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 
(liên lạc 214-518-1986 để biết chi tiết)

Mời quý vị đến thăm viếng và tham dự các chương trình phục vụ cộng đồng trên.

SINH HOẠT HÀNG TUẦN
1. Chúa nhật: 9 giờ sáng, thờ phượng bằng tiếng Anh (English Ministry)
2. Chúa nhật: 10:15 sáng, thờ phượng bằng tiếng Việt
3. Thứ Ba: 9 giờ sáng, học Kinh thánh và sinh hoạt người lớn (tiếng Việt)
4. Thứ Ba: 7:30 tối, học Kinh thánh và sinh hoạt thanh niên (tiếng Anh)
5. Thứ Bảy: 7:30 tối, học Kinh thánh và sinh hoạt trung niên
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Sinh Hoaït Chuùa Nhaät
- 10:00 am: Hoïc Kinh Thaùnh 
                English Worship Services
- 11:00 am: Thôø phöôïng
                 English Sunday School
Thöù Saùu:
- 7:00pm: Hoïc Kinh Thaùnh cho ngöôøi lôùn
              Youth Activities

Kính môøi quyù tín höõu vaø ñoàng höông ñeán sinh hoaït 
vaø thôø phöôïng Chuùa vôùi chuùng toâi

HOÄI THAÙNH TIN LAØNH BAÙP-TÍT
FORT WORTH, TX

4401 Broadway Ave, Haltom City, TX 76117
Website: www.vbcfw.org

ÑT: 214-228-5546
Dangqthe@gmail.com

Quaûn Nhieäm
Muïc Sö ÑAËNG QUY THEÁ

GRACE VIETNAMESE 
BAPTIST CHURCH

301 S. Center Street, Arlington, TX, 76010

Liên Lạc: MỤC SƯ XUÂN TRẦN
                     254 220 6008
                         timothytran3@gmail.com

Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật 
3:00pm - 4:30pm

Kính mời qúy đồng hương đến thờ phượng 
Đức Chúa Trời với chúng tôi.  

Giăng 3:16 ”Vì Đức Chúa Trời yêu thương 
thế gian, đến nỗi đã ban Con một của 

Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư 
mất mà được sự sống đời đời.”
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BETHEL VIETNAMESE CHURCH
8716 Gardner Rd., Tampa, Fl 33625

Mục Sư quản Nhiệm: 
ESTHER TRƯƠNG HOÀNG ĐÔNG
813-792-2352  -  813-900-1317

email: vietchurchtampa@gmail.com
www.vietchurchtampa.com

Đây là nhà của Đức Chúa Trời:
Mời anh em đến gặp gỡ Đức Chúa Trời của chúng 
ta. Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề trong đời sống 

chúng ta.

Chương trình sinh hoạt hàng tuần
- Chúa Nhật: 09:30 - 10:00AM Trường Chúa Nhật
                      10:30 - 12:00AM Lễ Thờ Phượng
- Thứ sáu:      08:00 - 10:00PM Sinh Hoạt Thanh Niên
- Thứ ba:        07:30PM Học Anh Văn

1. Come and See (Haõy Ñeán Xem).
2. Come and Follow Me (Haõy Theo Ta).
3. Come and Stay With Me (Haõy ÔÛ Trong Ta).

Haõy tin caäy vaø vaâng lôøi Chuùa.
"Chæ ngöôøi tin môùi vaâng lôøi, chæ ngöôøi vaâng lôøi môùi tin."

Vaâng theo 4 tieáng goïi cuûa Chuùa:
1. Beân treân (EÂ-sai 6:8)
2. Beân döôùi (Lu-ca 16:27-28)
3. Beân trong (1 Coâ-rinh-toâ 11:1, 2 Coâ-rinh-toâ 5:11)
4. Beân ngoaøi (Coâng Vuï 16:9-10).

Noi göông caùch moân ñoà hoùa cuûa Chuùa Gieâ-su,
VMI xaây döïng chöông trình ñaøo taïo moân ñoà theo 3 giai ñoaïn:
1. Toâi Muoán Bieát Chuùa.
2. Toâi Muoán Theo Chuùa.
3. Toâi Muoán Haàu Vieäc Chuùa.

Lieân laïc: 
VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE

P. O. Box 570214
Dallas, TX 75357, USA

Email: daotaomondo@gmail.com
Phone: 469-506-8027

Baøi hoïc ngaén goïn. Töï khaùm phaù. 
Ñaày ñuû vaø saâu saéc.

Coù sinh coù döôõng. Coù troàng coù töôùi. 
Coù traùi vaø traùi ñaäu luoân.

Ngöôøi laõnh ñaïo laø ngöôøi ñoïc saùch, 
ngöôøi ñoïc saùch laø ngöôøi laõnh ñaïo.

Bạn có thể học hàm thụ qua Zoom với nhiều Text books đã được chuẩn bị sẵn 
bởi các Giáo Sư và Giáo Sĩ kinh nghiệm

KHÔNG CHỈ LÀM MÔN ĐỒ, BẠN HÃY LÀM GIÁO SĨ
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  713-859-1029

SINH HOẠT HÀNG TUẦN
Giờ Thờ Phượng Chúa Nhật:
     9:20- 11:00   Thờ Phượng tiếng Việt
     11:15 - 12:30  Thờ  Phượngtiếng Anh
     12:35 - 13:15 Ăn Thông công thân mật
     11:15 - 12:15 Lớp Học Kinh Thánh tiếng Việt
     10:00 - 11:00 Lớp Học Kinh Thánh tiếng Anh                              

Thứ Hai - Thứ Sáu:  8:00am - 9:00am
              Tĩnh nguyện tại nhà thờ cho mọi lứa tuổi.
Thứ Ba:  7:30 - 8:45 tối, tại Nhà Thờ. 
              Đêm cầu nguyện tại Hội Thánh cho mọi lứa tuổi
Thứ Sáu:  7:30 - 9:15 tối, 
               Thờ  phượng, Học lời Chúa và Thông công cho Người lớn, Thanh niên,                 
             Thiếu niên & Thiếu nhi tại nhà  thờ.
Thứ Bảy:  6:30 - 8:30 tối.
- Mỗi tháng một lần vào thứ Bảy tuần thứ Hai, lúc 7:00 P.M. Nhóm vợ 
chồng trẻ (MFG) sẽ ăn thông công và học lời Chúa từ  tại tư gia. 
- Mỗi tháng một lần vào thứ Bảy tuần thứ Ba, lúc 7:00 P.M. Nhóm Thông công 
Tuần hoàn khu vực Đông Nam sẽ học Kinh Thánh và ăn thông công tại tư gia.
Chúa Nhật và Trong Tuần:  Ban Chứng đạo sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng 
Kông 4 và 10 vùng chung quanh nhà thờ. 
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XIN THOÂNG BAÙO
Vì côn hoûa hoaïn xaåy ra taïi Cô sôû Nhaø Thôø 

vaøo 1.30 saùng ngaøy 24/8/2014
Cô sôû Nhaø Thôø bò hö haïi haïi nhieàu

Keå töø Chuùa nhaät 14 /9 /2014
Hoäi Thaùnh seõ Thôø Phöôïng Chuùa taïi ñòa ñieåm môùi

FIRST BAPTIST CHURCH
1900 Gandy Boulevard N. 
St. Petersburg, FL. 33702

Giôø sinh hoaït moãi Chuùa nhaät
10.00 AM Tröôøng Chuùa nhaät
11.15 AM. Thôø Phöôïng chung
11. 30 AM. English Service 
Moïi chi tieát xin lieân laïc soá Ñieän thoaïi ôû treân

Laâm Quan Phuùc  
(727) 409- 1693 cell
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HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM 

TULSA, OKLAHOMA
Cần tìm 

Mục Sư Thanh Niên
Điều kiện: 
- Dưới 45 tuổi
- Tốt nghiệp Trường Thần Học. 
- Thông thạo tiếng Anh & tiếng Việt.

Xin liên lạc: 

- Ông Tăng Văn Tiểu (918-407-3056)
- Ông Đỗ Stephen      (918-640-1336)
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9:00

HỘI THÁNH TIN LÀNH 
BÁP TÍT PHỤC HƯNG

103 West Columbia Street,
Falls Church, VA 22046

Website: baptitphuchung.com
Điện Thoại: 571-789-7451

CHƯƠNG TRÌNH 
SINH HOẠT HÀNG TUẦN

Chúa Nhật
- 1:30-2:30 PM Học Trường Chúa Nhật
- 3:00-5:00 PM Nhóm Thờ Phượng
- 5:00-6:30 PM Thông Công & Tập Hát
Thứ Năm
- 7:00 - 9:00 PM Hiệp Nguyện
Thứ Bảy
- 7:00-9:30 PM Học Kinh Thánh

Quản Nhiệm: 
MỤC SƯ TRẦN TẤN HOÀI NHƠN
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Đang Tìm Mời Mục Sư Quản Nhiệm
Xin quý Mục sư liên lạc với Ông Cường Bùi

Email: cuongbui4012@gmail.com
Điện thoại: 504 214 5025

Giê-su
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Lieân Laïc: Muïc Sö NGUYEÃN VAÊN TUYEÂN
512-401-9677 (H) or 512-791-7411 (C)

Coâ NGUYEÃN LEÂ TRINH
512-917-4086 (H) or 512-394-0538 (C)

CHUÙA NHAÄT

10:00AM - 10:50AM - Tröôøng Chuùa Nhaät
11:00AM - 12:30PM - Thôø Phöôïng
12:30PM - 1:30PM   - Thoâng Coâng
1:30PM                 - Caàu Nguyeän

    Xin môøi ñoàng höông ñeán thaêm vieáng vaø tham döï 
thôø phöôïng vôùi Hoäi Thaùnh chuùng toâi.

Hoäi Thaùnh Baùp-Tít 
Hieäp Nhaát Austin

12062 North Lamar, Austin, TX 78753

Thôø phöôïng  Ñöùc Chuùa Trôøi, yeâu thöông vaø phuïc 
vuï trong danh Chuùa Cöùu Theá Gieâ-Xu döôùi söï  

höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Linh.
Worshipping God, loving and serving in the name 

of Jesus Christ through the Holy Spirit.
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Sau khi vượt biển thành công và tỵ nạn tại Thailand khoảng 
6 tháng, tôi được nước Mỹ chấp thuận cho định cư. Lộ trình 
chuyến bay từ Bangkok đến San Francisco Hoa kỳ sẽ quá 
cảnh ở Tokyo, Nhật Bản.

Chuyện sau đây xảy ra khi đoàn chúng tôi già trẻ lớn bé... gần một 
trăm người tỵ nạn áo quần xốc xếch ngồi chờ 3 tiếng ở phi trường 
Tokyo đợi chuyển chuyến bay đi đến miền đất hứa. 
Thời gian khá lâu nên bắt đầu cảm thấy đói. Tôi và vài người nữa trong 
đoàn bèn tới một gian hàng nhỏ bán bánh mì ngay trong phi trường 
gần đó mua. 
Lúc trả tiền, người bán hỏi có phải Vietnamese refugees?
Tôi trả lời phải.
Họ nói khỏi trả tiền, lại còn tặng thêm mỗi người một lon nước. 
Tôi trở về chỗ ngồi chưa kịp thưởng thức đã thấy hai người vợ chồng 
chủ tiệm khệ nệ khiêng ra một khay đầy bánh mì kẹp thịt và một bình 
nước lọc với ly giấy tới chỗ những người tỵ nạn đang ngồi tặng cả 
đoàn.
Khi đưa bánh thấy trong đoàn có một bé sơ sinh, họ bèn cho người đi 
mua thêm bình sữa.
Hình ảnh làm tôi nhớ mãi là có một bà cụ trong đoàn vì cảm kích lòng 
tốt của hai người chủ tiệm, bà theo lối Việt Nam cúi đầu chắp tay xá 
cám ơn thật sâu. 
Hai vợ chồng họ bèn nghiêm trang đứng và cùng cúi đầu trước bà cụ 
xá lại để trả lễ.
Tôi khi đó vẫn còn nhỏ nên hơi ngạc nhiên về thái độ lịch sự của họ. 
Càng lớn lên tôi mới hiểu không dễ gì có một tấm lòng như vậy.
Hai người này tuy là người cho, nhưng họ vẫn có tấm lòng kính trọng 
với người nhận. Một cái cho nhân ái, vô vị lợi, không phải là cái cho 
bố thí của một anh nhà giàu với một người ăn xin trên hè phố. 
Mấy chục miếng bánh mì chắc không phải món tiền lớn đối với họ, 
nhưng vẫn là một số tiền đáng kể họ phải bỏ công làm mới có. 
Họ biết rằng những người Việt tỵ nạn này vài tiếng nữa thôi sẽ đi về 
những miền xa xôi và chắc sẽ không có cơ hội gặp lại... nhưng họ vẫn 
sẵn lòng giúp đỡ không hề nghĩ đến sự đền đáp.
Một lần nữa, dù rất muộn màng, xin nghiêng mình cảm tạ tấm lòng 
nhân ái của đôi vợ chồng người Nhật tại phi trường Tokyo năm nào.

THAI NC
(A true story)  Việt Báo Online

SUY GẪM CÁI GIÁ CHO NHÂN ÁI
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HDTB 161. Nữ, 36 tuổi. Kính sợ Chúa 
Jesus Christ. Có hoàn cảnh đặc biệt. 
Mong tìm bạn thấu hiểu được nỗi niềm 
của mình. Cùng chia sẻ và cầu nguyện 
và học lời Chúa với nhau. Sẽ tôn trọng 
thư hồi âm của bạn. Greatlam0426@
gmail.com. God bless!
HDTB 160. Nam, 46 tuổi, rất thích đọc 
Lời Chúa và cầu nguyện trước khi làm 
việc. Đang sống một mình ở Atlanta, 
GA. Chưa có gia đình và have no 
children, love myself, love what I have, 
respect others, thích chiều người yêu, 
up beat, productive, rất giỏi tiếng Việt, 
and dream to have a warm family trong 
Chúa. Email: tansimplelife@yahoo.
com. 
HDTB 159. Nữ, sinh năm 1986, cao 
5'4. Độc thân, chưa từng lập gia đình. 
Mới định cư cùng ba mẹ ở Mỹ, hiền 
lành, dễ nhìn. Mong tìm bạn nam yêu 
mến Chúa, nếu hợp sẽ tiến xa hơn. Xin 
kèm số điện thoại ở thư đầu.
HDTB 158. Nữ, 33 tuổi, cao 5'5. Độc 
thân. Mới định cư ở Houston 1 năm. 
Hiền lành, dễ nhìn. Mong tìm bạn nam 
biết kính sợ và yêu mến Chúa, nếu hợp 
sẽ tiến xa hơn.
HDTB 157. Nữ 38 tuổi, dễ thương và 
rất yêu mến Chúa, ở vùng Bắc Nước 
Mỹ. Không may mắn, chồng qua đời 
phải nuôi con một mình. Mong tìm bạn 
nam tuổi từ 40 - 45, chân thật, biết kính 
sợ Chúa để làm chồng và làm cha cho 
con.
HDTB 156. Nam ñoäc thaân, sinh naêm 

1979, cao 5'9, deã nhìn, chaân thaät, 
trình ñoä Ñai Hoïc, qua Myõ töø nhoû, 
coâ ñôn vì coâng vieäc phaûi soáng xa gia 
ñình, mong tìm baïn, neáu hôïp seõ tieán 
xa. Xin gôûi thö keøm hình vaø soá phone

HDTB 155: nam ñoäc thaân, cao 5'7, deã 
nhìn, 45 tuoåi, bò tai naïn neân khoâng 
theå ñi nhanh, taøi chaùnh oån ñònh. 
mong tìm baïn kính sôï Chuùa, yeâu 
ngöôøi ñeå keát hoân, caùc baïn coù hoaøn 
caûnh khoù khaên, caùc baïn khoâng theå 
sinh con, xin gôûi thö keøm hình vaø soá 
phone.

HDTB 154. Nữ, 26 tuổi, đang sống ở 
Mỹ. Mong tìm bạn Nam trong Chúa ở 
Mỹ. Xin kèm số phone và email.
HDTB 153. Tên của tôi: BÌNH AN 
NƠI NGÀI! Nam 43 tuổi, 5'3'', 141 lbs. 
Tôi đã được Chúa cứu rỗi hơn 11 năm. 
Rô-ma 10:13. Tình duyên đã một lần 
tan vỡ, được một cháu trai nhưng chỉ ở 
với mẹ. Hy vọng thánh ý Chúa, cho tôi 
tìm được 'TÌNH YÊU CHÚA CHỌN" 
BẾT KÍNH SỢ Chúa, xây dựng hạnh 
phúc gia đình, yêu thích âm nhạc… Tôi 
không có thân nhân ở Mỹ, Việc làm đã 
được ổn định. Mướn muốn bạn gái từ 
30 tuổi trở lên. 
HDTB 152: Nam 43 tuoåi, 5’3, nặng 
146 lbs, chưa từng đám cưới và rất 
muốn tìm người tình nữ trong Chúa, Tin 
lành, để lo cho nhau trong cuộc đời còn 
lại. Sống ở Seatle, WA. Học Kinh Thánh 
mỗi Thứ Bảy và đi lễ Chủ Nhật hàng 
tuần. Nhiều khi cũng có đánh đàn guitar 
cho Hội Thánh. Thư đầu xin mong thấy 
được hình người đẹp và xin kèm theo số 
điện thoại. God Bless!

HÑTB 151. Nöõ, 54 tuoåi, ñaõ ly dò, coù 
moät em trai ñang laøm vieäc taïi UÙc. 
Coøn toâi ôû Vieät Nam. Mong ñöôïc tìm 
baïn khaép nôi, yeâu meán Chuùa, ñeå chia 
seû Ñöùc Tin vaø buoàn vui trong cuoäc 
soáng. Thö ñaàu xin cho soá phone.
HÑTB 150. Nöõ. Ñoäc thaân ôû Myõ, Tin 
Laønh, hoïc vaán Ñaïi Hoïc, hieàn laønh, 
hieåu bieát trong giao teá, traùch nhieäm 
trong gia ñình, coâng dung ngoân haïnh, 
ngoaïi hình toát. Caàu xin Chuùa ban cho 
con moät ngöôøi baïn Nam, Tin Laønh, 
bieát kính sôï Chuùa, yeâu thích hoïc hoûi 
Lôøi Chuùa, goùa vôï, coøn khoûe maïnh, 
soáng ôû Nam Cali, tuoåi 60-70.
HÑTB 148. Nöõ, 59 tuoåi, ngöôøi mieàn 
Nam, ñang ôû Myõ. Ngoaïi hình ñeïp, 
hieàn, deã thöông. Coù trình ñoä, cuoäc 
soáng vöõng vaøng, ñaïo ñöùc, chaân thaät. 
Tìm baïn nam thaät loøng, khoâng phaân 
bieät tuoåi taùc. Neáu hôïp seõ tieán xa hôn
HÑTB 147.  Nöõ, 45 tuoåi, ngöôøi Haø 
Noäi môùi sang Myõ, ñaõ ly hoân, coù 3 
con. Trình ñoä Ñaïi Hoïc, xinh xaén, ñaøi 
caùc, hay cöôøi, vui tính. Thích naáu aên, 
chaêm chæ, nhieät tình, thöông ngöôøi, 
chaân thaät, thaúng tính. Caàu xin Cha 
ban cho con moät ngöôøi baïn ñôøi khoûe 
maïnh, bieát thöông yeâu traân troïng vôï 
con vaø bieát kính yeâu Chuùa gioáng con.
HDTB 146.  "Caàu xin Cha ban cho 
con moät ngöôøi baïn ñôøi khoeû maïnh, 
bieát yeâu thöông traân troïng vôï con 
vaø bieát kính yeâu Chuùa gioáng con." 
Nöõ: 45 tuoåi. Khoeû maïnh, ngöôøi Haø 
Noäi môùi sang Myõ. Ñaõ ly hoân, coù 3 
con. Trình ñoä Ñaïi Hoïc, xinh xaén, ñaøi 
caùc, hay cöôøi, vui tính. Thích naáu aên, 
chaêm chæ, nhieät tình, thöông ngöôøi, 
chaân thaät, thaúng tính. Xin gôûi aûnh, 
email, soá ñieän thoaïi.

Thông báo
Kể từ số báo tới (Hướng Đi 69), Mục Tìm Bạn trong Chúa sẽ chầm dứt.

Xin bạn đọc thông cảm. 
HƯỚNG ĐI MAGAZINE
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MS. Lâm Văn Minh đến thành phố 
Rockford, cách Chicago một tiếng rưởi 
đồng hồ lái xe lập Hội Thánh Báp-
Tít Hồng Ân ̣(the Vietnamese Grace 
Baptist Church of Rockford), và cấp 
chứng chỉ Mục Sư Nhiệm Chức cho 
Ông Đặng Chí Dũng để phục vụ Chúa 
tại Hội Thánh nầy vào ngày Chúa Nhật 
1 tháng 7, 2018. Hội Thánh Mỹ the 
Halsted Road Baptist Church do MS. 
Jeremiah Griffin quản nhiệm vui lòng 
cho dùng cơ sở của Hội Thánh Mỹ làm 
nơi nhóm họp. Association Director 
tại Rockford, Illinois hứa giúp cho Hội 
Thánh mới của người Việt Nam bất cứ 
điều gì cần thiết. 
Tháng 10, 2018 tới đây, MS. Lâm Văn 
Minh sẽ đến Las Vegas, Nevada để lập 
Hội Thánh cho người Việt. 
Xin cầu nguyện cho MS. Minh dùng 
tuổi hoàng hôn của mình cho công 
việc Chúa tại Hoa Kỳ đến chừng nào 
về gặp Chúa,
Rất cám ơn quý vị.

HỘI THÁNH MỚI
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Năm nay 2018 tôi chọn đi truyền 
giáo Việt Nam trong cả tháng 
Tám. Lý do đầu tiên là tôi đã 
được Giáo Hội Báp-tít Việt Nam 

(Baptist Convention of Viet Nam) mời làm 
diễn giả cho Đại Hội Kỷ Niệm 30 năm ngày 
thành lập và 10 năm ngày được chính quyền 
công nhận tư cách pháp nhân. Đại Hội được 
cử hành trong ba ngày kể từ 8 tháng 8 ở Quận 
9, TP Hồ Chí Minh. Số người tham dự khoảng 
500 đại biểu tụ họp lại từ khắp các tỉnh thành. 
Theo Mục Sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Hội 
Trưởng, hiện Giáo Hội đang hoạt động trải dài 
trong 52 tỉnh thành, trong 25 dân tộc thiểu số, 
với hơn 45,000 tín hữu và 509 điểm nhóm. 
Hiện Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một trong 
hai nhóm Báp-tít lớn được chính quyền công 
nhận. Nghi thức trong ngày lễ khai mạc thật 
long trọng, dầu hội trường không rộng rãi, tôi 
thấy mấy chục lẵng hoa từ các cơ quan chính 
quyền đem tặng. Nhiều đại biểu chính quyền 
cũng tham dự. Mọi người có lòng phấn khởi. 
Không khí có dấu hiệu vui mừng. Bình Yên.

Sau Đại Hội tôi đã gặp nhiều người, đi đến 
nhiều chỗ và dự phần nhiều việc. Tôi đi lại 
bằng máy bay, xe có gường nằm, và xe taxi. 
Dân chúng ngoài đường thật đông. Thành phố 
Sài Gòn nghe nói có hơn 10 triệu dân rồi. Đi 
đâu cũng thấy người dùng xe gắn máy. Xe hơi 
cũng bắt đầu thấy dùng nhiều và tình trạng kẹt 
đường liên tục xảy ra vào giờ cao điểm. Xe 
taxi dễ gọi. Tôi thấy có hai cái mới tỏ dấu hiệu 
tiến bộ, một là ngôi nhà Landmark 81 cao nhất 
Việt Nam (cao 81 tầng) và chặng đường cao 
tốc từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi mới được vận 
hành. Tôi thấy có những chiếc cầu mới ở miền 
Tây và cũng có những đường chỉ dành cho xe 
hơi đi. Tôi có dịp đi tắm biển hai lần, một lần 
tắm chiều ở bãi biển Kỳ Phú (Tam Kỳ), quê 
hương tôi và một lần tắm buổi sáng ở Hội An. 

CHUYẾN ĐI TRUYỀN GIÁO 
TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ

Tôi xuống thăm miền Tây ở Bến Tre, ở Cần 
Thơ, Phụng Hiệp. Tôi cũng bay ra Hà Nội và 
thuê xe đến thăm Hưng Yên và Thái Nguyên. 
Tôi được dịp tham dự Đêm Ca Nhạc với Ban 
Nhạc Quê Hương Mới ở Hà Nội. Tôi có dịp 
nghe những bài hát mới ca ngợi tình yêu quê 
hương dưới đất và quê hương trên trời. Tôi 
thích những giọng ca miền Bắc nhiệt tình với 
âm nhạc thánh.

Chúa đã dẫn dắt, mở đường và bảo vệ tôi. Tôi 
muốn mở thêm trung tâm dạy nghề dành cho 
người nghèo. Tôi muốn mở thêm trung tâm 
đào tạo môn đồ và giáo sĩ. Có những việc tôi 
tiếp tục làm, có những người tôi mới gặp và 
có mấy việc làm mới để hiệp tác trong tương 
lai. Cảm ơn Chúa là Đầu Hội Thánh vẫn luôn 
mở rộng Nước Trời và tiếp tục giao việc cho 
tôi. Nhu cầu càng ngày càng lớn nhưng số 
người hiệp tác chưa nhiều. Tôi vẫn muốn đi 
nhiều nơi, gặp nhiều người. Tôi muốn vận 
động thêm người đầu tư truyền giáo cho quê 
hương. Tôi thích chia sẻ những bài học, với 
những tài liệu mới. Tôi muốn có người giúp 
in thêm sách mới. Tôi thích kinh nghiệm của 
người Mỹ đi đâu cũng chỉ cần nói một câu: 
IN GOD WE TRUST. Tôi thấy người Mỹ 
nói ít nhưng kết quả nhiều, và người Việt nói 
nhiều nhưng kết quả ít.

Tôi muốn bạn đọc Hướng Đi theo dõi và cầu 
nguyện cho bước chân của người giảng Tin 
lành trên quê hương tôi, những bàn chân ít ỏi 
yếu ớt nhưng đẹp đẽ biết bao. Tiếp theo đây 
tôi muốn

trình bày chuyến đi Mission Trip qua những 
hình ảnh về người thật việc thật, bởi tôi nghĩ 
hình ảnh thật và đẹp luôn luôn có tiếng nói 
mạnh hơn là lời làm chứng. May God bless 
Viet Nam.

TRUYỀN GIÁO
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Đại Hội Báp-Tít Việt Nam Kỷ niệm 30 năm thành lập và 10 năm được công nhận
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Các Nhóm Môn Đồ ở 
vùng Sài Gòn
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Hiệp nguyện với các Hội Thánh ở Việt An, Quảng Nam

Thăm Điểm Nhóm của Người Chăm ở Phan Rang
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Thăm Nhóm Môn Đồ Quê Hương Hà Nội

Chụp Hình với Ca Đoàn Quê Hương mới
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Thăm hai Nhà Nguyện đang xây dang dở ở Thái Nguyên và 
ở Hưng Yên

Thăm Nhà Thờ xưa ở Bình Sơn, Quảng Ngãi
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Thăm Khu nhà máy lọc dầu Dung Quất

Thăm Cần Thơ, Thành Phố Tây Đô, nơi có 8,000 tân tín hữu. Thăm gặp cụ trưởng lão Trần Toàn Năng 89 tuổi ở Phụng Hiệp
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Thăm Điểm Nhóm của Người Khmer mới lập ở Vĩnh Long

Tắm biển quê hương thời thơ ấu
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Chúng tôi đến thăm 
điểm nhóm Tin Lành 
Buôn Buôr vào những 
ngày đầu năm 2018, 

không khí lạnh bao trùm khắp 
nơi. Không phải vì “Bão” (Mục 
sư Kiến Lữ) dẫn đầu đoàn mà 
vì chúng tôi đi thăm các anh 
em Ê-đê trùng vào dịp gần 
Tết Nguyên Đán nên rất lạnh. 
Những ngày thăm viếng thật vui 
vẻ, đầm ấm và bịn rịn khi chia 
tay nhưng đọng lại trong tôi cho 
đến giờ phút nầy vẫn chỉ là mái 
tôn rách của điểm nhóm. Chính 
vì điều đó mà tôi đã sử dụng Mái 
Tôn Rách làm tựa đề cho bài viết 
hôm nay.
Năm 1949, ông Y Bhong Byă 
tin Chúa. Lúc bấy giờ, hoàn 
cảnh gia đình ông giống với gia 
đình ông cố tôi, nghĩa là sinh ra 
đứa con nào thì chết yểu hết đứa 
đó, dẫu cúng kính rất đầy đủ lễ 
nhưng cái chết vẫn cứ đeo bám 
lấy từng đứa trẻ trong nhà. Từ 
khi ông tin Chúa, những đứa trẻ 
sinh ra khỏe mạnh, nương rẫy 
được Chúa ban phước cách đủ 
đầy, bởi đó những người trong 
buôn bắt đầu tin và thờ Chúa 
của ông Y Bhong Byă. Thời đó, 
Giáo sĩ G.H Smith đến truyền 
đạo cho người Ra-đê (Ê-đê) sau 
đó có các Mục sư Nguyễn Hậu 
Nhương, Lê Khắc Cung cũng 
đến và Hội Thánh đầu tiên tại 
đây được chính thức thành lập 
năm 1952 do Mục sư Y Nŏ Byă 
đặc trách.
Năm 1965 nhà thờ được dựng 
nên theo kiểu nhà sàn, diện tích 

GIÁO SĨ MÁI TÔN RÁCH
NGUYỄN THIÊN QUỐC

khoảng 100m2 và đã bị cháy rụi 
do chiến tranh vào Tết Mậu Thân 
1968.
Chiến tranh làm người dân ly 
tán, cả buôn phải di dời sang sinh 
sống tại Buôn Ki và cùng sinh 
hoạt, nhóm lại với Hội Thánh 
Buôn Ki cho đến giữa năm 1973 
thì bắt đầu quay lại Buôn Buôr 
và ổn định cuộc sống. 
Có khoảng thời gian khó khăn từ 
năm 1975-1978,  Hội Thánh phải 
ngừng sinh hoạt hoàn toàn, bị bắt 
bớ, bị cấm nhóm lại. Nhưng Chúa 
không bao giờ quên con dân của 
Chúa dẫu rằng đôi lúc chúng ta 
cứ nghĩ về hướng tiêu cực theo 
lòng nguội lạnh của mình. 
Năm 1988-1990, Chúa dấy lên 
ông Y Jhư Bkrông (con rể ông 
Y Bhong Byă) làm trưởng điểm 
nhóm. Số tín đồ lúc nầy tăng 
gấp ba lần (từ 100 người lên 300 
người).
Bắt đầu từ năm 1990 trở đi,  Tin 
lành được lan rộng. Cách tin 
Chúa của người Ê-đê cũng rất 
khác biệt. Tôi đã viết về người 
Raglai và biết rằng người lớn 
tuổi trong làng tin Chúa trước 
và sau đó sẽ dẫn cả nhà mình, cả 
làng mình tin Chúa. Còn người 
Ê-đê thì khác. Họ tin Chúa từ 
người trẻ, sau đó anh em, cha mẹ 
sẽ thấy đời sống đổi mới của họ 
mà tin theo. Dẫu cách thức có 
khác nhau nhưng đức tin mà họ 
đặt nơi Đức Chúa Trời Vĩ Đại thì 
luôn giống nhau. Tin tưởng cách 
tuyệt đối. 
Hiện tại, điểm nhóm do Mục sư 

nhiệm chức Y Hô Ê ban quản 
nhiệm và Truyền đạo Y Đoel 
Hđơk phụ tá với đầy đủ các ban 
ngành trong Hội Thánh.
Tôi xin nói về tên của người Ê-đê 
một chút :

- Chữ "H" (các nàng) để đệm 
cho tên nữ Ê-đê như là một 
điều bắt buộc. 
- Chữ "Y"  luôn đứng trước 
tên của bất kỳ người nam 
Ê-đê nào. Theo tìm hiểu thì 
vào đầu thế kỷ 20, Y-Jut đã 
tiến hành cải cách lối đặt đệm 
tên họ cho người Ê-đê bằng 
cách dùng chữ cái đầu là chữ 
"Y-" là danh xưng Thượng đế 
Y-HWH (Thiên Chúa Giê-
Hô-Va) để đệm tên lót cho tất 
cả người nam,  thay thế hẳn 
lối đặt tên chịu ảnh hưởng từ 
phong kiến Champa và Java 
(Indonesia) mang nhiều màu 
sắc phân biệt thứ bậc, tuổi 
tác, địa vị, rườm rà phức tạp 
(Dam, Hbia, Ama, Ae, Yă, 
Aduôn,pô...) hầu hết ngày 
nay người nam Ê-đê đều đệm 
chữ cái “Y-” từ chữ “YHWH” 
theo cấu trúc “(Y)+(tên gọi) 
+(họ) như là một điều bắt 
buộc cho mọi nam giới người 
Ê-đê mang ý nghĩa như là đứa 
con của Yàng (anak Aê-Diê).

Quay lại vấn đề chính là Mái 
Tôn Rách mà tôi đang nói, đây là 
ngôi nhà mượn của tín đồ để sinh 
hoạt, thờ phường Chúa. Ngôi nhà 
bằng gỗ được cất năm 1983 với 
diện tích khoảng 70m2. Hiện tại 
nó đã xuống cấp trầm trọng, đặc 
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biệt rất nguy hiểm khi đang sinh 
hoạt mà có mưa bão. Diện tích 
cũng đã quá chật hẹp so với tổng 
số tín hữu hiện có nơi đây : 853 
người, trong đó có 653 người lớn 
và 200 thiếu nhi (với sự nhóm lại 
thường xuyên của khoảng 630 
tín hữu, trong đó có 456 người 
lớn và 174 thiếu nhi ).
Chúng tôi đã đến nơi đây vài lần 
và cứ muốn đến nữa, cũng như 
khải tượng mà Chúa đặt để nơi 
lòng vợ chồng tôi (trong bài viết 
Tin Lành Cho Trẻ Chân Không). 
Mảnh đất đỏ Bazan màu mỡ 
với màu xanh trải dài của vườn 
Cà Phê, vườn Tiêu, vườn Điều 
trên nương và màu vàng của 
những cánh đồng với mùi hương 
thoang thoảng của lúa mới hai 
bên đường mướt mắt. Con người 
thì đáng yêu chi lạ, những món 
ăn thì rất phong phú và đậm chất 
Tây Nguyên mà bạn sẽ nhớ hoài 
khi nếm thử . Những nụ cười 
rạng rỡ với ánh mắt đong đầy 
sự chân thật khi đón chào những 
người anh em nơi xa đến thăm, 
những cái ôm siết chặt của từng 
người rất ấm áp vẫn còn theo 
chúng tôi mãi dẫu mỗi người sau 
đó tẻ tách về mỗi nơi mà mình 
sinh sống. 
Thuận lợi là như thế, khó khăn 
cũng chất chồng. Đất đai của anh 
em chúng ta chỉ là canh tác trên 
đất hợp đồng với công ty nhà 
nước, hàng năm phải đóng sản 
lượng cho nhà nước. Thêm phần 
khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
thu nhập, đời sống sinh hoạt và 
phần dâng hiến của con cái Chúa 
tại đây (vì họ hứa dâng theo sản 
lượng thu hoạch vào cuối mùa).
Dầu vậy, con dân Chúa nơi đây 
đã đồng tâm tình với Vua Đa Vít. 
Họ nhận ra tình trạng bất xứng 

khi họ sống trong một căn nhà  
ấm áp mà nơi thờ phượng Chúa 
lại chỉ là chỗ mượn tạm bợ. Họ 
không thấy thỏa lòng với điều 
đó và ấy là điều mà Đức Chúa 
Trời đẹp lòng. Những tín đồ 
trưởng thành không hề thấy thỏa 
lòng với những gì họ đã làm hay 
những gì họ nhìn biết. Họ có một 
tình cảm dành cho Đức Chúa 
Trời không thể dập tắt được. 
Như  Vua Đa Vít đã tiến thật xa 
và đã hoàn thành nhiều việc, thế 
nhưng ông còn thấy phải làm cho 
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời 
nhiều hơn nữa. Ông không muốn 
yên nghỉ trên các vòng nguyệt 
quế của mình. Ông không muốn 
lui đi và sống an nhàn.
Chúng tôi yêu mến những người 
nam, người nữ sống vừa lòng 
Đức Chúa Trời. Còn bạn thì sao? 
Bạn có sẵn lòng chung tay xây 
dựng một nơi khang trang cho 
con dân Chúa Buôn Buôr  thờ 
phượng Chúa, nhóm lại gây 
dựng đức tin để những người anh 
em của chúng ta được trưởng 
thành cách tầm thước vóc giạc 
trong Chúa Giê Su. 
Khi Vua David nói cho Nathan 
biết điều ông muốn làm thì vị 
tiên tri đáp: “Hễ trong lòng vua 
có ý làm gì, thì hãy làm, vì Đức 
Giê-hô-va ở cùng vua”. Nghe 
giống như loại sự việc mà Đức 
Chúa Trời đem đặt trong lòng 
của nhà vua và vị tiên tri chỉ ký 
nhận trên sự hiện thấy với sự tán 
đồng mà thôi. Tôi tin rằng Chúa 
cũng sẽ đẹp lòng vì những ao 
ước làm vinh hiển Danh Chúa 
trên đất nầy của con dân Chúa tại 
Buôn Buôr  như trong A-ghê 2 
:4c có chép "Các ngươi cũng khá 
can đảm, và hãy làm việc; Vì Ta 
ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-
va vạn quân phán vậy."

Những ý định trong lòng của con 
dân Chúa Buôn Buôr  đã được 
thực hiện vào năm 2013  khi 
chung tay mua được mảnh đất 
1000m2. Hiện tại đã bắt đầu xây 
dựng. Tổng kinh phí để hoàn tất 
là 1,5 tỉ đồng, con dân Chúa hứa 
dâng đã được phân nửa số đó. 
Dự tính trong 6 tháng tới sẽ hoàn 
tất. Những ngày nầy, con dân 
Chúa đã nhận thầu lại công trình 
từ công ty để cùng dâng công, 
dâng vật liệu cho công trình. Họ 
muốn bằng chính tấm lòng mình, 
đôi tay mình làm một Đền Thánh 
cho Chúa để dâng vinh hiển cho 
Đức Chúa Trời Vĩ Đại. Họ biết 
rằng xây dựng nhà Chúa để có 
chỗ thờ phượng Chúa cho chính 
mình và con cháu mình.
Việc đóng góp xây dựng nhà thờ 
cũng chính là hành động biết ơn 
Chúa vì chúng ta còn có cơ hội 
sống trên đất nầy lâu hơn những 
người khác. 
Trong việc xây dựng nhà thờ thì 
chúng ta cũng nên lưu tâm đến 
việc xây dựng đức tin cho các thế 
hệ kế thừa và lưu truyền việc thờ 
phượng Chúa cho các thế hệ kế 
tiếp. Vì vậy mục đích xây dựng 
nhà thờ  là để có phương tiện tốt 
hơn để thực hành và giáo dục 
đức tin vì đức tin làm cho chúng 
ta trở nên những viên đá sống 
động. Sau nữa, Thi Thiên 127 :1 
dạy  rằng: "Nếu Đức Giê-hô-va 
không cất nhà, thì những thợ xây 
cất làm uổng công". 
Thật vậy, chính Chúa sẽ xây nhà 
cho chúng ta chứ không phải tự 
nỗ lực của chúng ta. Nhưng trong 
mọi việc Chúa cho cơ hội và mời 
gọi chúng ta dự phần với Ngài. 
Khi tôi đang viết dang dở bài 
viết nầy, tôi đã nói cùng với 
những thiếu niên của mình rằng 
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" Chúng ta hãy dành riêng ra một 
tháng để tự mình tiết kiệm và 
dâng số tiền mình có đó cho Hội 
Thánh Buôn Buôr, góp phần xây 
dựng nhà Chúa tại nơi đó. Chúng 
ta không chỉ kêu gọi bằng lời nói 
suông nhưng bằng hành động cụ 
thể". Các em đáp lại rằng đã có 
những thúc giục trong lòng về 
việc dâng hiến để giúp đỡ, các 
em nghĩ rằng Chúa đã giục lòng 
mình và bây giờ hiểu ra điều 
mình cần làm. Cảm tạ Chúa. 
Sự dâng hiến đều đặn nói lên 
sự quan tâm đến công việc nhà 
Chúa và sẽ giúp cho sự tăng 
trưởng tâm linh. 
Điều cuối cùng chúng tôi muốn 
nói về việc Chúa không quên 
phần thưởng cho người làm việc 
nhân đức vì danh Ngài.
Ma-thi-ơ 10:42 ghi "Ai sẽ cho 
một người trong bọn trẻ này chỉ 
uống một chén nước lạnh, vì 
người nhỏ đó là môn đồ ta, quả 
thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy 
sẽ chẳng mất phần thưởng của 
mình đâu. "
Mái Tôn Rách sẽ không còn nữa 
khi bàn tay của chúng ta đồng 
loạt hướng về Buôn Buôr. 
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về người 
đại diện:

Y TIÊN NIÊ SIÊNG
Số tài khoản : 0106409099.
Ngân hàng Đông Á, chi nhánh 
Daklak, Vietnam.

Hoặc theo địa chỉ :
- Y TIÊN NIÊ SIÊNG
133 Buôn Buôr, Hòa Xuân. Thành 
phố Buôn Ma Thuột
Số điện thoại : 0944039121

Trân trọng trong Christ

THIÊN QUỐC

CON XIN CHÚA…
 
Con không xin những lời hùng biện,
Gây ấn tượng trên cả đám đông,
Ban con lời sự sống chân thật,
Nuôi dưỡng kẻ lân cận thỏa lòng.
 
Con không muốn có được ảnh hưởng,
Thu hút quần chúng chạy theo mình,
Ban con lời đúng giờ, đúng lúc,
Cung cấp hồn đói khát điêu linh.
 
Không xin quyền thống trị dân thánh,
Chỉ Chúa có thẩm quyền mà thôi,
Cho con một tội nhân tan vỡ,
Mà sa-tan cầm tù lâu rồi.
 
Con không mong được viết tiểu sử,
Lời thêu dệt, tâng bốc của người,
Con tin thiên thần trên cao chép,
Cả lối đi, lời nói rạch ròi.
 
Con không ham tượng đài  kỉ niệm,
Dân ái mộ tôn tặng hôm nay,
Con mong nghe tiếng Ngài tỏ rõ,
“Được lắm! Tớ trung của Ta đây!”
 
Con cay nghiện lời khen dân thánh,
Loại thuốc mê sa-tan chế ra,
Con mong nghe tiếng Ngài nhỏ nhẹ,
Dạy dỗ, an ủi, quở trách mà.
 
Con không sợ lời người kết án,
Tín đồ ác bêu xấu lắm lời,
Người thương bênh vực quá giới hạn,
Chúa tái lâm phán quyết con vui.

M.K. 

M.K. 
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“Thưa anh em của tôi, trong anh em 
nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có 
người khác đem họ trở lại, thì phải biết 
rằng ai đem một tội nhân từ con đường 
lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó 
khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi. (Gia-
cơ 5:19-20)

TRUYỀN GIÁO

Cứu Người
MỤC SƯ LÊ HỒNG PHÚC

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate 
Bridge) nằm ở vùng vịnh thành 
phố Cựu Kim Sơn (San Francisco, 
CA) được gọi là “nam châm tự 

sát”, là cây cầu tự sát được sử dụng nhiều thứ 
hai trên thế giới, sau Cầu Sông Dương Tử ở 
Nam Kinh, Trung Quốc. Tầng cao nhất của 
Cầu Golden Gate Bridge khoảng 245 feet 
(75m) trên mặt nước. Người nhảy cầu sẽ bị 
đập vào nước ở tốc độ 75 mph (120 km/h). 
Hầu hết các người nhảy cầu chết do bị chấn 
thương mạnh. Khoảng 5% người nhảy cầu 
sống sót do tác động rơi nhanh nhưng phần 
đông còn lại bị chết đuối hoặc chết vì hạ 
nhiệt nước lạnh. Theo Cơ quan Bridge Rail 
Foundation, một tổ chức biệt riêng để ngăn 
chặn các vụ tự tử từ cây cầu, cho biết năm 
2017 có 46 người đã chết sau khi nhảy khỏi 
Golden Gate Bridge, Tổ chức nầy ước tính 
rằng hơn 1,600 người đã nhảy cầu tự tử kể 
từ khi cây cầu được xây vào năm 1937. Từ 
năm 1937 đến năm 2012, ước tính 1,600 thi 
thể đã được thu hồi từ những người đã nhảy 
cầu Golden Gate Bridge. Tác động từ trên 
cao rơi xuống nước giết chết 95% những 
người nhảy xuống từ cầu.

Tính đến năm 2005, ước tính có 26 người 
đã sống sót sau khi nhảy Cầu Cổng Vàng kể 
trên. Trong năm 2013, có 118 người đã đổi 
ý không nhảy cầu sau khi có người ngăn cản 
họ. Một số biện pháp được áp dụng để ngăn 
cản mọi người nhảy cầu bao gồm các cột 
điện thoại khẩn cấp và sự tuần tra thường 
xuyên của nhân viên cấp cứu trên cầu. Mặc 
dù trước đây đã được coi là không thực tế để 
xây dựng một rào cản tự sát, năm 2014, các 
giám đốc của Golden Gate Bridge đã chấp 
thuận một đề xuất cho một mạng lưới dưới 
sàn cầu, mở rộng ra hai bên, chứ không phải 
là rào cản bên trong lan can như đã được đề 
xuất từ lâu.

Câu chuyện thương tâm về người ta tự tử 
tại Cầu Cổng Vàng ở trên cho thấy khi con 
người đau khổ thì muốn dùng cách giải 

Khoảng 1,600 đôi giày đại diện cho tất cả những người đã tự tử bằng cách 
nhảy từ cầu Golden Gate.
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quyết nhanh nhất – đó là cái chết. Thánh 
Kinh cho biết chết không phải là hết. Phúc 
Âm chép rằng: 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, 
đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu 
cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà 
được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Câu Kinh Thánh trên cho biết có hai cõi đời 
đời mà con người phải chuẩn bị bước vào từ 
ngay bây giờ - đó là sự sống đời đời hay sự 
chết đời đời. Cái chết chỉ là sự khởi đầu của 
sự sống đời đời trong Thiên Quốc vĩnh hằng 
hoặc sự chết đời đời trong hỏa ngục. Con 
dân Chúa không được quyền tự sát, kết liễu 
cuộc đời mình. Sự sống của mỗi người là 
do Đức Chúa Trời quyết định. Ngài là Đấng 
duy nhất ban cho sự sống, cầm giữ sự sống, 
và cất đi sự sống.

Là con dân Chúa, chúng ta phải sống với 
tinh thần trách nhiệm đối với mạng sống 
của mình và của tha nhân. Tuyệt đối không 
dùng lời nói hay việc làm để sỉ nhục người. 
Phải tranh đấu cho lẽ phải. Phải cư xử công 
bình với mọi người. Phải bênh vực người 
khốn khó và giúp đỡ kẻ “sa cơ thất thế”. 
Hơn thế nữa, hãy chia sẻ Phúc Âm Cứu Rỗi 
của Chúa cho mọi người trong lúc mình còn 
có cơ hội. Đừng để người thân yêu hay bạn 
hữu của mình nhắm mắt lìa đời mà chưa 
có dịp nghe Phúc Âm của Chúa lần nào cả. 
Hãy nhớ rằng truyền giáo là mạng lệnh của 
Chúa nhưng mà là trách nhiệm của chúng 
ta.

Lời Chúa trong sách Gia-cơ 5:19-20 dạy 
rằng: 

“Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu 
có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người 
khác đem họ trở lại, thì phải biết rằng ai 
đem một tội nhân từ con đường lầm lạc 
trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự 
chết và che lấp vô số tội lỗi. ”

Hôm nay, mời bạn hãy dành vài phút cầu 
nguyện cho một ai đó đang bị đau khổ, mất 
người thân yêu, cần việc làm, chán đời, 
tuyệt vọng… mà bạn biết được. Lời Chúa 
Giê-su dạy ta rằng: 

“Vậy thì, bất cứ những gì con muốn 
người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy 
cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên 
Tri. ” (Mathiơ 7:12). 

Hãy làm đi bởi vì có lúc ta sẽ cần người 
khác cầu nguyện cho mình và giúp đỡ mình. 
Mong lắm thay!

MỤC SƯ LÊ HỒNG PHÚC
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MUÏC SÖ ÔI?

Nếu thế giới này đầy dẫy những người 
hư mất, tại sao tôi phải mất thì giờ học 
Kinh Thánh, tham dự các khóa huấn 
luyện mục vụ, hay vào trường Kinh 

Thánh? Xét cho cùng, đâu cần phải biết nhiều Kinh 
Thánh hay Thần học thì mới có thể phát truyền đạo 
đơn hay làm chứng về Chúa?         
Các nghiên cứu mới nhất cho biết có hơn 1/3 
nhân loại chưa có cơ hội nghe về Chúa Giê-su và 
tin nhận Ngài; đây là hơn 2.5 tỉ người, trong đó 
khoảng 50 ngàn người qua đời mỗi ngày, đi vào 
sự hư mất đời đời! Chúng ta không thể chậm trễ 
một giây nào nữa, hãy lên đường đi truyền giáo 
ngay lập tức nhé! Mới nghe thì thấy có vẻ hợp lý, 
nhưng suy nghĩ thêm một chút thì không hẳn là 
đúng. Nếu nói không cần phải biết Kinh Thánh thì 
mới có thể phát truyền đạo đơn, lý luận này cũng 
tương tự như lời nói, “không cần phải học y khoa 
mới biết cách dùng một băng cá nhân (band-aid).” 
Lý luận này dường như nói rằng chỉ cần đọc một 
truyền đạo đơn là người ta sẽ tin Chúa, hay chỉ cần 
dùng một băng cá nhân là chữa lành mọi bệnh tật.         
Có lẽ câu trả lời thích đáng nhất cho lý luận trên 
là mệnh lệnh của Chúa mà chúng ta thường gọi là 
Đại Sứ Mạng mà Chúa Giê-su đã giao phó 
cho chúng ta (Great Commission), nhưng thực 
tế thì phải gọi là Đại Sứ Mạng Chúng Ta Không 
Làm (Great Omission). Trong Ma-thi-ơ 28:19-20, 
Chúa Giê-su nói, “...Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn 
dân cho Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh 
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh 
Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các 
con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến 
tận thế.” (BDM) 

Môn đồ hóa muôn dân         
Động từ “môn đồ hóa” (disciple) là động từ chính 
trong Đại Sứ Mạng này, có nghĩa là huấn luyện, 
đào tạo, dạy dỗ; người được môn đồ hóa là học 

GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN GIÁO 
CÓ LIÊN HỆ GÌ VỚI NHAU KHÔNG? 

MỤC SƯ TRẦN LƯU CHUYÊN

viên, học sinh, người tập sự. Chúa muốn tất cả 
chúng ta, từ Mục sư đến mỗi tín đồ, từ già đến trẻ, 
cả nam lẫn nữ, đều cần phải học hỏi và sẵn sàng 
để dạy lại cho người khác. Thế nhưng, ngoại trừ 
Mục sư và những giáo viên Trường Chúa Nhật, 
bao nhiêu người trong Hội Thánh chúng ta có thể 
dạy cho người khác những kiến thức căn bản nhất 
trong Kinh Thánh, hay cách nào tin Chúa và nhận 
được sự sống đời đời? Lý do chúng ta nói lắp bắp 
hay nói không có tính thuyết phục, là vì chúng ta ít 
khi nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh môn đồ hóa 
Chúa đã ban cho chúng ta.  
Một tín đồ đi dự một tiệc cưới, tình cờ được xếp bàn 
ngồi chung với một nhóm ni-cô Phật tử là bà con 
xa với bên đàng gái. Khi biết được bà này là người 
Tin lành, các ni-cô cũng vui vẻ hỏi thăm và sau đó 
hỏi một vài câu hỏi căn bản như là “Chúa Giê-su là 
ai,” “Tại sao tôi phải tin Chúa Giê-su,” “Chúa Giê-
su khác với Phật Thích-ca như thế nào,” v.v. Bà tín 
đồ này cố gắng hết sức để trả lời cho họ, nhưng 
trong đáy lòng của bà, bà cũng nhận thức là mình 
thật ra chưa hiểu rõ niềm tin của mình, và cũng 
chưa biết cách trả lời thỏa đáng và có thể thuyết 
phục họ được. Sau đó, bà quyết tâm chăm chỉ học 
Kinh Thánh, ghi chép lời Mục sư giảng, tìm cách 
đọc thêm để trang bị chính mình cho những cơ hội 
làm chứng trong tương lai.         
Kính thưa quý vị, chúng ta không thể môn đồ hóa 
người khác khi chính mình chưa được môn đồ 
hóa đầy đủ. Và nếu mình chưa làm được tốt hai 
điều này, có nghĩa là chúng ta đang không vâng lời 
Chúa trong lãnh vực này. Trong Hội Thánh, tiến 
trình môn đồ hóa xảy ra qua nhiều lãnh vực: nghe 
giảng (ghi nhớ và áp dụng), học Trường Chúa nhật, 
đọc Kinh Thánh, nhóm nhỏ, học thêm các khóa 
huấn luyện trong và ngoài Hội Thánh, v.v. Một số 
người có thể theo học các chương trình giáo dục 
thần học online hay tại địa phương. Ai cũng phải 
học, vì môn đồ hóa là công việc của mọi con cái 
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Chúa, không chừa một ai. Các nhà nghiên cứu về 
sự suy yếu hôm nay của Cơ đốc giáo tại Mỹ và các 
nước Tây phương nói rằng, “Mỗi nan đề, mọi nan 
đề, tất cả các nan đề của Cơ đốc giáo ngày nay đều 
bắt đầu từ việc con cái Chúa không được môn đồ 
hóa và không muốn môn đồ hóa người khác.”         
Chúng ta đi du lịch ở một chỗ mới chưa từng đến, 
chắc hẳn chúng ta phải nhờ một hướng dẫn viên để 
hướng dẫn chúng ta. Nếu hướng dẫn viên này nói, 
“Xin lỗi quý vị nhưng tôi chưa từng đến nơi này 
bao giờ, chỉ nghe nói thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng 
giúp quý vị có một chuyến du lịch thật đáng nhớ 
nhé!” Chắc chúng ta sẽ đổi ý đi chỗ khác, không 
muốn nhờ người hướng dẫn viên này. Chúng ta 
không thể dắt, hướng dẫn, đào tạo, hay dạy dỗ 
người khác những điều mà chúng ta chưa biết rõ 
hay từng trải qua. 

Đi, làm báp-tem, và dạy          
Ba phân từ “đi, làm báp-tem, và dạy” là ba động từ 
hỗ trợ cho động từ chính “môn đồ hóa” của Chúa 
Giê-su. Nếu đi thì phải biết mình đi đâu, ở đâu, 
gặp ai, chuẩn bị như thế nào, v.v. Nếu muốn làm 
báp-tem cho ai, chúng ta phải hiểu giáo lý căn bản 
về báp-tem là gì, cách làm báp-tem như thế nào, ai 
được báp-tem, trước và sau khi báp-tem cần phải 
làm gì, v.v. Về dạy họ những điều Chúa đã truyền 
cho chúng ta, điều này hàm ý chúng ta đã học, đã 
nhớ, và đã áp dụng những lời dạy của Ngài. Dạy 
thì cần phải biết phương pháp sư phạm căn bản, 
tâm lý học sinh, môi trường dạy, tài liệu, dụng cụ, 
cách tổ chức lớp học, v.v. Nếu chúng ta nhắm mắt 
làm đại, thì kết quả chỉ là tạm thời và thoáng qua, 
lãng phí tài nguyên của Chúa (thì giờ, tài năng, tài 
chánh). Dù thì giờ hay tiền bạc của mình, nhưng là 
của Chúa do mình quản lý, làm ẩu hay làm có lệ là 
làm buồn lòng Chúa. 

Mối quan hệ chặt chẽ         
Như thế, rõ ràng là muốn đi truyền giáo hay cộng 
tác tốt trong lãnh vực truyền giáo, chúng ta phải 
học. Học trong Hội Thánh, học những điều có liên 

quan đến Kinh Thánh, đến Chúa, đến mục vụ, tất 
cả đều là Cơ đốc giáo dục. Điều này không có 
nghĩa là tất cả chúng ta đều phải vào trường thần 
học, lấy bằng xong mới đi truyền giáo. Nhưng điều 
này có nghĩa là chúng ta cần phải được trang bị và 
sẵn sàng để trang bị người khác để họ biết Chúa 
và có thể lớn lên trong Ngài. Gần đây, các cố gắng 
về truyền giáo đang nhấn mạnh đến việc thành lập 
các điểm nhóm hay Hội Thánh mới. Người trưởng 
nhóm hay người mở Hội Thánh mới, nếu không 
được huấn luyện, tỉ lệ thành công gần như là số 
không.         
Học những điều căn bản trong Hội Thánh được gọi 
là Cơ đốc giáo dục. Học thêm về lãnh đạo, cách 
phục vụ, tổ chức được gọi là huấn luyện mục vụ. 
Học thêm sau đó được gọi là giáo dục thần học. Mỗi 
con cái Chúa đều nên đi qua cả ba tiến trình này, 
tùy Chúa cho phép và theo sự kêu gọi của Ngài. 
Một trong những bí quyết giúp Cơ đốc giáo phát 
triển vượt bực tại Nam hàn, Trung quốc, và Nam 
dương là chủ trương “giáo dục thần học cho mỗi 
tín hữu” qua đó con cái Chúa ham học, biết nhiều 
hiểu rộng, mạnh mẽ hầu việc Chúa, góp phần phát 
triển Hội Thánh và vương quốc Chúa tại Á châu.       
Tóm lại, Cơ đốc giáo dục và truyền giáo là mặt 
phải và mặt trái của một đồng tiền, không thể có cái 
này mà không có cái kia. Mỗi Hội Thánh, mỗi con 
cái Chúa, cần nhận thức tầm quan trọng của hai 
lãnh vực này, và đẩy mạnh cả hai trong Hội Thánh 
mình. Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam (VMB) và 
Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam (VBTS), cùng 
với Liên Hữu Báp-tít Bắc Mỹ (VBFNA) sẵn sàng 
cộng tác với các Hội Thánh để “trang bị các thánh 
đồ, cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể 
Chúa Cứu Thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến 
sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con 
của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến 
tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế” 
(Ê-phê-sô 4:12-13). Thật muốn hết lòng.

MỤC SƯ TRẦN LƯU CHUYÊN
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Bài 1

Đức Chúa Trời là ai?
Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. -Sáng thế ký 1:1

ÔNG BÀ TRUYỀN DẠY CON CHÁU

Đức Chúa Trời ơi, con tạ ơn Ngài là Đấng 
Tạo Hóa kỳ diệu và yêu mến của con!

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo 
dựng nên muôn loài vạn vật, vật thấy được lẫn 
vật không thấy được. Đức Chúa Trời tạo dựng 
nên các bầu trời và các thiên sứ. Ngài tạo dựng 
nên thời gian và không gian. Ngài tạo nên các 
thiên hà, các ngôi sao, và cả quả đất tươi đẹp 
của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu các tạo vật 
của Ngài rất nhiều đến nỗi Ngài không dừng 
lại ở đó. Ngài tiếp tục tạo dựng các đại dương, 
các thú vật, các loại chim bay trên trời, và các 
loại cá bơi lội dưới biển. Cứ sau mỗi ngày sáng 
tạo, Đức Chúa Trời thấy mọi điều đó đều tốt 
lành (Sáng thế 1:10, 12, 18, 21, 25).

Như hành động sáng tạo cuối cùng, Đức Chúa 
Trời đã tạo nên người đàn ông và người đàn 
bà đầu tiên. Ông A-đam và bà Ê-va. Đức Chúa 
Trời rất vui và hài lòng về loài người. Nhìn 
xem ông A-đam và bà Ê-va, Đức Chúa Trời 
không chỉ thấy họ là tốt nhưng là "rất tốt" (câu 
31)! Hãy tưởng tượng con mắt của Đức Chúa 
Trời lóng lánh và hãnh diện biết bao.

Hãy đoán xem Đức Chúa Trời đã sáng tạo ai 
nữa? 

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chính con, 
chính cháu!

Con cái của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả mọi 
người trên mặt đất, những người đang sống và 
những người đã chết. Con cái của Đức Chúa 
Trời còn bao gồm những người chưa được sinh 
ra (Thi Thiên 139:13-16).

Vậy Đức Chúa Trời là ai? Đức Chúa Trời là 
Đấng Tạo Hóa yêu thương của con, của cháu.
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“Người khôn sống trong giàu sang và xa 
hoa, nhưng kẻ dại tiêu sạch đồng tiền mình 
vừa kiếm được.” (Châm ngôn 21:20 – GNT)

Là một mục sư gần 40 năm, tôi có thể nói cho 
bạn biết rằng, lý do số một khiến các cặp vợ 
chồng ly hôn không phải là ngoại tình, cũng 
không phải là bạo hành.
Mà đó là nợ nần.  Có một thời, tại Mỹ, 54% 
các trường hợp ly hôn có liên quan đến những 
áp lực tài chính.
Điều đó không nên làm cho chúng ta ngạc 
nhiên.  Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng chỉ có 
ngu dại mới không quản lý tốt tiền bạc.  Và sự 
ngu dại không bao giờ kết thúc tốt đẹp.  Châm 
ngôn 21:20 chép: 

“Người khôn sống trong giàu sang và xa 
hoa, nhưng kẻ dại tiêu sạch đồng tiền mình 
vừa kiếm được.” (Châm ngôn 21:20 – GNT)

Xã hội thường thuyết phục chúng ta rằng cứ 
mua bây giờ và trả tiền sau.  Một người Mỹ 
trung bình làm ra $1,000 thì tiêu xài $1,300 
bằng thẻ tín dụng.  Điều đó dẫn thẳng đến nợ 
nần, và Chúa gọi điều đó là dại dột!
Bạn ơi, không có ai tự nhiên lâm vào cảnh nợ 
nần, hoặc tự nhiên thoát ra khỏi nó đâu.  Việc 
quyết định xây dựng tương lai tài chánh của 
bạn trên sự cam kết sống có trách nhiệm bắt 
đầu với một chủ ý.  Sau khi bạn đã làm cam 
kết quan trọng đó, bạn cần có một kế hoạch 
để đạt được điều mình cam kết.
Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy tôi nguyên 
tắc 10-10-80.  Đây là một kế hoạch tuyệt vời 
để quyết định tài chính của mình một cách có 
chủ ý.
1.   Dâng lại cho Chúa 10%. Chúa ban phước 
cho những gì mà bạn đặt Ngài trước hết.
2.   Để dành 10% cho chính mình.  Cam kết 
để dành mỗi khi bạn làm ra tiền.

ĐỂ QUẢN LÝ TỐT TIỀN BẠC CỦA BẠN
MỤC SƯ RICK WARREN 

3.   Sống bằng 80%.  Chỉ có kẻ dại mới tiêu 
xài hết những gì mình kiếm được.
Dù thích hay không, Chúa sử dụng tiền bạc để 
thử bạn.  Ngài đang thử tính trách nhiệm của 
bạn. Khi Chúa nhìn vào những quyết định tài 
chánh của bạn trên thiên đàng, Chúa sẽ nói, 
“Con đã có trách nhiệm với những gì ta ban 
cho con trên đất không?”
 Bạn sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào?  Hãy 
dâng lại cho Chúa 10% những gì bạn làm ra.  
Để dành 10%.  Và sống với phần còn lại

Thảo luận 
- Cám dỗ lớn nhất trong việc quản lý 
tài chánh một cách có trách nhiệm của 
bạn là gì?
- Bạn cảm thấy dâng 10% thu nhập của 
mình cho Chúa hay là để dành 10% 
khó hơn?
- Ai là người mà bạn biết đang cần 
nghe bài học về quan điểm của Chúa 
đối với việc chịu trách nhiệm về tài 
chính này?  Bạn có thể làm gì để giúp 
người đó hiểu bài học này?

SUY GẪM
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MS Ngô Quang Tuynh sinh 
năm 1964, ông cùng vợ rời 
quê hương Miền Bắc để 
Nam tiến lập nghiệp vào 

năm 2000, trong những ngày khó khăn tại 
đất khách quê người, hai vợ chồng ông đã 
làm nên sự nghiệp, sự nghiệp này không 
phải giàu có, không phải danh vọng, 
không phải quyền lực… nhưng sự nghiệp 
này còn to lớn hơn những điều đó… ông 
đã tìm thấy kho báu của cuộc đời mình đó 
là Chúa Jesus, ông nói như vậy.
Cuộc đời của vợ chồng ông khi chưa có 
Chúa Jesus là những chuỗi ngày khổ ải, vợ 
của ông thường phải ăn cơm trong nước 
mắt khi mà hai vợ chồng luôn cãi vã nhau 
và thường vào bữa cơm khi hơi men đã 
chếnh choáng trong con người của ông là 
gia đình lại bắt đầu lớn tiếng. 

Vợ chồng ông phải rời quê hương để đi 
làm ăn với mong ước sẽ có tiền bạc để 
trang chải những khoản nợ của ngân hàng. 
Khi làm ăn ở Sài Gòn ông bà đã phải làm 
đủ thứ công việc, từ chăm sóc người già 
yếu, làm phụ hồ, dọn dẹp vệ sinh, cho đến 
kinh doanh quán ăn… cuộc sống cứ thế 
trôi qua. Ông vốn là người thèm muốn và 
nghiện rượu, cộng với việc xa quê hương, 
hơn nữa hai vợ chồng không có con cái gì 
cho nên ông càng lún sâu vào ăn nhậu và 
thường chìm đắm trong hơi men, những 
lúc như vậy vợ của ông là người hứng 
chịu những sự đay nghiến và đánh đập.
Cuộc đời của ông bà bắt đầu bước sang 
một trang mới, vào một hôm có mấy vị 
truyền đạo trong Hội Thánh Liên Hữu Cơ 
Đốc đến quán ăn của vợ chồng ông ăn và 
đã làm chứng cho ông bà về một vị thần 
mà ông làm chứng lại là (rất xa lạ đối với 
vợ chồng ông lúc đó), các vị truyền đạo 
nói “Ông này có thể thay đổi hoàn cảnh 
của quý vị”. Sau thời gian chia sẻ về Chúa 
cho vợ chồng ông, ông bà đã bằng lòng 
quỳ gối cầu nguyện tin nhận Chúa Jesus 
là Chúa của cuộc đời mình. Khi tin nhận 
Chúa, ông bà đã bằng lòng dẹp bỏ hình 
tượng trong nhà và hàng tuần đến sinh 
hoạt cùng Hội Thánh, bên cạnh đó hàng 
tuần đều có người đến chăm sóc dạy giáo 
lý căn bản cho vợ chồng ông, và Chúa bắt 
đầu thay đổi ông từ đó.
Từ khi tiếp nhận Chúa Jesus tánh tình 
của ông bắt đầu được Chúa thay đổi, ông 
không còn uống rượu nữa, ông không còn 
hút thuốc nữa, ông không còn đánh đập 
la mắng vợ nữa… ông bắt đầu biết quan 

TỪ TÔI MỌI CỦA MA MEN 
TRỞ NÊN NGƯỜI 
TRUYỀN bá ĐẠO TRỜI

THỰC CHỨNG

ĐINH VĂN DUY

Gia đình MS Tuynh                                       
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bản. Hội Thánh Như Quỳnh bắt đầu được 
thành lập từ đó. Đạo Chúa ngày càng tấn 
tới và phát triển tại vùng quê nông thôn, 
bên cạnh những người tin cậy Chúa cũng 
có những người cười chê nhạo báng, nói 
rằng đạo này là đạo của Mỹ, là phản động, 
là bỏ ông bỏ bà… do bước đầu theo Chúa 
con non nớt trong đức tin nên một số 
người đã thối lui đi trong đức tin. Trải qua 
nhiều giai đoạn, Hội Thánh bắt đầu công 
khai tổ chức những buổi lễ, đặc biệt là lễ 
Giáng Sinh. Khi công khai như vậy bắt 
đầu chính quyền địa phương có sự bắt bớ 
o ép những người tin cậy Chúa, có những 
vị Mục sư, truyền đạo đã bị đánh đập đổ 
máu, bầm dập thâm tím cả người, trải qua 
bắt bớ khốc liệt như vậy Hội Thánh bắt 
đầu ít dần, ông bà lại cần mẫn kiêng ăn 
cầu nguyện với Chúa để Chúa mở đường 
và khôi phục Hội Thánh, có những lúc chỉ 
còn lại hai vợ chồng nhưng họ vẫn cùng 
nhau quỳ gối cầu nguyện cho công việc 
của Chúa.
Cho đến ngày nay Hội Thánh của Chúa 
vẫn tồn tại và phát triển trong sự bảo vệ 
thành tín của Ngài, Chúa đã bảo vệ Hội 
Thánh của Chúa như bảo vệ con ngươi 
của mắt Ngài vậy. Mặc dầu Hội Thánh 
chưa thật sự được phục hồi và đông đủ 
như buổi sơ khai, nhưng khi thấy những 
con cái Chúa trung tín với Chúa trong sự 
thờ phượng tìm kiếm Ngài lòng tôi vui 
mừng lạ thay.
Chúa đã dùng một người nghiện rượu để 
trở thành một tôi tớ Chúa, trở thành một 
người rao truyền Phúc Âm giữa nơi đầy 
khó khăn thử thách, và qua đời sống của 

tâm đếm cảm giác của vợ, từng lời ăn tiếng 
nói của ông được Chúa thay đổi hoàn toàn, 
ông bắt đầu yêu thương vợ của mình, bù 
đắp cho vợ của mình nhiều hơn vì ông bà 
không có con.
Tình yêu nơi Chúa Jesus cứ mỗi ngày lớn 
lên trong đời sống của ông bà, đức tin được 
vững chắc như lời Chúa có nói: 

“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ 
thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể 
ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, 
lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo 
anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật 
trong sự cảm tạ.” (Cô-lô-se 2:6-7). 

Khi không có gì có thể phân rẽ đời sống 
của ông bà khỏi Chúa, bắt đầu ông nhớ 
đến quê hương của mình, là nơi ông đã ra 
đi, là nơi có những người thân, là nơi có 
bạn bè bà con chòm xóm của ông… khi đã 
cầu nguyện với Chúa được Ngài thôi thúc, 
ông bà quyết định quay trở lại quê hương 
của mình với mục đích đem tình yêu của 
Chúa về với gia đình, với xóm làng, với 
quê hương.
Giữa năm 2003 ông cùng đoàn truyền 
giáo là mấy người anh em trong Chúa đã 
dành dụm tiền bạc để bước đi truyền giáo 
cho gia đình chòm xóm tại Miền Bắc Việt 
Nam-nơi quê hương của ông. Giai đoạn 
này tại Miền Bắc nói đến đạo Chúa quả rất 
khó khăn. Nhưng Chúa đã mở thì không 
ai đóng được, đoàn truyền giáo được ơn 
của Chúa, khi rao truyền thì gia đình bà 
con chóm xóm tiếp nhận Chúa cách vui 
lòng, chỉ tính riêng một ngõ (hẻm), nơi gia 
đình ông sinh sống đã có gần 70 người tin 
nhận Chúa và cùng nhau học giáo lý căn 

 MS Tuynh trong những lúc làm chứng về Chúa
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ông thì rất nhiều người đã quay trở lại tin 
nhận Chúa. Mỗi khi gặp người chưa biết 
Chúa là ông bày tỏ về Chúa để họ được 
cứu, và khi họ tin nhận Chúa ông gửi họ 
vào những Hội Thánh gần nhất để chăm 
sóc họ. Ông thường nói như Giê-rê-mi là 
nếu ông không nói về Chúa thì ông không 
thể chịu được 

“Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài 
nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà 
nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt 
cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt 
mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.” 
(Giê-rê-mi 20:9). 

Từ một người sống trong tội lỗi được Chúa 
tha thứ, từ một người mang án tử hình là 
sự chết được Chúa cứu và ban cho sự sống 
đời đời, từ một người ở trong bóng tối được 
Chúa chiếu sáng, và điều quan trọng hơn 
từ một người chìm đắm trong say xưa rượu 
chè được Chúa dùng làm người rao truyền 
Phúc Âm… Chỉ có tình yêu của Chúa mới 
biến đổi được con người ông, ông đã tâm sự 
như vậy, ông thường nói: 

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ,thì nấy 

là người dựng nên mới; những sự cũ đã 
qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II 
Corinhto 5:17).

Ông bà MS Ngô Quang Tuynh, là cặp vợ 
chồng son sẻ (đang nhận nuôi đứa cháu cho 
vui cửa vui nhà), nhưng qua đời sống của 
ông bà đã có rất nhiều người tin nhận Chúa. 
Hiện tại ông bà đang phục vụ Chúa tại Hội 
Thánh Như Quỳnh. Hàng ngày bà đi phụ 
nấu ăn cho công ty để có tài chánh phụ giúp 
chồng mình hầu việc Chúa, tuy vất vả khó 
khăn nhưng ông bà không lùi bước trong sự 
phục vụ Chúa. Hy vọng tất cả tôi tớ Chúa, 
con cái của Ngài hãy bớt chút thời gian quý 
báu của mình để cùng cầu thay yểm trợ cho 
vợ chồng ông bà MS Ngô Quang Tuynh, 
để Chúa tiếp tục đại dụng đời sống của ông 
bà cho việc Mở Mang Nước Trời, để Chúa 
ban sức mới cho ông bà, cũng như Chúa 
chu cấp những sự cần dùng trong cuộc 
sống của ông bà. Xin trân trọng cám ơn sự 
cầu thay của quý vị

ĐINH VĂN DUY
Hưng Yên-Việt Nam

Ngày 30 tháng 1 năm 2018

MS Huệ đến thăm MS Tuynh ở Hưng Yên nhân chuyến Mission Trip tháng 8/2018
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Vua Sa-lô-môn đã 
thành thực ghi lại 
những thực hiện của 
ông, trong đó có câu:’

"Ta cũng thu chứa bạc, vàng 
và những báu vật của các vua, 
và từ các tỉnh. Ta có nhiều 
nam nữ ca sĩ. Còn về lạc thú 
của đàn ông thì ta có nhiều 
cung phi mỹ nữ.’’ (Truyền Đạo 
2:8). 

Và vị vua kết luận bài viết này 
với lời tự thú:

"Rồi ta ngẫm nghĩ mọi việc 
tay mình đã làm, và những 
lao khổ mình đã chịu để 
làm các công việc ấy; kìa, 
mọi điều đó là sự hư không, 
theo luồng gió thổi, và chẳng 
ích lợi gì cả dưới mặt trời.’’ 
(Truyền Đạo 2:11). 

Tiên tri Giô-na thẳng thắng bất 
tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời, 
hậu quả là sự trừng phạt khủng 
khiếp, bị ném xuống biển, rồi 
vào bụng một con cá to. Lúc này 
ông vẫn còn sống và lập tức, 
nhận ra tội lỗi nặng nề, ông cầu 
khẩn Đức Chúa Trời:

"Ngài đã ném con xuống vực 
sâu nơi đáy biển, và dòng 
nước lớn lao bao bọc lấy 
con. Tất cả những lượn sóng 
và ba đào của Ngài đều phủ 
quét trên con. Con than thở:’ 
Con đã bị ném khỏi trước mắt 
Ngài; dù vậy, con vẫn nhìn 
lên đền thánh của Ngài.’’ (Giô-
na 2:4-5) 

Cả hai nhân vật đều là con dân 
Chúa, làm sai ý Chúa, tự nhận ra 
sự sai trái, rồi thành thật thú tội. 

TÔI NẰM TRONG BỤNG CÁ

Chúa cho phép, hay nói rõ hơn, 
Chúa muốn họ khai ra những gì 
họ đã nghĩ và đã làm không đẹp 
lòng Chúa để làm bài học dạy dỗ 
người khác cũng có những vấp 
phạm như họ mà cẩn thận trong 
đời sống Cơ-đốc nhân.
Một trong những đứa cháu ngoại 
của tôi được mẹ nó đặt tên Jonah. 
Tôi nghĩ con gái tôi chọn tên của 
một vị tiên tri, không phải vì Giô-
na ở trong bụng cá rồi được nhả 
ra, mà vì sự trực tính và sự thành 
thật của ông, nghĩ sao làm vậy, 
và hơn nữa là người can đảm, lại 
giảng một bài ngắn mà Chúa cho 
cả vua lẫn dân thành Ni-ni-ve 
đều kính sợ và ăn năn tin nhận 
Đức Chúa Trời. 
Tôi thầm đồng ý với con gái út 
của tôi về tên Giô-na của đứa con 
trai. Không ngờ, Giô-na ngày 
một lớn trông càng giống tôi. Tôi 
thán phục Giô-na, một vị tiên tri 
nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra 
tội lỗi của mình, dám đưa ý kiến 
cho các thủy thủ: 

‘’Hãy bắt tôi ném xuống biển 
thì biển sẽ yên lặng cho các 
anh, vì do chính tôi mà các 
anh đã gặp phải trận bão lớn 
nầy.’’ (Giô-na  1:12) 

Đời sống tâm linh của tôi có 
khác hơn của Giô-na: Tôi không 
chống lại ý Chúa; nhưng trong 
cuộc đời, có những lúc nhiều 
chuyện xảy đến cho tôi, thấy 
có lợi, tôi tưởng là Chúa cưng 
yêu và muốn giúp tôi. Dựa vào 
đó, tôi vui vẻ mà thi hành trong 
niềm vui, còn hãnh diện nữa. Khi 
có người cư xử tốt với tôi trong 
hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi chấp 
nhận sự giúp đỡ, tin rằng Chúa 
khiến người đó làm như vậy, và 
từ đó Sa-tan khiến tôi để lòng 
nương cậy nơi người đã từng 
giúp mình, dần dần quên đi lời 
dạy của Chúa: 

‘’Đừng trông cậy nơi con 
người, là loài có hơi thở trong 
lỗ mũi, vì họ nào có đáng gì 
đâu?’’ (Ê-sai 2:22)

MỤC SƯ LÂM VĂN MINH 



100         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

Trong quân ngũ, tôi được vị chỉ 
huy trưởng thương yêu, ưu đãi, 
giao cho chức vụ quan trọng và 
cho du học tại Mỹ. Trong thời 
gian du học, tôi đinh ninh là sẽ 
được thăng chức nhanh chóng 
khi về nước. Nào ngờ, biến cố tết 
Mậu Thân năm 1968 xảy ra, đơn 
vị của tôi bị địch tấn công, đốt phá 
cơ sở. Sau tết, vị chỉ huy trưởng 
bị thuyên chuyển. Từ Mỹ trở về 
quê hương, tôi gặp phải chỉ huy 
trưởng mới không có thiện cảm 
với tôi. Tôi bị phạt 15 ngày trọng 
cấm, vì một lỗi lầm nhỏ thôi. Bài 
học nầy dạy tôi là phải nương 
dựa nơi Đức Chúa Trời đầy lòng 
thương xót và quyền năng, thay 
vì nương dựa nơi con người.
Sau khi ra khỏi trại tù cải tạo, tôi 
cũng như một số quân nhân buộc 
phải rời thành phố về vùng đồng 
áng để canh tác. Tôi chọn về 
vùng nông thôn, vì nơi đó tôi có 
một người chị ruột, vốn khá giả 
và quen thân với chính quyền địa 
phương, tôi nghĩ có lẽ thích hợp 
hơn vùng kinh tế mới. Về đó, tôi 
có vài công ruộng để có gạo, và 
đi chày trong các rạch để có thức 
ăn cho vợ con. Tôi nghĩ mình đã 
chọn đúng chỗ, Chúa ban phước. 
Nào ngờ, kinh tế gia đình càng 
ngày càng tệ hại đến nỗi đứa con 
gái lớn phải rời nhà lên Sài gòn 
giúp việc cho một thân nhân bên 
vợ; con cái bỏ học đi làm đem 
lợi tức nhỏ nhoi về cho gia đình. 
Chưa hết, chúng tôi bị thân nhân 
ruột thịt khinh miệt và sỉ nhục, vì 
hoàn cảnh nghèo nàn của mình. 
Khổ đến nỗi tôi không còn tha 
thiết sống nữa. Tôi lại vấp phải 
cùng một thứ tội lỗi lần thứ nhì: 
Nương nơi người thân, thay vì 
Chúa.  
Ở nông thôn không đủ sống, tôi 

ra thành phố, tìm chỗ làm thuê. 
Lang thang hết nơi nầy đến nơi 
khác; một hôm, tôi gặp một học 
sinh trung học cũ mà tôi đã từng 
dạy từ lớp 10-12. Cậu này thấy 
tôi khổ, muốn giúp tôi có việc 
làm để nuôi vợ con, còn hứa 
nếu có chuyến vượt biển sẽ cho 
tôi đem con trai ra đi tìm đường 
sống. Các nam học sinh của tôi, 
cùng lớp, gia đình khá giả, cùng 
nhau cộng tác mở một lò đường, 
ép mía để quay thành đường 
cát trắng. Tôi dành thì giờ theo 
các em đó, làm công cho các 
em trong lò đường. Các em hứa 
sẽ cho tôi một triệu vào dịp tết 
nguyên đán năm 1980. Vào 29 
tết, các em ngồi lại tính sổ cuối 
năm. Tôi ngồi bàn cách các em 
khoảng bốn thước, mong chờ 
món tiền một triệu mà các em đã 
hứa. Nào ngờ, các em quên lời 
hứa với thầy cũ. Trước khi chia 
tay ra về, một em hỏi: ’’Mình 
còn bốn tấn đường trong lò, mà 
lò đường nằm cạnh bờ sông. Phải 
có người ngủ giữ lò. Ai đây?’’ 
Tôi vội vàng đưa tay lên nói: 
’’Cho thầy giữ đi.’’ Một em hỏi:’’ 
Thầy không về ăn tết với cô và 
các em sao?’’ Tôi trả lời:’’Thầy 
cần tiền.’’ Một em khác nói: 
’’Đêm thì 20 ngàn, ngày thì 15 
ngàn. Thầy chọn ngày hay đêm? 
’’Tôi đau đớn nói:’’ Đêm!’’ Một 
em trao cho tôi 80 ngàn, rồi nói: 
’’Thầy giữ 4 đêm nhé!’’ Tôi ngậm 
ngùi đưa tay nhận tiền, rồi xuống 
xuồng qua sông bắt đầu ngủ đêm 
giữ lò đường. Tôi không báo cho 
gia đình hay, vì lúc đó không có  
điện thoại và e-mail. Tôi thao 
thức đến lúc nghe tiếng súng lẫn 
tiếng pháo nổ vang, tôi biết là đã 
đến giao thừa. Tôi quỳ gối trên 
đống mía, hai tay chấp lại, mắt 

mở ra nhìn bóng tối, khóc nức 
nở, rồi cầu nguyện: "Con biết 
rồi, Chúa dùng học sinh cũ của 
con làm ngọn roi để dạy con: Sao 
con cứ vấp phạm, nương cậy nơi 
người, thay vì Cha Thánh, như 
Ngài dùng quân thù làm roi trừng 
phạt dân Y-sơ-ra-ên, con cưng 
của Ngài? ’’Ngày Chúa Nhật sau 
đó, tôi xin vị quản nhiệm cho hát 
một bài và làm chứng. Tôi hát 
chỉ đến nửa bài “Jêsus Là Bạn 
Thật’’, phải ngừng hát, vì khóc 
nức nở. Tôi xếp thánh ca lại, và 
xin làm chứng xưng tội trước một 
hội thánh đông đúc. Sau việc đó, 
Chúa cảm động ban phước lớn 
lao, cho tôi có một chiếc ghe cũ, 
chở lúa trên sông, để làm phương 
tiện đưa cả gia đình sang Mỹ vào 
cuối năm 1980. Tôi đã phạm 
cùng một tội lần thứ ba: Nương 
nơi người.
Quá khứ cũng như hiện tại, nhất 
là trong tuổi hoàng hôn, tôi phải 
nằm trong bụng cá một thời gian 
khá lâu, lâu hơn thời gian ba ngày 
của Giô-na, giống dân Y-sơ-ra-
ên trong sách Các Quan Xét, cứ 
lập lại lỗi lầm không nương nơi 
Chúa. Tôi quỳ lạy Chúa và xin 
Ngài cho tôi quên quá khứ để 
miệt mài trong sự phục vụ, đi đây 
đi đó, xây dựng Hội Thánh mới. 
Chúa đã tha thứ tôi, và ban ơn 
phước lớn lao,  như nhận chiếc 
ghe cũ để qua Mỹ năm 1980. Ha-
lê-lu-gia!

MỤC SƯ LÂM VĂN MINH 
viết tại Rockford, ngoại ô 

Chicago, Illinois ngày Chúa 
Nhật 15-7-2018.
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Tôi được biết đến Mục vụ Family 
Viet Nam cách nay khoảng chục 
năm qua báo Hướng Đi, và lòng 
cứ ước ao được một lần đến 

thăm, một sự ao ước dài hạn…
Cám ơn Chúa là ông Bà Mục sư Đức- 
Lan phụ trách Mục vụ là người cùng quê 
hương tôi, vì vậy mà tôi có được sự kết nối 
với nhau. Tháng 05-2018 tôi thỏa lòng ước 
ao, chuyến bay đầu tiên tôi sang Singapore 
dự đại hội Mục sư, truyền đạo và chúng tôi 
hội ngộ. Rồi hội nghị kết thúc tôi được đến 
Malaysia thăm Family Viet Nam.
Hợp tác phục vụ với ông bà là vợ chồng cô 
con gái Lê Thy, mỗi ngày cô Thy có lịch đi 
hướng dẫn học kinh thánh với các cô dâu 

ĐẠI SỨ QUÁN TÌNH YÊU

Việt tại từng nhà để nuôi dưỡng tâm linh 
cho các cô dâu.
- Buổi chiều thứ tư

Hai giờ tôi được tháp cùng cùng bà Mục 
sư đi nhóm lại tại Hội Thánh Holy Life 
Church, Pekan Nanas, Johor. Là một hành 
trình khá dài, chúng tôi phải đi hai tuyến xe 
buýt, và một quảng đường cuốc bộ băng 
qua mấy con đường.
Đó là cơ hội tôi được bà Mục sư Lan kể 
cho nghe về những tháng ngày có thể gọi là 
lịch sử của tuổi thanh niên Việt Nam, chạy 
tìm cơm áo gạo tiền phải qua tận xứ người. 
Việt Nam vào những năm 2000… thanh 
niên nam nữ phải chạy tiền vay bạc nợ từ 
hai mươi triệu đồng trở lên đóng cho những 

TUYẾT MAI

(Ký sự chuyến thăm trung tâm gia đình việt trên đất Malaysia)
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trung tâm môi giới việc làm, để được đưa 
sang Malaysia lao động.
Xứ lạ quê người, họ cày ngày cày đêm 
với những đồng lương chẳng hơn gì trong 
nước, nhưng cái nợ gánh trên lưng đóng lệ 
phí thì trả hoài không hết. Biết bao nhiêu bi 
kịch xảy ra trên đời sống họ. Những tháng 
ngày hãng xưởng nghỉ, có đôi khi bị quịt 
tiền công lao động, họ đói thiếu triền miên. 
Những người phụ nữ túng cùng đã bán thân 
để có thêm đồng tiền gửi về quê nhà, những 
chàng trai làm luôn cả những việc xấu nhất 
để sinh tồn…Và chính trong thời điểm đó 
Chúa đã kêu gọi ông bà Mục sư Đức –Lan 
từ Việt nam sang Malaysia thực hiện Mục 
vụ chăm sóc thanh niên Việt Nam lao động 
tại Malaysia.
Tình người xa xứ, tình đồng hương, gắn bó 
hơn cả thân tình ruột thịt. Những thanh niên 
đến với Family Viet Nam như về chính căn 
nhà của họ. Họ không gọi người chăn bầy 
bằng ông bà Mục sư, mà được gọi bằng từ 
ngữ thân thương “ba, mẹ”. Ông bà Mục sư 
tổ chức nhiều chương trình truyền giảng cho 
công nhân Việt Nam, lòng khát khao được 
yêu thương đã đưa nhiều linh hồn đến với 
tình yêu của Cứu Chúa. Và họ vào công ty, 
hãng xưởng làm việc, họ truyền tin nhau, số 
người tìm đến với Chúa ngày một gia tăng.
Đó là những con người được Chúa chọn lựa, 
từ Bắc chí Nam, họ tin Chúa và cùng quây 
quần trong gia đình đó vào những ngày 
nghỉ, cùng nấu những buổi cơm gia đình, 
cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nghỉ chung, 
cùng học tập lời Chúa. Họ được Chúa thăm 
viếng, niềm tin mạnh mẽ gọi họ điện về quê 
nhà làm chứng, người thân qua thăm con 
được nghỉ ngơi tại đó và cũng được Chúa 
kêu gọi tin Chúa. Rất nhiều người khi hết 
hợp đồng lao động trở về quê hương, Chúa 
đầy ơn cho họ mở mang được nhiều Hội 
Thánh ở các nơi. Bây giờ công nhân lao 
động còn lại trên đất Malaysia rất ít, vì tiền 
lương quá ít.
Buổi chiều hôm ấy, hai chúng tôi đi một 
khoảng đường xa, đến được nhà thờ đã 
chập tối. Nhà thờ nầy của người Hoa, 

nhưng họ chia thời gian ra cho từng nhóm 
công nhân, giờ của người Hoa, giờ của 
người Malaysia. Giờ của người Việt, chỉ 
có một cô gái trẻ đến nhóm, mấy cô còn 
lại gọi điện báo con bệnh không đến được, 
cô khác nữa báo tăng ca. Buổi tối đó chúng 
tôi dành thời gian để tâm tình. Cô gái trẻ 
tầm hai mươi, người ốm khẳng khiu, vừa 
dựng chiếc xe đạp là chạy xà vào nép vào 
bà Mục sư gọi "Mẹ ơi" xong là nước mắt 
chan hòa, cô gái trút đổ cùng bà Mục sư 
tất cả những uất ức, những điều bị hà hiếp 
trong sở làm. Tôi nhìn bà Mục sư ôm cô 
gái vổ về, cầu nguyện.
Thái độ ân cần yêu thương như chính con 
gái ruột, giây phút ấy tôi hiểu ra bà Mục sư 
lặn lội đi xa xôi như thế là để làm công tác 
vĩ đại nầy, đó là "làm mẹ".
Hết giờ nhóm, chúng tôi được đưa về bằng 
xe hơi, chuyến xe có một ông Mục sư và 
năm sáu công nhân nhiều dân tộc, từng em 
công nhân được đưa về tận nhà, mỗi người 
khi đã vào nhà khóa cửa xong chiếc xe mới 
lăn bánh (nơi ấy không an ninh lắm nên tài 
xế và Mục sư luôn cẩn thận như vậy).
Đó là một ngày trên đất nước Malaysia của 
tôi, với thật nhiều cảm xúc, tôi thấu hiểu 
được tình yêu trong Chúa Giê-su thật tuyệt 
vời, là động lực khiến cho ông bà Mục sư 
lìa bỏ quê nhà để đến tận xứ người: làm ba, 
mẹ của mấy trăm công nhân Việt Nam, là 
cầu thay cho từng em mỗi ngày, ôm những 
bờ vai nhỏ bé vổ về, lau những dòng lệ khổ 
đau; là tất tả chạy vào bệnh viện để nuôi 
đau, nuôi đẻ, những khi các con gọi báo 
tin, là an ủi động viên nâng đỡ các cô dâu 
trong tình trạng bế tắc, bị bạc đãi…và còn 
nhiều, nhiều điều mà tôi không nhớ hết.
Hai chúng tôi là hai người khách cuối, đêm 
xuống đã lâu tôi không còn nhìn thấy được 
hai hàng cây bên đường. Johor khác hơn 
Sài Gòn, những con đường lưu thông chỉ 
thấy toàn xe hơi, rất ít xe gắn máy. Những 
con đường tôi đi qua khi chiều cây xanh 
nhiều lắm, điều khiến tôi lưu ý là vô vàn 
cây Chùm Gởi, loài cây bám vào thân các 
cây to, vì bản thân nó mong manh, nó sống 
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nương nhờ vào sự sống của loài cây khác 
to lớn đủ sức chở che nắng gió. Nó làm tôi 
nhớ đến những cô dâu Việt mà tôi muốn đi 
thăm.
- Ngày thứ năm, thứ sáu

Tôi được đến thăm nhiều gia đình các cô 
dâu Việt lấy chồng trên đất Malaysia. Hành 
trình hai ngày đó cho tôi những cảm xúc 
như đi xem những bộ phim buồn, những 
cuộc đời… những cô gái thật trẻ, thật xinh, 
xuất thân từ nhiều làng quê Việt nam, xuất 
thân từ những hoàn cảnh, đã chấp  nhận lấy 
chồng xa xứ với hy vọng nhỏ bé là giúp ích 
được cho gia đình, và bản thân thoát khỏi 
cảnh nghèo nàn. Khi còn ở Việt Nam thật 
tình trong tôi không thiện cảm với thể loại 
hôn nhân nầy, nhưng đến khi tiếp xúc với 
các em, tình thương làm tan chảy hết mọi 
thứ trong tôi. Từng lời tâm sự của các em, 
những giọt nước mắt của các em đã làm 
cho trái tim tôi se thắt, có em đã cho tôi 
cảm giác nể phục về lòng hiếu thảo của em, 
đã hy sinh dấn thân vào những cuộc hôn 
nhân… đem đến cho các em quá nhiều sự 
thiệt thòi. Tôi nhất định sẽ viết riêng một 
bài về các em mới bày tỏ được hết cảm xúc 
của tôi, vì sự gặp gỡ các em đã lấy đi của tôi 
nhiều giấc ngủ, làm tôi trăn trở băn khoăn, 
buồn phiền.
- Ngày thứ bảy

Lại cũng buổi chiều, Lê Thy đã chuẩn bị 
hơn chục phần ăn, và Mục sư Đức lái xe, 
hành trình hôm ấy là đến nhà thờ Johor 
Jaya Vision Church, Plentong, Johor.
Mục sư đã chạy qua nhiều con đường để 
đón những đứa con công nhân của Mục sư, 
xong rồi chở đến nhà thờ thì trời đã tối mịt. 
Trước khi vào nhóm, chị hai Lê Thy của 
các em đem cơm ra cho đàn em công nhân 
ăn no lòng (vì các em mới vừa tan ca, hết 
năng lượng).
Nhà thờ nầy cũng có dành một phòng nhóm 
riêng cho công nhân Việt Nam, mặc dù các 
em làm việc đến tối mới tan ca nhưng các 
em chuẩn bị chương trình thờ phượng rất 
chu đáo. Phòng nhóm khoảng mười em, 
nhưng đó là giờ thờ phượng đầy ơn, các em 

là những người trưởng thành thuộc linh, 
khi ngợi khen, khi cầu nguyện đã cho tôi 
một cảm nhận đầy sức sống tươi mới.
Tan giờ nhóm tầm chín giờ, Mục sư lại chở 
hết chúng tôi về Family VietNam để sáng 
mai Chúa nhật nhóm chung.
Đêm ấy, các chàng trai, các cô gái sau một 
tuần làm việc nơi hảng xưởng được về nhà 
các em, về gia đình Việt, tiếng cười nói rộn 
ràng trong bếp đến tận khuya. Đến sáng 
hôm sau Chúa nhật, sau giờ nhóm tôi mới 
vỡ  lẽ ra, tiếng cười nói xôn xao trong bếp 
đêm qua là các cô, cậu nấu ăn chuẩn bị sẵn 
sàng cho mấy mươi người vào buổi trưa 
Chúa nhật.
- Chúa nhật

Tôi gặp gỡ quá nhiều phụ nữ và trẻ em, 
các em thật xinh đẹp, em nào cũng có con. 
(Nếu suy nghĩ sâu hơn mình sẽ buồn lắm, 
vì quyền lực của đồng tiền đã tuyển những 
cánh hoa xinh tươi của Việt nam đi nhiều 
quốc gia đẻ con cho nhiều dân tộc, nhưng... 
thôi, gác cảm xúc ấy vào tận đáy lòng để 
mà cảm tạ Chúa). Vì cho dù các em ấy đến 
xứ sở nầy vì mục đích gì đi nữa, dù cho tốt, 
hay xấu trong mắt loài người, thì chúng ta 
cũng ngợi khen Chúa, cảm ơn lòng nhân từ 
của Ngài đã cứu vớt linh hồn các em, trên 
đất khách.
Qua chuyến đi nầy tôi thật lòng cảm động 
và học tập tinh thần tận tụy với trách nhiệm 
lớn lao mà
Chúa đã giao phó cho ông bà Mục sư Đức-
Lan. Cầu Xin Chúa đổ ơn trên cả gia đình 
của ông bà, trên những em công nhân, trên 
những cô dâu Việt, tôi tin chiếc cầu nối của 
gia đình nầy sẽ nối liền tình yêu của cứu 
Chúa Giê-su đến với nhiều-nhiều gia đình 
trên quê hương Việt Nam

TUYẾT MAI
Sóc Trăng, Việt Nam
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Tài liệu nầy chỉ nhắc cái cơ bản dễ nhớ để viết chính 
tả tương đối ổn và hạn chế lỗi ở mức thấp nhất.

1. DÙNG TỪ LÁY THEO QUI ƯỚC 
- Dấu Hỏi đi với Sắc và Ngang.
- Dấu Ngã đi với Huyền và Nặng. 
HỎI + SẮC 

- Gởi gắm, thổn thức, rải rác, khoảnh khắc, rẻ 
rúng, tử tế, cảnh cáo, sửng sốt, hảo hán, phản 
phúc, phản kháng, rửa ráy, quả quyết, khủng 
khiếp, khỏe khoắn, nhảm nhí, lở loét, lảnh lót, 
bảo bối, thưởng thức, thẳng thắn, thảng thốt, 
hiển hách, nhỏ nhắn, chải chuốt, rả rích, phảng 
phất, lả lướt, bổ báng, sản xuất.
- Mát mẻ, sắc sảo, mắng mỏ, vất vả, hối hả, hớn 
hở, xối xả, bóng bẩy, nóng nảy, sắp sửa, sắm sửa, 
hớt hải, lấp lửng, khúc khuỷu, tá lả, rác rưởi, 
trống trải, cứng cỏi, sáng sủa, sến sẩm, xấp xỉ, 
lém lỉnh, láu lỉnh, ngắn ngủi, chống chỏi, hốt 
hoảng, rắn rỏi, tức tưởi, chúi nhủi, nhắc nhở, nức 
nở, sấn sổ, ngất ngưởng, thắc thỏm, thấp thỏm, 
trắc trở, tráo trở, béo bở, ngái ngủ, gắt gỏng, kém 
cỏi, khấp khểnh, cáu kỉnh, kháu khỉnh, thất thểu, 
khốn khổ, tán tỉnh, ngúng nguẩy. 

HỎI + NGANG
- Nhỏ nhen, nhởn nhơ, ngẩn ngơ, vẩn vơ, lẳng 
lơ, lẻ loi, hỏi han, nở nang, nể nang, ngổn ngang, 
dở dang, giỏi giang, sửa sang, thở than, mỏng 
manh, chỉn chu, dửng dưng, trả treo, tả tơi, bỏ 
bê, mải mê, chở che, bảnh bao, hẩm hiu, phẳng 
phiu, khẳng khiu, rủi ro, mỉa mai, trẻ trung, nghỉ 
ngơi, ngủ nghê, tỉ tê, xỏ xiên, ngả nghiêng, đảo 
điên, hiển nhiên, lẻ loi, thảnh thơi, sản sinh. 
- Dư dả, chăm chỉ, năn nỉ, thư thả, thon thả, 
thoang thoảng, trong trẻo, trăn trở, vui vẻ, thơ 
thẩn, thanh thản, mơn mởn, xăm xỉa, lêu lổng, 
hư hỏng, căng thẳng, dai dẳng, xây xẩm, san sẻ, 
xoay sở, hăm hở, xa xỉ, ngoe nguẩy, phe phẩy, 

TIẾNG VIỆT PHONG PHÚ 
DÙNG DẤU HỎI - NGÃ

đông đủ, tanh tưởi, chưng hửng, tiu nghỉu, sang 
sảng, nham nhở, chao đảo, gây gổ, sơ hở, cơ sở, 
tin tưởng, năng nổ, cưa cẩm, thăm thẳm, đưa 
đẩy, tưng tửng, say xỉn.

NGÃ + HUYỀN
- Bẽ bàng, vẫy vùng, nõn nà, vững vàng, đẫy đà, 
phũ phàng, bão bùng, sỗ sàng, vỗ về, rõ ràng, vẽ 
vời, sững sờ, ngỡ ngàng, hỗn hào, hãi hùng, sẵn 
sàng, kỹ càng, não nề, khẽ khàng, mỡ màng, lỡ 
làng. 
- Gần gũi, liều lĩnh, lầm lỗi, gìn giữ, buồn bã, 
tầm tã, suồng sã, rầu rĩ, thờ thẫn, hờ hững, sàm 
sỡ, xoàng xĩnh, phè phỡn, bừa bãi, thừa thãi, 
nghề ngỗng, lừng lẫy, ruồng rẫy, lờ lững, đằng 
đẵng, mò mẫm, lầm lũi, nhàn nhã. 

NGÃ + NẶNG
- Lãng mạn, lũ lụt, hãm hại, nhẫn nhịn, lễ lộc, lỗi 
lạc, rũ rượi, lưỡng lự, chễm chệ, nhã nhặn, mẫu 
mực, chững chạc, dõng dạc, dữ dội, cãi cọ, nhão 
nhoẹt, kẽo kẹt, kĩu kịt, nhễ nhại, rõ rệt, lẫn lộn.
- Gọn ghẽ, ngạo nghễ, vạm vỡ, lặng lẽ, lạnh lẽo, 
bạc bẽo, sặc sỡ, rực rỡ, rộn rã, vội vã, nghiệt ngã, 
hậu hĩ, hậu hĩnh, ngộ nghĩnh, gạt gẫm, hụt hẫng, 
dựa dẫm, nhẹ nhõm, bập bõm, chập chững, 
mạnh mẽ, chặt chẽ, sạch sẽ, ngặt nghẽo, khập 
khiễng, đục đẽo, ruộng rẫy, giặc giã, giặt giũ, 
giận dỗi, bụ bẫm, dạy dỗ, gặp gỡ, dụ dỗ, lạ lẫm, 
rộng rãi, tục tĩu, nhục nhã, dạn dĩ, rạng rỡ, rệu rã. 

* TỪ LÁY THƯỜNG ĐI MỘT CẶP DẤU HỎI 
HOẶC NGÃ.

- Lã chã, bỗ bã, bẽn lẽn, bỡ ngỡ, mỹ mãn, dễ dãi, 
cũn cỡn, lững thững, ngẫm nghĩ, lỗ lã, lẽo đẽo, 
nhõng nhẽo, mũm mĩm, mẫu mã, vĩnh viễn, 
nhễu nhão.
- Thỏ thẻ, đỏng đảnh, lẻ tẻ, của cải, lẩm bẩm, 
lẩm cẩm, lảm nhảm, hể hả, kể lể, nhỏng nhảnh, 
lủng củng, thỉnh thoảng, lảo đảo, tỉ mỉ, thủ thỉ, 

KHUYẾT DANH

TÌM HIỂU
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lảng vảng, rủng rỉnh, loảng xoảng, hổn hển, lủng 
lẳng, lỏng lẻo, lải nhải, tủm tỉm, bủn rủn, xởi lởi, 
tẩn mẩn, lẩn quẩn, thỏn mỏn, chỏn lỏn, giả lả, 
bải hoải, bổi hổi, lẩn thẩn, lởm chởm, rỉ rả, thủng 
thẳng, bỏm bẻm, nhỏm nhẻm, xiểng niểng, lẩy 
bẩy. 

2. TỪ NGUYÊN ÂM: DẤU HỎI.
Ủa, ổi, ổng, ẩu, ủng, ỷ, ổn, ửng, ổ, ủy, ỏn ẻn, ong 
ỏng, im ỉm, âm ỉ, ấp ủ, ảo ảnh, ăn ở, êm ả, oi ả, 
yên ả, óng ả, ẩn ý, an ủi, ỉ ôi, ẩm ướt, ủ ê, uể oải, 
ít ỏi, ủn ỉn, oan uổng, ăng ẳng, ư ử, oẳn tù tì, ẻo 
lả, ủ rũ, yểu điệu, ỉu xìu, ảm đạm, uyển chuyển, 
quan ải, oản xôi, yểm trợ ( trừ: ễnh, ưỡn, ẵm, 
ỡm).

3. TỪ HÁN VIỆT BẮT ĐẦU LÀ M, N, NH, L, V, D, 
NG THÌ DẤU NGÃ, CÁC CHỮ KHÁC DẤU HỎI.
Ghi nhớ 7 chữ này bằng câu “Mình Nên Nhớ Là 
Viết Dấu Ngã “

- M: Mỹ nhân, Mẫu giáo, Mã đáo, Mãn nguyện, 
Mãng xà, Mãnh lực, Mẫn cán, Miễn nhiệm, 
Mão mũ.
- N: Não bộ, Nữ nhi, Noãn hoa, Nỗ lực, Nã (truy 
nã).
- NH: Nhẫn tâm, Nhãn tiền, Nhiễu loạn, Nhũ 
mẫu, Nhã nhạc, Nhã nhặn, Nhuyễn thể, Nhĩ 
(mộc nhĩ), Nhưỡng (thổ nhưỡng).
- L: Lão gia, Lễ nghi, Lĩnh hội, Lỗi lạc, Lữ khách, 
Lãng tử, Lưỡng tính, Lãnh địa, Luỹ thành, Lãm 
nguyệt, Lẫm liệt.
- V: Vãn hồi, Viễn xứ, Vĩ đại, Võ sư, Vũ trang, 
Vĩnh hằng, Vững chãi.
- D: Diễm phúc, Dũng khí, Dưỡng dục, Dĩ 
nhiên, Dõng dạc, Diễu hành, Dã ngoại, Dã tâm, 
Diễn thuyết.
- NG: Nghĩa hiệp, Ngũ cốc, Ngữ hệ, Ngẫu nhiên, 
Nghiễm nhiên, Ngưỡng mộ, Ngã (bản ngã).

4. HỌ VÀ TRẠNG TỪ: DẤU NGÃ.
- Họ Nguyễn, Võ, Vũ, Đỗ, Doãn, Lữ, Lã, Mã, 
Liễu, Nhữ. 
- Cũng, vẫn, sẽ, mãi, đã, những, hỡi, hễ, lẽ ra, 
mỗi, nữa, dẫu...

5. DÙNG DẤU BẰNG CÁCH SUY LUẬN THEO 
NGHĨA. 
Ví dụ:
NỔI - NỖI 

- Chỉ sự trổi lên hơn mức bình thường thì dấu 
hỏi (nổi trội, nổi bật, nổi danh, nổi tiếng, nổi 
mụn, nổi gân, nổi điên, nổi giận, nổi xung, nổi 
hứng, nổi sóng, nổi bọt, nổi dậy, chợ nổi, nông 
nổi, làm nổi, trôi nổi, hết nói nổi, chịu hết nổi, 
gánh không nổi). 
- Cái nào mang tính biểu cảm thì dấu ngã (khổ 
nỗi, đến nỗi nào, làm gì nên nỗi, nỗi lòng, nỗi 
niềm, nỗi ước ao, nỗi nhục, nỗi oan, nỗi hận, nỗi 
nhớ).

NGHỈ - NGHĨ
- Liên quan đến sự dừng lại một hoạt động thì 
dấu hỏi (nghỉ ngơi, nghỉ học, nghỉ việc, nghỉ hè, 
nghỉ lễ, nghỉ mệt, nghỉ dưỡng, nghỉ chơi, nghỉ 
mát, nghỉ thở, nghiêm nghỉ, nhà nghỉ, an nghỉ).
- Thể hiện cảm xúc suy nghĩ thì dấu ngã (nghĩ 
ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ cách, thầm nghĩ, 
nghĩ quẫn, nghĩ bậy, cạn nghĩ). 

MẢNH - MÃNH
- Cái nào gợi hình dáng thì dấu hỏi (mảnh trăng, 
mảnh ruộng, mảnh vườn, mảnh đất, mảnh 
xương, mảnh sành, mảnh vỡ, mảnh khảnh, mảnh 
mai, mảnh khăn, mảnh áo, mảnh vá, mảnh tình, 
mỏng mảnh).
- Thể hiện tính chất thì dấu ngã (dũng mãnh, 
mãnh liệt, ranh mãnh, ma mãnh, mãnh hổ, mãnh 
thú, mãnh lực...). 

KỶ - KỸ
- Gắn với bản thân con người thì dấu hỏi (kỷ vật, 
kỷ niệm, kỷ luật, kỷ lục, kỷ yếu, ích kỷ, tự kỷ, vị 
kỷ, tri kỷ, thế kỷ, thập kỷ).
- Gắn với kỹ thuật, trình độ thao tác thì dấu ngã 
(Kỹ nghệ, kỹ năng, kỹ xảo, kỹ thuật, kỹ sư, kỹ 
nữ, kỹ lưỡng, kỹ càng, kỹ tính, nghĩ kỹ, giấu kỹ, 
tuyệt kỹ).

KHUYẾT DANH



106         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

Đây là cách một người cao tuổi 
cho biết bí quyết của một đời 
sống thọ, một phần là của một 
cuộc nghiên cứu mới, đầy hấp 

dẫn của the University of California San 
Diego School of Medicine. Họ cho rằng sự 
lạc quan như vậy, cùng với sự bền chí, tình 
yêu đối với gia đình và tổ quốc, và sẵn sàng 
làm việc chăm chỉ là những đặc tính thường 
thấy trong nhóm người gốc Ý tuổi từ 99 đến 
101.

Tuy nhiên, trước khi bạn quyết định rằng sự 
bướng bỉnh lạc quan là tất cả những gì bạn 
cần để sống lâu hơn, hãy lưu ý: các nghiên 
cứu khác cho rằng việc nuôi một con chó, 
uống tách cà phê, và làm nhiều động tác 
đứng lên ngồi xuống góp phần kéo dài tuổi 
thọ. Nhưng một nghiên cứu khác cảnh báo 
rằng tập thể dục quá độ có thể làm tăng 
nguy cơ tử vong sớm.

Đây là một thực tế: bất kể bạn sống bao 
lâu, bạn sẽ không sống trên hành tinh 
này mãi mãi. Những kẻ hung ác như Son 
of Sam (hay David Berkowitz, đã tiếp nhận 
Cứu Chúa Jesus) có thể phát triển bệnh 
tim. Những người hùng như John McCain 
có thể bị ung thư não. Tỷ lệ tử vong vẫn là 
100%. Nếu tất cả mọi người rồi phải chết 
(trừ khi Chúa trở lại trước), tại sao chúng ta 
gồng mình chiến đấu chống lại sự thật hữu 
về cái chết?

Chúa Jêsus vẫn là vị bác sĩ đại tài. Chúa 
của chúng ta quan tâm đến sức khoẻ thể 
chất của chúng ta. Khắp mọi nơi đều biết 
về mục vụ chữa bệnh của Chúa Jêsus (Ma-
thi-ơ 4: 23-25). Các môn đồ nổi tiếng về 
quyền năng chữa bệnh qua Chúa Thánh 
Linh (Công-vụ 5: 12-16). Sứ đồ Giăng đã 
cầu nguyện cho Gai-út để anh được thịnh 
vượng trên mọi mặt, được mạnh khoẻ về 
phần xác cũng như vẫn thịnh vượng về 
phần hồn. (3 Giăng 2).

Thiên Chúa kêu gọi các bác sĩ và các nhà 
khoa học hợp tác với Ngài trong việc chữa 
lành bệnh nhân ngày nay. Khi một đứa trẻ 
sinh ra với trái tim bên ngoài lồng ngực đã 

Cõi vĩnh hằng 
chỉ cách nhau…           
DR. JIM DENISON 

NHẬN ĐỊNH

Tôi luôn luôn lạc quan, nghĩ đến điều tốt nhất. Lúc nào cũng có một giải 
pháp trong đời. Đây là những gì cha tôi đã dạy: luôn phải đối mặt với những 
thách thức và hy vọng đạt được điều tốt nhất.
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sống sót nhờ được chăm sóc thuốc men, tôi 
tin rằng Cha trên trời của bé rất vui mừng.

Tôi cộng tác với Baylor Scott & White 
Health với tư cách là Học giả về môn đạo 
đức, đã kinh ngạc trước những bác sĩ và các 
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tài năng được 
Chúa ban cho. Một bé được sinh ra gần đây 
tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas 
do kết quả của một tử cung được cấy ghép - 
lần đầu tiên ở Mỹ. 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta chăm sóc thân 
thể cũng như linh hồn của mình. Ngài đau 
buồn khi chúng ta bệnh tật và muốn chúng 
ta cầu nguyện cho sức khoẻ và cuộc sống 
lâu dài. Cơ Đốc nhân thực sự không bao giờ 
chết - chúng ta tắt thở giây phút cuối trên đất, 
cũng là lúc chúng ta hít thở lần đầu tiên trên 
thiên đường (Lu-ca 23:43, Phi-líp 1:21). Còn 
sống bao lâu trên đất, chúng ta cần nên tìm 
mọi cách để vinh danh Thiên Chúa trên trần 
gian.

Tử thần vẫn là kẻ thù truyền kiếp. Một thực 
tế thứ hai dường như trái ngược với cái đầu 
tiên: cái chết là kẻ thù cuối cùng sẽ bị 
hủy diệt (1 Cô. 15:26). Tử thần đặc biệt 
đáng sợ đối với những người không chuẩn 
bị để đối mặt với nó. Nếu bạn không chắc 
chắn nơi bạn sẽ đến khi qua đời này, rõ ràng 
là không an toàn để chết.

Con người tìm nhiều cách tảng lờ hoặc né 
tránh thực tế về tỷ lệ tử vong của chính mình. 
Chúng ta sử dụng từ ngữ như ông đã ra đi 
hoặc bà đã rời chúng ta để tránh nói rằng một 
người đã chết.

Trước đây, gần như mọi đám tang mà tôi chủ 
lễ bao gồm mở nắp quan tài và mọi người 
dự lễ đi một vòng quanh quan tài, nhìn mặt 
người quá cố lần cuối. Ngày nay hiếm khi có 
một quan tài mở nắp ngay cả ở nghĩa trang 
hay tại lễ tưởng niệm. Thay đổi này một 
phần là cách để cho gia đình có sự riêng tư 
nơi nghĩa trang, nhưng đó cũng là cách để 
một số người tránh đối diện với sự thật chết 
chóc.

Nếu không biết con đường trước mặt dẫn 

đến đâu, tôi sẽ né tránh nó. Nếu tôi đã ở trên 
con đường đó mà không tìm ra lối thoát, tôi 
sẽ cố tránh nghĩ về điểm đến. Tôi sẽ tập trung 
vào cuộc hành trình, bỏ qua thực tế là nó sẽ 
kết thúc một ngày nào đó.

Khước từ đối mặt với tử thần là một công 
cụ rất hiệu quả   mà Satan đã làm trong việc 
kềm giữ mọi người xét lại nhu cầu cần ơn 
cứu rỗi của Chúa Jêsus. Trong cuốn The 
Screwtape Letters, C.S. Lewis trích dẫn lời 
một người bị quỷ dữ cám dỗ: Con đường an 
toàn nhất dẫn đến địa ngục là những bước đi 
nhẹ nhàng nhất - là đường dốc thênh thang, 
êm ái dưới chân, không bị thay đổi bất ngờ, 
không có cột mốc, hay dấu hiệu báo trước.

Đó là lý do tại sao con dân Chúa Giêsu cần 
can đảm khi chia sẻ với mọi người về nhu 
cầu tin cậy Chúa Jêsus. Những cuộc đối 
thoại như vậy dường như có tính cách đối 
đầu. Nhưng nếu bạn là bác sĩ chuyên khoa 
ung thư và biết bệnh nhân cần được cứu, liệu 
bạn có đủ can đảm để nói về tình trạng nguy 
kịch của họ? Nếu có cách chữa bệnh, bạn có 
muốn làm mọi cách để giúp đỡ họ không?

Mực thước đo lường tình yêu của chúng ta 
dành cho những người hư mất là sự sẵn sàng 
cảnh báo họ rằng họ đang đi trên con đường 
hư vong.

Nếu bạn đã tiếp nhận ơn cứu rỗi đời đời của 
Chúa Jêsus, bạn có biết cảm ơn Ngài? Ngài 
đến trong mùa lễ Giáng Sinh, chịu chết vào 
ngày Thứ Sáu phước hạnh, và sống lại trong 
ngày Phục Sinh là chỉ dành riêng cho bạn. 
Bạn có cảm ơn Ngài vì những người mang 
bạn đến với Chúa? Và bạn có nài xin Ngài sử 
dụng cuộc đời của bạn hôm nay để dẫn dắt 
người khác đến với Chúa?

Billy Graham đã nói đúng: Thiên đàng là 
có thật và địa ngục là chắc chắn, và cõi vĩnh 
hằng chỉ cách nhau bằng một hơi thở. Anh 
chị em đã sẵn sàng chưa?

DR. JIM DENISON
Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh
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Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3: 13-17;
                        Ma-thi-ơ 28: 19-20
Câu gốc: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở 
nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa 
Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm 
báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã 
truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các 
con cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

THÁNH LỄ BÁP-TÊM

I. CHỊU BÁP-TÊM LÀ ĐÒI HỎI CỦA CHÚA 
ĐỐI VỚI MỌI NGƯỜI TIN

1. Chúa Giê-su truyền lệnh cho Giăng 
Báp-tít làm phép Báp-têm cho Ngài 

(Cả 2 người đều phải vâng phục ý muốn của 
Đức Chúa Trời). Chúa Giê-su phải làm trọn sự 
công bình của Thiên Chúa, còn Giăng Báp-tít 
vâng lời làm phép báp-têm cho Chúa Giê-su 
(Math 3: 13-15).
Việc Chúa Giê-su chịu báp-têm trong nước là 
một gương mẫu về sự xưng nhận công khai 
bản tánh vô tội vốn có của Ngài (Vì Chúa Giê-
su không có cha về phần xác nên Ngài không 
mang bản tánh nguyên tội do A-đam truyền 
lại. Chúa Giê-su được hoài thai bởi Đức Thánh 
Linh nên Ngài cũng không bị ảnh hưởng bởi 
nguyên tội của Bà Ma-ri (Lu-ca 1:26-56 ; Rô-
ma 3: 23). Chúa Giê-su cũng không có kỷ tội 
(Giăng 19: 5-6) nên Ngài có hội đủ tư cách 
Pháp lý để giải cứu con người ra khỏi tội và 
ban nước Thiên đàng cho những ai thật lòng 
tin thờ Chúa.
- Như vậy, khi một người tin thờ Đức Chúa 
Trời, nhận báp-têm trong nước thì người đó 
công khai xưng nhận sự công nghĩa (vô tội) 
mà mình đã có trước đó bởi việc thật lòng cầu 
nguyện tiếp nhận Đức Giê-su làm Cứu Chúa 
và làm Chủ của đời sống mình.
Chúa Giê-su chịu báp-têm bày tỏ tình yêu vô 
hạn của Thiên Chúa đối với con người. Ngài 
không hề biết tội, song tình nguyện đứng vào 
vị trí tội nhân của con người để chịu phép 
báp-têm ăn năn tội của Giăng Báp-tít như bao 
người Do Thái lúc bấy giờ. Đây là khởi đầu 
của con đường thập tự giá – con đường vâng 
phục Chúa Cha sẽ được vinh quang (Phi-líp 
2: 5-11).

2. Chúa Giê-su truyền lệnh cho chúng ta 
phải Nhân Danh Đức Chúa Cha, Đức 

MS. BÙI VĂN CƯỜNG

TÌM HIỂU
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Chúa Con và Chúa Thánh Linh làm báp-têm 
cho mọi người tin (Ma-thi-ơ 28: 19-20).
Một số người chủ trương chỉ làm phép báp-
têm trong Danh Chúa Giê-su mà thôi, không 
làm Thánh lễ báp-têm trong Danh Đức Chúa 
Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh 
như Ma-thi-ơ 28: 19 đã dạy. Thậm chí họ 
làm phép báp-têm lại cho một số người trước 
đây đã từng chịu phép báp-têm trong Danh 
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa 
Thánh Linh. Chúng ta biết rằng sách Công 
vụ không nhấn mạnh đến tín lý, nhưng Bác 
sĩ Lu-ca tập trung tường trình lại lịch sử của 
Hội Thánh đầu tiên. Vả lại trong Công vụ 2: 
38, Sứ đồ Phi-e-rơ đang giảng cho thân hữu 
và kêu gọi họ tin Chúa Giê-su để được cứu 
rỗi, chứ không phải dạy thần học về Giáo 
lý Báp-têm, Ông cũng đang nhấn mạnh đến 
Đức Giê-su là Chúa, chứ không phải Sê-sa là 
chúa, và vì thời bấy giờ người Do Thái đã và 
đang làm lễ báp-têm của Giăng Báp-tít nên 
Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng: phải nhân 
Danh Chúa Giê-su làm phép báp-têm để phân 
biệt (để không bị lẫn lộn) giữa phép báp-têm 
của Giăng báp-tít với Thánh lễ báp-têm trong 
Danh Chúa Giê-su. Hơn nữa, Phi-e-rơ đang 
nói với những người sẽ CHỊU/NHẬN phép 
báp-têm nếu họ ăn năn và tin Chúa Giê-su, 
trong khi Chúa Giê-su Christ truyền lệnh cho 
các sứ đồ (những người hầu việc Chúa) phải 
LÀM/THỰC HIỆN thánh lễ báp-têm trong 
Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa 
Thánh Linh.

II. SỰ KHÁC NHAU GIỮA LỄ BÁP-TÊM CỦA 
GIĂNG BÁP-TÍT VÀ THÁNH LỄ BÁP-TÊM 
CỦA CHÚA GIÊ-SU CHRIST

1. Lễ báp-têm của Giăng Báp-tít là phép 
báp-têm ăn năn tội để được tha tội (Lu-

ca 3:3).
Trong Công vụ 19: 4 Phao-lô bèn nói rằng: 
Giăng đã làm phép báp-tem về sự ăn năn tội, 

mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, 
nghĩa là tin Đức Chúa Giê-su.
Đó là lý do khiến Giăng Báp-tít từ chối làm 
báp-têm cho Chúa Giê-su vì Ngài vô tội. 
Không có tội lỗi thì không cần phải làm phép 
báp-têm của Giăng Báp-tít nhưng Chúa Giê-
su vâng lời Đức Chúa Trời để làm trọn sự công 
bình của Ngài.
-  Lễ báp têm của Giăng Báp-tít là bằng nước, 
song lễ báp têm của Chúa Giê-su Christ vừa 
bằng nước, vừa bằng Đức Thánh Linh và vừa 
bằng lửa nữa (Ma-thi-ơ 3: 11; Giăng 7:39).

2. Ý nghĩa lễ báp-têm trong Danh Chúa 
Giê-su. (Ma-thi-ơ 28: 19; Công vụ 2: 

38). Trong tiếng Hy Lạp: Baptizo = báp-tem 
nghĩa là dìm mình (trầm mình) trong nước.
- Trầm mình trong nước nghĩa là đồng chết, 
đồng chôn đời sống cũ tội lỗi hoàn toàn với 
Chúa Giê-su. (Ga-la-ti 5:16-20).
- Lên/ra khỏi nước có nghĩa là đồng sống lại 
đời sống mới với Chúa Giê-su. (IICôrinhtô 5: 
17).
- Nước thiên nhiên không rửa sạch tội, chỉ 
có huyết vô tội của Đức Chúa Giê-su Christ 
mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta mà thôi. 
(IPhi-e-rơ 3:21; IGiăng 1:9).
- Nếu một người đã thật lòng tin Chúa Giê-su, 
chưa có cơ hội chịu phép Báp-têm nhưng qua
đời… vẫn được cứu rỗi (Lu-ca 23: 40-43 – 
người bị đóng đinh kêu cầu Danh Chúa và 
hôm đó anh ta được ở với Chúa trong Ba-ra-
đi; Mác 16: 16… nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán 
phạt).
- Nếu Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời mà còn 
hạ mình vâng phục những đòi hỏi của sự công 
chính thì chúng ta lại càng phải vâng giữ phép 
báp-têm biết dường nào. Amen!

MỤC SƯ GIÁO SĨ BÙI VĂN CƯỜNG
ĐT: 0931 909 500

Email: gscuong@yahoo.com
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ BÁP-TÊM TRONG HTTL CỦA CHÚA GIÊSU
Cảm tạ ơn Chúa cho HTTL Của 
Chúa Giê-su đã làm Lễ Báp-têm cho 
12 tín hữu tại HTTL Sài Gòn ngày 
24/11/2013; Tổng hội cũng đã tổ chức 
cho gần 300 người đi dã ngoại tại biển 
Vũng Tàu và làm phép Báp-têm cho 
20 người ngày 05/07/2015; Ngày 
04/04/2017 HT Quê Hương Sài Gòn 
làm Lễ Báp-têm cho gần 30 tân tín 
hữu; Đầu năm 2018, HT Hy Vọng Sài 
Gòn đã tổ chức đi biển Vũng Tàu làm 
lễ Báp-têm cho 7 người; Hội Thánh 
người Chăm tại T.Ninh Thuận làm 
Lễ Báp-têm cho 16 tín hữu. Đặc biệt, 
ngày 02/09/2018 HT Yêu Thương Sài 
Gòn làm lễ Báp-têm cho 11 người. Và 
một số tín hữu đã nhận Lễ Báptêm tại 
các tỉnh miền Tây. Mọi vinh hiển đều 
thuộc về Đức Chúa Trời. Amen! Ngày 06/10/2013 tại HT Tiền Giang Ngày 24/11/2013 tại HTTL Sài Gòn

Thánh Lễ Báp-Têm ngày 04/04/2017 tại Hội Thánh Quê Hương Sài Gòn

Thánh Lễ Báp-Têm ngày 02/09/2018 của Hội Thánh Yêu Thương Sài Gòn
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Bạn có cảm thấy mình đang vui sống 
những ngày Trời trên đất không? 
Bạn có thấy mình đang sống gần 
Trời và bạn có biết lời cầu nguyện 

của bạn được Trời nghe không? Bạn có cầu 
xin Nước Trời được đến, ý Trời được nên ở 
đất như đã được nên ở trời không? Bạn có tin 
Ý Trời sẽ được nên ngay trên đất nầy không? 
Tôi biết Nước Trời đang rất gần. Nước Trời 
đang nung ấm trong lòng tôi. Tôi đang sống 
những ngày Trời trên đất. Tôi kinh nghiệm 
lời Kinh Thánh hứa:

"Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các 
điều răn ta truyền cho các ngươi ngày 
nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, 
Thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa 
xuân xuống thuận thì tại trong xứ các 
ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, 
và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng 
ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; 
ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi 
khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây 
bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và 
quì lạy trước mặt chúng nó chăng; e cơn 
thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên 
cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời 
lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không 
sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết 
mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Đức 
Giê-hô-va ban cho các ngươi.
Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí 
mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo 
nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí 
giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con 
cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở 
trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi 
nằm hay là chỗi dậy. Cũng phải ghi các 
lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu 
cho những ngày của các ngươi và của con 
cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ 

NHỮNG NGÀY TRỜI 
TRÊN ĐẤT

mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ 
các ngươi, y như những ngày của trời ở 
trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn 
thận gìn giữ hết thảy điều răn nầy mà ta 
truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính 
mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, 
đi theo các đạo Ngài, và tríu mến Ngài, thì 
Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc nầy 
ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các 
ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh 
hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các 
ngươi sẽ đạp đến, đều thuộc về các ngươi. 
Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng 
tới Li-ban, từ sông Ơ-phơ-rát đến biển 
tây. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt 
các ngươi; Giê-hô-va Đức Chúa Trời các 
ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong 
khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như 
Ngài đã phán." Phục Truyền 11:13-25

Tôi tin bạn và tôi có thể kinh nghiệm những 
ngày Trời trên đất, ngay trong đời nầy, không 
đợi đến đời sau. Bạn biết không? Nước Trời 
rất gần!
Từ Việt Nam, gia đình chúng tôi đến định cư 
ở Mỹ được gần 25 năm. Được sống ở Mỹ là 
ơn phước Trời ban. Có gia đình và có Hội 
Thánh cũng là những ơn phước Trời ban. Tôi 
thích đếm những ơn phước Trời ban và luôn 
cảm tạ ơn Trời. Vợ chồng tôi có ba đứa con, 
một gái hai trai. Các con tôi nay đã lớn, có 
Bằng Tốt Nghiệp Đại Học, có việc làm ổn 
định. Chúng tôi cũng có được 3 cháu ngoại 
và 4 cháu nội. Các con và các cháu chúng tôi 
đều khỏe mạnh, thông minh, có đức tin nơi 
Đức Chúa Trời, biết ơn Trời, biết cầu Trời, 
biết thờ Trời và vui hưởng phước Trời. Chúng 
tôi có nhà, có xe, có tiền hưu, có tiền để dành. 
Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi 
không ngại phục vụ Trời bằng cách phục vụ 
người khác. Trải qua nhiều thăng trầm trong 
đời sống, thuận hay nghịch, chúng tôi vẫn 

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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bình an. Tất cả những gì chúng tôi đang có là 
nhờ ơn Trời ban. Mỗi tuần chúng tôi đi nhà 
thờ dành một ngày nghỉ để thờ Trời. Gia đình 
chúng tôi có ngày họp mặt, có ngày tưởng 
niệm, có ngày nghỉ lễ. Chúng tôi tham dự các 
thánh lễ và giáo lễ trong Hội Thánh. Chúng 
tôi có đủ thì giờ làm việc, nghỉ ngơi, đi thăm, 
đi du lịch. Con cháu chúng tôi ai nấy có nhà 
riêng và thường kéo đến thăm ba má, ông 
bà nội, ông bà ngoại. Chúng tôi ăn chung, 
vui vẻ, thật thà. Đến tuổi già, chúng tôi vẫn 
sống bình an trong đức tin, hy vọng và tình 
thương. Chúng tôi sống đầy đủ, mạnh khỏe, 
không lo lắng. Chúng tôi tập sống thỏa lòng 
trong mọi cảnh ngộ. Trong nhà chúng tôi có 
tấm bảng CHÚNG TÔI THỜ TRỜI.
Gia đình chúng tôi là gia đình được phước. 
Chúng tôi muốn các gia đình người Việt tha 
hương cũng đều là gia đình được phước. Có 
phước ngay trong đời nầy. Không đợi đến 
đời sau. 
Lòng tôi cũng là tấm lòng được phước. Linh 
Trời đang sống trong tôi. Tôi muốn sống 
giống y như Con Một Trời đã sống. Tôi tin, 
tôi tha, tôi thương, tôi thành thật, tôi tiến tới 
trong tình yêu. Tôi sống gần với thiên đàng. 
Không phải tôi không có những ngày khó 
khăn đâu. Nhưng nhờ ý thức lời Chúa hứa 
ở cùng nên tôi yên tâm và đã vượt qua. Tôi 
thấy những ngày khó khăn chỉ là những cơ 
hội Trời ban để rèn luyện tôi và chuẩn bị để 
sử dụng tôi nhiều hơn. Chúa Trời rất gần và 
rất thật đối với tôi. 
Tôi luôn muốn làm xong công việc Cha giao 
cho tôi làm. 
Trong những ngày về già, tôi muốn tự do hầu 
việc Chúa, nhằm mở rộng Nước Trời. Tôi tự 
nguyện làm người truyền giáo cho người Việt 
Nam. Tôi là Giáo sĩ cho người Việt Nam. Tôi 
sống đức tin. Người Việt tha hương và gia 
đình tôi chính là những người sai phái tôi trở 
về thăm quê hương. Mấy năm nay tôi thường 
về Việt Nam một tháng vào mùa Hè và một 
tháng vào mùa Đông. Tôi thấy kết quả nhiều 
hơn. Tôi có nhiều chi phí cho các chuyến đi 
từ Nam chí Bắc, gặp nhiều người, đến nhiều 
nơi. Tôi thích san sẻ, tôi thích ban cho. Cảm 

tạ ơn Trời, cho đến nay, Chúa Trời vẫn tiếp 
tục chu cấp cho tôi đủ mọi sự cần dùng. Sức 
khỏe của tôi ổn định. 
Tôi chú ý đến việc dành thời giờ đào tạo thêm 
nhiều con gặt thuộc linh cho Nước Trời, tôi 
muốn xây dựng những nhà lãnh đạo người 
Việt ham học và ham đọc. Tôi tự thấy mình 
là người tôi tớ Chúa ham học và ham đọc. 
Tôi đọc sách, tôi viết sách. Tôi viết báo và 
phát hành báo. Tôi viết truyền đạo đơn. Tôi 
thích giảng dạy. Tôi muốn tặng mỗi gia đình 
đang thờ Trời tấm bảng màu xanh chữ trắng 
IN GOD WE TRUST (CHÚNG TÔI THỜ 
TRỜI). Tôi muốn các gia đình người Việt 
được Trời cứu. Tôi chờ phần thưởng Trời 
ban. Tôi biết Trời muốn mọi người được 
cứu và hiểu biết lẽ thật. Tình Trời không giới 
hạn, ơn Trời bao la, Nước Trời không biên 
giới. 
Tôi luôn tìm biết ý Trời trong Kinh Thánh. 
Kinh Thánh là sách Trời, là luật Trời, là ánh 
sáng Trời. Tôi muốn được góp phần và hiệp 
tác mở rộng Nước Trời với anh em cùng đức 
tin như tôi. Tôi thích âm nhạc với những 
sáng tác mới, bài ca mới. Tôi thích đông tay 
vỗ nên kêu tôn vinh ngợi khen Danh Trời. 
Tôi thích nhiều người Việt nghe tôi nói, đọc 
bài tôi viết. Tôi thấy gần Trời và muốn người 
Việt khắp nơi đều sống gần Trời. Tôi muốn 
bạn và tôi vui hưởng ơn Trời. Tôi muốn 
người Việt biết rõ hướng đi của cuộc đời 
mình. Hướng đi lên. Hướng đi sống, hướng 
đi sáng, hướng đi sạch, hướng đi sung sướng. 
Tôi rất muốn bạn và tôi hiệp tác mở rộng 
Nước Trời! Hãy liên lạc với tôi. 
Tôi đang sống những ngày Trời trên đất.
Tôi cảm biết gần Trời và tôi rất bình yên.
Còn bạn thì sao: Lo lắng, muộn phiền?
Sống hy vọng, hay đang thất vọng?  
Mỗi người chúng ta: một đời để sống!
Sống bình an hay sống bất an?
Thời gian qua mau, cơ hội sẽ tàn…
Đứng trước tương lai: tối đen, tươi sáng?
Quyết định thờ Trời: quyết tâm xứng đáng!
Quyết định thờ Trời: quyết định tương lai!
Tôi đang thờ Trời, còn bạn thờ ai?

MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HUỆ
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Cùng vui với lớp Cử Nhân Thần Học tại Hà Nội

Giới thiệu môn học "Mở Rộng Nước Trời:
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ONEWAY.VN – Hội Thánh luôn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Điều đáng buồn 
và không theo ý muốn Chúa là nhiều cá nhân thất vọng và rời Hội Thánh, hay phản 
ứng theo cách thiếu tình yêu thương và sự tin kính. Điều này dẫn đến những hậu quả 
tiêu cực.

HỘI THÁNH

ĐỪNG RỜI BỎ KHI THẤT VỌNG VỀ HỘI THÁNH

Có nhiều lý do khiến nhiều người 
thất vọng về Hội Thánh: kiểu mẫu 
bị thay đổi, phần mục họ thích 
không được duy trì, quyết định 

sử dụng tài chính không đúng ý họ, thay đổi 
lãnh đạo Hội Thánh, họ không quan tâm 
truyền giáo trong khi Hội Thánh nhấn mạnh 
việc vươn ra… 

Nguồn gốc sự thất vọng
James/Gia-cơ 4:1-2 cho chúng ta cái nhìn về 
gốc rễ của vấn đề: 

“Những điều chiến đấu tranh cạnh trong 
anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ 
tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong 
quan thể mình sao? Anh em tham muốn 
mà chẳng được chi; anh em giết người và 
ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh 
em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em 
chẳng được chi, vì không cầu xin” (James/
Gia-cơ 4:1-2). 

Khi mọi việc không theo ý mình, chúng ta 
khó chịu. Nhiều người gây ra những nỗi đau, 
tan vỡ, và tổn hại cho vương quốc Chúa vì 
những ham thích riêng.
Lòng trung thành ở Hội Thánh thuộc thành 
phố lớn thường không cao vì có quá nhiều 
lựa chọn: không sinh hoạt ở đây, tôi dễ 
dàng tìm nơi khác. Tư tưởng “muốn gì có 
đó” len lỏi vào mọi lĩnh vực đời sống, kể cả 
đời sống thuộc linh. Khi không vui hay có 
điều gì không theo ý muốn, hoặc Hội Thánh 
không tăng trưởng như nguyện vọng, chúng 
ta thường tìm đến Hội Thánh khác hoặc tách 
mình khỏi mối thông công mà tìm đến những 
buổi nhóm trực tuyến.

Hội Thánh không hoàn hảo
Mục sư không hoàn hảo. Ban lãnh đạo không 
hoàn hảo. Nhân sự không hoàn hảo. Các tín 
hữu – kể cả bạn, không hoàn hảo. Không 
có điều gì hoàn hảo trong Hội Thánh, ngoài 
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Chúa. Vì Hội Thánh gồm những con người 
không hoàn hảo, nên sẽ luôn tồn tại vấn đề. 
Thật mỉa mai khi nói “Nếu bạn tìm thấy một 
Hội Thánh hoàn hảo, đừng đến đó, vì khi bạn 
đến, nơi đó không còn hoàn hảo nữa”. Nhưng 
sự thật là vậy. Không ai trong chúng ta hoàn 
hảo. Hãy dừng tìm kiếm một Hội Thánh lý 
tưởng.

Hãy ở lại!
Chúng ta được kêu gọi yêu thương, cầu 
nguyện, hỗ trợ, khích lệ nhau… và giữ thái 
độ tích cực với nơi Chúa đặt để chúng ta. 
Khi có ai đó phàn nàn, bất mãn với Hội 
Thánh, hay việc tiêu cực xảy ra, chỉ cần nhớ 
rằng bạn không chịu trách nhiệm về thái độ, 
phản ứng của họ; bạn chỉ chịu trách nhiệm 
chính mình. Bạn cần tiếp tục làm những điều 
đẹp lòng Chúa, phần còn lại thuộc về Chúa. 
Không có nghĩa bạn mặc kệ chuyện đang 
xảy ra, hãy ở lại, cầu nguyện và hỗ trợ Hội 
Thánh. Vẫn có trường hợp hiếm hoi khi im 
lặng rời khỏi Hội Thánh được cho là đúng 
đắn, nhưng đó là ngoại lệ, không phải quy 
tắc. Rất nhiều người đáp trả bằng lời lẽ tiêu 
cực, hành động chia rẽ, và cuối cùng là từ 
bỏ gia đình thuộc linh. Chúa không hề muốn 
Hội Thánh như thế. 
Chúa muốn mỗi Hội Thánh vận hành trong 
sự hiệp nhất thuộc linh và tình yêu thương. 
Đó là khi chúng ta thành tín, khích lệ, cầu 
nguyện và nghĩ đến mặt tốt của nhau; là khi 
đời sống chúng ta hướng về Chúa và nghĩ 
cho nhau.

NCMV dịch
(Nguồn: cbn.com)



116         ÑAËC SAN HÖÔÙNG ÑI

Your most important job as a 
church leader isn’t to hire and 
fire. It isn’t to manage a budget. 
It isn’t to mentor younger 

leaders. It’s not even to preach.
All of those tasks are important. They’re 
part of what you do as a church leader.
But your main job as a leader is to remind 
your congregation continually of your 
church’s vision. Everything else you can 
delegate. You can’t delegate vision.
Proverbs says, “Without a vision, the 
people perish.” You have a lot riding on the 
vision you communicate to your church.
Communicating vision get harder and 
harder—and much more important—as 
your church grows. I saw this firsthand at 
Saddleback. If you’ve heard the story of 
Saddleback, you know I shared a vision for 
the future of the church during our trial run, 
a week before our official launch.
At first, it was relatively easy to keep the 
church focused on the vision. When we 
were small, the only people who came were 
non-Christians. They had zero expectations 
about what church should be like. All they 
knew was Saddleback. We didn’t have a 
children’s ministry, a youth ministry, or a 
music ministry. The people who wanted all 
of those programs went somewhere else. 
Those who came to Saddleback largely 
followed the vision we set in that initial 
service.
But the larger we grew, the more people 
came from other churches. Growth alone 
doesn’t solve a church’s problems. It just 

changes them. All of those people brought 
their baggage with them from their old 
churches. I started hearing on a regular 
basis, “We did it like this at my old church.”
At that point, I had to become very 
intentional about how I communicated the 
vision.
Yes, you should do a vision message (or 
even better, a series of messages) once a 
year. But that shouldn’t be all your church 
hears about your church’s vision. If I had 
only communicated the church’s vision 
annually, we’d be a different church today. 
Churches need more than just a once-a-
year infusion of vision. They need constant 
reminders about what the church is all 
about.
When you don’t regularly refocus your 
church around a shared vision, you’ll 
slowly find your church experiencing 
vision drift. You may have, at one time, 
shared a compelling vision with your 
congregation that everyone rallied around. 
But as other people came on board, your 
church incorporated other elements into the 
original vision. It doesn’t take long before 
the vision becomes unrecognizable from 
the original.
That’s why your number one job as a leader is 
to communicate the vision of your ministry. 
Whether you’re the senior leader who must 
communicate your vision to the entire 
church or a leader of a specific ministry who 
must regularly keep that ministry’s vision 
in front of the people, vision-casting is your 
most important responsibility.
Because organizations, churches included, 
naturally experience vision drift, the 
best leaders aren’t necessarily the most 
charismatic. The best leaders are the ones 
who keep organizations moving forward 
together toward the mission.
Over the past 38 years at Saddleback, I’ve 
leaned on some specific methods to keep 
the vision in front of our church family. 
Here are six of the most important.

6 Ways 
to Prevent Vision Drift 
in Your Church
BY PASTOR RICK WARREN
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1. Scripture
Your church needs to realize that its vision 
doesn’t come from your whims. It’s centered 
on what the Bible teaches about the church. 
Every part of your church’s vision needs to 
be supported by Scriptures that explain and 
illustrate your reason for doing it. Let people 
see how blessed they are to have the church, 
the body of Christ. Help your members to 
develop a high respect for the family of 
God—and his purposes for the church.

2. Application Steps 
Part of reminding your congregation about 
the church’s vision is to continually put 
before them the activities that will help the 
church achieve the vision. If part of your 
vision is to help people build meaningful 
relationships in your church, remind your 
people of the vision as you encourage them 
to get involved in small groups. If part of 
your vision is to be involved in local and 
global missions, regularly communicate 
opportunities for them to participate in 
missions.

3. Symbols
Some say 65 percent of people are visual 
learners. It could even be higher than 
that. Regardless, people need visual 
representations of your vision to help them 
grasp it. Symbols can paint powerful pictures 
that words alone can’t do.
At Saddleback, we’ve used a diamond 
shape and a series of concentric circles to 
describe the church’s vision and purposes. 
I’ve seen other churches use racetracks, 
mountains, rivers, and soccer fields. Each of 
these communicated the vision of the church 
within a specific context of ministry.

4. Slogans 
People will remember slogans long after 
they’ve forgotten your sermons. Many key 
events in history have hinged on a slogan: 
Remember the Alamo! Sink the Bismarck! 
I shall return! Give me liberty or give me 
death! History proves that a simple slogan, 
repeatedly shared with conviction, can 

motivate people to do things they would 
normally never do—even to give up their 
lives on a battlefield.
We’ve used dozens of slogans at Saddleback 
to help communicate the church’s vision 
(such as “every member is a minister” and 
“all leaders are learners”). Take some time 
to go through your vision with an eye for 
easy-to-communicate slogans that describe 
parts of your vision.

5. Stories
Jesus frequently used stories to help people 
relate to his vision. Stories help people 
personalize and dramatize your vision. I try 
to regularly include testimonies (delivered 
in person and through letters) from people 
who are regularly living out the vision and 
purposes of the church. Those illustrations 
help people at our church understand what 
it looks like to demonstrate Saddleback’s 
vision. It also makes heroes out of the people 
who do the work of the church. People tend 
to do whatever is rewarded. Brag on your 
church’s heroes. Tell their stories.

6. Specifics
Provide concrete actions that explain how 
you’ll achieve your vision. Plan programs 
around it. Hire staff around it. Remember 
that nothing becomes dynamic until it 
becomes specific. When a vision is vague, 
it holds no attraction. The more specific 
your church’s vision is, the more it will grab 
attention and attract commitment.
Vision drift is natural. Do nothing and 
your church will drift from the vision, no 
matter how compelling it is. If you don’t 
purposefully and consistently refocus your 
church around a singular vision, your church 
will become something quite different.

Lean on these six strategies to communicate 
your church’s vision to the congregation. Be 
creative. Add to these ideas. Do whatever it 
takes to focus your people around a shared 
biblical vision. That’s what true leadership 
is all about

BY PASTOR RICK WARREN
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I know my leadership style. I’m a big-picture, 
vision-casting leader. The details, frankly, 
don’t hold much appeal to me.
By itself, my leadership style wouldn’t 

accomplish much. But surrounded by staff and 
volunteer teams whose gifts complement mine, 
I’ve watched God achieve many milestones 
through Saddleback Church.
He is, after all, both the giver of vision and the giver 
of those who can handle the details that breathe life 
into vision.
There’s nothing inherently right or inherently 
wrong about being a vision-casting leader. It’s 
simply the way God wired me. He may have 
wired you differently. The key is for each of us to 
recognize our personal style, up front.
Then we can recruit a team with gifts that will 
enhance and supplement our style. This is important 
because God calls the church a body with many 
different parts, each having different gifts. Each 
part is necessary for the overall health of the body.
There’s tremendous power in cooperation. We 
do our best work when, instead of jockeying for 
position or trying to build a base of power, we 
work together—building on each other’s strengths 
and shoring up each other’s weaknesses.

Must a Pastor Lead?
Paul told the Ephesians, “Now these are the 
gifts Christ gave to the church: the apostles, the 
prophets, the evangelists, and the pastors and 
teachers” (4:11 NLT).

And he was clear about God’s purpose for 
establishing these leadership roles in the church: 
“Their responsibility is to equip God’s people to 
do his work and build up the church, the body of 
Christ” (Ephesians 4:12 NLT).

As pastors, we show our love for Christ by our love 
and care for his people. We feed, we nurture, and 
we lead. In this way we love Christ.
When love gets introduced into the picture, we 
cease to feel coerced into leadership. Rather, 
in whatever way we are best gifted to do so, we 
lead willingly. We lead with grace. We lead with 
honesty and integrity, putting others’ needs ahead 
of our own.

Why Every Pastor 
Must Empower and 
Release Leaders
BY PASTOR RICK WARREN
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This brand of leadership is far from a controlling 
or bossy style. It is more of a guide, one that shows 
the pastor isn’t afraid to live as the example of what 
he preaches. It’s a tall order, but it’s also a worthy 
one.

Can Leadership Be Learned?
We may know our gifts are clustered in the areas 
of preaching and teaching, not administration. 
Yet our role as church leader seems to call us to 
administrative tasks.
The good news is that while we may never achieve 
excellence in administration, we can learn to 
become effective. Management guru Peter Drucker 
explained in The Effective Executive, “Effective 
executives... differ as widely as physicians, high-
school teachers, or violinists... What all these 
executives have in common is the practices that 
make effective whatever they have and whatever 
they are.”
Drucker said that the word “practice” indicates 
these successful habits can be learned if they are 
repeated over and over, just as a violinist repeats 
her scales.
Many of the practices Drucker identifies as leading 
to success at work translate well to a church setting. 
Effective managers, he says:

• know where their time goes
• focus on desired outcomes
• build on strengths of others (and themselves)
• concentrate their efforts where they’ll have the 
most benefit
• are careful, decisive decision makers

Leading with Limited Resources
Although I do practice most of these habits on a 
regular basis, less than three years into planting 
Saddleback Church, I recognized the need for 
administrative leadership of an individual who 
would roll up his sleeves and get his nails dirty 
working to carry out the vision. So we recruited 
Glen Kreun to come in as our executive pastor. 
Glen’s gifts were in the area of detail management, 
administration, and keeping the team on track 
every day.
And if resources aren’t there to create a paid 
position, it can be just as effective to recruit and 

equip trustworthy, gifted volunteers to fill the gaps.
When you help people discover how God has 
shaped them to serve others, you can help them 
find the best places for them to use their gifts. And 
we can delegate tasks to them with confidence. 
We can take our hands off the projects and allow 
workers freedom to accomplish a goal themselves.

Time to Lead
One of the best reasons to delegate comes 
straight out of any book you might read on time 
management. We can’t try to be and do everything. 
We must accept our limitations. The quickest way 
to burn out is to try to do everything and try to do 
it all well.
Our highest calling as pastors is our responsibility 
before God for the spiritual health and growth of our 
people. If we’re all wrapped up in who’s printing 
the bulletins and who’s staffing the nursery, we may 
be getting sidetracked from our primary calling.
We need to keep ministry and administration in 
balance. Delegating helps us do just that. I’ve 
found a few keys that help me delegate effectively:

• Break down major goals into smaller tasks.
• Develop clear job descriptions so people know 
what is expected of them.
• Match the right person with the right task.

Delegating is more than just passing off work. 
You need to understand what the task is all about 
and what the person is good at, and then get 
them together. Delegating is all about freeing and 
equipping people to be creative.

A Leader’s Measure of Success
We can measure our success as pastors, as leaders, 
if all five of God’s purposes for the church are in 
balance. Imbalance, on the other hand, indicates an 
unhealthy church.
No one leader can give all of his energy to all five 
purposes. It is our responsibility as pastors and 
shepherds to discern our gifts and then select other 
gifted believers to fill those other purposes.
Every believer is a minister. Every believer is 
responsible to use his or her spiritual gifts, heart, 
abilities, personality, and experiences to benefit 
God’s Kingdom

BY PASTOR RICK WARREN
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