
ƠN TRỜI VÔ BIÊN 
 

MỘT NGƯỜI BIẾT ƠN TRỜI 

Tôi tin có một Đức Chúa Trời--một Ông Trời lành, một Đấng yêu tôi và chấp nhận con người của tôi.  

Tôi cảm tạ ơn Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Trời cho tôi sống, tôi suy nghĩ, tôi làm việc, tôi 

học hành, tôi lựa chọn, tôi phục vụ. Tôi hãnh diện làm người Việt Nam, tôi nói tiếng Việt, ăn thức ăn 

Việt, lớn lên giữa văn hóa Việt, giữa tình đồng hương Việt. Tôi có quốc tịch Việt Nam. Tôi đang có quốc 

tịch Hoa Kỳ. Tôi cũng đang có quốc tịch Thiên Quốc.  

Trời cho người Việt nhiều ơn lắm. Nhiều người Việt hôm nay sống tha hương luôn mong tìm cơ hội về 

thăm quê hương. Biết ơn trên là tính của con người, tiếc thay vẫn có ít người Việt biết ơn Trời. Tại vì tỉ lệ 

số người Việt biết thờ Trời không nhiều. Trong khi có 90% ngưởi Mỹ thờ Trời thì cũng có 90% người 

Việt không thờ Trời. Tôi sống ở Mỹ được hơn 20 năm và tôi biết rõ người Việt đang được vui hưởng tất 

cả những ơn lành Trời ban cho nước Mỹ. Người Việt được tôn trọng ở xứ người. Văn hóa ẩm thực của 

người Việt đang được thế giới yêu thích. Người Việt có đóng góp một phần con người, chất xám, kinh tế 

cho nước Mỹ. Ở Mỹ người Việt dùng Việt Ngữ để viết, làm thơ, làm báo, làm văn. Người Việt có trí 

thông minh không thua gì các dân tộc khác. Người Việt cũng có nhiều người trở thành người giàu có, 

được chọn vào các ngành công quyền để phục vụ. Có nhiều người Việt đi dạy học, làm chủ công ty, tham 

gia chính quyền, quân đội, chẳng khác nào người dân Mỹ với các địa vị và quyền lợi cao.   

Rất may người Việt không có truyền thống tôn giáo cả nước như Campuchia, như Lào, như Miến Điện, 

như Thái Lan, như Indonesia. Người Việt cũng không bị áp đặt truyền thống tôn giáo như người Hồi 

Giáo. Người Việt được tự do lựa chọn niềm tin của mình. Nhưng người Việt thường chỉ lo đời nầy, ít lo 

đời sau. Chỉ thấy gần, ít thấy xa. Chỉ chăm sự thấy được, ít chăm sự không thấy được. Người Việt chưa 

biết mình đang cần nhất là sự tự do tâm linh để biết yên tâm số phận của linh hồn.  

Cùng chịu ảnh hưởng của các tôn giáo Á-Đông, người Việt đồng ý về thực trạng khổ của con người. Khổ 

vì tham muốn. Muốn thoát khổ phải thoát tham muốn. Nhưng mang tính người làm sao thoát khỏi tham 

muốn. Theo truyền thống người Việt chỉ thấy một con đường thoát là tự mình tu thân tích đức. Và người 

Việt đang ra sức thoát khổ bằng nổ lực riêng, theo giải pháp của người xung quanh, xưa trước. Người 

Việt chưa biết hết Ơn Trời bao la, chưa biết giải pháp của Trời.  

Người Việt chưa biết nan để chính của con người với Trời là hàng rào tội lỗi. 'Vì mọi người đều phạm tội, 

hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." Người Việt cần biết phương cách giải thoát của Trời. Người 

Việt cần học thần học về Trời. Về Ân Điển, Huyết, Thập Giá, Tái sanh, Thánh Hóa, Xưng Nghĩa, Phán 

Xét…Người Việt cần được đổi mới hoàn toàn, giống như đổi hướng đi xuống thành hướng đi lên. 

Người Việt tha hương đang góp phần rất ít cho việc truyền giáo cứu người ở quê hương. Người Việt cũng 

chưa có ai chuyên chăm lo cho linh hồn các dân tộc khác. Các sinh viên Việt du học đến Mỹ để học làm 

giàu dưới đất càng ngày càng nhiều nhưng ít có người theo học Thần Học với mục đích làm giàu trên 

thiên đàng.  

Gần đây ở Việt Nam có nổi lên một giáo phái bị lên án rầm rộ từ phía chính quyền và gây ra dư luận xôn 

xao. Đây là một giáo phái tự xưng là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi chưa biết chủ trương của giáo 

phái nầy nhưng nghe nói họ có những chủ trương cực đoan, chịu ảnh hưởng của người Hàn Quốc. Tôi 

nghĩ Chúa cho phép việc nầy xảy ra để người Việt quan tâm hơn đến vấn đề tâm linh và rút kinh nghiệm 



để biết phân biệt phải trái. Rất dễ để qui cho một tín hữu là người theo tà giáo khi thấy họ sống khác 

mình. Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, ở đâu có tiền thật thì ở đó cũng có tiền giả. Thấy có tiền giả 

không có nghĩa là ta phải bỏ tiền thật. Có người lấy Danh Trời làm chơi, không có nghĩa là ta sẽ không 

kính thờ Trời. Ta không ghét họ nhưng phải tìm cách cứu vớt họ. Phải thuyết phục, không phải lên án và 

bỏ cuộc. Ai cũng biết tầm thầy học đạo. Thầy mù chỉ dẫn học trò mù sa xuống hố. Làm sao để đoán xét 

một niềm tin? Đối với vấn đề tâm linh, chúng ta nên nghiên cứu tìm hiểu, đừng vội về hùa chạy theo ý 

kiến người khác. Chỉ có Kinh Thánh mới là tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá một niềm tin. 

ƠN LÀNH TỪ TRỜI BAN 

Sự thật vẫn luôn là sự thật. Chúng ta phải đi tìm cho ra chân lý. Khi biết chân lý ta sẽ giữ vững lập 

trường. Đây là vấn đề rất lớn và là đề tài quan trọng nhất mà mỗi người Việt cần quan tâm suy nghĩ và 

chọn lựa. Hãy quyết định quan điểm đức tin và thái độ sống của mình. Đây là chỗ khác nhau của thế giới 

quan hay nhân sinh quan của bạn. Quan niệm sống của bạn sẽ quyết định cách sống của bạn. Bạn sống 

trong hy vọng hay bạn sống trong tuyệt vọng? Không ai thành công nếu cứ sống thờ ơ và để cho người 

khác chọn lựa hướng đi cho mình. Đây không còn là vấn đề tôn giáo, tổ chức, đoàn thể, xã hội, dân tộc 

nhưng là vấn đề chính tà, khôn dại, sống chết, thưởng phạt, còn mất. Đây sẽ là kết quả tốt hay hậu quả 

xấu trong cả hiện tại và trong cả tương lai.  

Bạn biết không, tương lai của bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi việc làm hiện tại của bạn. Tích cực hay tiêu cực? 

Bạn đang gieo và bạn sẽ gặt. Tin hay không tin? Đi xuống hay đi lên? Thỏa lòng hay bất mãn? Tạ ơn hay 

vô ơn? Bạn đang ở phía thờ Trời hay đang ở phía không thờ Trời? 

Cho đến nay, với tư cách một con người, dù tin hay không tin, bạn và tôi vẫn đang vui hưởng các ơn lành 

từ trên. Lòng Trời bao dung tha thứ. Đã có rất nhiều người hy sinh, tranh đấu để bạn vui hưởng những 

quyền lợi nầy. Quyền tự do sống, tự do mưu cầu hạnh phúc. Phao-lô đặt câu hỏi, "Có ơn nào mà anh em 

không nhận lãnh?" Gia-cơ thì nói, "Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình:  mọi ân điển tốt lành cùng sự 

ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay 

đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cãi nào." 

 

Tôi biết tất cả các quà tặng của sự sống hiện hữu đều là do Trời ban. Ơn Trời vô biên, dư dật. Cả loài 

người đang sống nhờ ơn Trời. Nhiều không kể xiết. Loài người chỉ là một phần của quả đất và quả đất chỉ 

là một phần nhỏ của vũ trụ mênh mông. Làm sao mà một người dám sống kiêu ngạo, phủ nhận Ơn Trời 

cho được?  

Tôi nhớ câu chuyện một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng ở Mỹ đang đi máy bay. Có lần máy bay rơi vào chỗ 

không khí lỏng, chòng chềnh trên không, phi công trưởng loan báo mọi người hãy dùng seatbelt, gài nịt. 

Khi nữ tiếp viên đến chỗ nhà quyền Anh ngồi, thấy anh không có seatbelt thì nhắc hãy cài seatbelt. 

Nhưng khi nghe chàng võ sĩ nói, "Superman không cần seatbelt!" Cô tiếp viên đã lên tiếng ngay, 

"Superman cũng không cần đi máy bay!" 

Bạn có dám nói, "Tôi không cần ơn Trời?" 

Mỗi người Việt chúng ta đều đang sống nhờ Trời trong từng hơi thở, ánh sáng, thức ăn, nước uống, tiền 

bạc, trường học, bệnh viện, gia đình, Hội Thánh, quê hương. Có bao giờ bạn ngữa mặt lên trời và nói cảm 

ơn Trời không? Không có Trời, chúng ta và thế giới sẽ không sống, không động, không có, không còn. 

Không tin thờ Trời bạn trở thành kẻ mồ côi. Kiêu ngạo. Liều lĩnh. Không thờ Trời bạn đang cố tình chọc 

cho Trời giận và Ngài sẽ phó mặc bạn theo tư dục của mình. Một nhà Thần Học người Anh đã nhận xét, 



"Tôi tin Trời giống như tôi tin mặt trời, không chỉ vì tôi thấy mặt trời mọc nhưng vì nhờ mặt trời mà tôi 

thấy mọi sự." Không tin Trời, bạn sẽ không thấy gì hết, tất cả đều là cảnh mờ mịt tối tăm. 

Nhưng dù tin thờ Trời hay không tin thờ Trời, có ngày rồi bạn cũng sẽ chầu Trời. Chạy trời không khỏi 

nắng, bạn sẽ ứng hầu trước tòa án của Trời. Bạn sẽ bị Trời phán xét.  

Tôi đã tin Trời, nhờ Trời, cầu Trời, yêu Trời, phục vụ việc Trời và sẵn sàng để chầu Trời. Tôi và gia đình 

CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Chúng tôi sống vui thỏa, bình an. Bạn cần suy nghĩ ngay đến việc thờ Trời. 

Đừng bao giờ lầm tưởng những nhà truyền giáo Đạo Trời đang dụ dỗ bạn. Hãy quyết định trở lại thờ Trời 

ngay hôm nay. Một mình bạn đối diện với Đức Chúa Trời. Đừng chần chờ đầu phục Trời trước khi quá 

muộn. Tôi nghĩ đến gia đình tôi đang được phước nhờ được Trời cứu. Tôi nghĩ đến Hội Thánh là môi 

trường sinh hoạt đức tin và phục vụ tha nhân. Tôi luôn tạ ơn Trời. Không ai mà không có lý do để tạ ơn 

Trời. 

CÓ NHIỀU ƠN TRỜI BẠN CHƯA BIẾT 

Ơn Trời thật vô biên. Đạo Trời thật mầu nhiệm. Tin Trời thì dễ nhưng thờ Trời thì khó. Dễ với người có 

đức tin và sống bởi đức tin, nhưng khó đối với người đang muốn tự cứu, cậy nhờ công đức và việc làm 

riêng của mình. Bạn phải học tin cậy Trời và vâng lời Trời. Hoàn toàn bởi đức tin. Người công bình sống 

bởi đức tin. 

Mục sư Warren W. Wiersbe đã đưa ra 20 bài học để giúp bạn lớn lên đến mức trưởng thành trong gia 

đình của Trời. Hy vọng chúng ta có lúc sẽ đề cập đến những vấn đề lớn nầy cách rõ ràng hơn. Xin liệt kê 

sau đây: 

1. Sự tái sanh. Bắt đầu một đời sống mới. 

2. Sự bảo đảm: Làm thể nào để bạn biết mình là con của Trời. 

3. Sự nhận làm con nuôi: Được nhận vào gia đình của Trời. 

4. Sự vận động: Tăng trưởng thuộc linh. 

5. Tập trung: Lớn lên từ bên trong. 

6. Quân bình: Duy trì cái nhìn đúng. 

7. Bồi dưỡng: Ăn nuốt lời sống của Trời. 

8. Tập thể dục: Huấn luyện qua sự thờ phượng Trời. 

9. Tẩy sạch: Giải quyết vấn đề tội lỗi. 

10. Yêu thương: Hiệp một trong gia đình của Trời. 

11. Giống Trời: Càng trở nên giống Con Trời hơn. 

12. Vinh hiển: Tôn vinh danh Trời. 

13. Trưởng thành: Đạt đến đích của đời sống thờ Trời. 

14. Khôn lớn: Thay sữa bằng thịt. 

15. Đầu phục: Chọn để Ngài lãnh đạo. 



16. Đức tin: Đặt lòng tin cậy nơi Ngài. 

17. Vâng lời: Làm theo ý Trời. 

18. Hy vọng: Sống trong ánh sáng vĩnh cữu. 

19. Rộng lòng: Chia ơn sẻ phước với người khác. 

20. Vui thích: Thỏa lòng trong ơn Trời. 

Người thờ Trời có quá nhiều đặc ân. Đặc ơn lớn là những lời hứa lớn. Tôi thích lời hứa sau đây:  

"Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, 

Và lòng người chưa nghĩ đến, 

Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài." 

Biết ơn Trời, bạn có muốn trở thành một người thờ Trời và hầu việc Đức Chúa Trời ngay hôm nay 

không?  

 

TRỜI ĐÁNG TÔN THỜ 

Ý niệm đầu tiên của một người khi nghĩ về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất đối với người đó. Hãy 

nghĩ trước nhất đến Ơn Trời bạn đang vui hưởng. Đừng than vãn, hãy reo mừng.  Sự hiểu biết đầu tiên 

của một người là biết Ơn Trời. Ơn Trời dẫn đến Thờ Trời. Điều răn đầu tiên trong mười điều răn mà Trời 

dạy cho nhân loại là, "Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác." Trời là Đấng kỵ tà, Đấng tự nhận là hay 

ghen tương. Trong điều răn thứ hai ngay sau đó, Trời dạy, "Ngươi chớ lấy Danh Ta làm chơi." Vì thế 

trước hết chúng ta hãy cẩn thận khi nói đến danh Đức Chúa Trời. Giống như tục ngữ Việt đã nói, "Chạy 

trời không khỏi nắng." Bạn không thể nào tránh né được Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã dựng nên bạn. 

Ngài ban cho bạn sự sống, sự sáng, sự khôn ngoan, sự tự do… Bạn không thể nói, "Tôi không trời, không 

đất!" Giống như bạn không thể nào nói, "Tôi không cha, không mẹ!" Người khôn là người tin và kính sợ 

Đức Chúa Trời. Tin ở đây không phải chỉ là tin có rồi thôi, không liên hệ nữa. Người ta vẫn phải sống 

nhờ Trời. Người vẫn là người, Trời vẫn là Trời.  

Kinh Thánh để ý, "Ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời và run sợ."  

Người Việt vẫn hay nói cách thực tế, "Trời cho không ai thấy, Trời lấy không ai hay." Tiếc thay tôi chưa 

thấy một tổ chức thờ Trời nào mang danh của người Việt. Ngày xưa trong thời các vua chúa, người Việt 

có tổ chức hằng năm lễ tế Trời. Truyền thống nầy ngày nay không còn nữa. Làm sao khôi phục được 

truyền thống tế Trời? Người Việt biết cần cầu Trời nhưng chưa biết Đấng Chân Thần để kêu cầu. Người 

Việt cần học kinh nghiệm về sự cầu nguyện, cầu thay. Người Việt cần tìm hiểu và hiểu cho thật đúng về 

cách xây dựng mối thông công liên hệ với Ông Trời. Người Việt không nên hài lòng với với việc thờ 

người. Người Việt cần kinh nghiệm thờ Trời.  

TRỜI ĐÃ TỰ BÀY TỎ CHÍNH MÌNH  

TRONG KINH THÁNH 



"Trời ở đó và Trời không nín lặng." Đó là nhận xét của một nhà Thần Học nổi danh người Đức. "This is 

God who is there." "This God is not silent." Trời đã tự bày tỏ chính mình ra để chúng ta biết về Ngài. 

Ngài đã làm cách nào? 

 Ngài đã tự bày tỏ chính mình Ngài qua sự mặc khải tổng quát trong thiên nhiên và qua sự mặc khải đặc 

biệt trong Lời của Ngài. Các nhà Cải Chánh thích nói rằng, Trời đã ban cho chúng ta hai quyển sách. Một 

sách là sự sáng tạo, chúng ta biết Trời bởi những gì Ngài đã làm:  

"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 

Bầu trời giãi tỏ công việc tay Ngài làm. 

Ngày nầy giảng cho ngày kia, 

Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ." (Thi Thiên 19:1-2) 

Tuy nhiên, sự sáng tạo không phải là cách duy nhất Ngài tự bày tỏ chính mình. Trời còn ban cho chúng ta 

một quyển sách khác bằng lời của Ngài.  

Tác giả Thi Thiên 19 viết tiếp: 

"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; 

Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan." (câu 7).  

Trời đã tự bày tỏ chính mình ra trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là sách lịch sử ghi chép lại rõ và 

đầy đủ về việc Trời đã từng làm cho nhân loại. Tuy nhiên Ơn Trời vô biên quá. Kinh Thánh không phải là 

lời duy nhất của Trời. Chúng ta còn thấy lời của Đức Chúa Trời hóa thân thành người. Lời đó là Chúa 

Giê-su Christ, Con Một của Đức Chúa Trời.  

TRỜI CŨNG ĐÃ TỰ BÀY TỎ CHÍNH MÌNH  

TRONG CON MỘT CỦA NGÀI  

Đây là thế giới quan duy chỉ có trong Cơ-đốc Giáo. Trời đã trở thành người. Trời mang thân xác loài 

người.  

Hê-bơ-rơ 1:2 "Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần 

nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập 

lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian." 

Giăng 12:45 "Còn ai thấy ta, là thấy Đấng đã sai ta đến." 

Nhờ vậy, trong Chúa Giê-su, chúng ta biết Trời. Biết Chúa Giê-su, chúng ta cũng biết được ý Trời. Tin 

Chúa Giê-su là Con Một của Chúa Trời, chúng ta cũng phải tin và nghe theo lời Chúa. Lời Chúa nói rõ 

với chúng ta về Đức Chúa Trời và về thực trạng của mỗi người chúng ta. Là những tội nhân, chúng ta cần 

được cứu rỗi. Và để cứu rỗi nhân loại Chúa Giê-su đã hy sinh mạng báu, đổ huyết đền tội cho chúng ta.  

 

BẠN CHỈ CÓ THỂ THỜ TRỜI NHỜ TRUNG GIAN 

CỦA CON MỘT CHÚA TRỜI  

Bạn muốn thờ Trời, hãy lắng nghe Chúa Giê-su là Con Một Chúa Trời. Chúa Giê-su gọi Trời bằng Cha. 

Ngài là người thật và Trời thật. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện, "Lạy Cha chúng con ở trên trời." Chính 



Đức Chúa Trời đã mấy lần làm chứng về Chúa Giê-su, "Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi 

đường. Hãy nghe lời Con ấy!" Bạn còn đi tìm gì nữa khi bạn đã thấy con đường? Và đây lại là con đường 

duy nhất? Chúa Giê-su tự xưng là đường đi, chân lý và sự sống. "Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng 

Cha."   

CÁC TÔN GIÁO CHÍNH TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU 

CHỦ TRƯƠNG THỜ TRỜI 

Hãy suy nghĩ đến Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo, tất cả đều thờ Trời.  

Hãy nhận xét về Do Thái Giáo, Hồi Giáo và Cơ-đốc Giáo đã làm gì cho nhân loại? 

Cũng hãy nghĩ đến Ấn Giáo, Phật Giáo và các tôn giáo khác đã làm gì cho thế giới? 

Bạn hãy tìm hiểu nhân loại có bao nhiêu phần trăm người thờ Trời trên khắp thế giới. Hãy suy nghĩ đến 

kết quả của những đời sống thờ Trời. Hãy nghĩ đến những nước văn minh tiên tiến cũng như các nước 

chậm tiến. Hãy nghĩ đến nước Mỹ khi chính Tổng Thống Donald Trump tuyên bố, "Cốt lõi hiện hữu của 

nước Mỹ là đức tin, và gia đình chứ không phải là chính phủ." Cũng như tất cả các vị Tổng Thống tiền 

nhiệm, Tổng thống Trump đã đặt tay trên quyển Kinh Thánh khi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 

45th của nước Mỹ. Tất cả các Tổng Thống Mỹ đều công khai đức tin thờ Trời của mình dựa trên Kinh 

Thánh. Tổng Thống và chính phủ Mỹ đang giữ ngày Cầu Nguyện hằng năm. Dân Mỹ đã đồng thanh 

tuyên bố đức tin thờ Trời của mình trên mỗi tờ dollar với dòng chữ IN GOD WE TRUST. Tạm dịch 

CHÚNG TÔI THỜ TRỜI.  

Càng hiểu biết Đức Chúa Trời, chúng ta càng kính sợ Trời, cảm tạ Trời, yêu mến Trời, vâng lời Trời, cố 

sống đẹp lòng Trời. Chúng ta không dám coi thường Trời, không dám đưa mình lên bằng Trời. Không ai 

chống Trời mà tồn tại. Những ai tự xưng là ngang hàng với Đức Chúa Trời với ý tự kiêu đều mắc tội 

phạm thượng. Người rao giảng Đạo Trời không cần sự ủng hộ hay chê bai của bất cứ thế lực nào từ đất, 

từ người. Người Việt hay nói, "Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong." Kinh Thánh sách Rô-ma nói 

tất cả những người không tin Trời và không thờ Trời sẽ bị Trời giận và phó mặc. Muốn thờ Trời cho đúng 

và sống đẹp lòng Trời, chúng ta phải biết tánh Trời, vâng theo sự chỉ dạy của Trời. Theo đúng như sách 

Trời.  

Càng gần Trời chúng ta càng biết tính Trời và tình Trời hơn. Trời là Đấng yêu thương nhưng cũng là 

Đấng thánh khiết. Trời là Đấng công bình. Trời đã tự bày bỏ chương trình của Ngài đối với nhân loại qua 

lịch sử của dân tộc Do Thái. Con Một của Đức Chúa Trời đã chọn trở thành người qua dòng tộc Do Thái. 

Trời muốn mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Trời muốn được mọi người tôn vinh, ngợi 

khen, cảm tạ.  

Do Thái Giáo thờ Trời, nhưng tôi không theo Do Thái Giáo được. Người Do Thái không cho phép bạn 

theo đạo của họ đâu. Có nhiều lý do tôi không thể theo Do Thái Giáo. 

Hồi Giáo thờ Trời, nhưng tôi không theo Hồi Giáo được. Khi theo Hồi Giáo bạn sẽ mất tự do ngay. Tôi 

muốn được tự do. Có nhiều lý do tôi không muốn theo Hồi Giáo. 

Chỉ còn lại Cơ-đốc Giáo thờ Trời để tôi lựa chọn theo hay không theo. Tôi chọn thờ Trời theo sự chỉ dẫn 

của Trời. Tôi muốn có mối liên hệ đẹp đẽ, bền vững với Trời. Tôi muốn sống có mục đích. Tôi muốn thờ 

Trời theo sự chỉ dẫn đúng với mục đích của Kinh Thánh.  



Mục đích của đời người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Trời là 

Đấng đầy ân điển và thương xót. Trời tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Trời muốn mọi người tin cậy 

và vâng lời Ngài. Trời cho mỗi người có đủ thời gian để định đoạt số phận linh hồn của mình. Đây là chỗ 

khác nhau của sự tin Trời hay sự không tin Trời. Khác nhau như trời với vực, như thiên đàng với hỏa 

ngục.  

Vì tin hay không tin Đức Chúa Trời nên chúng ta thấy trên thế gian có nhiều tôn giáo và nhiều giáo phái 

khác nhau. Có ít người tự hỏi tôn giáo của mình đang theo có mục đích gì và đã làm gì để giúp mình? Có 

tôn giáo chủ trương chỉ nhờ Trời cứu và cũng có tôn giáo truyền dạy hãy tự cứu lấy mình. Có giáo phái 

chủ trương được cứu bởi việc làm. Có giáo phái tin rằng Trời dựng nên thế giới rồi để cho nó tự hành.  

Hãy đi tìm chân lý, đừng chỉ dựa vào truyền thống. Dù đó là truyền thống giáo hội. Hãy đọc Kinh Thánh 

để biết rõ ý Trời. Hãy theo ý Trời, đừng theo ý người. Hãy xem trái để biết cây. Hãy tìm kiếm và phân 

biệt đâu là chân, thiện, mỹ. Hãy tự hỏi, Con đường của tôi đang đi sẽ dẫn tôi tới đâu? 

Vì có nhiều quan niệm khác nhau về Trời nên chúng ta phải biết Trời nào là thật. Làm sao để theo Ấn 

Giáo khi đa số người ở nước nầy đều cho rằng Trời là vạn vật, vạn vật là Trời. Làm sao để chấp nhận một 

số triết lý Á Đông khi cho rằng con người không cần Trời, hãy tự cứu mình, không nhờ ai cứu mình cả. 

Theo tôi, Trời qua sự mặc khải của Ngài trong Kinh Thánh mới là Trời thật, đáng thờ. Kinh Thánh chủ 

trương thờ Trời bởi đức tin. Bạn đã đọc Kinh Thánh chưa? Nếu bạn chưa đọc Kinh Thánh thì bạn chưa 

biết Trời là Đấng Chân Thần.  

Trời là Đấng toàn tri, toàn tại, toàn năng. Trời tự mình có đầy đủ tất cả. "God is God and I am not." "God 

is not in a hurry." Trời thật phải là Đấng vô hạn, đời đời, không hề thay đổi. Ngài bất biến trong sự khôn 

ngoan, quyền phép, thánh khiết, tốt lành, công chính, chân thật, và yêu thương. Kinh Thánh mô tả Ngài, 

"Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, 

ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội 

tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời." (Xuất 34:6-7) Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao kiểm soát 

mọi sự, mọi lúc, mọi nơi. Đức Chúa Trời thánh khiết, khen thưởng người lành, xử phạt người tội với sự 

công bình. 

Trời là Đấng đáng cho nhân loại tôn thờ. Nhưng xưa nay sự vô tín và tà giáo vẫn có đất sống vì sự dại 

dột, tham lam và vội tin của một số người. Có quá nhiều triết lý do con người sáng tác làm lung lay lòng 

người. Triết lý khác với chân lý. Đây là lý do chúng ta phải học. Chúng ta phải tìm kiếm cho được. Chúng 

ta phải biết phân biệt. Người Mỹ hay nói, "It's not a religion but a relationship." Câu nầy có ý nhắc nhở 

chúng ta đừng cho có tôn giáo là đủ, bạn và tôi phải xem xét đến mối liên hệ của mỗi người chúng ta với 

chính Đức Chúa Trời. Giống như con với Cha, trò với Thầy, tớ với Chủ.  

Mối liên hệ của bạn với Trời đang diễn ra thế nào? Nóng hay lạnh? Sống hay chết? Chúng ta có nhiều 

cách để kiểm tra sức khỏe về mối quan hệ nầy nếu chúng ta muốn. Mối liên hệ của bạn với Trời có đem 

lại bình an, gần gủi, hy vọng, thay đổi, vui tươi, yêu thương, giải thoát, giải hòa với Đức Chúa Trời hay 

không? Đời sống của bạn có được Trời thay đổi hay không? Bạn có thích thờ phượng Trời không? Bạn có 

thích ca hát ngợi khen Trời? Bạn có còn muốn gần Trời, nghe Trời và cầu Trời mỗi ngày hay không? 

Đừng bao giờ bỏ cuộc khi liên hệ với Trời.  

COI CHỪNG THỜ TRỜI KHÔNG ĐÚNG Ý TRỜI…  

Chúa Giê-su đã từng cảnh cáo: "Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều 

được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ 

có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên 



tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ 

phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!" 

Câu nầy nhắc cho tôi mấy chữ, "Hữu danh vô thực." Sự thật là quan trọng. Đạo Trời là đạo thật. Không 

một ai hay một giáo phái nào có thể tự lừa mình và lừa dối người vì sự giả hình của mình. Không có việc 

gì dấu mà không lộ. Lửa sẽ chỉ ra… 

ĐỪNG VỘI THEO TIN LÀNH KHÁC 

Sau đây là dấu hiệu thấy rõ của các tà giáo hay "tin lành khác" trong Cơ-đốc Giáo. 

1. Thường suy tôn một nhân vật khác thay chỗ Chúa Giê-su hay đặt người đó lên ngang hàng với Ngài.   

2. Đặt nền tảng đức tin trên một sách thánh khác ngoài Kinh Thánh, xem sách đó có giá trị ngang hàng 

Kinh Thánh.   

3. Cố tình không tin hay giải thích sai về giáo lý Ba Ngôi theo ý riêng, không theo Thánh Kinh.   

4. Coi Chúa Giê-su chỉ là một thần linh hay một thánh nhân, không phải Ngôi Hai Đức Chúa Trời.   

5. Không tin Chúa Giê-su sống lại trong thân xác; hoặc chỉ tin Chúa sống lại phần tâm linh mà thôi.   

6. Chủ trương rằng Chúa yêu và cứu tất cả mọi người, không bỏ ai vào hỏa ngục cả.   

7. Không công nhận con người tội lỗi và như vậy chối bỏ nhu cầu được cứu rỗi.   

8. Xem thường hoặc suy tôn Đức Thánh Linh hơn cả Đức Cha và Đức Con.  

 

NGƯỜI THỜ TRỜI SỐNG BỞI ĐỨC TIN  

Người thờ Trời phải ham thích Kinh Thánh tức là "sữa thiêng liêng của đạo" giống như trẻ con mới đẻ 

ham thích sữa mẹ. Kinh Thánh là thức ăn lỏng lẫn thức ăn đặc dành cho mọi người từ nhỏ đến lớn, từ trẻ 

đến già. 

Kinh Thánh dạy rất nhiều điều về ý Trời để bạn biết và sống đức tin. Hãy học Kinh Thánh để làm theo 

Kinh Thánh. Hãy bắt đầu sống đức tin dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Dù là chuyện thuộc thể hay là 

chuyện thuộc linh. Mối liên hệ sống động khắng khít giữa bạn với Trời qua Lời sống của Ngài mỗi ngày 

là quan trọng nhất. Hãy yên tâm vì tình yêu của Trời. Trời luôn yêu bạn. Bạn cần tin cậy và vâng lời Trời. 

Hãy cố gắng sống đẹp lòng Trời như đứa con cưng vâng lời cha mẹ. Hãy xây dựng các kỹ luật thuộc linh. 

Nếu bạn chưa mời Đức Chúa Trời vào đời sống mình và gia đình mình, hãy nói chuyện cùng Chúa ngay 

hôm nay.  

Nếu bạn đã mời Chúa vào nhà mình nhưng không để cho Ngài làm chủ, bạn đang còn thiếu sót. Hãy 

nhường quyền lãnh đạo gia đình của bạn cho Trời. Người ta sống không chỉ nhờ bánh nhưng còn nhờ mọi 

lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nói chuyện trực tiếp với Trời là một đặc ân. Đời sống chóng qua và 

có thể bạn không còn cơ hội công khai nói thật lòng mình. Bạn hãy xưng ra đức tin của mình. Trời dạy, 

"Ta sẽ cứ lời ngươi nói mà phán xét ngươi." Sớm hay muộn hết thảy chúng ta đều sẽ chầu Trời. Sự phán 

xét của Trời là chắc chắn. Bạn muốn sống vui thỏa, bình an, kết quả và biết chắc hướng đi của mình, hãy 

liên hệ và cùng học Kinh Thánh với chúng tôi. Hãy xem đây như là cơ hội Trời ban. Đừng để mất cơ hội 

Trời ban. 



Hãy bắt chước những tín hữu thành Bê-rê, "Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều 

sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng." (Công Vụ 

17:10) Bạn có muốn tra xem Kinh Thánh cùng với chúng tôi không?  

Chúng tôi đang có chương trình học đạo, sống đạo và truyền đạo. Bạn muốn tham gia không? 

Chúng tôi đang có lớp học Kinh Thánh hàm thụ thuộc Vietnamese Missionary Institute.  

Xin liên lạc với chúng tôi qua email: daotaomondo@gmail.com 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ 

 

 

NHẬN ƠN CỨU RỖI 
  

MUỐN BIẾT TẠI SAO CẦN ĐƯỢC CỨU RỖI, HÃY 

ĐỌC SÁCH LA-MÃ (hay còn gọi là sách Rô-ma) 

 

ĂN NĂN TỘI LỖI 

La-mã 3:10  

…như có chép rằng: 

Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 

La-mã 3:23 

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 

La-mã 5:12 

Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải 

qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội 

La-mã 6:23 

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức 

Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 

La-mã 5:8 

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì 

Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 

La-mã 10:9-10 



Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ 

chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm 

chứng mà được sự cứu rỗi. 

La-mã 10:13 

Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 

 

MUỐN BIẾT LÀM THỂ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI, 

HÃY ĐỌC SÁCH GIĂNG 

TIN CẬY CON MỘT CHÚA TRỜI 

Giăng 3:16 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy 

không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 

Giăng 3:18 

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một 

Đức Chúa Trời. 

Giăng 3:36 

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh 

nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. 

Giăng 5:24 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, 

và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. 

Giăng 1:12 

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho 

những kẻ tin danh Ngài, 

Giăng 6:40 

Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho 

kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. 

Giăng 6:47 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. 

Giăng 8:23-24 

Ngài phán rằng: Các ngươi bởi dưới mà có; còn ta bởi trên mà có. Các ngươi thuộc về thế gian nầy; còn 

ta không thuộc về thế gian nầy. Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi 

chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. 



Giăng 11:25-27 

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 

Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi 

tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. 

Giăng 11:40 

Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của 

Đức Chúa Trời sao? 

Giăng 14:12 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn 

hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 

Giăng 17: 3 

Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng 

Cha đã sai đến. 

Giăng 20:31 

Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức 

Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. 

 

MUỐN BIẾT CHẮC ĐƯỢC CỨU RỖI, HÃY ĐỌC 

SÁCH 1 GIĂNG 

VÂNG THEO LỜI CHÚA HỨA 

1 Giăng 1: 7 

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông 

cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 

1 Giăng 3:2 

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể 

nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì 

sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. 

1 Giăng 3:23 

Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và 

chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. 

1 Giăng 5:11-13 

Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai 

có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những 



điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức 

Chúa Trời. 

1 Giăng 5:14-15 

Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì 

Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta 

biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. 

VIETNAMESE MISSIONARY INSTITUTE 

 

 

Đức Chúa Trời có thực… 
Người Việt hay gọi Đức Chúa Trời là Ông Trời. Đây là một khái niệm rất bình dân, thiêng liêng, quen 

thuộc mà ai cũng biết. Nhưng nếu hỏi làm sao để biết Ông Trời có thực thì lại là vấn đề quan trọng cần 

suy nghĩ. Chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời có thực bằng cách sử dụng đôi mắt, trí thông minh và tấm 

lòng của chúng ta.  

Đôi mắt của chúng ta. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong vũ trụ vạn vật xung quanh 

chúng ta. Vũ trụ bao la nhưng lại trật tự vô cùng. Đây chắc chắn là kết quả của sự hoạch định vẽ kiểu của 

Đấng Tạo Hóa chứ không phải là hậu quả vô tình của một vụ nổ lớn như một số người thường nói. Quả 

đất của chúng ta đang ở có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mỗi mùa mỗi vẻ thật tươi đẹp, kỳ diệu và không 

thay đổi. Loài người chúng ta có thể sống được trên mặt đất vì quả đất không quá lạnh cũng không quá 

nóng bởi Chúa Trời đã đặt quả đất ở vị trí không gần mặt trời, không xa mặt trăng. Quả đất có vị trí chính 

xác trong vũ trụ giữa các hành tinh thu hút nhau. Quả đất lại xoay quanh mặt trời với tốc độ chóng mặt 

mà chúng ta không cảm biết. Chúng ta vui sống và nhìn thấy thế giới tươi đẹp mỗi ngày khi mặt trời mọc 

lên, chiếu ánh sáng huy hoàng. 

Thân thể chúng ta cũng được Chúa Trời tạo dựng cách lạ lùng. Các nhà khoa học nói rằng trong thân thể 

của một người đang có 300 ngàn tỉ tế bào mà mỗi tế bào là một nhà máy hoạt động chính xác đúng giờ để 

nuôi sống thân xác chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Rô-ma, “Những gì về Đức Chúa Trời mà 

mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế 

người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được” 

(Rô-ma 1:20).  

Trí thông minh của chúng ta. Với bộ óc suy nghĩ, chúng ta biết Đức Chúa Trời là thật bởi vì chúng ta 

biết phân biệt đúng sai. Chúng ta là loài người thông minh, khác hẳn các loài động vật khác. Chúng ta có 

linh hồn. Một ngày kia chúng ta phải khai trình các việc mình làm cho Đấng tạo dựng chúng ta. Kinh 

Thánh xác nhận bên trong mỗi người có tiếng nói của lương tâm. Sách Rô-ma 2: 14-15 chép rằng, “Dân 

ngoại vốn không có luật pháp, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo, thì mặc dù không có 

luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc 

ghi trong lòng họ; chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì 

biện hộ cho họ.” Nếu không có Đức Chúa Trời đã ra lệnh và phán xét chúng ta thì thế giới không có đúng 

sai, chỉ có luật rừng và ai nấy cứ sống theo ý mình tưởng là phải. Chúa Trời cho con người có lương tâm, 

một ý thức đạo đức ai cũng có. Lương tâm đang hướng dẫn chúng ta sống đúng. Chính lương tâm làm 

chứng về Đức Chúa Trời.  



Tấm lòng của chúng ta. Cách hay nhất để biết Đức Chúa Trời có thật là khi chúng ta đọc Kinh Thánh và 

nghe Chúa phán với tấm lòng của chúng ta. Chúa Giê-su đã phán, “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và 

nó theo Ta." Người tin Chúa, đã trở thành con cái Chúa thì biết Chúa là thật, một sự hiểu biết rõ ràng vượt 

ra khỏi cách bình thường là quan sát và lý luận. Họ là chiên nghe tiếng người chăn và nhận biết Ngài cách 

cá nhân. Ngày nay Chúa thường nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Muốn nghe Chúa phán bạn hãy đọc 

Kinh Thánh. Chúa đang muốn phán với lòngbạn, bạn sẵn sàng nghe chưa?  

Bạn đã có kinh nghiệm về Đức Chúa Trời chưa?  

Trên thế giới vẫn còn nhiều người chưa biết Đức Chúa Trời. Người đó có thể là bạn. Bạn không thể biết 

Đức Chúa Trời như đáng phải biết là vì bạn đang có một vấn đề cần được giải quyết trước. Đó là vấn đề 

tội lỗi. Tội lỗi đang phân cách bạn với Đức Chúa Trời. Tội lỗi không phải vì bạn đã làm việc gì đó mà xã 

hội lên án, tội lỗi là vì khi sinh ra bạn đã là tội nhân, bạn mang bản tính tội lỗi do tổ phụ di truyền. Có bao 

giờ bạn suy nghĩ tại sao bạn được sinh ra trên đời nầy không? Bạn đâu có chọn mình làm người Việt 

Nam. Bạn đâu có chọn cha mẹ bạn là ai, anh chị em bạn ra sao, bạn đâu có chọn sinh ra ở miền nào, đất 

nước nào, phải không? Vì thế bạn không thể hỏi tại sao mình là người có tội? Đức Chúa Trời tuyên bố 

mọi người đều phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.  Mọi người có tội nghĩa là trong đó có 

bạn và tôi. 

Bây giờ bạn đã làm người. Trước mặt Đức Chúa Trời bạn là tội nhân. Bạn cần được tha tội. Bạn cần được 

hưởng hạnh phúc, bạn cần khôi phục thiên đàng đang bị mất. Bạn cần khôi phục địa vị làm con trai hay 

con gái của Đức Chúa Trời.  

Khi sống ở Mỹ, tôi đã học được mục đích đời người được định nghĩa như sau: “Mục đích đời người là 

làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi.” Nhưng nếu bạn chưa giải quyết 

được vấn đề tội lỗi của bạn với Đức Chúa Trời, bạn sẽ không thể nào biết Đức Chúa Trời. Bạn cũng sẽ 

không thể nào vui hưởng chính mình Đức Chúa Trời. Khi nhận biết Đức Chúa Trời, bạn sẽ kinh nghiệm 

được sự tha thứ, tự do, bình an, vui mừng, yên tâm và sống có mục đích. Bạn sẽ vui hưởng chính mình 

Đức Chúa Trời. Ngài là tất cả các phước hạnh mà loài người mong muốn có. Ngài là Cha đời đời, là Chúa 

bình an của riêng bạn và tôi.    

Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề tội lỗi của loài người trên cây thập tự cách đây hơn 2000 năm rồi. 

Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời đã vui lòng chịu hình phạt thế chỗ cho bạn. Tội lỗi bạn đã 

được Chúa Trời tha. Giá chuộc tội cho bạn đã được Chúa Trời trả xong. Bạn không cần phải trả nợ tội, 

bạn không cần phải chết đền tội nữa. Bạn cũng không cần tu hành, bạn chỉ cần ý thức mình muốn được 

Chúa Trời tha tội, bạn ý thức Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết đổ huyết đền tội cho bạn rồi. Bạn muốn nhận 

lãnh ơn tha thứ của Trời, bạn muốn vui hưởng địa vị mới Trời ban. Từ đó bạn mở miệng kêu Trời. Khi 

kêu cầu Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-su, bạn sẽ được Chúa Trời tha tội và tuyên bố trắng án. Bạn 

được tự do hoàn toàn. Bạn thoát ách nô lệ của tội lỗi. Bạn thấy Đức Chúa Trời là thật khi Chúa sống trong 

lòng của bạn.  

Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? 

Rằng Chúa sống trong lòng nầy.  

Đây là kinh nghiệm tin Chúa và theo Chúa. Đây là đức tin của tôi. Đây không phải là lý thuyết tôn giáo. 

Đây là chân lý. Đây là sự sống đời đời. “Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì 

chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy” (Giăng 3:36).  

Bạn có muốn tin cậy Chúa không? Bạn có bằng lòng tiếp nhận Chúa vào lòng ngay hôm nay không? 
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